HACKING SERİSİ 2: SOSYAL MÜHENDİSLİK WU Ga a Veri toplamanın kurnazlık dolu yöntemleri Wi Jr V4Mİ/ Mİ NU YL 


VİDEO OYNATICILAR 
VE ONLİNE TV 
YAZILIMLARI 

DVD'DE, ÜCRETLİ 
YAZILIMLARA 
44 ÜCRETSİZ 

L * ” . ar ALTERNATİF CD'DE 

bilgisayar ve internet dergisi 


Yıl: 11 Sayı: 125 ŞUBAT 2008 5.90 YTL WWW.pENSİ.COM.İr 


Evleri yüksek çözünürlüklü eğlence merkezine dönüştüren High Definition teknolojisi hakkında bilmeniz ve görmeniz gerekenler. 


(0 BEDAVA ŞARKI İNDİRİN | 


Hiçbir ücret ödemeden binlerce şarkılık arşivlerden Li faydalanın. 


TEST MERKEZİNDE BÜYÜK YARIŞ 


4 Full HD televizyonlar (5 “ 
* Karizmatik kasalar p 


3 Direksiyon setleri 


. 


İÇİN EŞSİZ KAYNAKLAR 335 


> WEBMASTER'LAR 


Hayal ettim: Diske yazar gibi 


beyne veri yazılabilmesini. 

Andım: 1927 yılında, film endüstrisi yöneticisi Harry M. Warner'ın o sıralarda yeni icat edilen sesli film hakkında “Artistlerin konusmalarını kim duymak ister ki?” demesini. 
Sevindim: Wowwee robotlarının 
Türkiye'ye gelmesine. 

Bekliyorum: Bu robotların yurtdışındaki kadar ucuza satılmasını. 

Beğendim: Mount&Blade'in yeni sürümünü. 

Şaşırdım: YouTube'un (yine) kapatılmasına. 
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lürkiye'de LCD treni kaçtı mı? 


Tüm dünyada ekran pazarındaki ibre belirgin şekilde LCD yönüne dönerken, Türkiye de treni bir şekilde yakalamaya çalışıyor. 


ugün Avrupa'da satılan 10 TWden 8'i LCD ve bu satış oranıyla LCD TW'lerin B var olan TW'ler arasındaki payı yüzde 40'a ulaşmış durumda. Eskiyen CRT 

TWlerin piyasadan çekilmesi ve biraz daha uzak vadede plazma TW'lerin de yerlerini LCD'lere bırakmasıyla yeni bir teknoloji çıkıncaya kadar kullanılan tek TV seçeneği LCD TV'ler olacak. Türkiye'de birçok yerli markayla LCD TWler üretilmesine rağmen henüz panel üretimi gerçekleşmiyor. Avrupa'da da durum farklı değil, tüm üretim tesisleri Uzakdoğu'dan getirilen panellere elektronik aksam giydirerek LCD TW'leri üretiyor. 

Avrupa'da LCD panel üretebilecek durumda olmak çok büyük bir fırsat. Avrupa'nın 
ilk LCD TV montaj tesisini kuran Vestel, 2001'de panel fabrikası kurmak istemiş, 1 
milyar dolarlık yatırıma devletten destek alamamıştı. 2004 yılında da aralarında Vestel ve Beko'nun da bulunduğu Türkiye'nin dev elektronik şirketleri hükümete LCD panel üretimi konusunda bir öneri götürmüş, ancak bu girişim Maliye Bakanı'nın karşı çıkmasıyla sonuçsuz kalmıştı. Öneride LCD panel üretimi için yaklaşık 1.5 milyar dolar yatırım gerektirdiği belirtilmiş ve hükümetten destek istenmişti. Projeye göre üreticiler devletin teşvikleriyle ortak bir LCD üretim tesisi kuracaktı. Bu girişimin sonuçsuz kalması, bugün Türkiye elektronik sanayinin Avrupa IV pazarında hızla pay kaybetmesinin temel nedenlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Bugün üretimi sadece Japonya, Kore, Tayvan ve Çin'de LG ve Sharp'ın başı çektiği toplam beş şirket tarafından yapılan LCD paneller Türkiye'de de üretilebilseydi, Türkiye bu konuda Avrupa'daki tek ülke konumuna gelecekti. Bu durumda da Avrupa'da kurulan birçok montaj tesisinin yatırımları Türkiye'ye kayacaktı. Türkiye hala bu konuda şansını koruyor, ancak kaybedilen üç yıl ve büyük pazar kaybı işin keyfini kaçırıyor. 2008'de de konuya olumlu yaklaşan Sanayi ve Ticaret Bakanı'yla sektör temsilcileri bir araya gelecek, üreticiler vergi indirimi, ortak fabrika kurulması ve Ar-Ge'ye teşvik isteyecek. 

Türkiye'nin ilk yerli bilgisayar markası Aidata da 20 milyon dolar yatırımla Türkiye'de ithal panelle LCD TV üretimine başlıyor. Aidata markasının sahibi Boğaziçi Bilgisayar'ın başkanı Abdullah Tecdelioğlu, “Oturma odasındaki TV'nin evin ana kumandası haline geleceğine inanıyoruz. Bilgisayar ve iletişim araçları hızla bütünleşiyor. Aidata olarak biz de tüm dünyadaki modaya uyduk, LCD üretimine girdik” diyerek evdeki TV merkezli eğlence ve iletişim sistemlerinin önemini vurguluyor. 

Panellerinin üretimi Türkiye'de yapılsa da yapılmasa da yakın gelecekte LCD TW'ler akıllı evlerimizin temel yönetim konsolu olacak. Bizim istediğimiz, gerekli yatırımlar yapılarak yerli elektronik sanayinin korunması, gelişmesinin sağlanması. Bu sayımızda yeni çağın ev eğlence sistemlerini derinlemesine ele aldık ve konuyu bu sistemlerin merkezinde oturan dev ekran TV'lerin testiyle pekiştirdik. Keyifle okumanız dileğiyle... 


Kendinize ve PC'nize iyi bakın. 
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hizmet verilmektedir. 
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si içindekiler 


şubat 2008 


Güncel 
Bilgisayar dünyasından yenilik ve etkinlikler. 


Net tahlil 
Gerçek ile hayal arasındaki savaş insanı hayata bağlayan tek kapıdır. 


Röportaj: Berna LAÇİN 
Keyifle okuyacağınız bir sohbet gerçekleştirdik. 


26 Oyuncaklar 
Teknoloji harikası ürünler. 


28 Cepte teknoloji 


Teknoloji harikası ürünler. 
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30 Dijital fotoğraf 


Fotoğraf makinesi almadan uğramanız gereken sayfa. 


DONANIM EN 


32 Donanım incelemeleri 
En gözde ürünleri sizin için derleyip inceledik. 


82 TEST 1: Hangi HDTV? 


Full HD bir televizyon almışken hangisini almalı? 


94 TEST 2: Karizmatik kasalar 


Kasaların en iyilerini kafa kafaya getirdik ve aralarından en iyilerini sizlere tanıtıyoruz. 


104 TEST 3: Direksiyonlar 
Bu ay en iyilerini seçmek için bilgisayar başında saatlerce direksiyon salladık. 


110 Overclock rehberi 


Overclock, en popüler alanlardan biri olmayı başardı. 


114 Intel'in yeni kozu 45 nm'lik Penryn 


45 nm tabanlı ve high-k kapı teknolojili ilk masaüstü işlemcisi 


116 NVIDIA atakları 


NVIDIA, ezeli rakipleri Intel ve AMD'nin ataklarına cevap veriyor. 


120 seçme Pc 


Seçme bileşenlerden oluşan iki sistem önerimize mutlaka göz atın. 


130 Ayın yazılımları 


Az yer kaplayan, çok işe yarayan yazılımlar. 


124 ücretli yazılımlara bedava alternatifler 
Ücretsiz alternatiflerini deneyebilirsiniz. 


İNTERNET ğ 


142 En iyi webmaster kaynakları 
146 Hepsi Türkçe 33 en iyi Blog 
150 OpenDNS'le DNS problemlerini aşın 
152 2008'de sanal dünya 

156 phpBB3'le forumlar yeniden doğuyor 
158 Opera Mini ile web her yerde 

162 Bedava dijital müzik TTNetMüzik'te 
164 Ücretsiz fotoğraf kaynakları 
166 Ayın web siteleri 


168 Hacking: Sosyal mühendislik 
Hacker'lar babadan kalma veri toplama yöntemlerini iyiden iyiye geliştirdiler. Hedef daha çok veri elde etmek. 


172 Linux üstünde Windows 


Sanal bilgisayarlar oluşturarak bir ağ kurabilirsiniz. 


OYUN 


178 En yeni oyunlar 


Richard Garriott's Tabula Rasa, Avencast: Rise of the Mage Universe at War: Earth Assault 


NA Sey A 


170 Gadget geliştirme 2 
Dinamik içerikli gadget'ların nasıl oluşturulacağını anlatıyor ve gadget tasarımıyla ilgili püf noktalarına yer veriyoruz. 


İPUCU j 


192 Uzmana sorun 
Bilgisayar dünyasıyla ilgili kafanıza takılan sorular ve cevapları. 


Zaman doluyor, AJAX istekleri yolda 
WPF uygulamaları internette olacak Silverlight ve JavaScript 

NET Framework 3.5'in Yıldızı: LINO 
Ufuk noktası: Vanishing Point 


içindekiler Ez 
2008 şubat 


Sektörün 

standartlaşmış yazılımları için yüksek fiyatlar ödeyemiyorsanız, 
Ücretsiz 

sw. alternatiflerini 


2008 Kehanetleri 


Linux üstünde birden fazla sanal bilgisayar oluşturarak bir ağ kurabilir ya da mere ettiğiniz sistemleri deneyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. 


Richard Garriott's Tabula Rasa 


ŞUBAT 2008 PCnet 9 


editör 


Erdal KAPLANSEREN erdal ©PCnet.com.tr 


Hayal ettim: Linux'un, özgür yazılımın, açık kaynak mucizesinin Türkiye gibi ülkelerde daha iyi anlaşılacağı günleri... 
Andım: 1990'ların ortalarında 
Türkiye Futbol Federasyonu'nda, akşam mesai bitiminde sunucu fişinin çekilmesi ve web sitesinin geceleri ve hafta sonları hizmet vermemesini... 

Sevindim: Haziran sonlarında dünyamıza merhaba diyecek bir erkek çocuğum olmasına... 
Dinledim: Ekşi Sözlük'ün internet radyosu Sourberry'yi 
(sourberry.org)... 

Beğendim: Blackberry ile her an internete bağlı olma ve Google 
Talk kullanma konforunu. 
Güldüm: Uykusuz dergisiyle birlikte verilen, Vedat 
Özdemiroğlu'nun hazırladığı, sınav kağıdı formatında hazırlanmış 
VÖSYMYe... 

Sinirlendim: Haber ve video sitelerinde imlâ ve akıl yoksunu yorumlar yazan klavye arkası şövalyelerine... 
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Goosele'a erişim engellensin'! 


Bu yazının kaleme alındığı saatlerde Youtube'a konulan erişim yasağı kaldırıldı. Fakat dergimiz baskıdan çıkıp satışa sunulduğu sırada bir başka altın makas operasyonuyla karşılaşmamız olası. 


ürkiye'de suyun başını tutan kurumlardan biri olan Telekomünikasyon Kurumu'nun başkanı Tayfun Acarer, “Türkiye'de 40 internet sitesine erişimin engellendiini” büyük bir gururla açıkladı. Allah artırsın. Bu açıklamayı duyunca merak ettim, birkaç büyükbaş siteyi biliyoruz da, diğer gariban siteler hangileri acep. Youtube'un sahibi olan Google'ın arama motorunu açtım ve “Erişimi engellenen siteler” yazdım. Karşıma 248 bin sonuç çıktı. Ve görebildiklerimin tamamında “Erişimi engellenen sitelere girmek”le ilgili yöntemler anlatılıyordu. 
Gayet basit yöntemleri kullanarak, erişimi engellenmiş sitelere girmek mümkün olabiliyor. Belli ki Türk kullanıcısı haklı olarak internette engel tanımıyor. 
Gazetecilik biraz da merak işi. Acaba mahkeme kararı bu sitelere erişimi “sadece engelliyor mu”, yoksa aynı zamanda “yasaklıyor mu”... Merakımı gidermek için, bilişim hukuku konusundaki bil gisine güvendiğim avukat arkadaşım Gökhan Ahi'ye telefonla ulaştım. Gökhan, “mahkeme kararlarının ilgili siteyi bağladığını, internet kullanıcısının bu engellemeyi aşarak siteye erişmesi- nin suç olmadığını” söyledi. Bununla da kalmadı, “Erişimi engellenen sitelere nasıl girileceğini anlatmak da suç değil” dedi. Demek oluyor ki sevgili okurlar, OpenDNS.com ve benzer sitelere girerek erişim engelini gönül rahatlığıyla aşabilirsiniz. Hatta PCnet'in elinizde tuttuğunuz sayısında bu konuyu etraflıca anlattık. 
Ne idüğü belirsiz televole karakterleri -sanki özel hayatları kalmış gibi- “özel hayatımın gizliliğine müdahale ediliyor” gerekçesiyle kendileri hakkında hiç de aykırı olmayan videoları kolayca kaldırtabiliyor; fakat koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren videoları sildirtemiyor. Çözümü ise bu siteye erişimi engellemekte buluyor. Bu bir 


çözüm mü bilemiyorum. Bu hakaret videolarını 


Türkiye toplumu olarak biz nefretle kınar ve gerekli tepkiyi alırız. Ama bizim dışımızda kalan ülkelerin bu videoları izlemeye devam etmesi esas sorun olarak kalmaya devam ediyor. 

İsterdim ki, yasakla değil, böyle bir tepkiyi toplumsal olarak alalım. Belki biraz fantastik gelecek; ama bizim değerlerimize saygı göstermeyen ve bizi rahatsız eden içerikleri “ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendiren bir siteye toplum olarak tavır alıp yüklediğimiz tüm videoları silelim; kendi erişimimizi bireysel olarak engelleyelim. 
Bence bu, çok daha anlamlı bir tepki olur. 
Elbette bunlara gerek hiç olmamalı. Yakın geçmişte ülkemizde çok komik boykot eylemleri gördük. Sırf o ülkeden geliyor diye kasa kasa sebzemeyvenin yere dökülerek çiğnendiği, tekstil ürünlerinin yakıldığı protestoların haber görüntülerini hatırlayalım. 

Youtube gibi dünya devi sitelerin Türkiye'de hukuki temsili olsa, biz sade vatandaşların haberi bile olmadan sorunlar kolayca çözülebilirdi. 
Yasaklamanın bir çözüm olamadığını kabul ederek işe başlamak lazım. 

İnternet söz konusu olduğunda, yasaklar hep ters tepmiştir. Bir video için yasak koyarsınız, o videonun binlerce benzeri yüzlerce sitede bir anda türer. Bir milletvekilimiz, internete vatandaşlık numarasıyla girilsin diye süper parlak teklif ortaya atmıştı kısa zaman önce. O geldi şimdi aklıma. 
Düşünüyorum da, yarın öbür gün aynı sorun Video.google.com ile yaşanırsa ne olacak? Tüm Google alan adına erişim engellense mesela. Fantastik bir örnek ama bulunduğumuz durama uzak sayılmaz. 

Ülkemizin internet nüfusu açısından gurur duyulacak bir etkinlikte bulunduğunu ve dünyayı sanal ortamda domine edebilecek kararlılıkta olduğunu bilmeliyiz. Yeter ki gücümüzü bilelim, böyle üç-beş çapulcunun bizimle dalga geçmesi- 


ne ve eğlenmesine müsaade etmeyelim. 


HABERLER 


Ülker bilişimde 
İm büyüme kararı aldı 


iile ( geti T sal eli M0 Hedef 2012'de yüzde 25 pazar payı. 


Gıda devi Ülker markasını bünyesinde bulunduran Yıldız Holding, bilişim 


atÖ İyes | ği S U © © ri © ki If alanında faaliyet gösteren şirketlerini 


Yıldız Bilişim Grubu' çatısı altında 


BİLGİSAYAR DÜNYASINDAN YENİLİK VE ETKİNLİKLER 


Teknoloji Holding bünyesinde geçtiğimiz yıl kurulan kapladı a Mere e : . : Yaklaşık 20 yıldır donanım, üretim, Embrio'nun hayata geçirdiği ilk proje olan SüperTeklif dei (el o ünik başarıdan başarıya koşuyor. perakende, sistem entegrasyonu ve Teirif inmml i yazılım gibi çeşitli alanlarda faaliyet 


Türkiye'de ilklere imza atan Türkiye'nin Bar iy gösteren Yıldız Holding, yeniden 


yapılandırdığı şirketleri ile gıdada 
——— olduğu bilişimde de lider gruplar mii arasında olmayı hedefliyor. 


ilk web tabanlı pazarlama platformu SüperTeklif, üyelerine, gördükleri her reklâm ya da anketten para kazandırırken, 


elim ii Ml ? Ka v. , Daha önce bağımsız olarak faaliyet pre mii > ml — özüm e” gösteren 13 bilişim şirketini, grup içi araştırma şirketleri için en doğru hedef gere birleşmelerle 5 ana şirket çatısı kitleyi belirleyerek, mesajlarını doğru ya e GN e , a kişilere ulaştırmalarını sağlayacak yeni bir AA top İM SN 

4 6 5 y i , “Türkiye'nin ilk web tabanlı izinli pazarlama de “büyüme ve kâr odaklı yönetim" 
pazarlama kanalı olarak faaliyet gösteriyor. > ime Sd Dr 

, j i platformu” olma özelliğini taşıyor. olarak belirledi. Grup, bu büyüme 

DataProfil, talep doğrultusunda siyasetin de hedefini estirmekidi nabzını da tutarken, SüperTeklif, Embrio .. ağ li Ni al e çatısı altında faaliyete geçtiği çok kısa süre Örnek kampanyalar zahid eğ e BEŞ yi içinre içerisinde ise üye sayısı yaklaşık 800.000'e Bir turizm firması güneyde tatil yapmayı çeşit yuri ve yurtdışı satın alma ve ulaşarak önemli bir başarıya şimdiden imza tercih eden üyelere güney bölgesindeki işbirlikleri gerçekleştirmeyi planlıyor. 
attı. Bir doğrudan pazarlama ürünü olan otellerin reklamını gönderebilir. Kış turizmi 2012 yılına kadar pazarın yüzde 25'ini SüperTeklif, www.superteklif.com web ile ilgilenen kişilere ise kayak tatilleriyle ilgili hedefleyen Yıldız Bilişim Grubu'ndaki sitesine üye olan kullanıcıların izinleri reklam gönderimi yapabilir. tüm şirketler pazarda | ya da 2'nciliğe doğrultusunda, e-mail, SMS/MMS, posta Sanal mağazacılık yapan bir firma, günde en oynayacak. Yeniden yapılanmayı 2 ay gibi birçok farklı kanaldan reklâm /tanıtım az 2 saat internet kullanan, internetten gibi kısa bir sürede tamamlayan Yıldız mesajları yayınlayan, anket düzenleyen ve alışveriş yapan, 18-40 yaş aralığında olan Bilişim Grubu; Mersa Sistem, örnek ürün gönderimi yapan, bu pazarlama üyeleri hedefleyerek onlara özel fırsatlar Datateknik, Hızlı Sistem, Medyasoft ve çalışmalarından elde ettiği net kazancın içeren bir e-mail gönderimi yaparak direk Global İletişim şirketleri çatısı altında yüzde 45'ini yine üyelerine dağıtan satışa dönük bir kampanya oluşturabilir. toplandı. Yıldız Holding Bilişim ve 


Ambalaj Grupları Başkanı Cahit Brother'dan eğitime tam destek Paksoy, bilişimdeki yeniden yapılanma sürecini anlattığı basın toplantısında; “20 yıldır faaliyet gösterdiğimiz bu sektörde, önde gelen oyunculardan biri olabilmek için yeniden yapılanmaya gittik. Bilişimde bundan sonra hızlı bir büyüme göstereceğiz. 
Önümüzdeki dönemde bunun için gerekli satın alma ve işbirliklerini de hayata geçireceğiz. Ancak öncelikli hedefimiz, gerçekleştirdiğimiz 


Brother bir Japon markası. Japon Türk dostluğu da tüm dünyaca bilinir. Türkiye pazarının da kendileri açısından önemini göz önünde bulunduran Brother markası Türkiye'nin geleceği için eğitimine destek verme kararı alarak bir projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda İstanbul Beykoz'da Galip Öztürk Çok Programlı Lisesi'ne kendi 
alanlarında çok fonksiyonlu lazer yazıcı olan DCP 8060 
modelini hediye etti. DCP-8060 modelini seçmelerinin nedeni dakikada 28 sayfa baskı yapabilme, fotokopi çekebilme, renkli tarama yapabilme özelliklerinin dışında sınavlarda kullanılan optik cevap formlarının . i 

> Ri N : » birleşmenin ve kurumsallaşmanın baskılanmasında oldukça kolaylık sağlaması. Teknolojiyi oldukça yoğun kullanan ve hayırseverlerin desteği ie. il iz LE Nr m ed ğmi N li yaratacağı etkiyi, büyüme ivmesine ile iki adet bilgisayar laboratuarı kurarak öğrencilerinin de teknoloji ile iç içe olmalarını sağlayan lisenin dönüştürmek” dive k misyonuna Brother markası da böylece destek vermiş oluyor. önüştürmek” diye konuştu. 
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Dünyanın önde gelen anakart ve ekran kartı üreticilerinden Gigabyte United Inc., sadece bir düğmeyi tıklayarak yüzde 70'e varan güç tasarrufu ve yüzde 20'ye varan artırılmış güç verimliliği sağlayan X48, X38 ve P35 yonga setli anakartlar serisinde Dinamik Enerji Tasarrufu özelliğine sahip anakartları piyasaya sundu. Gigabyte United Inc CEO'su Johnson Lin yaptığı açıklamada, “Bir yılı aşkın bir süredir gerçekleştirilen yoğun tasarım çalışmaları ve testlerde, Gigabyte Dinamik Enerji Tasarrufu özellikli anakart gelişiminde gerçekten şaşırtıcı bir devrim yarattı. Dünya üzerindeki her anakartın benzer güç tasarrufu sağlaması durumunda, global ölçekte güç tasarrufu potansiyelini hayal edin” sözleriyle hassasiyetlerini vurguladı. Intersil'den yüksek kalitede bileşenler başta olmak üzere gelişmiş tescilli yazılım ve donanıma sahip olan Gigabyte Dinamik Enerji Tasarrufu, olağanüstü güç tasarrufu ve artırılmış güç verimliliği sağlayan benzersiz bir teknoloji. Şirketin çok vitesli güç evresi tasarımı olan Dinamik Enerji Tasarrufu, işlemci iş yüküne bağlı olarak güç evresinin en etkili şekilde değiştirilmesini sağlıyor. İşlemci iş yükü hafif veya boşta olduğunda, Dinamik Enerji Tasarrufu vitesi küçültüyor ve sadece çalıştırılacak olan görevin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan minimum gücü veriyor. İhtiyaç duyulmayan güç evrelerini kapatarak, Gigabyte Dinamik Enerji Tasarrufu normalde harcanacak olan gücü standart anakartlar ile karşılaştırıldığında yüzde 70 kadar düşürerek çarpıcı bir güç tasarrufu sağlıyor. İş yükü arttığında, Dinamik Enerji Tasarrufu daha fazla güce ihtiyaç duyulduğunu fark ediyor ve ihtiyaç duyulan güç evrelerini açarak daha yüksek vitese geçebiliyor. 


N 2 CD isine dirdi di e i işine girdi aidat, | 
Türkiye'nin ilk bilgisayar İbi 

markalarından Aidata, teknoloji 

ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmak için LG, Philips, ASUS gibi dünya markalarının distribütörü 
Boğaziçi Bilgisayar ile anlaştı. Bu anlaşma ile Aidata, iş yelpazesinin dağıtım ve satış kolunu bu büyük distribütöre bırakarak, ürün geliştirme çalışmalarına odaklanıyor. Bu önemli gelişimin yanı sıra Aidata, büyük bir değişime daha imza attı. Son yirmi yılda bilgisayar ve tüketici elektroniği teknolojilerinin birbirine yaklaşıp iç içe geçmesiyle Aidata, kendi markası altında LCD televizyon, DVD player gibi ürünlerin üretimine başladı. Bilgisayar sektöründeki deneyim ve bilgi birikimini yeni adım attığı sektöre de aktaran Aidata, rekabetçi fiyat ve kalitesiyle hem tüketici elektroniği dünyasını renklendirecek hem de ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak. 


patlican.com.tr'yi - tıklican. çat. 


bir gençlik h patlaması *- * 


a 
'Ş “ SİMLİ ea xa diğ ele iç ep 


7 haber 
Ea) güncel 


Sony Ericsson'un distrübütörü Telpa 


Cep telefonu pazarının en çok satan markalarından Sony Ericsson, Telpa'yı tek distrübütör olarak seçti. Telpa geçtiğimiz dönemde Sony Ericsson Türkiye'deki yeni dağıtım stratejisinde kendisine en büyük potansiyelde “pazar erişimi" 
sağlayacak bir iş ortağı arayışına girmişti. Uzun ve detaylı bir değelendirmenin ardından bir çok potansiyel iş ortağı ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bu zorlu seçim süreci boyunca potansiyel iş ortakları her yönüyle değerlendirildikten sonra, 
Sony Ericsson'un distribütör seçimi 
Telpa oldu. Telpa'nın başarısındaki en önemli faktörler; “Müşteri kraldır” ilkesi, odaları, duvarları kaldıran yaşayan-öğrenen-etkilenen iletişim ortamı, her koşulda başarmaya odaklanan ve sadece başardıkça motive olan kurum kültürü, distribütörlüğünü üstlendiği markayı satış öncesi ve satış sonrası desteğinde her yönüyle sahiplenmesi 


ile teknik servis hizmeti sunarak fark yaratması olarak sıralanıyor. J 


14 pcnet ŞUBAT 2008 


Toshiba ürün yelpazesin genişletti 


Teknoloji devi Toshiba, medya, güvenlik ve yaşam tarzını 


destekleyen PC, notebook seçenekleri ve aksesuarlar ile 


kapsamını büyüttü. 


Türkiye'de Toshiba'nın tüm varlığını sürdüren TNB AŞ, yaptığı açıklamada, mevcut ürünlerini genişleterek yeni pazarlara girip PC ve notebook seçenekleri ile aksesuarları portföyünü genişleteceğini açıkladı. Yeni ürün gamı; koruma ve güvenlik için EasyGuard, yaşam tarzı ve eğlence için FasyMedia ve diğer gereksinimler için More4You'dan oluşan üç ürün kategorisinden meydana geliyor. Amaç, tükeücilere mükemmel içerik ve maksimum güvenlik sağlamak; onlara olabilecek en iyi multümedya ve sinema deneyimlerini yaşatmak ve kendi yaşam tarzlarına uygun kişiselleştirilmiş 


PC'ler, notebooklar ve aksesuarlar sunmak. 


Yeni ürün yelpazesinden renkler 
© 7x5 inçlik fotoğraf ile aynı boyutta olan fotoğraf çerçeveleri bir yandan yüksek çözünürlüklü fotoğrafları gösterebiliyorken diğer taraftan da istendiğinde masa saati görevini üstlenebiliyor. 16 MB'lık dahili hafızası sayesinde veriler direkt olarak cihazda saklanabilirken farklı hafıza kartları (CF, SD, MMC, MS, MS Pro) üzerinden de görüntü alınabiliyor. 

e Toshiba, tanıtımını gerçekleştirdiği Camileo Proile dokuz farklı özelliği üzerinde bulunduran her şey bir arada fotoğraf ve video kamerasıyla dijital kamera portföyünü genişletiyor. Camileo Pro kamerası 7.0 megapiksellik CCD sensörü ile donatıldı ve aynı zamanda webcam, dijital ses kaydedici, MP3 çalar, flash bellek, eBook, TV'ye görüntü aktarıcı ve hareket sensörü olarak görev yapabiliyor. 


e TekBright geniş ekran LCD monitörler, yan- 


sımayı engelleyen panelin yanı sıra 1680x1050'ye kadar desteklenen çözünürlükle mükemmel kalitede görüntü vaat ediyor. 
© Yeni nesil notebook taşıma çantaları, sık seyahat edenlerin ve diğer bilgisayar kullanıcılarının bilgisayarlarına geliştirilmiş koruma sağlıyor. Toshiba, kendine ait patente sahip laptop koruma sistemli dört adet yeni çantayı tanıtıyor: Evrak çantası, sırt çantası, kadın çantası ve mobil trolley çanta. 
© Tüketicilerin önemli ticari verilerini saklama imkanının yanı sıra kişisel fotoğraf, video ve müziklerini de saklayabilmeleri için iki yeni harici sabit disk hazırlandı: Biri, endüstri- nin 2.5 inçlik form faktöründe en yüksek kapasiteye ve serbest düşüş sensörü ile bir yere çarptığında veya yere düştüğünde disk kafası- nın zarar görmesini engelleyecek kilit mekanizmasına sahip 320 GB'lık sabit disk; diğeri de kapasitesi 160 ile 300 GB arasında değişen sağlam gövdeli, entegre parmak izi okuyuculu ve şok koruma sistemli sabit disk . 
© Dünyanın ilk ve devrim yaratan ince HD DVD yazıcısı, HD'nin dijital berraklığını her an her yerde yaşamak isteyen mobil bilgisayar kullanıcılarına hitap ediyor. HD DVD yazıcı- 
nın yanı sıra HD DVD Super-Multi sürücü 13 
farklı formatı destekliyor. 
© I Terabaytlık NAS (Network Attached Storage) sürücü video gibi yoğun ve büyük verileri saklayıp, bunları ağ üzerinden paylaştırmak isteyen tüketicilerin ihtiyacını karşılıyor. 
Bu sürücü yaklaşık 330 bin adet 3 MB büyüklüğünde fotoğrafı veya yaklaşık 250 
bin adet MP3'ü saklama imkanına sahip. 


Psikolog Melisa Küçük melisa©PCnet.com.tr 


vayaer gerçek olsa 


Gerçek ile hayal arasındaki savaş insanı hayata tutunduran tek kapıdır. 
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epimizin hayatı boyunca gerçekleştirmek 

istediği hayalleri vardır. Kimimiz bulunduğumuz konumdan, çalıştığımız kurumdan, yaşadığımız mekandan, kendi görüntümüzden ve hatta doğup içinde büyüdüğümüz aile modelinden memnun değilizdir. Öyle ki, bu durum üzerimizde bir baskı yaratır ve stres yaşarız. Bu kaygı durumu kişiyi depresyona sokacak ve mutsuz olmasına yetecek kadar etkili olur. Gökten bir meleğin inip elimize sihirli değnek vermesini ve bir dokunuşla hayatımızın değişmesini dileriz. Fakat gerçekçilik kapımızı çaldığı vakit ulaşılmaz hayal bulutları bir anda dağıverir. Üzerinde durulması gereken asıl önemli konu, kişinin hayallerinden ne derece uzak yaşadığı ve hayatını şekillendirenin kendi iradesi olup olmadığıdır. Özgür bir yaşam sürmek toplumumuzda anlaşıldığı üzere çılgınlıkların peşinde, umarsızca, geleceğini planlamaksızın, uçlarda yaşamak değil, kişinin toplum kural ve normlarına uygun bir şekilde başka bir bireyin baskısı altında kalmaksızın kendi bağım- 


sız iradesi doğrultusunda kararlar verebilmesidir. 


Kalıplasmıs yaşamlar 

Kalıplaşmış insanın yaşamında baskın olan, toplumun kendinden beklediğidir. Bu beklentileri sürekli birinci planda tuttuğu için iç dünyasında olup bitenleri ikinci plana atar. Bu tarz kişiler anne-babalarının değer ve kalıplarına körü körüne inanmış ve 


bağlı kalmış kişiliklerdir. Davranışlarını, etrafındaki 


otoritenin değer ve yargılarına göre şekillendirir. En büyük özellikleri ise kendilerine dahil hiç kimseye güvenmezler. Kalıplaşmış kişinin kendine ait düşünceleri ve değer yargıları yoktur. Kişinin hayatı boyunca etkili olan akrabaları, ebeveyni, arkadaşları yaşamsal kararlarında etkili rol oynar. Böylece kişi attığı her adımda “onlar ne der? Ya duyarlarsa?” gibi soruların verdiği tedirginlikle olmak istediği konumda yaşayamıyor. Bu mahalle baskısı hepimizi zaman zaman etkisi altına alıyor. Eminim ki, her birimiz dönem dönem bu baskı nedeniyle gerçekleştirmek istediğimiz bir hayali ertelemişizdir. 


Yeni umut: Sanal yaşam oyunları 

Tüm bu baskılar karşısında kurtuluş yolunu yine sanal ortamda bulma çabasındayız. Kişi bilinmeyenle karşılaşmaya direnme, karşılaşmaktan kaçınmak için kendi özel yollarını geliştirir. Gerçek hayatta tutunduğu dalda başarı sağlayamayan, ümidini kaybetmiş, çaresizlikler arasında sıkışmış, gerçek dünyada etkinliği kalmamış bireyler son çareyi gerçeğe hem uzak hem de benzer olan sanal yaşam oyunlarında arar oldu. Özellikle son zamanlarda ülkemizde ilgi görmeye başlayan Second Life, bu alanda mevcut olan yaşam simülasyonudur. Second Life, dinamik bir altyapıya sahip ve tüm bileşenleri internete bağlı sunucularda tutulan multiplayer bir oyundur. Bu oyun kişilere sınırsız ve özgür bir yaşam olanağı sunmaktadır. Bu yeni dünyada hayallerinizi gerçekleştirme fırsatı yakalayabilir, ne yapmak istiyorsanız ve ne olmak istiyorsanız o olursunuz. Bu sadece düşünmek ve bir tuşa tıklamakla mümkün. Gerçekleştirdikleriniz hayallerinizle sınırlı. Bu oyunun Türkiye sitesinde yararlı olduğu noktalara birkaç örnek verildi. Sonuçlar gayet şaşırtıcı. Sitede yazıldığı üzere, ARCI adlı bir İngiliz sivil toplumu örgütü, Portekiz'de cinsel tacize uğraya çocuklara, hayata uyum sağlamaları için Second Life oynatıyor. Amerika'daki bakım merkezi Mattapan ise Otistik ve Asperger sendromu olan hastaları için Second Life'ta Brigadoon adlı bir ada satn aldı. Hastalar bu adada birbiriyle sorunlarını paylaşıp, gerçek dünyada yapamadıkları aktiviteleri yapıyorlar. Bu oyuna ilk olarak fantezileri gerçekleştirmeye yönelik başlansa da şu an ayrı bir kazanç kapı- 


GERÇEK HAYATTA TUTUNDUĞU DALDA BAŞARI SAĞLAYAMAYAN, ÜMİDİNİ KAYBETMİŞ, ÇARESİZLİKLER ARASINDA SIKIŞMIŞ, GERÇEK DÜNYADA ETKİNLİĞİ KALMAMIŞ BİREYLER SON ÇAREYİ GERÇEĞE HEM UZAK HEM DE BENZER OLAN SANAL YAŞAM OYUNLARINDA ARAR OLDU. 


sı olmuş durumda. Örneklerde de görüldüğü gibi yararlı amaçlara hizmet etmenin yanı sıra, her yazımda savunduğum, bozuk kişilik yapılarında bu tarz oyunlar olumsuz sonuçlar doğuruyor. Sınır tanımayan bu sanal oyunlar bireyleri giderek gerçeklikten koparıp, uzaklaştırıyor. Bir yandan insan ilişkilerini güçlendirir, sosyalleşmeye olanak tanır gibi gözükse de aslında birebir dünyevi ilişkilerden, bağlanulardan koparıcı bir işlev görüyor. Daha çok insanı internete, bilgisayara, pasif uygulamalı bir yaşama sürüklüyor. İnternet üzerinde gelişen her yenilik, hepimizi bu kablo dünyasına her geçen gün daha çok prangalıyor. Biz bu süreç içerisinde hayatımıza yenilik kattığımızı düşünsek de, aslında mahkumiyetin tam ortasına düşüyoruz. Giderek dijitalleşiyoruz. 
Gerçek ve sanal arasındaki sınır giderek bulanıklaşıyor. Sanal dünyanın vaat ettikleri, sunduğu düşler karşısında gerçek dünyada yaşananlar sönük kalıyor. Bu dünyaya kapılan bir birey gerçek dünyayı monoton buluyor. Bu yaşanan depresyon kişiyi sanal aleme daha çok bağlıyor. Sanal yaşam oyunları karşısında başarı sağlayan birey bazı konularda aşırı ümide kapılıp gerçek dünyada büyük hayal kırıklıkları yaşıyor. Öte yandan böyle bir sanal gerçeklik sayesinde alternatif cisimsiz bir doğa gerçekliği yaratılıyor ve böylece arzu edilen, me- 


rak uyandıran deneyimler yaşama fırsatı tanı- 


nıyor. Burada denetim sadece sizin elinizde. 
Denetleme isteği ve arzusu kişinin fiziksel cisimlerin kusurlarından ve düzensizliklerinden kaçma arzusunun bir ifadesidir. Bunlara ek olarak kişiyi zaman ve mekan kısıtlamasından kurtarma potansiyeli, herhangi gerçek yaşam tehlikesinin olmayışı, tanrılardan tanrı olabilmek kişiyi büyüler. Sanal dünyanın bu denli çekici olmasının nedeni aslında uzak, doku- 


nulmaz ve kurgusal olmasıdır. 


Hayallerinizi asamalandırın 

Dört bir yanımızı saran böyle bir dünya karşısında ruhsal yaşantımızı en az zararla kurtarmak yine bizim elimizde. Bu sürecin ilk adımı hayallerimizi aşamalandırmak. Yüksek beklentiler, gerçekleşemeyecek istekler, ulaşılamaz arzu ve dileklerle dolu bir yaşam mutsuzluğun, umutsuzluğun, çaresizliğin hüküm sürdüğü bir mahkumiyetten başka bir şey değildir. Kişinin hayata karşı beklentileri ne derece ulaşılabilir olursa başarı o kadar yakınınız- da. Hayallerinizi basamaklandırın. Her adımda hayale ulaşmak, her adımda mutluluğa ulaşmak size doyulmaz bir haz tattıracaktır. İsteklerinizi uzun bir süreye dağıtın. Böylece çabalarınızın ve çalışmalarınızın sonuçlarını almak için daha rahat olacaksınız. Bu rahatlık size gerçek performansınızı ortaya koymanızı, da- 


ha verimli sonuçlar almanızı sağlayacaktır. 


yaşam net tahlil 


SORUSU ) 


Oyunlardan haberler 
Kendisini oyuna fazla kaptırdığını 


iddia eden genç kavgada yenildiği okul arkadaşını itfaiye çağrılacak biçimde yaktı. Ateş büyücüsü böyle bir şey olsa gerek. Kavgada yenildiği okul arkadaşını (ki burada arkadaş demek ne kadar doğru, tartışılır) benzin döküp yakan on yedi yaşındaki genç, tutuklanıp mahkeme yollarını görünce oyunlardan çok etkilenme rollerine soyundu. Çin'de gerçekleşen olayda, arkadaşını benzin döküp yakan genç 
"World of Warcraft'tan çok etkilendim, bu işi yaparken vallahi kendimi oyundaki bir ateş büyücüsü sanıyordum" şeklinde konuştu. Bu örnekte de görüldüğü gibi oyunların gençler üzerindeki etkisi her geçen gün vahşi sonuçlar doğurmaya devam ediyor. 
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erna Laçin o ince ve sade gülümsemesiyle, çocuksu kahkahası ve derin gözleriyle kuşağımız için çok önemli bir karakter. Dergimizin sayfalarında onun sözlerine ve fotoğraflarına yer veriyor olmak bizim için büyük bir mutluluk. 
Pek çok dizide ve tiyatro oyununda izlediğimiz ve Çocuktan Al Haberi adlı programıyla tüm Türkiye'nin günlünde taht kuran Berna Laçin'in evinde gerçekleşen röportajda anladık ki, o tam da bize bezeyen bir teknoloji fanatiğiyle yaşıyor. Önceleri epey direnen Laçin teknoloji olmadan adım atılamadığını yaşaya yaşaya öğrenmiş. Öyle ki, Berna Laçin'in “Bilgisayar benim kumam” sözü röportajımıza başlık olacak niteliğindeydi, biz de öyle yaptık. 
Laçin şu aralar büyük bir ekiple bir internet projJesi hazırladıklarını söylüyor. Bu fikir kendi ihtiyaç- 


larından ortaya çıkmış. 


Türkiye'de internetin ilk yaygınlaşmaya başladığı dönemlerde bilgisayara olan merakınız nasıldı? 


Hayatımda hiçbir zaman bilgisayarı merak etme- 


dim. Hiçbir zaman da aram çok iyi olmadı. Ancak gelin görün ki benim makus talihim sevgili kocamın bir yazılım firması var. Eşim bilgisayar sektörü içinde çalışıyor. 22 yaşında okuldan mezun olduktan sonra işe ilk olarak Apple ve Macintosh'ta başladı. Bir dönem yöneticilik yaptı. Daha sonra kendi yazılım firmasını kurdu. Bilgisayarla aşk yaşayan biriyle evliyim. Eşimle tanıştığımda bilgisayarın tuşuna dokunmasını bilmezdim. Eşim bunu hiçbir zaman anlamadı.'Enter tuşu nerede?” dediğim zamanlarım oldu. 

Şaka yaptığımı zannediyordu. İnternetle ilk ilişkim master yaparken başladı. Ödev teslimini daktilo edilmiş yazılarla elden veriyordum. Hocalarım benimle epey dalga geçtiler, “şu yazıları mail atsana” diye. Yani çok direndim. Hala da gayet resmiyim. 
Bilgisayarla konsolosluk düzeyinde bir ilişkimiz var. 
Ben onu gerektiği gibi kullanıyorum. İnternet dışında da işimi görüyor. Fotoğraflarımı arşivliyorum. 
Master zamanından kalan notları, bazı dergilere yazdığım yazıları saklıyorum. Yani pek çok bilgimi 


de barındırıyorum. 


yaşam 


Berna Laçin 


Bİ Bilgisayarla arasının hiçbir zaman iyi olmadığını söyleyen Berna Laçin 
“Çok direndim. Hala da gayet resmiyim. 
Bilgisayarla konsolosluk düzeyinde bir ilişkimiz var” diyor. 
Ama bir internet projesine girecek kadar da cesur! 


Bilgisayarla aranızdaki bu mesafe evde eşinizle aranızda sorun yaratmadı mı? 

Eşim “bak bir gün ihtiyacın olacak, artık hayat bu- 


nun üzerine kuruluyor” der. Ben ise gün boyu ekran karşısında yapacak bu kadar çok ne iş buluyor anlayamazdım. Eşim dırdırlanmalarıma dayanamayıp bilgisayarla evde çok mesafeli bir ilişki içine girdi. Bilgisayar benim kumam aslında. Bir süre sonra konuşarak ortak bir noktada buluştuk. Ben bilgisayarı bir ihtiyaç olarak görmeye başladım. Bilgiye ulaşmanın çok rahat bir yolu olduğunu kabul ettim. 
İlk başlarda internetten bilgi almak için eşimden yardım istiyordum. Eşim bu sefer “Git kütüphaneden araştır” diye dalga geçmeye başladı. 


Kızınızın internet ve bilgisayarla arası nasıl? 

Şimdi bütün çocukların elinde bilgisayar oyunları var. Benim kızımın yok. Geçen gün bir arkadaşının elinde gördü. İzin alıp kurcalamaya başladı. Ekrandan oynanacağını anlamadı. Baktım arkasındaki oyun kartlarını değiştirmeye çalışıyor. Oyun oynamayı öyle bir şey sandı. Kızım da bana benziyor. 
Ama anaokulunda bilgisayar dersi olduğu için bilgisayarla haşır neşir. Zaten benim gibi olursa çağa ayak uyduramaz. Benim eşim kızıma bilgisayarla oyun oynatmıyor. Somut oyuncaklarla oynama yaşı 


olduğunu düşünüyor. Parklarda görüyoruz. Yaşıtları 


© Bilgisayar oyunlarına merakınız var mı? 


Ben hiç bilgisayar oyunu oynamam. Herkes bana çok şaşırıyor. Geçen gün eşimin erkek kardeşinin evine gittik. Evine acayip bir oyun sistemi kurmuş. Ben bile dayanamayıp oynadım. Bana “bu arabalardan hangisi gerçek"diye sordu. İddialı iddialı bir tanesini gösterdim. O kadar inandırıcıydılar ki gerçek 


olmadıklarını öğrendiğimde çok şaşırdım. 
Eşim bilgisayar oyunlarını çok sever. Ancak benim yüzümden evde oyunu kesti. Pek çok insan bu oyun merakı yüzünden boşanıyor. 
Bir ara beraber PlayStation oynuyorduk. 
Ondan da sıkıldım. Ben Monopoly gibi elle tutulur oyunları seviyorum. 
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kaydırakta salıncakta oynarken bir köşede oturup bilgisayar oyunu oynayan çocuklar var. Ben çocuğuma televizyon da izletmiyorum. Çizgi film saatleri bile belirlidir. Ama ileride kızımın odasına belirli saatlerde kullanabileceği sınırlı sitelere girebileceği 


bir bilgisayar koymayı düşünüyorum. 


Bilgisayarla ilgili herhangi bir sorun olduğunda teknik desteği kimden alıyorsunuz? 

Evde teknik desteği bana eşim veriyor. Evde bilgisayarla ilgili bir sorun çıksa sorun benim dışımdaki herkestedir. Hep bilgisayara laf atarım. Bir problem yaşasam hiç kendime kondurmam. Ya bilgisayar kötüdür. Ya sistem kötüdür. Ama kesinlikle sorun bende değildir. Eşimi delirtirim. Hep sen bozdun diye eşimi suçlarım. Benim bilgisayarımı upgrade ediyor. Ben eskisine daha yeni alışmışım. Aslında 


haklı. Hep daha iyi yeni sürümler çıkıyor. 


En çok hangi siteleri ziyaret ediyorsunuz? 

Ratinglere bakmak için girdiğim siteler var. Bir de gazeteyi elime alıp okumaktan hoşlanmıyorum. 
Çok asabım bozuluyor. İnternetten okumak bana iyi geliyor. İstemediğim bir sayfayı bana açmıyor. 
Başlıklara bakıyorum. Yalnızca istediğim haberleri okuyorum. Program öncesi gelen konuklar hakkında arama motorundan araştırma yapıyorum. İnanılmaz yararlanıyorum. Gelen mailleri okumaktan büyük keyif alıyorum. Emlak sitelerini sıklıkla ziyaret ederim. Benim için büyük eğlence. Tiyatrocu arkadaşım Esra Akkaya'nın önerdiği bir emlak sitesi var. 
Birbirimize beğendiğimiz evlerin fotoğraflarını yolluyoruz. Bu site sayesinde bir ev aldım. Şu ara taşınma işleri ile uğraşıyorum. Bir de bu son Facebook çılgınlığından dolayı bilgisayarla daha çok haşır neşir oldum. Ben Facebook'u çok sevdim. Facebook'ta geçmişteki arkadaşlarımı buldum. Bulmakla kalmadım. Bir araya geldik. İzmir'de elli kişi toplandık. 


Asker çocuğu olduğum için çocukluğum lojmanlar- 


da geçti. Asker çocuklarının arasında akrabalık iliş- 


yaşam 


Berna Laçin 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kisine benzeyen bir bağ vardır. Yirmi senedir görmediğim arkadaşlarımla bu buluşmada hasret giderdim. Hani şimdi bazıları “MSN kötü. Facebook kötü. İnsanlar arkadaşlıklar kurup komşusuna kaçıyor” diyor. Bence elindeki aracı nasıl kullanacağın sana bağlı. Eğer insan kullanmak istese evdeki brçağı da kötüye kullanır. O zaman evde hiç bıçak bulundurmayalım. Aynı şey. 


İnternet kanalıyla alışveriş yapıyor musunuz? 

İnternet alışverişini eşim hallediyor. Ben gerekmedikçe internetten alışveriş yapmayı sevmiyorum. 
Ben beş duyusu ile hareket eden bir insanım. Dokunmam, görmem, koklamam gerekiyor. Ama yurtdışından ürün getirtmem gerekirse kullanıyorum. 
Seyahat için gerekiyor. Sitelerde otelleri odalarına kadar gösteriyorlar. Butik otellerde önceden yer ayırtmak gerekiyor. İndirimli günleri takip edebiliyorum. İnternet bunun için büyük kolaylıklar sağlıyor. Yurtdışında oyunlara çok önceden yer ayırtabi- 


liyorum. 


Digital ürünlere maraklı mısınız? 
Eşim eve en yeni digital ürünleri alır. Ama alma- 


dan önce mutlaka bir önceki bozulmuştur. Ben iki 


üç ayda bir ürün değiştirmesine karşıyım. Eşim beni ikna etmek için “İnan ki bozuldu. O yüzden değiştiriyorum” demeyi alışkanlık haline getirdi. Ben çok iyi cep telefonu kullanırım. Benim telefonum her işimi görür. İnternete girerim. Fotoğraf çekerim. 
MP çalar özelliğini kullanırım. Kapalı mekana bağlı çalışmadığım için cep telefonum benim ofisim gibidir. 


Geçtiğimiz günlerde Bill Gates 

yakın bir gelecekte üç boyulu sanal sohbetlerin yapıldığı, mouse kullanılmayan, klavwyesiz bilgisayarların çıkarılacağını açıkladı. Nasıl bir gelecek hayal ediyorsunuz? 


Annem çok uzaklarda olsa üç boyutlu sanal ortamda konuşmak isterim. Ama yan mahallede oturuyorsa niye gidip yüz yüze konuşmak yerine sanal ortamda iletişim kurayım. Bu bana delilik geliyor. 
Aynı cümle değişik tonlamayla çok farklı algılanabilir. O yüzden bilgisayarda kurduğunuz iletişimle yüz yüze görüştüğünüz zaman kurduğunuz iletişim bir değil. Ben arkadaşımla kahve içmek isterim. 
Onun enerjisini almak isterim. Ne olursa olsun sanal ortam soğuk. Enerjiniz orada değil. Ama ben bunlar olmasın demiyorum. Elbette Amerika'ya kızımı yolladığım zaman üç boyutlu sanal sohbet yap- 


mayı isterim. 


Hollywood'da artık sinema animasyona dönüştü. Hayalinizde bir animasyon filmde oynamak var mı? 

Animasyon film seyretmeyi çok severim. Ama bir oyuncu olarak içinde yer almak istemezdim. Karşınızda olmayan bir şeye karşı mimik vermeye çalışıyorsunuz. Bir oyuncu için keyifli bir iş değil. Üç bo- 


— yaşam 
Berna Laçin 


Bİ Laçin şu aralar büyük bir ekiple bir internet projesi hazırladıklarını söylüyor. Bu fikir kendi ihtiyaçlarından ortaya çıkmış. 


yutlu animasyon çizgi filmleri çok seviyorum. Gerçe- 


gin taklidi gibi yapılan animasyonları sevmiyorum. 
Örneğin seyirci gibi gösterilen kalabalık gördüğüm- de hemen anlıyorum. Gerçek hayatta görmediğim gerçeklik hissi verilmiş görüntüler bana itici geliyor. 
Çizgi film zaten fantezi olduğu için animasyon yakı- 


şıyor. 


Ben bir oyuncunun mimiğinin başka bir oyuncu- da kullanılabileceğine inanmıyorum. Çünkü oyunculukta tanımlanamayan bir enerji var. Örneğin benim için Jack Nicholson taklit edilemez. Çünkü adamın ne yapacağı belli değil. Kendi bile bilmiyor. O onun yaşam tecrübesi, doğası, tanrının ona verdiği enerji. O gün ona değen suyun sıcaklığın bile oyununa etki ettiğini düşünürüm. Eminim ki animasyon çok gelişecek. Çok keyifli şeyler yapılacak. Ama her şey kendi değerini koruyacak. Bilgisayarla çok güzel bir kadın yaratmayı denediler. Dünyadaki güzel kadınların en beğenilen uzuvlarını alıp birleştirdiler. Ortaya ucube gibi bir görüntü çıku. Örneğin Julia Roberts kocaman ağzıyla güzel. Erkekler bayılı- 


Yer alacağınız yeni bir proje var mı? 


Yakın bir zaman sonra benden hiç beklenmeyecek bir işe başlıyorum. 
İnternet ile ilgili bir proje olacak. Bu benim ihtiyacımdan ortaya çıkmış bir fikir. Çok yakında gerçekleştireceğiz. İnternet camiasında her şey kopyalandığı için şimdilik bir bilgi vermek istemiyorum. 
Benim internet sayfam gibi olmayacak. 
Daha kapsamlı bir proje. Uzun zamandır çalışıyoruz. Eşim işin içinde olmayacak. Bu 


karar verdik. Projeyi eşimle yürütmek istemememin sebebi mutlaka ikinci planda kalacak olmam. Müşteri beklemez ama 
Berna bekler diye düşünecektir. Yoksa elbette eşimin fikrini alıyorum. En son onun onayı alınıyor. Desteği her zaman üzerimizde. Şirketindeki bütün arkadaşları yardımcı oluyor. Eşim 'Herşey aklıma gelirdi de senin bilgisayar ve internet ile ilgili bir iş yapacağın aklıma gelmezdi. 


işi büyük bir ekiple başka türlü yürütmeye diyor. 
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yor. Niye bayılıyorlar belli değil. Bu tanımlanabilir bir şey olmadığı için kodu yazılamaz diye düşünüyo- 


rum 


Her şey var olmak için değişime uğramak zorunda kalıyor. Amerika'da da dahil sinema zor durumda. Neden? Televizyon sinemayı ikame eder bir hal aldı. Televizyonla sinemayı eskisi gibi net çizgilerle ayıramıyorsun. Öyle diziler çekiliyor ki. Lost gibi, sinema filmini sollayan diziler yapılmaya başlandı. 
Bir de daha kolay. Evinin konforunda kurduğun sinema sistemi ile filmi izleyebiliyorsun. Dolayısı ile sinema televizyon birbirinin içine geçer oldu. Ama sinemanın yok olacağına inanmıyorum. Tıpkı tiyatronun yok olacağına inanmadığım gibi. Tiyatronun geçmişi M.Ö. 'ye dayanıyor. Niye yok olsun. Bir dönem yok olur gibi oluyor. Çünkü yenilik yapılmıyor. 
Sinema için de aynı şey geçerli. O yüzden üç boyutlu teknikler kullanılmaya başlandı. Belki ileride sinemalarda görüntüye göre koku salan bir film izleyebileceğiz. Yani evde kuramayacağın bir teşkilat sinemalarda olacak. Belki seyircilerin interaktif katılumlarının olacağı bir dünya kuracaklar. İnsanlar sanal ortamda da olsa sosyalleşmenin bir yolunu bulacaklar. Aksi takdirde insanlar intihar eder. Ölür. 
Dünya üzerinde insan kalmaz. Ekolojik denge sorunumuz da olmaz. Sular da yeryüzünde kalır. Dünya nereye gidiyor gibi bir karamsarlık içinde değilim. 


Yeniliklere açık olmak gerekiyor. 


Dizüstü kullanmanın 


en sağlık 


yolu 


Dizüstü bilgisayarını çoğunlukla masanın üzerinde kullananlar için Logitech'ten faydalı bir ürün var. 


izüstü PC'ler çoğu kullanıcı için masaüstü bilgisayarın yerini almış durumda. Uzun süreli 


çalışmalarda bel ve boyun ağrılarına sebep olan bu çalışma tarzı, hem sağlığa zararlı hem de bir süre sonra kullanıcının konsantrasyonunu bozuyor. Logitech'in Alto modelini geliştirerek kablosuz klavyeli şekliyle sunduğu Alto Cordless sayesinde dizüstü ekranınız göz hizanızda olacak ve bu sayede hem sırt ve boyun ağrılarından kurtulacaksınız, hem de bilgisayar konforunuz artacak. Logitech Alto Cordless klavye ve bilgisayarın konduğu taşıyıcı gövde olmak üzere iki ana parçadan oluşuyor. Bu klavye ile masaüstü bilgisayarınızdaki kullanıcı deneyimini yakalayabilirsiniz. Sayı tuşları, medya paneli ve standart tuş dizilimine sahip bu klavyenin kurulumu kolay olan düzlemi ekranı göz hizasına yükselterek ekran ve kullanıcının gözü arasında 


ideal bir uzaklık sağlıyor. 


Kambur olmaktan kurtulun 
Logitech Alto Cordless'in kurulumu 30 
saniyeden kısa sürüyor. Bu işlem bir dizüstü bilgisayar standın üzerine yerleştirip USB kablosuna takmak kadar basit. Cihazı klavyeden çıkarmak da aynı şekilde kolay. Alto Cordless siyah yüzeyiyle, turuncu arkadan aydınlatmalı ikonlara sahip parlak siyah paneliyle şık bir dizüstü deneyimi sunuyor. Klavye ayrıca tek dokunuşla medya ve ses kontrolü bulunuyor, diğer hızlı erişim tuşlarıyla favori uygulamalara, dosyalara ve web sayfalarına da ulaşabiliyorsunuz. Bunların yanı Logitech Alto sayesinde elleriniz, dizüstü bilgisayarın yol açtığı sıcaklıktan da kurtuluyor. Bileğinizin rahat etmesi için Alto Cordless'te yumuşak bir bölüm bulunuyor. Dizüstü bilgisayarlardaki rahatlığı artırmak isteyenler, bu 


ürünün yanında bir de 


kablosuz Logitech fare 


kullanmalı. Logitech Alto 


birçok dizüstü markasıyla 


uyumlu. 


Hem cebe hem göze hitap ediyor 


Bir yıl önce Panatel distribütörlüğünde 
Türkiye'de ilk defa satışa sunulan 
Hannspree TV'ler farklı tasarımları ile tekrar sahnede. 


Şimdi de marjinal tasarımları ile 31 ve 37 inçlik büyük ekran XV SERİSİ Hannspree 
LCD televizyonlar salonların baş köşesinde yer almak için aday. Farklı ve modern şehir hayatının modasını tasarımlarına taşıyan XV 
Serisi, sadece şık ve zarif görüntüsüyle değil dinamik ve kullanışlı yapısıyla da ilgi çekiyor.HD Ready standartlarına uygun olarak üretilmesi sayesinde yüksek çözünürlüklü televizyon yayınlarına da uyumlu olan 
XV Serisi, hızlı tepkime süresi, net görüntüsü ve geniş fonksiyonları ile Türk 


tüketicisinin karşısında 


En taşınabilir USB disk 


Maxtor One Touch 4 Mini 


on zamanların en çok ilgi gören 

ürünlerinden biri hiç kuşkusuz 

taşınabilir diskler. Maxtor One 
Touch 4 Mini ise bu ürün grubunda dikkat çeken bir model. Dizüstü bilgisayar kullanıcılarının en büyük derdi, disk kapasitelerinin yetersiz kalması. Bilgisayar taşınabilir fakat binlerce şarkı ve videodan oluşan devasa arşivlerin de taşınabilir olabilmesi de lazım. Ayrıca masaüstü bilgisayarlarda da bir süre sonra bir disk desteği, mümkünse taşınabilir olması gerekiyor. Maxtor markasını satın alan Seagate'in Türkiye'de seri olarak kısa süre önce piyasaya sunduğu One Touch 4#'ün 160 GB'lık Mini modeli her bilgisayar kullanıcısının işini görecek özelliklere sahip. Maxtor'un One Touch 
4 Mini modeli ebat olarak 2,5 inçlik diskler sınıfında yer alıyor. Bu ürün 
kesinlikle çok şık! Üst kısmı metalik gri ve alt kısmı siyah plastikten imal edilmiş. Güvenlik ve geliştirilmiş arayüz sunan yeni endüstriyel tasarımı sayesinde, bu model, göze hitap eden kasa görünümüyle görsel olarak da 


güven veriyor. 


Brother MFC-7420 


İş hayatınız kolaylaşıyor. 


rother, profesyonel ofis sistemlerinin en çok ihitiyaç duyduğu 

baskılama, fotokopi, tarama, faks ve PC Faks uygulamalarını tek bir 

cihazda, uyum içinde ekonomik şekilde bir araya getirdi. Estetik ürün tasarımı, uygulamalarda kalite ve kolay kullanım gibi kriterleri gözetilerek üretilen bu çokişlevli cihaz, iş hayatını kolaylaştırmayı amaç edinmiş. 
Profesyonellerin yüksek hacimli baskılamada ihtiyaç duydukları güvenilirliği ve Japon kalitesini bir arada sunan Brother MFC 7420 ile performans ve fiyat konusunda da önemli bir avantaj elde edilebilir. Brother'ın tüm MFG modellerinde olduğu gibi MFC-7420 medelinde de PC Faks özelliği standart. 
Bu özellik sayesinde faks çekmek için cihazınızın başına kadar gitmeniz gerekmiyor. Bilgisayarınızın başından zahmetsizce faks gönderip alabilirsiniz. Dakikada 20 sayfa lazer 
baskılama yeteneğine ile birlikte, 20 
cpm fotokopi, 600x2400 dpi renkli tarama, 14.4 kbps faks yeteneklerine sahip bu çok fonksiyonlu lazer yazıcı 
299 dolars#KDV promosyon 
fiyatı ile satılıyor. 


teknoloji oyuncaklar 


«© Siemens 
Gigaset C470 


Siemens'in yeni ev telefonu, Eco-Dect özelliği sayesinde yüzde 
60'a varan enerji tasarrufu sağlıyor. 


Kablosuz ev telefonları da hayatımızda yer edinen teknoloji ürünlerinden biri haline geldi. Sunduklarıyla giderek cep telefonlarına yakınlaşan bu cihazların geliştirilmesine uzun zamandır yatırım yapan Siemens'in yeni telefonu Gigaset C470, Eco-Dect özelliği sayesinde yüzde 60'a varan enerji tasarrufu sağlarken, uygun fiyatı, şık tasarımı ve fonksiyonelliği ile dikkat çekiyor. Gigaset C470 ince dizaynıyla da zarif bir telefon, ergonomik yapısı sayesinde kullanıcının konuşmasını daha da keyifli hale getiriyor. Teknik özellikleriyle de fark yaratan telefon, renkli ışıklı ekranı, eller serbest konuşma rahatlığı, bebek alarmı, çalar saat gibi ekstra özellikleri ile üst sınıf özelliklerini büynesinde barındırıyor.i2 saate kadar konuşma, 150 isim ve numara hafızası, SMS gönderebilme, SMS için 4 farklı kullanıcı posta kutusu tanımlayabilme, 6 el cihazı ve 
4 farklı baz istasyonuna tanıtabilme 5 poli, 
10 mono melodi, 4 farklı ekran koruma 
özellikleri mevcut. Yeni teknoloji el cihazı ve baz istasyonu arasındaki uzaklığa bağlı olarak aradaki çıkış gücünü azaltıyor. El cihazı ile baz istasyonu arasındaki mesafe azaldıkça çıkış gücü için gereken enerji de azalıyor; böylece telefonun sarj süresi de uzuyor. Eco-Dect sayesinde el cihazı baz istasyonu üzerindeyken çıkış gücü neredeyse sıfıra kadar düşüyor. 
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CEPTEKİ YARDIMCILAR 


Mobil Cüzdan ile 


Cep telefonlarına kredi kartı özelliğini kazandıran MasterCard PayPass —a teknolojisi, Garanti Bankası ile Türkiye'de uygulanmaya başlandı. b. 


ünyanın ilk temassız kart teknolojisine sahip kredi kartı ürünü olan MasterCard PayPass, cep telefonlarını kredi kartına dönüştürüyor. Daha önce anahtarlık, bileklik, kol saati gibi farklı aksesuarlarla da birleştirilen MasterCard PayPass, 

2000 yılından bu yana geliştirilen çalışmalar sonucu 
dünyanın dört kıtasında, yedi ülkede 17 MasterCard PayPass Mobil Ödeme uygulaması ile kullanıcıların cep telefonlarını kredi kartı olarak kullanmasına olanak tanıyor. MasterCard, Turkcell ve Garanti Bankası işbirliği ile gerçekleştirilen mobil cüzdan uygulaması ise Kore ve Fransa'dan sonra, dünyada SIM üzerinde çalışan üçüncü MasterCard PayPass kredi kartı uygulaması olarak uygulamaya geçti. 

MasterCard tarafından sunulan ve dünyanın ilk öde-geç teknolojisi olan MasterCard PayPass, klasik kredi kartı anlayışını sona erdiriyor. Sektörlerinde pek çok öncü uygulamaya imza atan Garanti Bankası ve Turkcell'in birlikte yürüttüğü projenin sonucunda, kredi kartları Türkiye'de ilk defa Mobil Cüzdan ile cep telefonlarına girecek. 6 ay sürmesi planlanan pilot proje boyunca, Garanti Bankası'nın Bonus Trink kredi 


kartlarıyla yapılabilen tüm işlemler, Turkcell hatlı, Mas- 


dü ii) 


Yes giri 
— 


terGard PayPass teknolojisine sahip cep telefonları aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Ödeme süresini yarım saniyenin altına indiren uygulama kapsamında, Bonus Trink'te olduğu gibi, işlem başına 35 YTL'lik limit verilecek. Bu limitin üzerindeki meblağda alışveriş yap- 


mak ise şifre tuşlanarak mümkün olacak. 


Kredi kartınızla yapabileceğiniz her şey! Acıkuğınızda metro durağındaki makineden yiyecek bile satın alabilirsiniz. Bir kültür-sanat etkinliğinin biletini, posterindeki çipe cep telefonunuzu okutarak anında alabilir, konsere, maça, sinemaya “biletsiz” girebilirsiniz. Otobüs, metro, vapur, tren ve uçaga binebilir, taksiye ödeme yapabilirsiniz. 

Şirketinizin turnikelerini cep telefonunuzla açabilirsiniz. Cep telefonunuzu okutarak, sinema salonundaki afişten filmin fragmanını, bir spor etkinliğinin posterinden şampiyonayla ilgili tüm bilgileri anında cep telefonunuza indirebilirsiniz. 

Ev, otomobil, otel odası gibi yerlerde, cep te- 


lefonunuzu okutarak kapıyı açabilirsiniz. 


Sony Ericsson S1 0 


Sony Ericsson, Walkman serisinin son modeli olan W910i ile bu iddiasını daha da ileri taşımış durumda. 


Kaset çalıştıran Walkman'ları çoğunuz hatırlarsınız. Tüm dünyada bir döneme damgasını vuran bu cihazların üreticisi Sony yıllar önce cep telefonu alanında Ericsson ile işbirliğine giderek Sony Ericsson markasının oluşmasına ön ayak olmuştu. Sonrasında ise kolları sıvayarak, Walkman efsanesini cep telefonunda dirilttiler. 
W serisi telefonlar yüksek ses kalitesinin yanı sıra tasarım ve yazılım olarak da MP3 çalarların yerini alabilecek standarta ulaştı. Sony Ericsson'un son modeli olan W910 bu konseptin en son ve en başarılı temsilcisi. Cep telefonunda MP3 çalar özelliğini etkin olarak kullanmak isteyenler için bu telefon biçilmiş kaftan. Ülkemizde de yakında kullanmaya başlayacağımızı umduğumuz 3G teknolosine de uyumlu olan bu telefon ile yüzyüze konuşma yapabilme desteği bulunuyor. Kızaklı kapağının 


açılması veya kapanması için hafifçe kaydırmanız yeterli. 


o O 


Bir fotoğraf çekinebilir miyiz 


5 megapiksel süper kamerasıyla Samsung G800, yüz 
tanıma ve panoramik çekim gibi lüks özelliklere sahip. 


Yüksek megapikselli kameraya sahip modelleriyle pazarda haklı bir üne sahip olan Samsung'un en yeni modellerinden biri olan 6800, yüz tanıma, Geniş Dinamik Açı (WDR) gibi günümüzde dijital kameralarda bile yeni sayılan teknolojilere de sahip. Bunun dışında panaromik, çoklu ve macro çekim seçenekleriyle çeşitliliği artıran telefon, sahip olduğu film düzenleme uygulaması ile kendi filminizi çekmenize olanak sağlıyor. Bu telefonun kamera özelliklerinin yanında, benzersiz güvenlik uygulamaları da dikkat çekiyor. 
Telefonunuz çalındığında veya kaybolduğunda, sizin SIM kartınız dışında bir kart takılınca, belirlediğiniz iki numaraya otomatik olarak kısa mesaj gidiyor. Böylelikle siz de telefonunuzun kimin elinde 


olduğunu görebiliyorsunuz. Bu telefonun eğlenceli özelliği ise 


bulunduğunuz ülkeye göre arka plan resminin değişmesi. 


© Akıllı Moto OTM Türkiye'de 


! 


g3 Metil 1G 


mobil cepteki yardımcılar 


Tam bir profesyonel: 
Blackberry Curve 8320 


Kanadalı RIM'in Türkiye'de Turkcell ile birlikte teknoloji sever profesyonellere sunduğu bu akıllı telefon Wi-Fi bağlantılı, 2 megapiksel dijital kameralı ve tam 0 klavyeye sahip. Turkcell logosuyla satışa sunulan altın renkli bu telefon, RIM'in en küçük ve en hafif full-OWERTY tuş pedine sahip olup içinde iki megapikselli dijital kamera, müzik ve video oynatıcı, standart 35 mm stereo kulaklık jakı ve genişletilebilir hafıza depolama alanı sağlayan microSD/SDHC kart slotu barındırıyor. 
107mmx60mmx15.5 mm ölçülerine sahip telefon sadece 1ll gram ağırlığa sahip. Küçük gibi görünse de bu telefonun klavyesi metin girişi için son derece elverişli. Geniş, ultra parlak 320x240 renkli ekran üzerinde işlem yapmak oldukça rahat. İnternet ve dosya indirmenin yanı sıra geniş kapsama alanı sağlayan Wi-Fi özelliği de siber uzayda yol almak için alternatifler sunuyor. 5x dijital zuma sahip 2 megapiksel çözünürlükte, flaşlı, çekenin görüntüsünü gösteren aynaya sahip ve tam ekran vizörlü kamera da her an emrinizde. Çalışma esnasında en çok kullanılan web sitelerini gezmenizi sağlayan yüksek performanslı HTML tarayıcı sayesinde tüm sitelere girebilir ve telefonunuza bir bilgisayar muamelesi yapabilirsiniz. 


2 
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MEGAPİKSEL 


DİJİTAL FOTOĞRAF DÜNYASI 


Fotoğraflarınızı “© 


Dijital fotoğraf makinelerinin 


flaşları doğru kullanıldığında şaşırtıcı görüntüler elde edilebilir. 


Çiğdem ÖZCAN | cigdem©PCnet.com.tr 


otoğraf çekerken ışığın yetersiz olduğu iç mekanlarda ya da gün ışığının yetmediği ortamlarda yakın mesafeleri aydınlatmak için flaşları kullanıyoruz. Fakat kullanır- 


ken bazı inceliklere dikkat etmek gerekiyor. 


Rehber sayıya dikkat 

Fotoğraf makinelerinin tümünde "senkronizasyon" adı verilen flaşın çakması ile perdenin aynı anda açılıp kapanmasını sağlayan bir enstantane değeri bulunur. Bu değer makinenin modeline göre 1/30,1/60,1/125 ile 1/250 saniye arasında değişir. Manuel flaş kullanırken bu enstantane değerinin aşılmaması gerekir. Flaşın aydınlatma kapasitesi GN (Guide Number-Rehber Sayısı) ile ifade edilir. GN değeri100 ASA bir film için flaşın aydınlatabileceği en uzak mesafedir. En güçlü flaşlar için GN değeri 40-45 civarında iken kendinden flaşlı makinelerin GN değerleri genelde 12-14 civarındadır. Manuel flaş kullanımında GN değeri biliniyorsa hangi uzaklık için hangi diyafram değerini kullanılacağımızı bulabiliriz. Bunu diyafram x nesnenin 


flaşa olan uzaklığı şeklinde hesaplayabiliriz. 


Dolgu flaşı seçin 

Gün ışığı fotoğrafçıları, flaşı soğuk ve bastırıcı aydınlatma özelliği nedeni ile ana aydınlatma kaynağı olarak kullanmak istemezler. Parlak güneş ışığı altında insanları veya başka objeleri çekerken, gölgeler normalden çok daha fazla koyu çıkabilir. Bu nedenle fotoğraftaki ayrıntılar kaybolur. Eğer fotoğraftaki gölge alanlar önem- 


li bir oranı kaplıyorsa sonuç oldukça can sıkıcı 


© Keyif alacağınız flaşlı çekimler 


Işıkla boyama 


yakınına gidilir. Flaş test düğmesine basılarak patlatılır. 


a5 
Gr 
—” 


olacaktır. Gün ışığında bazı durumlarda, gereksiz gölgeleri aydınlatmak, çukurlukları doldurmak ve daha homojen bir aydınlatma sağlayabilmek için flaşlarımızı “dolgu” malzemesi olarak kullanır ve “dolgu flaşı” ile fotoğraf çekeriz. 
Portre çekimlerinde flaş yüzün karanlıkta kalan 


bölümlerini aydınlatmak için kullanılır. 


Flaşın gücü 

Flaşla konu arasındaki uzaklığı iki katına çıkardığınız zaman ışığın yayıldığı alan dört katına çıkar. Bu durumda flaşın gücü düşecektir. Flaşla çekilen fotoğraflarda öndeki nesnelerin iyi aydınlatılmış olmasına karşın arkadakilerin karanlık oluşu bu yüzdendir. Flaşın gücünü yeterli kullanabilmemiz için ışığın yayıldığı alanın kullandığımız objektifin açısından küçük olmaması gerekir. Aksi takdirde fotoğrafın ortası iyi pozlandığı halde görüntü kenarlara doğru kararır. Bu nedenle daha dar açılı bir objektif kullanmanız ya da flaşın önüne ışığı dağıtan bir filtre takma- 


nız gerekir. 
& 


yerde bulunan obje fotoğrafta çok farklı görüntüler sunacaktır. 


Gece dış çekimlerde binaları, şehrin meydanındaki bir heykeli ya da aklınıza 


gelebilecek farklı mekanları flaşla çekebilmek için kullanacağınız kolay bir yöntemdir. Bunun için önce makine bir tripodla sabitleştirilerek kompozisyon ayarlanır. Makine "B" moduna veya en uzun enstantane süresine getirilir. EK flaşla ışıklandırılmak istenen bölgelerin 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Stroboskopik flaş 

Saniyede birkaç defa çakma özelliği olan flaşlardır. Stroboskopi denilen bu özellik kullanılarak hareketli objelerin düşük ışıkta fotoğrafı çekilirse değişik efektler elde edilebilir. Flaş ışığının her çaktığı anda değişik 


Çoklu flaş kullanımı 

Bazı flaşlar radyo dalgaları veya kabloyla uzaktan kumanda ile çalışabilir. Bu tür flaşları profesyoneller sıklıkla kullanır. Bu tip aletlerden en az iki tane kullanarak gölgeleri ve kırmızı göz hatasını yok etmek mümkündür. 


Sony'den yeni modeller 


Sony altı yeni High Definition Handycam modelinin yanı sıra Cyber-shot 5730 ve Alpha 200 ile kullanıcılarını heyecanlandırıyor. 


Sony'nin altı yeni High Definition Handycam modeli Full HD görüntüler sunuyor. Dünyada ilk kez CMOS modelleri artık hem video hem de fotoğraflar için yüz tanıma özelliğine ve anılarınızın izlenmesi, yönetimi ve paylaşımı için tüm seride yeni akıllı fonksiyonlara sahip. Tüm Sony AVCHD serisi Full HD görüntüler elde etmek için şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüğü (1920x1080) sunuyor. Yeni modeller, sabit görüntü kalitesi 10 megapiksele yükseltilerek, kaliteli dijital fotoğraf makineleri ile boy ölçüşebiliyor. 


Fotoğraf çekimine hızlı hazırlık 

Fotoğraf meraklılarının vazgeçilmezleri arasındaki Cyber-shot serisine yeni eklenen S730 başlangıç seviyesindeki kullanıcılara kullanımı kolay çekim modları sunuyor. Modelin çok noktalı otomatik odak modu, nesne hareketliyken veya kadrajın ortasında değilken bile son derece keskin görüntü elde etmeyi sağlıyor. Sadece tek bir butona basarak anında izleme moduna geçilmesi sayesinde fotoğraf çekerken çekilen görüntüleri hızlı ve kolay bir biçimde hemen kontrol etmek mümkün. Kullanıcılar fotoğraf parlaklığını grafik biçiminde gösteren ekran üstü Histogram modu ile 


fotoğraflarının pozlama değerlerini kontrol 


ederek gerekli ayarlarla en iyi sonuçları elde edebiliyorlar. Kameranın ışık hassasiyeti ISO 
1250 değerine yükseltilebiliyor. CyberShot 
S730 ile fotoğraf çekerken ekranda flaş, makro çekim ve kendi kendine çekim gibi ayarları 2.4 inç geniş ekranda rahatlıkla izlenebiliyor. Cyber-shot S730'da 3x optik zum lensin yanı sıra çekilen fotoğrafların canlı ve mükemmel detaylara sahip olmasını sağlayan 7.2 efektif megapiksel sensör de yer alıyor. 


Her zaman cepte bulunsun 
Sony'nin bir diğer yeni ürünü Alpha 200 son derece kompakt bir tasarıma sahip. Tüm Alpha Serisi ile uyumlu değiştirilebilir lensleri, ışıklandırma sistemleri ve diğer aksesuarları ile birlikte kullanım kolaylığı sunuyor. Alpha 200'de 10,2 efektif megapiksel CCD sensör bulunuyor. Kullanıcılar ISO 3200'e çıkartılan yüksek hassasiyeti ile düşük ışık koşulların- da bile başarılı çekimler yapabiliyorlar. 
Alpha 200'de optik görüntü sabitleyici fonksiyonu sarsıntısız çekimler ya- 
, pılmasını sağlıyor. Yeni Alpha 
200'ün 2,7inç'lik geniş LCD ekranı fotoğrafçılığa yeni adım atan kullanıcıların da hızlı ve kolay bir şekilde fotoğraf makinesi ayarlarını ve düzenlemelerini gerçekleştirebilmelerine olanak tanıyor. Ekran ayrıca çekilen fotoğrafların renk dengesini kontrol etmek için yeni bir RGB histogram modundan da yararlanıyor. Bu sayede fotoğrafların sadece parlaklıkları değil aynı zamanda renk değerleri de kontrol 


edilebiliyor. 


megapiksel yeni ürünler 


g HABER 


Kamera deyip geçmeyin 


Toshiba Camileo Pro video kamera sekiz ayrı teknolojik ürünün özelliğini taşıyor. Toshiba Türkiye 
distribütörlerinden TNB Bilgisayar, 8 
ayrı teknolojik ürünün özelliklerine sahip, Camileo Pro adlı ürünü 


Türkiye'ye getirdi. Camileo Pro video 


kamerada 7.0 megapiksellik CCD sensör bulunuyor. Kameranın Webcam, dijital ses kaydı, MP3 çalar, flaş bellek, eBook ve hareket detektörü gibi işlevleri de hayranlık uyandırıyor. 
Siyah ve metalik gümüş renklerde üretilen Camileo Pro, sadece 165 gr ağırlığında. Boyutları ise 118X64x30 mm. Camileo Pro kamera Arcsoft 
Photo Impression, Media Converter and Show Biz gibi yardımcı yazılımlarla 


birlikte satılıyor. Üzerinde 3x optik ve 4x dijital zum bulunana kamerada fotoğraflar 1l megapiksele denk büyüklükte kaydedilebiliyor. Kayıtları son derece düşük boyutta saklama 


imkanı sağlayan Camileo Pro bellekte 


daha fazla verinin saklanabilmesini mümkün kılıyor. Camileo Pro aynı zamanda dahili SO/MMC hafıza kartı yuvasıyla fotoğraf, video ve müzik için ekstra saklama alanı bırakıyor. 


Kameralar PC'ye bağlanarak Adobe 
Flash için güncelleme desteği 


sağlayabiliyor. Paket içeriğinde verilen video ve ses kablolarıyla birlikte video 


veya fotoğraflar TV'den izlenebiliyor. 


Si 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se megapiksel 


Epson'dan profesyonellere müjde 


Epson fotoğraf, güzel sanatlar ve grafik tasarım profesyonellerine pigment mürekkep teknolojisi ile büyük yenilik sunuyor. 


pson büyük formatta profesyonel baskı 

yapan Stylus Pro 8 Renk Serisini 

piyasaya sundu. UltraChrome K3 mürekkep ve Vivid Magenta teknolojisiyle eşsiz bir görüntü kalitesi sağlayan bu modeller, pigment kimyasallarındaki son teknolojiye sahip. Epson'ın büyük formattaki yazıcı serisi güzel sanatlar ve fotoğraf için gerekli yüksek kalitede ve yükseltilmiş baskı hızı ile çıktı alınmasını sağlıyor. İşlem sürecini gösteren ekranından bütün aşamaların görülebildiği Stylus Pro 4880, 7880 ve 9880 ile keskin detaylar kaçırılmadan daha canlı çıktılar elde 


© Samsung'dan üç yeni güzel 


Samsung NV24HD ile HD görüntü kalitesini, Samsung 18 ile en canlı renkleri, NV40 ve NV30 ile şaşırtıcı performansı vaat ediyor. 


Samsung, 10.2 megapiksellik Full HD NV24HD ve yüksek tasarım ve teknoloji özelliklerini buluşturan modelleriyle karşımıza çıkıyor. 10.2 
megapiksellik NV24HD, kullanıcısına net Full HD görüntü sunuyor. Optik ve digital görüntü sabitleme özelliği bulunan NV24HD ile yüksek kalitede fotoğraflar çekmek artık çok kolay. 
NV24HD, dünyanın en küçük 24mm ultra optik genişliğe sahip ve 3.6X zum yapabilen Schneider lensi ile eşsiz görüntü kalitesini küçük bir gövdeye sığdırabiliyor. NV24HD, aydınlık dış mekanlarda dahi net görüntü kalitesini, hızlı tepki süresi ve 180 derece görüş açısı sayesinde en zengin renk seçeneği ile yakalıyor ve 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kaydediyor. 98.5x61x18.95 mm boyutlarında olan NV24HD, MMC, SD ve SDHC hafıza kartı formatlarını destekliyor. Samsung'un bir diğer yeni modeli i8 Yüksek kalitede MP3 dinlemeye, PMP üzerinden film izlemeye ve metin görüntülemeye olanak sağlıyor. Samsung i8, multimedya özellikleri ile standart bir dijital fotoğraf makinesinin ötesine geçiyor. 3x zum ve 
8 megapiksel kameraya sahip Samsung 8'in 
beyaz, siyah, mavi ve pembe renk seçenekleri bulunuyor. Yeni çıkan 10.5 megapiksellik Samsung NV40 yüksek görüntü kalitesi ile 8.1 
megapiksellik Samsung NV30 ise ışıksız ortamlarda yüksek kalitede fotoğraf çekme 


edilebilir. 1,5 mm'ye kadar tüm Epson kağıtları ve farklı tipte baskı materyalleriyle uyumlu olan geniş format yazıcılar; parlak ve mat kağıt, mat karton, güzel sanatlarda kullanılabilen baskı kağıtları ve düz kağıt çıktısı almaya uygun. Yeni Stylus Pro serisinde hem rulo hem de tek sayfa kağıtlar kullanılabiliyor. Stylus Pro 11880'de yazıcı başlığındaki noktalama hassasiyetinin iki katına çıkarılması püskürtme yoğunluğunun artırılması yüksek kalitede görüntü alınmasını sağlıyor. Epson zaten geniş olan renk gamını daha da genişleterek pigment mürekkep teknolojisinde önemli bir hamle yapıyor. 
Mürekkep seti dokuz kartuştan oluşuyor. 
Yüksek yoğunlukta pigment kullanan iki magenta mürekkebi; özellikle peyzaj ve deniz manzaraları için ideal canlı mavi ve mor tonları elde edilmesini sağlıyor. Epson Micro Piezo başlığıyla alınan her çıktı aynı kaliteyi verirken uzun zaman aralığıyla basılan sanat eserlerinin bile birbiriyle aynı olması garantileniyor. Bunların yanı sıra düşük çözünürlüğe sahip görüntülerden dahi pürüzsüz ve doğru renklerde baskı alınabiliyor. Yeni haritalandırma işlemiyle düşük ve yüksek çözünürlüklerde oluşan kumluluk veya damarlılık azalırken alınan çıktılar her zaman kusursuz renklere ve 


düzgün görüntülere sahip oluyor. 


özellikleriyle dikkat çekiyor. Samsung NV40 ve NV30'da arka plan aydınlatmalı koşullarda gölgede kalan nesnelerin ışık durumunu daha iyi sonuçlar elde etmek üzere dengeleyen bir lokal kontrast kontrol fonksiyonu bulunuyor. 


1 kapak konusu 


Oyun.konsolları, yeni nesil film teknolojileri ve ülkemizde en sonunda yayına-başlayan HD kalitesindeki televizyon kanalları, evinizi “yüksek çözünürlükte” bir eğlence merkezine dönüştürüyor. HD devriminin nimetlerini görmek ve bu dünyanın detayları hakkında bilgi almak için ilk adımı atın ve bu yazıyı okuyun. 


Pamir KIZLITUĞ pamir©PCnet.com.tr 


di, 


34 Pcnet ŞUBAT 2008 


kapak konusu 


Blu-ray ve HD-DVD oynatıcı aldı; yeni nesil filmlerin keyfini çıkardı. Yani demek istediğimiz ci az kişi bugüne kadar HDTVW'lerin hakkını 

m anlamıyla neyi KE Ancak eksik 


daha çok TV ml geçireceklerini bildiü sunan televizyonların, mağaza- Oo ğimizden ve şu ana kadar olan altyapılar bu tülerdeki gibi kaliteli görün- Oo teknolojiye yeterli gelmediğinden, size bu gü-Ra bir geli öğrendi ne kadar “mutlaka HDTV almalısınız” şeklinevine ağladık- O debir öneride bulunmadık. Ancak artık yayıntan yy i ) ar da geldi. Geliyor değil, en sonunda geldi! 
ani artık paraya kıyarak aldığınız ya da alaca-Binız HD televizyonlar, gerçekten de HD Reiy olan modellere göre farklarını kolaylıkla 


cılar da yok değil. O tip televizyonlara bağ! 
lükte oyun oynadı. Ki 


rü yaptı, kimileri de “ke göz önüne çıkarabiliyor. 


HD devrimi iğ 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ği kapak konusu 


Bİ HD Ready logosu belirli standartlar 


gerektiriyor. Böylece firmalar kafalarına göre bu logoyu kullanarak tüketicileri yanıltamıyor. 


Kafa karıştıran iki kavram: 
HD Ready ve Full HD 

İnce yapıdaki televizyonları ilk olarak 848x480 çözünürlüğünde görüntüler oluşturabilen modellerle tanıdık. Bu tip ürünler DVD filmleri bile tam kalitesinde oynatamıyorlardı; ama “inceliğe geçiş” sınıfında olduklarından adeta yok sattı. Sonrasında 1024x768 ve 1366x768 piksel çözünürlüğü destekleyen, pikselleri yakından biraz daha zor gözüken televizyonlar hayatımıza girdi. HD takısını da ilk kez “HD Ready” olarak bu televizyonlarda gördük. HD Ready, “HD teknolojisine hazır” demek. Tabi bu demek değil ki tam anlamıyla HD teknolojisini destekliyor. Nasıl yani? 


© HD projektör alternatifi 


Evinize HD televizyon yerine 1920x1080 çözünürlüğünü karşılayan bir projeksiyon cihazı da satın alabilirsiniz. Bu kategoride- ki ürünler, tıpkı televizyonlar gibi evinizde dev ekran eğlencesini çıkarmak için gerekli olan parlaklık ve kontrast değerlerini ciddi anlamda sağlayabiliyor. Tabi daha geniş ekran büyüklüğü sunmak için çok daha parlak bir lamba içeren, kontrast değerleri çok daha yüksek profesyonel seviyedeki ürünler de söz konusu. Ancak han- 


gi ürün olursa olsun lamba ömürlerinin kı- 


sa olması halen aşılabilmiş bir problem değil. HD televizyonlar bazı modellerinde 100.000 saat çalışma ömrü sunarken, bu değer projeksiyon cihazlarında 2000 saat; ekonomik mod seçilirse 3000 saat seviyesinde. Dolayısıyla projeksiyon cihazı alacakların önündeki birkaç sene içerisinde tekrar lamba değiştirmeyi hesaba katmaları gerekiyor. Lamba fiyatları da oldukça yüksek. Piyasada 1080p çözünürlük destekleyen ürünler 4500 YTL'den, 720p destekleyen ürünler de 2000 YTL'den kullanıcılara ulaşabiliyor. 


Bir televizyonun HD Ready standartlarında olabilmesi için dikey eksende 720 pikseli oluşturabilecek 
panel teknolojisini içermesi gerekiyor. Örneğin; 32 
inç büyüklüğündeki ve 1366x768 piksel ekrana sahip olan bir televizyonun bu logoyu taşıması yerinde. 
1024x768 çözünürlüğündeki televizyonlarsa her ne kadar dikey nokta sayısı açısından 720'nin üzerinde bir değer sunsalar da yatayda geniş ekran standartlarının gerektirdiği çözünürlüğü sağlayamıyor; ancak yine HD Ready olarak adlandırılıyor. Bu oldukça ilginç bir durum... Örneğin; HD standartlarına göre kalitesi 720p olarak tanımlanan bir film, 1280 piksel genişliğe sahiptir. Dolayısıyla 1024x768 piksel ekran çözünürlüğündeki televizyonlar her ne kadar dikey nokta sayısından bu standardı karşılasa da yatayda gerekeni sağlayamıyor. İdeal izleme için oran korunmak zorunda ve bu sebeple görüntü genişliği 1024 piksel olacak şekilde ekrana sığdırılıyor. Haliyle bu kez yatayda da 576 piksel kullanılıyor. Yani sonuç olarak HD standardı sağlanamıyor. Bu durum biraz karışık anlayacağınız. Öte yandan HD Ready televizyonların bu sertifikayı alabilmeleri için HDCP korumalı içerikleri taşıyabilecek DVI ya da HDCP bağlantılarına sahip olmaları gerekiyor. Aksi takdirde yayınları televizyonlarda izleyebilmek koruma sistemleri yüzünden mümkün olamayabiliyor. 

Biraz önce de bahsettiğimiz gibi HD Ready televizyonların bir kısmı HD kalitesinin bir çeşidi olan 720p'lik görüntüleri oluşturabiliyorlar. Ancak HD kalitesi tam anlamıyla 1080i ya da 1080p'lik görüntülerde kendisini gösteriyor. Bu teknolojiyi destekleyen televizyonlara da HDTV ya da Full HD televizyon adı veriliyor. Full HD televizyonlar 16:9 oranında üretiliyorlar. Dikeydeki nokta sayısı 1080; yatayda ise 1920. 
Basit matematikle şöyle bir açıklama yapabiliriz: Ekranda oluşturulan nokta sayılarına göre HD televizyonlar, DVD kalitesindeki (720x576) yayınların tam beş katını sunabiliyorlar. Ayrıca HD televizyonlar HD Ready televizyonlara göre yaklaşık iki kat daha fazla kalite sunuyorlar. Burada en çok dikkat etmeniz gereken nokta DVD çözünürlüğüne göre beş kat daha artan detay. Çünkü hepimizin bir zamanlar VCD kullanırken “vay be adamlar neler yapmış!” dediği DVD'ler ve hali hazırda izlediğimiz D-Smart, Digiturk ya da bir servise bağlı olmayan uydu yayınların hepsi genelde 720x576 çözünürlüğünde. HD teknolojisi gerçekten de çok fazla şey getiriyor ve gözü çok daha iyi çalıştıracağı kesin. Full HD görüntüleri Full HD 


>) Küçükten büyüğe: VCD kalitesi, DVD kalitesi, 720p kalitesi, HD Ready standardı ve Full HD standardı. 


bir televizyonda izledikten sonra DVD'lerden ve uydu yayınlarından 


soğursanız sorumlusu biz değiliz. Bizden söylemesi. 


HD filmler nereden bulunur? 

HD Ready ve Full HD kavramlarına açıklık getirdikten sonra sırada bu teknolojinin nimetlerinden nasıl faydalanacağınızı anlatmak var. Şimdi diyeceksiniz ki “tamam ben HDTV alacağım, ancak filmleri nereden bulacağım?”. Haklısınız; sonuna kadar haklısınız. Ül kemize şimdilik yasal yollardan bu çözünürlükte film içeren Blu-ray ve HD-DVD medyalar gelmiyor. Gelse de bizim haberimiz yok. Aslına bakarsanız halen orijinal VCD ve DVD satın almaya bile birçok kişi alışamadı. Bu açıdan ciddi problemlerimiz var. Kimse orijinal VCD ve DVD satamadığı için de Blu-ray ve HD-DVD hiç satmaz diye getirmiyor. Her neyse; Blu-ray ve HD-DVD filmleri ancak yurtdışına çıkarsanız alabilirsiniz. “Film almak için yurtdışına mı çıkacagım?” diye sormanız da oldukça yerinde. O halde ülkemizdeki kaynaklara göz atacaksınız. Mesela kuşkusuz akla ilk gelen yer GittiGidiyor.com gibi alışveriş siteleri. İsterseniz bir girin bakın. HD-DVD ya da Blu-ray şeklinde yapacağınız aramalarda karşınıza oldukça fazla sayıda film gelecek. Yani yüksek çözünürlükte film teknolojisi aslında ülkemizde pek yaygınlaşmamış gibi duruyor, ancak işlerini bilenler dedik ya, işte onlar nereden ne bulacaklarını son derece iyi biliyorlar. İnanması belki zor gelebilir ama sitede 25-40 YTL arasında değişen fiyatlara Blu-ray ve HD-DVD filmler bulabilmeniz mümkün. Tabi yeni olan filmler 100-130 YTL gibi fiyatlara sahipler. 
Ancak maksat filmin konusu değil de teknolojinin tadını çıkarmak- 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com'da kutusu bile 
açılmamış 2 Fast 2 
Furious HD-DVD'si sadece 25 YTL. 


|») Hem Blu-ray, hem 
de HD-DVD okuyabilen 
LG BH100 hibrit oynatıcılar, 1199 dolar yurtdışı fiyatına sahip. 
Türkiye'ye gelince fiyatını siz düşünün artık. 


rin bir kısmı izlenmiş olabiliyor ancak GittiGidiyor.com kesinlikle korsan filmlerin satışına izin vermiyor. Hem bu teknolojilerin kopya edilmesi de şu an pek mümkün değil. Televizyonunuzun hakkını vermek için mutlaka alın. Türkçe altyazı seçeneği olan filmler bile var! Üstelik neredeyse DVD parasına. De- 


nemekten zarar gelmez. 


HD medya oynatıcılar 

Blu-ray ve HD-DVD gibi filmleri televizyonlarınız- da izleyebilmeniz için, tıpkı DVD tipindeki filmlerin DVD oynatıcı gerektirdiği gibi özel okuyuculardan edinmelisiniz. Bu anlamda piyasada bir dolu ürün var. 
Ancak fanatiği olduğunuz marka gönlünüzden geçen formata destek vermiyorsa başka bir markanın ürününü satın almanız gerekebilir. Örneğin; HDTV tercihinizi uzun yıllardır kullandığınız ve hiçbir sorun yaşamadığınız Toshiba markasından yana yaptıysanız Blu-ray formatı için başka bir markanın okuyucusunu satın almanız gerekiyor. Toshiba, HD-DVD formatının yaratıcısı olduğu için sadece bu tip okuyuculara destek veriyor. Ancak piyasada hem Blu-ray, hem de HD-DVD üreten markalar da yok değil. LG ve Samsung gibi dev şirketler daha fazla müşteri kapabilmek için her iki formata da destek veriyorlar. Fakat bu 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Blu-ray okuyucular HD-DVD'lerden biraz daha yüksek fiyatlı. Ancak tercihiniz Blu-ray'den yana olacaksa Sony'nin PlayStation 3 oyun konsoluna mutlaka göz gezdirin. 


ürünler oldukça pahalılar ve ülkemizde bulmanız neredeyse imkansız. 

Fiyatlara gelince... Yurtdışında ara sıra ve kısa süreli kampanyalar yapılarak HD-DVD oynatıcıların 99 
dolara bile verilmişliği var. Genelde mağazalarda düzenlenen kampanyalar sonucunda 399 dolara HD-DVD oynatıcılar bulunabiliyor. Tasarımı biraz daha ince ve şık olan ürünlerde fiyat 600 dolarlara doğru çıkabiliyor. Tabi bu konuda bir sınırlama yok. 399 dolara alacağınız bir HD-DVD sürücü de size 1080p görüntü sağlayarak işinizi fazlasıyla görecektir. 

Blu-ray oynatıcılar ise HD-DVD'lere göre nispeten daha yüksek fiyatlılar. Fiyatlar yurtdışındaki bazı site ve mağazalarda 499 dolar seviyesinde. Hatta 499 dolara bulabilirseniz şanslısınız. Kampanyalı olmadıkları zamanlarda 699-799 dolar arası fiyatlara sahipler. 
Yurtdışındaki haberlere göre yakında 199 dolar fiyata da Blu-ray oynatıcılar çıkacak. Bu durumda Toshiba'nın 99 dolara yaptığı HD-DVD kampanyasına henüz yaklaşamamış olduklarını söyleyebiliriz. Aslına bakarsanız şu an Blu-ray için halen Sony'nin PlayStation 3 oyun konsolunu almak daha mantıklı. Sony PlayStation 3 hem ülkemizde kolaylıkla bulunabiliyor, hem de Blu-ray okuyucu içeriyor. Ev sinema sistemlerine uygun yapıdaki Blu-ray oynatıcıların ise bulunması, bulunsa bile yüksek fiyatları dolayısıyla satın almanız çok daha zor. 

Her iki ürün tipi için de ülkemizde tek tük de olsa okuyucular var. Mesela HD-DVD'nin geliştiricisi Toshiba, www.toshibashop.com.tr resmi satış sitesinde HD-DVD oynatıcıları satıyor. Fiyatlar 899 ile 1099 YTL arasında değişiklik gösteriyor. Sony markalı Blu-ray oynatıcılar da www.weblebi.com ve www.gedikgross.com gibi alışveriş sitelerinde 840 ile 1200 YTL arasında değişen fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor. 
Samsung ve diğer firmaların okuyucuları için de web'de biraz araştırma yapmanız gerekebilir. Örnegin; www.koysepete.com adresinde de Samsung'un Blu-ray oynatıcısı vergiler dahil 800 YIL gibi bir fiya- 


ta edinilebiliyor. Ancak biraz önce de bahsettiğimiz gibi her iki format alternatifi için de konsol seçeneklerini hesaba katmakta fayda var. 


Konsollara mutlaka göz atın 
Piyasada zaten tercih edilebilecek fazla sayıda konsol yok. Nintendo Wii, Microsoft Xbox 360 ya da Sony PlayStation 3'ten birini tercih edeceksiniz; en güncel olanlar bunlar. Televizyonunuzda film izlemek sizin için büyük önem taşıyorsa Nintendo Wii'nin bu anlamda sizi hayal kırıklığına uğratacağını söylemek mümkün. Çünkü Wii, DVD sürücüye sahip olmasına rağmen ne DVD, ne de VCD oynatabiliyor. DVD okuyucu sadece oyun disklerinin okunması amacıyla kullanılıyor. 

Oyunlar için ise Nintendo Wii, bunların dışında 480p görüntü çıkışını destekliyor. 
Yani HD çözünürlüğün eşliğinde oyun keyfi sürecekler için pek uygun olacağını söyleyebilmek mümkün değil. Ancak görüntülerin yine de hakkını yememek lazım. Nintendo Wii, diğer konsollara göre biraz daha basit grafiklere sahip olduğu için düşük çözünürlük can sıkıcı olmuyor. Eğer hareket algılayıcı kumandayla Wii Sports'u oynadıktan sonra “kesin bir Wii almalıyım.” 
diyorsanız, orasını bilemeyiz. Ancak film izleme desteği de olsa çok iyi olurdu. Nintendo Wii'yi vergiler dahil 620 YTL fiyata temin edebilirsiniz. Bunun için www.exa.com.tr 


adresini ziyaret etmenizi öneririz. 


9g # 
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Sırada bundan yaklaşık iki yıl önce piya- 


saya çıkan Microsoft Xbox 360 oyun konsolu var. Ürünün can sıkıcı yönlerinden birisi halen Türkiye'de resmi kanallarla satılmıyor oluşu. Ama tabi bu konsolu ve oyunları bulamayacağınız anlamına gelmiyor. İşini bilen kullanıcılar yurtdışında daha yeni çıkmasına rağmen Microsoft Xbox 360'1 çoktan satın alıp oynamaya başlamışlardı. O zamanlar Sony PlayStation 3 piyasada olmadığı için en iyi konsol Xbox 360'tı. Üstelik ürün grafikleri açısından Wii'ye göre de oldukça kaliteliydi. Şayet “ben de bir Xbox 
360 alayım” diyorsanız yine Türkiye'deki 
açık artırma sitelerinden başka çıkış yolunuz yok. 500 YTL seviyesinde yeni bir Microsoft Xbox 360 oyun konsolunu tedarik edebilirsiniz. Tabi daha fazla depolama ala- 
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|») Microsoft'un Xbox 
360 oyun konsolu, 
HD-DVD eklentisiyle evinizi sinema salonuna dönüştürebilir. 


nı sunan ve birtakım donanımsal farklılıkları olan üst modeller daha pahalı olabiliyor. 

Microsoft Xbox 360, sadece DVD okuyabilen —tabi CD de- bir sürücü içeriyor. Dolayısıyla DVD filmlerinizi cihaza koyduğunuzda televizyonunuzda izleyebilmeniz mümkün. Bu, Wii'ye göre kesinlikle bir avantaj. Tüm Microsoft Xbox 360 modellerine sonradan Xbox 360'a özel üretilmiş harici HD-DVD sürücü satn alarak bağlayabilmeniz de mümkün. Ülkemizdeki açık artırma sitelerinde HD-DVD sürücüyü de kolaylıkla bulabilirsiniz. Üstelik fiyatları 350 YT'L seviyesinde ve kutudan bir de hediye HD-DVD film geliyor. 
Hangi model olursa olsun Firmware güncellemelerinin sonrasında 1080 çözünürlüğünde görüntü çıkışı alınabiliyor. Yalnız, Elite modelinde HDMI çıkışı ol- 


(8) Blu-ray mi, yoksa HD-DVD mi? 


Blu-ray ve HD-DVD medyalar arasında 


yüksek çözünürlükteki görüntüleri sıkış- 


standartlaşabilmek için ciddi bir çekişme var. Blu-ray tek katmanda 25 GB, çift katmanda 50 GB veri depolayabiliyor. Bu format Sony tarafından geliştiriliyor. Toshiba'nın geliştirdiği HD-DVD ise tek katmanda 15 GB, çift katmanda 30 GB veri depolayabiliyor. Tabi bu demek değil ki Blu-ray HD-DVD'den daha iyi. Üreticiler farklı sıkıştırma teknolojilerinden faydalanarak filmleri diske hazır hale getiriyorlar. Bunlar MPEG-2, MPEG-4 / AVC, VCİ, H.264 gibi codec'lerden biri olabilir. Sonuçta hepsi 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tırma görevini yapıyor. Tabi her iki medya tipi için de üreticilerin yaygın olarak kullandığı bazı codec'ler söz konusu. Örneğin; en azından benim gördüğüm Blu-ray filmler H.264 olarak kodlanmıştı. HD-DVD'lerdeyse VCi tercih edilmişti. Hangisi 


daha iyiydi diye sorarsanız cevap vermek- 


te zorlanacağımı belirtmek isterim. Bu teknolojiler, inanın televizyonunuzun yapısına ve filmin çeşidine de bağlı olarak değişik sonuçlar ortaya koyuyor. Blu-ray ve HD-DVD tarafında ancak aynı film farklı codec'lerle kodlanırsa karşılaştırmak doğru olur. Bazı codec'ler hareketli, bazıları da hareketli sahnelerde görüntü kaybı yaşatabilir. Bu kavramların hepsi tek tek tartışmaya açık. Kısacası Blu-ray ve HD-DVD rekabetinde zafer bayrağını kimin çekeceğini tahmin edebilmek henüz mümkün değil. Piyasada birbiri ardına gelen çok ilginç gelişmeler oluyor. Detaylar için sayfa 57'ye bakabilirsiniz. 


Microsoft Xbox 360, Media Center yetenekleriyle ağınıza bağlı diğer bilgisayarlardan multimedya içeriklerini transfer edebiliyor. 


duğundan dolayı HDMI kabloyla 1080p kalitesi elde edilebiliyor. HDMI desteği vermeyen modellerde de HD destekli aktarım kablosunu kullanılarak 1080i çıkış alınabiliyor. Bu durumu göz önünde bulundurmakta fayda var. 

Microsoft'un Xbox 360 oyun konsolları ev sinemasına adapte olmak konusunda gerçekten de oldukça başarılı bir çözüm. Her modelin üzerinde ethernet bağlantısı var. Ayrıca kablosuz ağ desteğini de sonradan ekleyebilmek mümkün. Böylece Microsoft'un Media Center arayüzünü kullanarak ağınıza dahil olan bilgisayarlardaki içerikleri televizyonunuzda görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca Media Center arabirimi müzikler, fotoğraflar ve konsol üzerinden çalıştıracağınız filmler için oldukça kolay kullanımıyla dikkatleri üzerine topluyor. Yeni güncellemeyle DivX filmler de ürünlerde çalışabiliyor. Bu arada unutmadan söyleyelim: Microsoft Xbox 360'ın Media Center özelliğini kullanabilmeniz için içerik çekeceğiniz bilgisayar- 


da Media Center arayüzününü destekleyen bir işle-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Microsoft Xbox 
360'ta 720p kalitesinde oynanan bir oyun ve Sony 
PlayStation 3'te 1080p kalitesinde oynanan bir oyun. Biraz kalite fark ediyor değil mi? 


tm sisteminin kurulu olması gerekiyor. 


Sonuç olarak piyasada bir HD-DVD sürücü almakla, HD-DVD sürücülü bir Microsoft Xbox 360 oyun konsolu almak arasında hiçbir farklılık yok. Üstelik Xbox 360 yatırımı daha uygun fiyatlarda yapılabiliyor. 
Üstelik böylece televizyonunuza yüksek çözünürlük desteği sunan oyunları da taşıyabilirsiniz. Üründe çalıştırılabilecek oyunlar her ne kadar genelde 720p kalitesinde olsa da Xbox 360'ın bu işten de alnının akıyla sıyrılacağını söyleyebilmek mümkün. Tercih edeceğiniz yüksek çözünürlükte film standardı HD-DVD olacaksa ve yatırımınızı Microsoft'un Xbox 360 oyun konsolundan yana yapacaksanız, 1080p çıkışı veren Elite modelini satın almaya çalışın. Ayrıca uzaktan kumanda, kablosuz klavye gibi aksesuarları da yine internetteki alışveriş sitelerinden temin edebilmeniz mümkün. Şu anda tercih edilebilecek en başarılı konsollardan biri olan Sony PlayStation 3'ün ise iddialı 


olduğu nokta Blu-ray sürücü içermesi. Bu sebeple Blu- 


ray'e yatırım yapmak isteyenler tercihini standart bir Blu-ray oynatıcı yerine doğrudan PlayStation 3'ten yana yapabilirler. Ürünün her modelinde HDMI görüntü çıkışı var. Ayrıca istendiğinde optik ses bağlantısı da kurulabiliyor. Oyunlar açısından zaten PlayStation 3'ün başarısını hiç tartışmaya gerek yok. 1080p çözünürlüğünde inanılmaz görüntüler eşliğinde oyunlar oynanabiliyor. Fiyatlar da Blu-ray oynatıcılar göz önüne alındığında oldukça makul seviyede. Gerek görüntü kalitesi, gerekse performans açısından Blu-ray filmlerde Sony PlayStation 3, her şeyi fazlasıyla sunuyor. Eğer daha fazla verip Blu-ray oynatıcı almak niyetindeyseniz karar sizin. Üstelik Sony PlayStation 3 
ülkemize yasal yollardan getiriliyor ve rahatlıkla bulunabiliyor. 

Sony PlayStation 3, Blu-ray disklerin yanı sıra DVD filmleri de oynatabiliyor. Ayrıca Microsoft'un DivX desteğini Xbox 360'ta sunmasıyla beraber Sony de PlayStation 3'te bu desteği sundu. Media Center konusundaysa Sony, Xbox 360 kadar başarılı değil. Diger bilgisayarlardaki içeriğin alınması gibi işler ancak PlayStation 3'e ekstra ikinci parti yazılımlar kurularak gerçekleştirilebiliyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bu uygulamalarda hiçbir zaman Microsoft'un Media Center arabiriminin tadı olacağını söylemek mümkün değil. Ama yine de tüm bunlar PlayStation 3'ün en başarılı Blu-ray oynatıcılardan biri olma özelliğini değiştirmiyor. Piyasada yaklaşık 1000 YTL gibi fiyatlara yeni bir Sony PlayStation 3 alabilmeniz mümkün. Ayrıca yine internetteki alışveriş sitelerinden uzaktan kumanda gibi aksesuarları temin edebilme- 


niz mümkün. 


Ülkemizdeki HD televizyon yayınları 

Full HD televizyon satın alan kullanıcılar haliyle televizyonlarında bu zamana kadar 1920x1080 piksel kalitesindeki yayınları pek izleyemediler. Tabi işi bilenlere lafımız yok. Onlar işin kurdu olmuş. Öncelikle yayınları alabilmek için bu standardın teknolojik gereksinimlerini sağlayan alıcıları kullanmak gerekiyor. 


Bu çözünürlükte veriyi içeren yayınların şu anda Tür- 


(8) Konsollarda bölge kodu 


Bölge kodları, filmlerin ülkeler arasında götürülüp bir ticaret haline dönüştürülmemesi için üreticilerin kullandığı bir önlem. Örneğin; DVD tipindeki medyalarda bu koruma var. Türkiye'den almış olduğunuz bir Sony PlayStation 3'de uzak doğudan gelen bir DVD filmini bu sebepten dolayı seyredemezsiniz. Benzer şekilde bölge kodları oyunlar için de geçerli. Konsolunuzda oyun oynamak istiyorsanız konsolunuzun içerisinde bulunduğu bölge koduna sahip olan bir oyunu satın al- 


42 pcnet ŞUBAT 2008 


manız gerekiyor. Buna sadece Sony PlayStation 3 
değil; Microsoft Xbox 360 da dahil. Ancak yüksek çözünürlükte filmler söz konusu olduğunda gerek HD-DVD'ler, gerekse Blu-ray'ler bu tip bir korumaya sahip olmadığı için -Blu-ray'de aslında var ama benim denk geldiklerimde işlemiyor nedense- desteklenen tüm cihazlarda oynatılabiliyor. Bu tabi biraz da üreticinin kararına kalmış. 
Yapımcı istiyorsa bölge kodu konabiliyor. Kısacası Blu-ray için Sony PlayStation 3 ya da HD-DVD için 


Microsoft Xbox 360 almayı düşünüyorsanız endişelenmenize gerek yok. Dikkat etmeniz gerekenler sadece DVD tipindeki filmler ve oyunlar. 


kapak konusu 
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Media Center arabiriminin Microsoft 
Xbox 360 oyun konsoluna çok şey kazandırdığı kesin. 


1 Ekim 2006 
tarihinde başlayan ve yaklaşık bir ay kadar süren Kanal D HD test 


yayını. 
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kiye'de sadece DVB-S, yani çanak antenler vasıtasıyla alınabileceğini belirtelim. Yurtdışında DVB-T, yani di-Jital karasal yayın üzerinden de bu tip yayınlar yapılabiliyor ancak bu, şu anda bizim ülkemizde hazırlık yapılan DVB-T teknolojisinden birkaç bin yıl kadar olmasa da oldukça uzakta. Öncelikle biz daha yayınları DVD çözünürlüğünde —standart uydu kalitesinde- almak için DVB-I“nin kullanıma açılmasını bekliyoruz. Yurtdışında birçok yerde biraz önce de bahsettiğimiz gibi HD yayınlar DVB-T üzerinden yapılabiliyor ve bazı ülkelerde de halen test süreci devam ediyor. 
Biraz önce de bahsettiğimiz gibi HD yayınlar için ülkemizde şimdilik DVB-S'den başka bir alternatif olmadığından kurulumu nasıl yapmamız gerektiğine yakından bir bakalım. Bunun için standart bir uydu alıcı işe yaramıyor. Örneğin; Astra, Hotbird ya da Eutelsat W3 uydularına dönük çanak antenler ve standart bir alıcıyla HD kanalları bulsanız bile ne yazık ki izleyemezsiniz. Uydudan gelen HD yayınları hızlandırabilecek ve çözümleyecek entegre H.264 kodlama 


çözücüsü olan özel uydu alıcıların kullanılması gere- 


kiyor. Ülkemizde birçok marka, HD uydu alıcılarını 


uzun bir süredir satıyor. Yayın olmasa satarlar mı? 
Türkçe yayın belki yok ama yurtdışında yaşayanların kendileri için tercih ettikleri uydularda birçok HD yayın var. 

Tabi yayınlar yabancı dilde olacağı için biraz da yabancı dilinizin olması gerekiyor. Next, Sunny, Botech, Crea ve Humax gibi markaların HD uydu alıcıları piyasada kolaylıkla bulunabiliyor. Fiyatlar da 600-1200 YIL arasında değişiklik gösteriyor. Eğer yukarıda bahsettiğimiz uydulara bakan bir çanak anteniniz varsa sadece uydu alıcınızı değiştirerek HDTV yayınlarının keyfini sürebilirsiniz. Yoksa da çanak anten montajı çok zor bir iş değil. 90 cm çapındaki bir çanak anten ve gürültü seviyesi düşük değerde (0.3 dB gibi) olan bir LNB ünitesi yayınları yüksek kalitede izlemeniz için yeter de artar bile. Bu arada HD yayın teknolojilerinde transfer problemleri yaşanmaması açısından interlaced (sıralı satır) standardında ve 1920x1080 çözünürlüğünde görüntü veriliyor. Tabi bazı kanallar için bu değerlerin daha düşük olabileceğini de göz 


önünde tutmakta fayda var. 
İlk Türkçe HD yayın platformu: 


Belki hatırlayanlar ya da bizzat denemiş olanlar vardır. Bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce, Turksat 1C uydusundan Kanal D ve Discovery gibi kanalların test amaçlı HD yayınları yapılmıştı. Ev sineması sisteminde standart tipte uydu alıcı kullananlar haliyle yayınların nasıl olduğunu göremedi. HD uydu alıcısına sahip olanlar da başka uydular üzerinden yayın aldıklarından Turksat'ta olan biteni pek fark edemedi. Ancak bilgisayar kullanıcıları donanımlarının gücüne bağlı olarak HD yayınlarını bir ölçüde izleme şanslarına sahip oldular. Türkçe ve HD kalitesinde yayınları görmek gerçekten de bambaşka bir keyif veriyordu. 

Şimdiyse artık gerçek bir HD yayın platformumuz var: Digiturk #Plus. Bu sayede HD yayınlar Türkçe olarak televizyonlara taşınıyor. Hem de 1920x1080 çözünürlüğünde. Digiturk #Plus'ın uydu alıcısı için fiyat 
899 YIL seviyesinde. Şayet 7 yıldan fazla Digiturk aboneliğiniz varsa uydu alıcı fiyatı fiyat 619 YTL'ye kadar inebiliyor. Abone kalınan yıl başına 40 YTL indirim yapılıyor. Fiyat fazla değil. Hele ki uydu alıcıda sunurlan özellikleri gördükten sonra bu fiyatı daha bir hak ettiğini düşüneceksiniz. 

Digiturk #Plus, ilk etapta Lig TV HD —kuşkusuz en büyük müşteriyi buradan toplayacak-, Movie Max HD, National Geographic Channel HD ve Fox Sports HD kanallarıyla kullanıcılarını HD deneyimiyle buluştu- 


racak. İşin güzel tarafı hali hazırdaki paket aboneliği-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İİİİİLLAAANAIN 


>) HD kalitesindeki yayınları alabilmek için özel donanımlı uydu alıcıları kullanmak gerekiyor. Bu ürünler standart uydu alıcılara kıyasla sıkıştırılmış görüntüleri izlenebilir hale getiren özel görüntü işlemcileri ve içeriğin taşınması için HDMI arabirimi gibi farklılıklar içeriyorlar. 


Bİ Digiturk #Plus'ta 
HD yayınların kaydedilmesi de mümkün. Ancak bu hizmet aylık 9.90 YTL ücrete tabi. 
Kaydettiklerinizi izlemek için de aboneliğinizin devam etmesi şart. Bu ürün 
Pace'in TDS850 model 
HD uydu alıcısı. 
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niz varsa sadece uydu alıcı için gereken masrafı ödeyerek HD'ye terfi edebileceksiniz. Yani aylık abonelik ücretiniz değişmeyecek. Standart Paket'e üyeyseniz zaten National Geographic ve Fox Sports'u izleyebildiğinizden doğrudan bu yayınları HD olarak almaya başlayabileceksiniz. Paketiniz Lig TV'yi ve Movie Max'i de kapsıyorsa o halde yine aylık ücretiniz değişmeden bu kez HD sinema ve maç keyfiyle tanışma fırsatını elde edeceksiniz. Bu arada Digiturk *Plus tarafından yapılacak yayınların 1080i çözünürlüğünde olacağını belirtmemiz gerekiyor. Çünkü 1080p standardı için biraz önce de bahsettiğimiz gibi çok daha zorlayıcı teknolojileri kullanmak gerekiyor. Anlık akan veri çok daha büyük boyutlar kaplayacağından genelde HD yayın yapan tüm kanallar interlaced standardını tercih etmekte. 

Gelelim Digiturk #Plus'ın uydu alıcısının özelliklerine. Ürünün içerisinde 250 GB'lık bir sabit disk yer alıyor. Yani ürün aynı zamanda bir PVR. Sevdiğiniz filmleri, maçları bırakın kaydetsin. 140 GB'lık kapasite kullanıcıların isteği doğrultusunda kullanılabiliyor. Bir kanalı izlerken diğer bir kanalı kaydedebilmeniz de mümkün. Kısacası yeni platform müthiş özellikler sunuyor. Üstelik ilerleyen günlerde HD yayın yapan kanalların sayısı artınca çok daha eğlenceli olacak. İşin ilginç tarafı PVR özelliğini kullanabilmek için ayda 9.90 YTL abonelik bedeli ödemelisiniz ve kayıtlı olan videoları izleyebilmek için de PVR aboneliğinizin aktif durumda olması gerekli. Kısacası her ay kayıt işleri için 9.90 YIL'ye ödemeye razı gelmezseniz PVR özelliğini keyif alarak kullanacağınızı söyleyemeyiz. Var da yok diye sanırım buna denir. Dahası Lig TV'nin HD yayınlarını kaydetmeyi seçtiniz. Abonelik 


paketini sonradan Standart Paket'e indirgediğinizde kaydedilmiş dosyayı açamıyorsunuz. Böyle ilginç özellikler (Türkiye'ye has) söz konusu. Yine de Digiturk'ü kullanıcıları HD yayınlarla buluşturmasından ötürü tebrik etmek gerekiyor. Digiturk #Plus hakkındaki tüm bilgiler için www.digiturkplus.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Artık gözler ücretsiz dijital yayıncılığa odaklanan D-Smart'a çevrildi. Fazla zaman geç- 


meden bir karşı atak geleceğini umuyoruz. 


HD oyunlar ve filmler için 
Media Center PC 

HD televizyonunuzda ideal içeriği oluşturmak için Media Center PC'ler de başarılı birer çözüm olma özelliği taşıyor. Media Center PC'leri hazır olarak temin edebileceğiniz gibi isterseniz kendiniz de oluşturabilirsiniz. Ancak salonunuzda kullanacağınız bir bilgisayarın bazı noktalarda belirli standartlara ulaşmış olması gerekiyor. Örneğin; küçük bir kasa ve sessiz bir soğutma sistemi gibi. Aksi halde kasanızı koyacak bir yer bulamayabilirsiniz ya da fan uğultularından dolayı bir süre sonra başınız ağrımaya başlayabilir. 

Aidata, CBOX, Casper, Crea, Beko ve Vestel gibi yerli sistem üreticilerinin Media Center PC olarak hazır modelleri bulunuyor. Çok fazla olmasa da HP gibi bilinen yabancı üreticilerin de ülkemiz pazarında Media Center PG ürünleri mevcut. Hazır olarak satılan ürünlerden genel olarak bahsedecek olursak ilk olarak işletim sistemlerinde değinmekte fayda var. 
Ürünlerin bazıları Windows XP Media Center Edition sürümüyle, bazıları da Windows Vista'nın Media Genter eklentisine sahip olan sürümleriyle birlikte geliyor. Bu noktada üreticilerin işletim sistemi tercihi daha çok bilgisayarın donanım gücüne ve fiyatına bağlı olarak belirleniyor. Media Center bilgisayarlarda, bu arabirimi destekleyen analog TV kartları bulunuyor. Sizin televizyonunuzda her ne kadar analog yayınları alma desteği olsa da Media Center arabiriminde kullanılacak olan TV kartlarının bu özelliğe destek sunması şart. TV kartına sahip olan bir Medi- 


gi kapak konusu 


N : deoları vb.) televizyonunuza aktarabilirsiniz. Bu tip © Uzaktan kumanda dopingi! 
Salonunuza yüksek çözünürlüklü televizyon, medya oynatıcı, uydu alıcı, ses sistemi ve bilgisayar girince uzaktan kumanda sergisi açabilecek duruma geliyorsunuz. 
Ancak bu teknoloji kalabalığını çöz- a mek elinizde. Öncelikle nasıl bir kumandaya ihtiyacınızın olduğuna karar verin. Örneğin; bilgisayar kul- j iğ lanmayacaksanız Logitech ya da Philips'in, tüm cihazların , Pe kontrollerini tek bir yerde toplayan evrensel uzaktan kumandalarına göz atabilirsiniz. Toplayacağınız bilgisayar için sadece ) 
Media Center kontrollerini 


videolar için ihtiyacınız olan tek şey işlemcinizin güyapabileceğiniz bir kumanda satın almak cü. Çünkü codec'lerin çözümlemesini sisteminizdeistiyorsanız bu kez de Microsoft ürünlerini tercih etmeniz gerekiyor. Eğer “hem evrensel bir kumanda, hem de 

Media Center desteği istiyorum" derseniz bu durumda da sadece Philips'in ürünleri imdadınıza yetişiyor. 
Tabi piyasada daha farklı alternatiflerle karşılaşma ihtimali de hayli yüksek. Ayrıca “öğrenme” özelliği olan evrensel kumandaların, Media Center kumanda sinyalleri ile eşleştirildiğinde bir Media Center kumandaya dönüşebileceği de her zaman aklınızın bir köşesinde olsun. 


ki işlemci ya da grafik kartınız gerçekleştirecek. Üreticiler genelde çift çekirdekli işlemcileri tercih etti- 


ginden bu bilgisayarlarla da kolaylıkla eğlence dün- 


yasına adım atabilirsiniz. Ancak HD kalitesinde oyun oynamak söz konusu olduğunda işin rengi biraz de-Sişiyor; sistem üreticileri oyunculara yönelik bilgisayarları pek oluşturmadığı için kolları sıvayıp sizin bir kasa oluşturmanız gerekiyor. Ayrıca Media Center bilgisayarların size eğlenceli bir internet deneyimi sunacağını da hesaba katmakta fayda var. Üstelik sonradan satın alacağınız Blu-ray ve HD-DVD sürücülerin 


ikisi birden sisteme ekleyebilmek de söz konusu. 


Kendi Media Center PC'nizi yapın 
Media Center PC'ler için fiyat araştırması yaptıktan 


sonra pek fazla model bulamamış, ya da size hitap 


, ni eden bir modelle karşılaşmamış olabilirsiniz. O hala Center PC'de televizyon programlarını bilgisayarı- de daha önceden bilgisayar toplamışlığınız varsa bu nıza kaydedebilmeniz mümkün hale gelebiliyor. Bir- saran P N ez işin üstesinden de başarıyla gelebilirsiniz. Ya da par- 

çok dijital TV kartının bu platformlarda desteklenme- a , “ çaların hepsini ayrı ayrı satın alıp daha sonra bir uzmesi ise bir dezavantaj. Ote yandan Media Center Ae : manın yolunu tutacaksınız. İşi bilen bir arkadaşınız 

PC'lerin kasalarının üzerinde fotoğraflarınızı kolay- 


varsa onu kandırmak da bir çözüm yolu olabilir. 


ca görüntüleyebilmenizi sağlayan kart okuyucular, anakartlarında çok kanallı ses çıkışı ve ethernet arabirimi bulunuyor. Ayrıca bazı modellerde Media Center fonksiyonlarını etkin olarak kullanabileceğiniz kablosuz bir klavye ve farenin de olduğundan bahsedebilmemiz mümkün. Ürünlerin fiyatları hakkındaysa net bir şey söylemek pek doğru olmaz. Fiyatlar sistemlerde monitör olup olmayacağına göre ya da donanımların gücüne bağlı olarak oldukça değişiyor. 
Media Center PC'lerle fotoğraflarınızı yüksek kalitede 1920x1080 çözünürlüğünde televizyonunuzda görüntüleyebilir, elinizde Blu-ray ya da HD-DVD film- 


ler olmadan da internetten edinebileceğiniz yüksek 


çözünürlükteki içerikleri (film fragmanları, oyun vi- 


(8) Küçük boylar ilginizi çekebilir 


Piyasada hazır olarak satılan Media Center PC'leri yine de salonunuz için büyük buluyorsanız, o halde biraz yüksek fiyatlı olsalar da dizüstü bilgisayar teknolojisi kullanılarak üretilen mini boyutlardaki bilgisayarlardan başka alternatifiniz yok. 
Örneğin; televizyonlarda reklamları dönen Beko MiniBIG bilgisayar bu iş için ideal olabilir. Mini-BIG'in iki farklı model seçeneği mevcut. En basit MiniBIG bilgisayarın gücünüyse Intel Core Duo 1.66 GHZ işlemci, Intel 9456M yonga setli anakart, 1GB DDR?2 bellek, 120 GB sabit disk, kablosuz ağ desteği ve DVD yazıcı sağlıyor. 1.399 YTL değerindeki bu sistemle beraber Media Center uyumlu 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klavye, fare ve sırt çantası da veriliyor. 1888 YTL değerindeki bir üst modeldeyse Intel Core 2 Duo 2.0 GHZ işlemci ve entegre DVB-T yayın alıcısı gibi farklılıklar bulunuyor. Dahili bir DVD yazıcı içermesine rağmen harici bir DVD sürücüyle yaklaşık aynı boyutlara sahip olan MiniBlG, TV dolabınızın içine de rahatlıkla sığabiliyor ve evinize şık bir Media Center alternatifi getiriyor. Bu boyutlarda başka bir alternatif olarak da Apple'ın Mac Mini ürünlerine göz gezdirebilirsiniz. Macintosh'lara artık Microsoft Windows Vista kurulabildiği için bu bilgisayarları da Media Center arabirimine ka- 


vuşturabilirsiniz. Küçük boyutlu Mac Mini ürünleri 


için estore.apple.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. MiniBlG'e benzer konfigürasyondaki ürünler 
1000 YTL'nin biraz üstündeki fiyatlarla son kullanıcılara ulaşıyor. Ancak klavye ve fare gibi eklentileri daha sonradan satın almanız gerekiyor. 


si kapak konusu 


Bİ AMD, HDMI çıkışı sunan 6906 yongalı anakartlarıyla Media 
Center PC'ler için benzersiz bir alternatif. 
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İlk olarak salonunuzda fazla kalabalık yapmayacak 


ve şık bir kasa seçerek yola koyulabiliriz. Yine ülkemizde bu anlamda pek fazla alternatif olmadığını belirterek söze başlayalım. Kasa konusunda son derece geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Firebal bilgisayarda, AeroCool ve SilverStone'un bu konudaki iddialı ürünlerine göz gezdirebilirsiniz. Firmanın web sitesinde (www.firebal.net) ilginç tasarımlı Media Center PC kasa modellerinden tutun da, uzaktan kumandalı, alüminyum malzemeden üretilmiş ve LCD ekranlı modellere kadar oldukça fazla model alternatifi var. Özellikle büyük bir iç hacme sahip olan ve alüminyumdan imal edilmiş SilverStone kasalar, hem Media Center PC kuracaklar, hem de oyun oynayacaklar için oldukça uygun. 

AOpen'in Türkiye dağıtıcısı olan Çözüm Bilgisayar'daysa (Www.cozum.com.tr) Media Center olarak kullanıma uygun G serisi özel kasalar bulunuyor. Daha çok bir küp görünümünde olan kasalar içlerinin geniş olması dolayısıyla oyun donanımları için gerekli olan yeri de sağlıyor. Renkleri açısından bir hayli hoş olan AOpen kasalar, aynı zamanda optik sürücünün gövde içine saklanarak görüntüsünün bozulmasına da izin vermiyor. 

Dijital Trend'in (www.dijitaltrend.com) ülkemize getirmiş olduğu Zalman HD160XT kasa ise bu iş için biraz pahalı ve profesyonel kalıyor. Her şeyden önce 


ürünün üzerinde 7 inç boyutunda dokunmatik bir LCD ekran var. Media Center kullanımına dair tüm ayarlar buradan kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Dahası bu ekran üzerinden işletim sisteminin diğer fonksiyonlarına da erişilebiliyor, ama biz tabi gözlerinizle ilerleyen yıllarda sorun yaşamamanız için bunu önermiyoruz. Alüminyumdan malzeme tercih edilmiş, oldukça geniş bir iç mekana ve uzaktan kumandaya sahip olan Zalman HD160X7, vergi hariç 990 dolar fiyatıyla meraklısına hitap ediyor. 

Öte yandan kasa seçiminizi yaparken Segment Bilgisayar'ın (Www.segment.com.tr) ürün yelpazesinde- ki CoolerMaster RC-250 model Media Center kasasına da göz gezdirebilirsiniz. Ürün uygun fiyatıyla bütçeye önem veren kullanıcılara hitap ediyor. Alüminyumdan imal edilmiş olan kasanın sürücüleri gizleyen bir kapağı da bunuyor. Diğer birçok kasada olan kart okuyucu, LCD ekran ve uzaktan kumanda gibi detaylar bu modelde mevcut değil. Bu da ürünün uygun fiyat kategorisinde olmasını sağlıyor. 

Media Center kasa olarak size önereceğimiz son ürünlerse Vektron (www.vektron.com.tr) tarafından ülkemize getiriliyor. Özellikle firmanın sitesindeki GMC markalı Media Center kasa birçok kullanıcının ilgisini çekebilir. Kasanın uzaktan kumanda desteği var, ayrıca bildiğimiz kasaların yapısına benzer olduğu için oyun odaklı sistemler de kurulabiliyor ve dahası ürünün üzerinde ses açma kapatma, parçayı durdurup başlatma, ileri-geri sardırma gibi kısayol tuşlarıda yer alıyor. Vektron, kısa bir zaman sonra kasa ustası markalardan biri olan Thermaltake'in de Media Center standardına uygun kasalarını ürün yelpazesine ekleyecek. 

Sırada sisteminizin içindeki bileşenleri oluşturmak var. Seçtiğiniz kasanızın yapısına göre Micro-ATX ya da ATX bir model seçerek yola koyulabilirsiniz. Bu noktada AMD'nin 690G yonga setli modellerini önerebiliriz. Çünkü bu anakartlar hem oldukça uygun fiyatlılar, hem de ev sinema sistemleri için HDMI görüntü çıkış desteği veriyorlar. AMD'nin 690G serisi yonga setlerinin diğer bir önemli özelliği de grafik performansları. Intel tabanlı yaklaşık iki misli fiyata sahip olan anakartlar, bu yongayla aynı performans sonuçlarını ortaya koyuyor. Özellikle HDMI çıkışı özel- 


Bİ ATV'ın tüm 
Radeon HD2000 ve 
3000 serisi grafik 
kartları 1080p donanımsal hızlandırma özelliğine sahipler. 
Ayrıca DVI arabiriminden HDMI çıkış da sağlanabiliyor. 


kapak konusu 


liğinden dolayı bu tip bir anakarta yatırım yapmanız 


1080p görüntü çıkışı da hesaba katıldığında yerinde olur. Bu sınıftaki modellere göz gezdirerek optik ses çıkışı sunan bir anakart bile tercih edebilirsiniz. 

Eğer üç boyutlu oyun performansı yüksek bir Media Center PC oluşturmak niyetinde değilseniz platformunuza göre seçebileceğiniz Intel Celeron ya da AMD Sempron işlemciler işinizi görebilir. Sonuçta DVD ya da DivX film izlerken ya da internette sörf yaparken fazla bir işlemci gücüne ihtiyacınız olmayacak. 
Ancak bilgisayarınıza sonradan HD-DVD sürücü ya da Blu-ray sürücü bağlama niyetiniz varsa çift çekirdekli bir işlemciye yönelmeniz bu noktada daha doğru olacaktır. Eğer sisteminizde HD görüntü hızlandırma desteği olmayan bir grafik kartı yer almayacaksa, tüm çözümleme görevi işlemciye düşecektir. Bu yüzden HD film keyfi için çift çekirdekli bir işlemci şart. 

İşletim sistemi olarak Microsoft Windows XP'nin Media Center Edition sürümünü tercih edecekseniz filmler için 512 MB bellek miktarı yeterli gelecektir. 
İşletim sistemi tercihiniz Microsoft Windows'un Media Center arayüzünü içeren bir Vista sürümü olacaksa o halde 1 GB belleği mutlaka bulundurmalısınız. Oyun oynamaya yönelik sistemler için de 2 GB belleği sisteminizden esirgememeye çalışın. 

Geldik oyuncuları ilgilendiren kısma; grafik kartı 


© Pasif soğutucularla sıfır ses 


Salonunuzda kullanmak için masaüstü 

bilgisayarlara oranla daha küçük kasalar tercih edeceğinizden, ısınma -ve dolayısıyla gürültü- sorunları zaman- 


la baş gösterebilir. Kasaların çoğu da ne yazık ki çapı büyük ve sessiz fanlar kullanmanıza imkan vermiyorlar. O halde pasif soğutma çözümlerine yönelerek tamamen gürültüden arındırılmış 

bir bilgisayar oluşturabilir- 


siniz. İşlemci ve grafik kartına bu tip çözümler uygulamanız ortaya çıkan gürültüyü fazlasıyla azaltacaktır. Bunların dışında pasif soğutmalı bir güç kaynağı tercih ederek, sabit disklere titreşim engelleyici kitlerden takarak ve kasanızın içini gürültü emici süngerlerle döşeyerek ses sorununu sıfıra yaklaştırabilirsiniz. Tabi sıvı soğutma kullanma gibi bir şansınız da var. 
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seçimi. Bu noktada ATT'ın Radeon HD2000 ya da 3000 
serisini tercih edebileceğiniz gibi, NVIDIA'nın da Ge-Force 8 serisinden üyeleri tercih edebilirsiniz. Sessizlik sizin için önem taşıyorsa giriş seviyesinden bir kart seçebilir, ya da orta seviyede pasif soğutma uygulanmış olan modelleri tercih edebilirsiniz. Üst seviyeden grafik kartlarına sessiz soğutma çözümleri uygulayabileceğiniz de her zaman aklınızın bir köşesinde olsun. Eski nesil bir grafik kartı satın almaya pek yanaşmayın. Bu hem oyunlarda performans kaybı yaratır, hem de HD hızlandırma işlemi sırasında işlemciye yük oluşturur. 

Örneğin; ATT'ın Radeon X1300 kartları 480p, X1600 kartları da 720p donanımsal hızlandırma özelliğine sahip. Redeon HD 2000 ve 3000 serisindeki A'dan Z'ye tüm kartlar da 1080p hızlandırma özelligi içeriyor. Benzer şekilde NVIDIA'nın da GeForce 8500'den itibaren olan modellerinde 1080p hızlandırma yapılabiliyor. Dolayısıyla yeni seri bir grafik kartı almak işlemcinize gereksiz yere yük olmanızın ve dolayısıyla ortaya çıkacak olan gürültünün önüne geçecektir. Artık seçtiğiniz kasaya ve anakartınızın platformuna göre SLI ya da CrossFire gibi çözümleri oluşturmak da bundan sonra size kalıyor. ATI'ın DVI arabiriminden HDMI çıkışı sunması NVIDIA modelleri karşısında tercih sebebi olmasını sağlayabilir. Bu noktadan sonra sisteminizi kablosuz ağ adaptörleri, bellek kartı okuyucuları, gamepad'ler ve çeşitli optik medya okuyucular ekleyerek tamamen sizin tercihinize kalıyor. Malum bilgisayar oyunları konsol oyunlarından çok daha uygun fiyatlara temin edilebiliyor. Performanslı bir oyuncu bilgisayarı 1920x1080 çözünürlügünde oyun oynamak için hiç de fena olmaz. IV kartı konusundaysa üreticilerin sitesinden Media Center uyumluluğu konusunda bilgi alabilirsiniz. Bir TV kartı, televizyon ve radyo yayınlarını alabilmenizin yanı 


sıra kayıt yapabilmenizi de sağlayacaktır. Ancak yayın- 


ların analog olacağını unutmayın. 


na kapak konusu 


Li 


dl. 
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İnternetten temin edebileceğiniz yüksek çözünür- 


lükteki filmleri ya da önümüzdeki yıllarda daha da yaygın hale gelmesi beklenen yüksek çözünürlükteki DivX videoları izleyebilmek için HD görüntü çıkışı veren disk kutularını da tercih edebilirsiniz. Ülkemizde bulunması biraz zor olsa da bu tip kutular, filmlerin yanı sıra içindeki sabit diske kayıtlı olan müzikleri, fotoğrafları ve e-kitap gibi diğer dosya formatlarını da televizyonunuzda görüntüleme şansı veriyor. 
Özellikle yurtdışında kablosuz ağ ya da yerel ağ üzerinden başka bilgisayardan içerik alabilecek modellerle de karşılaşabilmeniz mümkün. Bu ürünler haliyle ülkemizde satılan standart medya destekli disk kutularına göre oldukça pahalılar. Ancak yolunuz bir gün uzaklara düşerse bu tip bir ürün satın almak da oldukça işinizi görecektir. Ayrıca yine internetteki alışveriş sitelerini ara sıra taramakta fayda var. Ne zaman ne satılacağı belli olmaz. Öte yandan her ne kadar 


HD teknolojisini şu an için desteklemese de işinize 


yarayacak bir üründen de bahsetmek gerekiyor: Kablosuz görüntü ve ses aktarıcıları. Bu ürünler sayesinde örneğin; salonunuzda olan uydu alıcıların görüntülerini evinizdeki başka bir görüntü kaynağına kablosuz olarak iletebilirsiniz. Kompozit görüntü ve RCA ses bağlantıları karşılandığında ürünler kapalı alanda 30 metrede görüntü iletimi yapabiliyor. Ancak tabi çözünürlüğü arabirim desteği olmadığından dolayı 720x576 pikselin üzerinde transfer etmek mümkün değil. Bu yetenekli kutuların diğer bir güzel özelliği de siz başka odadayken uzaktan kumanda sinyallerini uydu alıcınıza iletebilmesi ve bu sayede kanal degiştirebilmeniz. İlerleyen günlerde bu tip ürünlerin HD destekli modellerinin de piyasaya çıkacağını tahmin ediyoruz. Şu anda Philips ve önde gelen uydu alıcı üreticilerinin ürün yelpazelerinde bu ürünlerle karşılaşabilmeniz mümkün. Fiyatlar da yaklaşık olarak 90 
YTL seviyesinde. Bundan sonra evinizde HD deneyiminin tadını çıkarmak ve ev sinema sisteminizi geliştrmek size kalıyor. Salonunuza sonradan girecek her bir teknolojinin size yepyeni imkanlar sağlayacağını sürekli göz önüne alın. Gelişmeye açık olun. 

Nasıl şimdi bile herkesin evinde eski de olsa iki tane televizyon mutlaka varsa, ilerleyen yıllarda da bu tip salonlar ve HD tabanlı eğlenceler “hayat standart- 


ları”mızdan biri olacak. 


DONANIM 


Kişiselleştirilebilir 


Nusret ERTURAN nusret©PCnet.com.tr 


donanımların yükselişi 


Bu yıl donanımlarda yüksek detay ve ince ayar gibi ayrıntılar pirim yapıyor. 


ilgisayarlarımızda kullandığımız bileşen-B ler geliştikçe donanım detayları ve ayarları daha da artıyor. Aslında bu durum gelişen teknolojinin normal bir sonucu olmakla birlikte son yıllarda test ettiğim donanımlarda detayların ve ince ayarların eskisine göre daha hızı biçimde arttığını fark ettim. İnce ayarlar derken sadece anakartlarda giderek detaylı hale gelen voltaj ve frekans ayarlarını kast etmiyorum. Üreticiler yeni ürünlerinde daha önce gerek görmediği veya teknolojinin imkan tanımadığı gelişmiş özelleştirme ve ince ayarları yeni ürünlerine katıyorlar. Kullanıcılar artık daha bilinçli ve sistemlerinde fark yaratacak detayları donanımlarda görmek istiyorlar. 
Donanım uyumsuzluklarının daha sık yaşandığı dö- 


nemlerde bilgili kullanıcılar için bile topladığı bil- 


2008, “AYRINTI DETAYLARDA GİZLİDİR” DİYEBİLEN 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FİRMALARIN YILI OLACAK. 


gisayarın sorunuz çalışması yeterli olabilirken günümüzde donanımda ekstra özellikler ve ince ayarlar beklenir oldu. Örneğin teknik bilgisi yüksek kaç kullanıcının kaçta kaçı güç kaynağındaki faz hatlarını tek tek amper ayarı yapardı? Kendi güç kaynağını kendisi üretmeye üşenmeyecek çok az sayıdaki elektronik mühendisi belki bunu zevkine yapmış olabilir. Fakat 2008 yılında, OCZ Turbo-Cool 
860 güç kaynağı satın alan herhangi biri 43V ve #5V 
hattını gücünü birbirinden bağımız biçimde güç kaynağı üzerinden ayarlayabilir. Benze biçimde bilgisayarlar konusunda kendini yetiştirmiş kişiler sistemlerinde gerekli gördükleri #12V hattı ince ayarlarını yeni nesil güç kaynakları üzerinden gerçekleştirebiliyor. Kullanıcıların donanımlar konusunda bilgisi bir hayli arttı ve PCnet editörleri olarak yıllardır klavyemiz yettiğince kullanıcıların bilgi se- 


viyesini yükseltmeye çalışıyoruz. Kullanıcıların bil- 


gisine paralel olarak beklentileri artmış olsa da bazı teknoloji engelleri beklentilerin tümüyle karşılanabilmesine engel oluyor. Tek çekirdekli işlemciler kullandığımız dönemlerde yeni dört çekirdekli AMD Phenom 9600 Black Edition işlemcilerle yapılabilecek ince ayarlar çoğumuzun aklına dahi gelmemiştir. Artık bilgisayarlarımda 4 işlemci çekirdeği var ve AMD Overdrive adında Windows tabanlı bir yazılım sayesinde bu işlemcilerin ve sistemin tüm kontrolleri elimizin altında. Kullanacağınız uygulamanın işlemci kullanım yoğunluğuna göre her çekirdeğin çalışma hızını ayrı ayrı değiştirebilir, PCI Express hızından, HyperTransport hızrna kadar bilgisayarındaki her detayı en ince ayrınsına kadar değiştirebilirsiniz. Artık bilgisayar deneyimi, “çalışıyor mu çalışmıyor mu?” seviyesinden çok daha ilerlere giderek, her kullanıcının istediği gibi çalışma seviyelerine ulaştı. Bilişim dünyasında acımasız rekabetin hakim olacağı 2008 yılında küçük detaylarla fark yaratan firmalar kar edecekler. Klasik çizgide giderek donanımlara yenilik ve detay kandırmayan üreticiler için bu yıl çok zorlu geçecek gibi. Bilgisayarla ve teknolojiyle fazla ilgili kişiler çoğunlukla spora zaman ayıramıyorlar. 
Teknoloji düşkünlerinin hayatındaki vazgeçilmezlerden biri olan bol kalorili fast food türü yiyecekler bu sporsuzluk denkleme kattığımızda obezite kaçınılmaz oluyor. Bu yaşam tarzını benimsemiş biri olarak GPS cihazlarının uzmanı Garmin'in yeni ürettiği bir cihazdan çok etkilendim ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Taşıması kolay Forerunner 405, yürüyüş ve koşu yapan teknoloji meraklılarının vazgeçilmezi olacak özelliklere sahip. Ürün bulunduğunuz yer, yürüme /koşma hızınız, kalp atışınız, kat ettiğiniz mesafe gibi ayrıntıları verebiliyor. Ben ve benim gibi okuyucuların bu üründen edinip kısa bir süreliğine bile olsa bilgisayar başın- 


dan kalkmasının zamanı sanırım geldi. 


Pamir KIZILTUĞ pamir©PCnet.com.tr 


Tarih tekerrürden ibaretse 


Her şey için özel bir format üreten ve bunları sonuna kadar savunan 


firmalardan biri Sony'dir. Örneğin; Memory Stick, Betamax ve ATRAC. Peki, tarih tekerrürden ibaretse Blu-ray ne olur? 


radan uzun yıllar geçmesine rağmen, halen PlayStation 2'nin satışlarından memnun olan Sony, 2008'in hemen öncesinde konsoluna yeniden bir güncelleme yaptı. Aslında pek bir fark yok; sadece güç adaptörü bu kez kasanın içine alındı ve artık daha hafif bir PlayStation 2 kullanıcılarının karşısında. Sony'nin ısrarla PlayStation 2'nin üzerinde durmasının sebebi kuşkusuz ürünün ve oyunlarının oldukça uygun fiyatlı olması. Japonya'da konsolun fiyatı 140 dolar gibi uygun bir seviyede. Mik let artık DVD oynatıcı almaktansa, gidip PlayStation 
2 alıyor. En mantıklısı da bu olsa gerek. PlayStation 
2 gerçekten müthiş bir ürün. Bana bu güne kadar 
kim sorsa “hangi DVD oynatıcıyı alsam?” diye “git PlayStation 2 al” derdim. Ama artık Sony biraz beni kızdırır oldu. Efsanevi konsol PlayStation 3'e bakıldıgındaysa yine PlayStation 2'ye benzer bir durum söz konusu. Ne güzel... Blu-ray oynatıcı alacaklar gidip PlayStation 3 alsın tabi. Oynatıcı fiyatları düşünüldügünde de en mantıklısı kesinlikle bu. Ancak format rekabeti halen aşılabilmiş değil. HD-DVD'nin geliştiricisi Toshiba baktı ki Blu-ray öne geçiyor, işin içinde PlayStation 8'ün gücü de var; Amerika'daki bazı teknoloji marketlerinde 99 dolara HD-DVD oynatıcı satmaya başladı. 100 bin gibi bir rakamı sadece tek bir ürünle devirdi. Derken Universal Pictures ve Paramount Pictures şirketleri de bundan sonraki filmlerin- de HD-DVD tercih edeceğini duyurdu. Microsoft Xbox 360'ın nasıl olsa harici HD-DVD sürücüsü vardı. Herkes “ne güzel, geleceğin formatı sanırım HD-DVD olacak” demeye başladı. HD-DVD'yi sadece okuryabilen optik sürücüler uygun fiyatlarla verilmeye başlandı. HD-DVD öne geçmeye başlarken dengeler yine alt üstü oldu. Geçtiğimiz ay içinde Las Vegas'ta düzenlenen CES fuarında Warner Bros bombayı patlat- t: Biz HD-DVD)'yi artık kullanmayacağız. Artık filmlerimiz Blu-ray olacak. 


Hayırdır Warner Bros? 

Kapalı kapılar ardında yapılan açık artırmalar (!) söylentisine göre Warner Bros bundan sonra tüm filmlerinde Blu-ray desteği verecek. Bir tane bile HD-DVD kullanmayacak. HD-DVD fanatikleri bu güne kadar 


gelip senin HD-DVD filmlerini aldı. Ne olacak şimdi? 
Söyleyelim: Sony, bol bol PlayStation 3 ve Blu-ray oynatıcı satacak. Lisanslardan da parayı devirecek. Oysaki Warner Bros bu güne kadar filmlerini hem HD-DVD, hem de Blu-ray olarak piyasaya çıkarıyordu. 
Sony'nin Warner Bros'a neler vaat ettiğini merak etmemek elde değil. Olan evine, Microsoft Xbox 360'ına ve bilgisayarına HD-DVD alana oldu! 
Hatırlayanlar var mı bilmem, bundan seneler önce video formatları konusunda yine benzer bir çekişme vardı. Adı Betamax - VHS. Bunlardan Betamax, Sony'nin video kaset formatı; VHS de JVC'nin. Sanki JVC sonucu biliyormuş gibi bu formatın adını VHS koymuş: Video Home Standard. Sony'nin Betamax'ı piyasada yok değildi. Ancak tercih sebebi ağırlıklı olarak VHS'den yana oldu. Halen video kaset geldiğinde akla ilk VHS gelir. Google'ın görsel aramasına “video casette” yazın, bakın ne geliyor? 


Neden bu ısrar? 

Günümüzde Sony'nin ısrarla kullanmayı reddettiği ve kendi formatını geliştirdiği bellek kartları ve format kavgaları aklıma geliyor. Sony, fotoğraf makinelerinde video kameralarında ısrarla SD kullanmadı. 
Sonrasında SD dünya çapında kabul gördü ama Sony Memory Stick kullanmaktan vazgeçmiyor. Benzer şekilde Sony dosya formatları açısından da kendi ürettiği formatları kullanan bir kuruluş(tu). Sony marka müzik çalar alanlar bilir. Üründe müzik dinlemek için mutlaka bir dönüştürme işlemi yapmanız gerekir. Sonra Sony, baktı ki olacak gibi değil; artık yeni model müzik çalarlarına doğrudan kopyalanan MP3 dosyalarının çalınmasına da destek verdi. Açıkçası bu tip inatlaşmalarda bu güne dek Sony'nin pek karlı çıktığını söyleyemem. Ama konsol dendiğinde de aklıma gelen tek marka Sony. Size göre Blu-ray/HD-DVD rekabetinde kim galip gelir? Tarih tekerrürden ibarettir dersek, ne mutlu Toshiba sana. Peki, Sony ısrarcılığına devam edip HD-DVD'ye boyun eğerse ne olur? Televizyonlarının yanında kullanılabilecek Blu-ray oynatıcı üretimini bırakır mı dersiniz? Belki de HD-DVD oynatıcı üretir. :) Belki de karizmayı sars- 


mamak için “yola devam” der. 


Anakart: ECS P35T-A 

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6420 
Bellek: A-Data 2 x2 GB 

DDR2 667 MHZ 

Ekran Kartı: Powercolor 
HD2600 XT 

Sabit Disk: 2 x Seagate 
ST3250410A (250 GB) 

Optik Sürücü: LG GSA-H55L 
Güç Kaynağı: High Power 
RockSolid 1200W 

Kasa: Akasa AK-ZEN-OI-WH 
Monitör: Chimei CMV222H 
İşlemci Soğutucu: ZEROtherm 
BTF9O 

Multimedya Set: Microsoft 
Naturel Ergonomic Keyboard 


Çe v1.0, Microsoft Habu 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donanım 


Samsung ML-1630 


Daha şık bir lazer yazıcı bulmak zor. 


Mürekkep püskürtmeli yazıcılarla kıyaslandığında 


hemen hemen aynı boyutlarda olan Samsung MI- 
1630, ince yapısı dışında görünümüyle de rakiplerinden ayrılıyor. Yeni ürünlerde sıklıkla kullanılmaya başlanan ve göz kamaştıran Piano Black renginde kaplamaya sahip olan ürün, mavi LED ışıklarıyla da alışılagelmiş ağır, sıradan görünümlü ve hantal lazer yazıcı çizgisinin dışına çıkmayı başarıyor. Üstelik bunların dışında Samsung, dünyanın en küçük lazer yazıcısı olma başarısını da gösteriyor. 8 MB belleğe sahip olan Samsung ML-1630, sadece siyah-beyaz baskı yapabiliyor ve dakikada 16 sayfa baskı hızına sahip. 
İlk baskı süresiyse 15 sn. gibi oldukça ideal bir değer. Rakiplerle kıyaslandığında, Samsung'un baskı hızı açısından profesyonel seviyedeki siyahbeyaz lazer yazıcıları aratmadığı bir gerçek. Yani firma ürünün boyutlarını küçültürken performansını korumayı da başarmış. 

Samsung MI-1630, 100 adet A4 kağıt alabilen bir kağıt tepsisine sahip. A4 üzerine yapılan baskılar 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Firma : Koyuncu 
e : Tel : (216) 528 88 88 
1200 x 600 dpi çözünürlüğünde gerçekleşiyor. Web © :wwwkoyuncu.comir 


Ürünün ayrıca özel kağıt çıkışında etiket, kartpostal 


Dk. baskı 
İlk baskı o :155n5/B 
Çözünürlük (: 1200x600 dpi 
Arabirim <USB2.0 
Boyutlar :331x374x121 mm 
Ağırlık :78 kg 


ve zarfların üzerine kolayca baskı yapılabiliyor. ET Baskı sırasında 45 dB gürültü seviyesine ulaşan 

ürün hem oldukça sessiz, hem de oldukça başarılı. 
Ekonomik ve şık bir lazer yazıcı almak isteyenlerin 


Samsung MI-1630'a dikkat etmesinde fayda var. 


ViewSonic VX2435wm 


Görsel bir şölen sizi bekliyor. 


22 inç boyutundaki LCD monitörlerin iyice 
ucuzladığı şu günlerde 24 inç ekran büyüklüğüne 
sahip ürünler de pazara giriş yapmaya başladı. 24 
inç boyutundaki monitörlerin 22 inç'lik 
monitörlerden elbette ki tek farklılığı aradaki 2 
inç'lik erkan büyüklüğü değil. Her ne kadar yüksek fiyatlı olsalar da her şeyden önce bu monitörler 
“Full HD” diye tabir ettiğimiz 1920 x 1200 
çözünürlüğünü sunabiliyorlar, dahası bu seviyedeki birçok model standart çizgilerin dışına çıkarak kompozit, komponent HDMI ve S-Video bağlantıları sunabiliyor. Böylece DVD oynatıcı ve oyun konsolları gibi cihazlar ürüne arada herhangi bir bilgisayar ya da çevirici olmadan kolaylıkla bağlanabiliyor. Bu anlamda ViewSonic de 
VX2435wm modeliyle piyasadaki seçebileceğiniz 24 
inç alternatiflerinden biri olarak göze çarpıyor. 

ViewSonic, piyasadaki diğer 24 inç modellere benzer şekilde D-Sub ve HDMI üzerinden bilgisayar bağlantısı kuruyor. İstendiği takdirde ürünü kompozit, komponent, S-Video ya da HDMI 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Firma :index arabirimleri üzerinden DVD oynatıcı gibi cihazlara Tel :(212) 3312121 


- : X >. ” z Web <www.index.com.tr da bağlayarak kullanabilmeniz mümkün. Bu seviye ürün ayrıca 1000:1 kontrast ve 500 kandela Boyut :24 inç 
21920 x 1200 
:500 kandela 


için 8 ms gibi oldukça düşük bir tepki süresi sunan 


Çözünürlük 
Parlaklık 

Kontrast 210001 
Tepki süresi (o:8ms 


parlaklık seviyesiyle kusursuz görüntü için tüm destekleri içerisinde bulunduruyor. Ürün 24 inç bir 


monitör tercih edecekler için ideal. 


FujiFilm FinePix F50fd 


Kompakt yapıda tam 12 mega piksel! 


Gittiğiniz her yere kolaylıkla götürebileceğiniz bir fotoğraf makinesi almak istiyorsanız kompakt sınıfın üyelerine göz atmanız gerekiyor, ancak ürünlerin fiyatları gözünüzü korkutuyorsa ve uygun fiyatlı ürünlerin de kaliteli olmayacağından endişeleniyorsanız FujiFilm, FinePix F50fd ile tüm bu sıkıntılara noktayı koyuyor. Yüksek çözünürlükte çekim yapabilen, kaliteli ve uygun fiyatlı bir model satın almak istiyorsanız firmanın F50fd ürününü mutlaka incelemelisiniz. 

12 MP seviyesindeki çözünürlüğü sayesinde 
çekilen resimlerde kompakt sınıftaki birçok pahalı rakibine kıyasla belirgin oranda fark oluşturan FujiFilm, bu seviye için standart olarak kabul edilen 3X değerinde optik yakınlaşma yapabiliyor. Çift imaj sabitleme mekanizması bulunan üründe akıllı bir yüz algılama sistemi de yer alıyor ve böylece çekimlerde titreme ve netleme gibi problemler aşılarak ideal bir kare elde ediliyor. Ürünün 2.7 inç LCD ekranı bu sınıftaki diğer bazı rakipleri gibi 3.0 


inç ve dokunmatik olmasa da, bu durumu 


FujiFilm'in uygun fiyatına vermek gerekiyor. SD ve MMC uyumlu bir bellek kartı yuvasına sahip olan ürünün yeni nesil yüksek kapasiteli SDHC kartları desteklediğini de belirtmek gerekiyor. Oldukça ince yapılı ve sağlam bir gövdeye sahip olan ürün, fiyatına göre gerçekten de oldukça başarılı bir 


alternatif oluşturuyor. 


< FujiFilm 
: (212) 473 38 00 
< www.fujifilm.com.tr 


Çözünürlük :12.0MP 
Yakınlaşma :3X optik, 
4X dijital 
Hafıza 225 MB*SD/ 
MMC (SDHC) 
Ekran 22.7 İnç 
Titreşim önleme : Var 


Minton MDC 4000 


Cebinizdeki multimedya devi. 


Minton MDC 4000, sıkça kullandığınız teknolojik ürünleri tek bir cihaz içerisinde topluyor ve ihtiyaç duyduğunuzda tüm bu cihazları kolay bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Örnek vermek gerekirse Minton, 6.1 MP sensör çözünürlüğüne sahip olan bir fotoğraf makinesi içeriyor ve yazılım desteğiyle 
10 MP'lik fotoğraflar çekebiliyor. Ayrıca ürünü 
taşınabilir bir video kamera olarak da kullanılabilmeniz mümkün. 640 x 480 piksel çözünürlükte ve saniyede 30 kare hızla çekilen videolar gerçekten de beklediğinizin karşılığını fazlasıyla verebilecek güçte. Bu noktada ürünün titreşim engelleme özelliğinin olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bu sayede el titremeleri çektiğiniz karelere yansımıyor ve daha kaliteli sonuçlar ortaya çıkıyor. 

Tüm bu özelliklerin dışında Minton'u aynı zamanda taşınabilir bir müzik çalar ya da video 
oynatıcı olarak da kullanabilmeniz mümkün. 32 
MB'lık dahili hafıza her ne kadar ilk etapta biraz yetersiz gözükse de bu miktar SD / MMC bellek 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kartları kullanılarak artırılabiliyor. 

Ses kaydı, oyun, webcam özelliği ve saymakla bitirilemeyecek özelliklere sahip olan ürünün 
Türkçe menü diline sahip olması da önemli avantajları arasında yer alıyor, ancak kuşkusuz en cezp edici özelliği uzaktan kumandasının olması. Bu sayede çekilen tüm fotoğraflar ve videolar 
TV bağlantısı yapıldıktan sonra kolaylıkla izlenebiliyor. 


741) 8 


ü 
Firma : Minton 
Tel :(212) 519 50 00 
Web :www.minton.comiir 
Puan 6600606 
Çözünürlük :10.0MP 


Yakınlaşma 25X dijital 
Hafıza 132 MB*#SD/ 


MMC 


Ekran 22.5 İnç 
Titreşim önleme : Var 


Verbatim SmartDisk 500 GB 


Depolama ustasından veriambarı. 


Yıllardır depolama çözümlerine yönelmiş ve bu alanda büyük tecrübelere sahip firmalardan biri olan Verbatim, son kullanıcıya harici sabit disk çözümleri de sunuyor. Firmanın SmartDisk ailesinin 500 GB'lık en yüksek kapasiteli modellerinden olan bu ürün de Verbatim markasının kalitesiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. 3.5 inç kapasitede ve 500 GB'lık bir sabit disk içeren üründe, okuma-yazma sırasında performans kaybı yaşanmaması için 7200 rpm'lik bir sabit disk tercih edilmiş. Diskin üreticisiyse Western Digital. Bu noktada 8 MB yerine 16 MB önbellek tercih etmek Verbatim için daha iyi olabilirdi. 

Oldukça şık olan Verbatim, kutusundan gelen ayaklığı sayesinde masa üzerinde dikey olarak da kullanılabiliyor. Ürünün bilgisayarla olan bağlantısıysa USB 2.0 arabirimi standardı üzerinden gerçekleşiyor. Yaptığımız testlerde ürünün saniyede 28 MB okuma, 22 MB yazma değerlerine ulaştığını gördük. Bu değerler oldukça 


yeterli. Ancak kutu içerisindeki disk 16 MB'lık önbelleğe sahip bir modelden yana tercih edilseydi o zaman daha yüksek okuma ve yazma değerlerine ulaşabilmek mümkün olurdu. Özel bir yedekleme yazılımı ile birlikte gelen ürünün kutusunda soğutucu bir fan da görev yapıyor. 40 mm çapındaki bu fan zamanla tozlanarak gürültü yapabilir, ancak diskin soğutulmasına faydası olduğunu belirtmek gerekiyor. 
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Firma: Ekip Elektronik 
Tel o :(212)3602320 
Web : www.ekipelektronik.com.tr 


Puan 66060606 


Kapasite 2500 GB 
Dönüş hızı 27200 rpm 
Arabirim :USB2.0 


Önbellek :8MB 


Tunçmatik SurgePro 


Bilgisayarınızı korumanın zamanı geldi. 


Bilgisayarınızı ve diğer elektronik cihazlarınızı kış şartları nedeniyle riski artan elektrik dalgalanmalarından korumak istiyorsanız Tunçmatik'in SurgePro ürününe göz atabilirsiniz. 
Üzerinde altı adet topraklı fiş bulunduran Tunçmatik, elektrik dalgalanmalarının yanı sıra özellikle elektrik kesilmelerinden sonra olan aşırı yüksek gerilimden ve yıldırım düşmesinin hatlara olan etkilerinden de cihazlarınızı koruyor. Üstelik priz bağlantılarının dışında Tunçmatik'in üzerinde bulunan F-Connector ve ağ bağlantısı destekleri de bilgisayarınızın bağlı olduğu tüm kablolardaki elektrik akımını filtreleyerek donanımlarınızın asla “kullanıcı hatası yüzünden” garanti dışı olmamasını sağlıyor. Üzerinde elektrik topraklanmasını bir LED aydınlatma yardımıyla kullanıcılara belirten Tunçmatik SurgePro'nun üzerinde bir 0-1 anahtarı yer alıyor ve böylece elektronik cihazlarınızı uzun süre kullanmayacağınız zamanlarda (tatil, uzun süreli seyahatler gibi) elektrikle olan bağlantılarını 


tamamen kesebilirsiniz. Tunçmatik'in kullanım 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alanı olarak sadece bilgisayarı düşünmek yanlış olur. Ev sinema sisteminizde bulunan televizyonu, ses sistemini ve DVD oynatıcıyı da Tunçmatik'le güvence altına alabilirsiniz. Binlerce YIL eden elektronik cihazlara ihtiyaç duyduk enerjiyi 


sağlamak için Tunçmatik'e güvenebilirsiniz. 


Firma o: Tunçmatik 
Tel :(216) 3145151 
Web : www.tuncmatik.com 


Priz :6adet 
Ağ koruması : Var 


Kısa devre koruması : Var 
LED gösterge : Var 


Asus Silent Knight Il 


Dondurucu bir fanla tanışmaya ne dersiniz? 


Yeni alacağınız işlemciden tam anlamıyla performans elde etmek istiyorsanız, sisteminize iyi bir fan takviyesi yapmanız şart. Tabi bu noktada kullanacağınız fanın da en iyi iletkenlerden biri olan bakırdan imal edilmesi ve sessiz çalışması da hayli önem taşıyor. Asus Silent Knight 1 de bu kategoride pazarın en iyi ürünleri arasında yer alıyor. AMD ve Intel'in güncel soket yapılarına uyumlu olan Asus Silent Knight II, tabanı da dahil olmak üzere tamamen saf bakır malzemeden imal edilmiş. Çiçeğe benzer yapıdaki fanlara kıyasla Asus'un çok daha etkin bir soğutma sağlayacak yapıda olduğunu söyleyebilmemiz mümkün. Fanın çalışma düzeneğinde bakır tabana bağlı altı ısı borusu, işlemci yüzeyindeki ısıyı alarak bakır yapraklara taşıyor. Fana göre önde ve arkada 
kalacak şekilde konumlandırılmış olan 64 
yapraktan süzülen hava işlemcinin serinlemesini sağlıyor. Fan, bakır yapraklar yardımıyla kasa içerisindeki havayı soğutarak üzerine alıyor ve 1sı 


borularında biriken ısı da diğer 64 yaprak 


arasından süzülerek işlemciden uzaklaştırılıyor. Bu noktadan fanın 92 mm'lik ölçüde tercih 


edilmesi özellikle sessiz bir Gi 4) Firma : Boğaziçi Çizgi 
; : İh | Tel : (212) 33110 00 
sistem isteyenler için # (212) 3567070 


Web : Www.bogazici.com.İr WWWw.CİZgİ.com.İr 


Puan 60004 


büyük önem taşıyor. Fanın gürültü seviyesi normal 


şartlar altında 25 dB seviyesinde. 
e : el ; Boyut 2140x110 x115 
Tercihini dört çekirdekli bir işlemciden Ağırlık -610 ii yal yapacakların bu fanı alışveriş listelerinde Fan genişliği : 92 mm Gürültü :18-25dB 


bulundurması gerekiyor. 


A4 Tech X7/ 7/00 


Bir klavyeden istediğiniz her şey onda var. 


Özellikle klavye ve fareleriyle uzun yıllar boyunca 


kullanıcılara kaliteli ürünler sunan A4 Tech, 


bundan yaklaşık iki yıl önce “oyuncu” konseptinde 


de ürünler üretmeye başlamış ve ilk olarak X7 serisi fareleri ülkemizdeki oyun düşkünü kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Firma şimdi hem kalitesi, hem de uygun fiyatlarıyla beğeni toplayan X7 serisini 6700 klavye ile tamamlıyor. 
G700 klavye gerçekten de bir oyuncunun tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde donatılmış. 
Klavyenin en ilgi çekici özelliği tuşları. Oyunlarda sıklıkla kullanılan W, A, S, D ve yön tuşları, klavyede kauçuk ve kayma yapmayan bir malzemeyle üretilmiş; ayrıca dikkat çekmesi açısından kırmızı olarak renklendirilmiş. 
İstendiğinde bu tuşlar klavyenin standardı olan tuşlarla özel bir anahtar kullanılarak değiştiriliyor. 
A4 Tech tamamen su geçirmez olarak üretilmiş. 
İstediğiniz zamanlarda klavyeyi suya batırıp yıkayabileceğiniz kullanım kılavuzunda dahi 


belirtiliyor. Kaymaması için özellikle ağır olarak 


64 pcnet ŞUBAT 2008 


2/ 


Firma : Mascom, Multimedya 
Tel (o :(212)3125000 
(212) 479 46 46 
Web : www.mascom.com'ir www.multimedya.com 


Bağlantı :USB2.0 


üretilmiş klavyenin tüm özellikleri elbette bu kadar değil. Oyunda serçe parmağın da kullanılabilmesi için Caps Lock ile CTRL tuşlarının yerini değiştirebilme, tuşlar için 7.92 ms'lik sistem yanıt süresi (diğer klavyelerde 22 ms), Windows tuşu 


Tuş sayısı (o : 13 adet 
(5 multimedya) 
Bilek desteği : Var 
: Değiştirilebilir oyun tuşları 


kilitleme gibi birçok özellikle donatılan klavye üstelik tüm bunları yazılım desteği olmadan, sadece Ekstra 


tuşlar yardımıyla gerçekleştirebiliyor. 


Palit 86600GT Super 


1 GB bellekli ekran kartlarına merhaba! 


Palit sayesinde 1 GB (1024 MB) belleğe sahip olan ekran kartları da en sonunda piyasaya giriş 
yaptı. Bellek miktarları daha öncesinde ilk kez 8800 
GTX ve Ultra'larda en fazla 768 MB değerine ulaşmıştı. Hatta bir zamanlar ATT'ın prototip olarak ürettiği | GB'lık HD2900 XTsinin dedikoduları da internete sızmıştı. Ancak bu model hayata geçmedi. 
Kısacası Palit'in 8600GT Supert modeli şimdilik di 
piyasadaki ilk I GB'lık bellek taşıyan örneklerden 9 
biri olma özelliğini taşıyor. Da 

Palit, NVIDIA'nın 289 milyon transistör içeren ve G84 kod adlı 8600GT grafik işlemcisini içeriyor. Bu 


: Armada, Koyuncu 


grafik işlemci, NVIDIA'nın referans olarak belirttiği # e e gibi herhangi bir overclock yapılmadan 540 MHz aşamamasını sağlıyor. Oysaki GDDR3'lü olan 256 Web  : www.armada.com.tr hızında çalışıyor. Tabi sizin bu hızı sonradan bir MB'lık kartlarda bellek hızı 1500 MHZ'i bile A miktar artırabilmeniz mümkün. Çünkü kartta bulabiliyor. Yüksek miktarda belleği, DirectX 10 Puan 66606 grafik işlemcinin soğutma ihtiyacını fazlasıyla desteği de sunan Palit'in performansına çok bir şey ek ee SN karşılayabilecek performanslı ve sessiz bir fan yer kazandırmasa da ürünün bu seviye için gayet uygun o BE alıyor. Palit I GB belleği sunmasına sunmuş ama fiyatlı olduğunun altını çizmek gerekiyor. Başarılı malak hz pi SL bellek modülleri GDDR3 yerine DDR2 olarak soğutucusu nedeniyle çift yuva kaplayan kartın SLI ei ya tercih edilmiş. Bu da hızın 800 MHz seviyesini desteği de mevcut. : 


General Mobile DS122 


Çift SIM kart, Bluetooth'la buluşuyor. 


Çift SIM kart desteği olan telefonlar genelde işi 


gereği sıklıkla görüşme yapan kişiler tarafından tercih ediliyor. Öyle ya; hali hazırda kullandığınız operatörün tarifesinden başka bir operatörü arayıp uzun uzun konuşmak pek akıl karı değil. İşte bu sıklıkla görüşme yapan kişiler de genellikle rahat konuşabilmek için Bluetooth kulaklık tercih ediyolar. Fakat bugüne kadar hem çift SIM kart desteği sunan, hem de Bluetooth destekleyen telefonlar pek piyasada olmadı. Şimdiyse güzel bir seçeneğiniz var: General Mobile DST22. 

Oldukça şık bir görüntüye sahip olan DST22'yi N 
tuşlarıyla ya da gövdesine gizlenmiş olan stylus l 639 
kalemiyle dokunmatik ekranı üzerinden Firma ( : Genccell 


e BNN e e > . Tel : (212) 472 85 85 
kullanabilirsiniz. 2.4 inç büyüklüğünde olan ve 2.0 MP çözünürlüğünde fotoğraf çekebilen ii a 


256K renk paletinden faydalanarak görüntü telefonun kutu içeriği de oldukça zengin. Kutudan Puan 60004 oluşturabilen ekran, kontrolün yanı sıra el yazısı şarj adaptörü ve kulaklığın yanı sıra ikinci batarya, Şebeke © :.6SM 900 /1800 tanıma gibi faydalı bir özelliği de destekliyor. otomobil şarjı, temizlik bezi, ikinci batarya şarjı, iki Kamera :2.0MP Kaleme ve dokunmatik ekrana alıştıktan sonra adet USB kablosu, Garantex cep telefonu kasko in ii a. 
tuşlara göre çok daha hızlı mesaj yazabileceğinize paketi geliyor. Ürün ayrıca Kingston'un 1 GB'lık 168 Micro SD emin olabilirsiniz. Micro SD hafıza kartını da üzerinde bulunduruyor. a 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donanım 


HP ScanJet N/710 


Ofislerin işlerini kolaylaştırıyor. 


HP ScanfJet N7710, gününün büyük bir kısmını belge taramakla geçiren işletmeler için oldukça profesyonel bir çözüm. Dakikada 35 belge tarayabilen ürün, eğer çift yüzlü tarama özelliği aktif hale getirilmişse tam 70 sayfayı bilgisayarınıza gönderebiliyor. Üstelik tüm bu taramalar 600 dpi gibi oldukça yeterli bir çözünürlükte yapılıyor. 

Görüntüsüyle daha çok bir lazer yazıcıyı andıran ScanJet N7710, tarama sırasında belgelerin sıkışmasını engellemek için özel teknolojilerle donatılmış ve bu sayede tarama sırasında işleriniz kesinlikle yarıda kalmıyor. Kağıt besleme girişine bir defada en fazla 50 adet kağıt alabilen ürün, en fazla A4 genişliğindeki belgeleri tarayabiliyor. Uzun tarama desteği devrede olduğunda Afle aynı genişlikte ve boyu 86 cm olan belgelere kadar tarama gerçekleştirilebiliyor. Bunların dışında kartvizitler, kabartmalı kartlar, PVC kaplamalı kartlar ve zarflar da ürünle taranabiliyor. 

HP'yi kullanarak önceden tanımlayacağınız 30 


adet profilden birini seçerek tarama işlemini 


gerçekleştirebilirsiniz. Profillerde kişiye özgü tarama çözünürlüğü, tarama boyutu, renkli ya da siyah-beyaz seçeneği, hangi yüzlerin taranacağı ve hedef klasör gibi ön tanımlı değerler oluşturulabiliyor. HP ScanJet N7710'in fiyatı son kullanıcılar için biraz yüksek olsa da sık sık belge tarayan işletmeler için ürünün biçilmiş bir kaftan olduğu ortada. 


2HP 
: (212) 444 7979 
< Www.hp.com.ir 


Çözünürlük (o : 600 Xx 600 dpi 
Renk derinliği : 48 bit 
Tarama boyutu : A4 

Arabirim :USB2.0 

Dia aparatı (o : Yok 


High Power RockSolid 1200W 


Daha da “güçlü” bir bilgisayar için. 


Uzun yıllar boyunca başınız ağrımadan kullanabileceğiniz bir güç kaynağı araştırıyorsanız doğru yerdesiniz. High Power'ın RockSolid serisinin 1200W'lık modeli iki, üç ya da dört ekran kartlı sistem kuracaklar ve 3-4 yıl sonra bilgisayarını tekrar güncellemeyi planlayanlar için gerekli olan her şeyi fazlasıyla sunuyor. Yüzde 80'in üzerinde güç verimliliğine sahip olan High Power, kabloların kasa içerisinde kalabalık yaratmaması için modüler bir kablo sistemi içeriyor. Güç kaynağında ekran kartları için ikisi modüler kablo yapısının dışında kalan dört adet 6 pin, iki adet de 
8 pin güç bağlantısı bulunuyor. Çift transformatör 
sayesinde güç kaynağı içerisinden dört kanala ayrılmış olan 12V hattında, 6 pin'li ilk iki kanaldan 20'şer A, 8 pin'li diğer iki kanaldan da 25'er A'lık güç çıkışı elde edilebiliyor. Böylece ürün, sadece I2A'lik kanalı üzerinden 1 KW'ın üzerinde güç verebiliyor.High Power'ın yapısı haliyle biraz büyük; ancak bu birçok kasa için sorun teşkil 


etmiyor. Urünün soğutma sistemi sessiz çalışması 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için özel olarak tasarlanmış iki adet fanla sağlanıyor. Sistemdeki fanlardan biri 135 mm, diğeri de 80 mm büyüklüğünde. High Power'ın sunduğu avantajlardan bir diğeri de Fan Deley Off teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde bilgisayarınız kapandığında bile güç kaynağınızın fanları çalışıyor ve kasa içerisindeki sıcak havayı tamamen sistemin 


dışına çıkarıyor. 


303 


Firma (o: Akortek 
Tel :(212) 210 97 99 
Web :www.akortek.com 


Toplam güç :1200 Watt 


Fan :135 mm 
*80 mm 
8 pin VGA bağlantısı : Var 
Aktif PFC : Var 
Sökülebilir kablolar : Var 


Eizo FlexScan S1911 


Tasarıma öncelik verenler için. 


Satın alacağınız LCD monitörde, ekran büyüklüğü sizin için kalite ve kullanışlı bir tasarımdan daha sonra geliyorsa Eizo'nun 19 inç büyüklüğünde bir LCD panel içeren FlexScan SI9II modeline göz atabilirsiniz. Eizo, piyasadaki 350-400 YTL'lik fiyatlara sahip olan birçok standart 
19 inç monitörden çok daha fazlasını sunuyor ve 
dolayısıyla aradaki bu fiyat farkını sonuna kadar hak ediyor. Eizo'nun ilk bakışta da kolaylıkla anlaşılabileceği gibi kullanıcılara sunduğu ilk önemli özelliği kullanışlı bir ayaklığının olması. Bu ayaklık sayesinde monitörün masanın üzerine göre olan yüksekliği 15 cm'e kadar değiştirilebiliyor. Öte yandan yine bu ayaklık sayesinde monitör yatay 
eksende 90 derece dönebiliyor ve yaklaşık 20 
derece kadar arkaya yatabiliyor. Ayrıca ürünün ekranı 90 derece yana döndürülerek özellikle yazı yazanların alışkın olduğu pivot kullanıma da imkan sağlanıyor. Tüm bunlar Eizo'nun sadece tasarımı ile ilgili detaylarıydı. Sırada monitörün gerçek özellikleri var. 


599 


Firma : Micro-tec 


x 1024 piksel çözünürlüğü destekleyen ürün, 300 Tel : (216) 5756450 Web < WWWLeİZO-İr.com 


ışığına göre ayarlayabilme ve güç ışığını Boyut 219 inç 

#5 8 Y di a Çözünürlük O :1280x1024 Parlaklık :300 kandela 
Kontrast 270011 

Tepki süresi o:2ms 


Standart 4:3 oranındaki 19 inç paneller gibi 1280 


kandelalık parlaklık değeri ve 700:1 kontrast oranı 


sunuyor. Öte yandan monitörün parlaklığı ortam Puan 


kapatabilme gibi (karanlıkta çalışanlar ve oyun oynayanlar ne demek istediğimizi daha iyi 


anlayacaktır.) oldukça hoş özellikleri de mevcut. 


Samsung SyncMaster XL20 


En profesyonel 20 inç monitör. 


Grafik ve tasarımla uğraşanlar için satışa çıkarılması planlanan ürünlerden bir diğeri de Samsung'un SyncMaster ailesindeki XL20 modeli. 
20 inç boyutunda bir panele sahip olan monitör 
1600 x 1200 piksel çözünürlük destekliyor ki bu 
oldukça iyi bir değer. 1000:1 oranında kontrast sunan ürünün en can alıcı özelliğiyse LED Backlit adı verilen yeni bir aydınlatma teknolojisine sahip olması. Böylece CCFL tipinde aydınlatma kullanan standart monitörlere göre çok daha geniş bir renk aralığı monitörde görüntülenebiliyor. Bir örnekle açıklamak gerekirse CCFL aydınlatmalı LCD ekranlar NTSC renk aralığının yüzde 75'ini ve CRT monitörler yaklaşık yüzde 84'ünü karşılayabiliyor. 
Samsung SyncMaster XL20 ise LED Backlit aydınlatma teknolojisi sayesinde bu değeri yüzde 114'e taşıyor. Bu da tabi daha gerçekçi görüntüler demek.Ürünü profesyonelleştiren özelliklerinden biri kuşkusuz beraberinde gelen kalibratör ünitesi. 
Bu cihazı kullanarak çalıştığınız belgede kullanmış 


olduğunuz renklerin ekranda mükemmele en 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Firma (o: Kont, Koyuncu 

Tel : (216) 528 55 00 
(216) 528 88 88 

Web : www.kont.com.tr wWww.koyuncu.com.tr 


Boyut 220 inç 
Çözünürlük (o :1600x1200 
Parlaklık : 250 kandela 
Kontrast :1000:1 


yakın derecede görüntülenmesi için gerekli olan ayarlamaları 

yapabilirsiniz. Bu da tabii baskı yapacak olan cihaza da bağlı olarak 


en ideal sonucu almanızı, ekrandaki 


Tepki süresi (:8ms 


görüntünün kağıttakine en yakın olmasını sağlıyor. 
Samsung, pivot kullanımı da destekliyor. 


Axle GeForce 8800 GIS 


Axle'dan uygun fiyata yüksek performans. 


Axle GeForce 8800 GTS, performans ve fiyat dengesini üst seviyede iyi bir şekilde sağlıyor. Bir 
önceki nesildeki üst seviyede 8800 GTS'lerin 320 
MB olan modelleri uygun fiyatlıydı. Ancak yüksek hızda bileşenler içeren bir kartın az miktarda belleğe sahip olması, özellikle yüksek çözünürlükte oynanmaya çalışan oyunlarda performans kaybı 
olarak kendini gösteriyordu. Aynı serinin 640 
MB'lık bellek içeren modelleri ise arada sadece bellek farkı olmasına rağmen belirgin şekilde pahalıydı. İşte bu iki model arasını Axle, yeni nesil 
8800 GTS'sindeki 512 MB bellek miktarı ve 256 bit 
bellek bant genişliği ile ortalamaya çalışıyor. 

Axle GeForce 8800 GTS'deki yeni nesil grafik işlemcide 90 nm yerine 80 nm üretim teknolojisi 


kullanılıyor ve bundan sebep daha az ısınan grafik 


işlemcide daha yüksek çalışma saati belirlenebiliyor. 


Eski nesil NVIDIA 8800 GTS grafik işlemcileri 500 
MHz hızında görev yaparken, Axle'da bu değer 650 
MHZ seviyesinde. Bellek hızı da Axle'ın bu yeni 
modelinde eski nesil kartlara göre yaklaşık 340 


MHz kadar artırılarak 1940 MHZz'e dayandırılmış. 
512 MB GDDR3 tipinde bellek içeren kartın bant 
genişliği her ne kadar 256 bit olsa da, canavar bir grafik işlemci ve süper hızlı belleklerle Axle'ın oyunlarda yüksek performans beklentileri olanları tatmin edeceği kesin. 


413 


Firma : Çözüm 
Tel : (216) 540 64 74 
Web < WWW.cozum.com.İr 


Grafik işlemci (o : 650 MHz 
Bellek miktarı (o: 512 MB 
Bellek arabirimi : 256 bit 
Bellek hızı ve tipi: 1940 MHz 
GDDR3 
SLI desteği : Var 
Soğutma : Aktif 


Asus Xonar U1 


Dizüstü bilgisayarlara işitsel doping! 


Dizüstü bilgisayarınızı kulaklıkla kullanırken ses seviyesinin yeterli gelmediğinden yakınıyorsanız ya da bilgisayarınızdaki filmleri TV çıkışı alıp ev sinema sisteminizde izlemeyi tercih ediyorsanız o halde piyasadaki kaliteli harici ses kartı alternatiflerini değerlendirmekte fayda var. Asıl olarak dizüstü bilgisayar kullanıcıları için tasarlanan, ancak USB 2.0 arabirimi üzerinden bilgisayarla iletişim kurduğu için masaüstü bilgisayarlarla da kullanılabilen Xonar Ul, işte bu alternatifler arasında kaliteli bir seçenek olarak göze çarpıyor. Mavi, kırmızı, sarı, siyah, metalik gri ve beyaz renk seçeneklerine sahip olan ürünün kullanım kolaylığı gerçekten övgüyü hak ediyor. 
Ani ses kesme (Mute) özelliği için ürüne üstünden bir kere bastırmanız yeterli. Ayrıca ses seviyesi de bu kısmın sağa sola çevrilmesiyle ayarlanıyor. 

Asus Xonar Ul, firmanın kendisinin geliştirdiği Asus UA100 yongasını kullanıyor. Bu yonga analog çıkış kullanıldığında stereo, aynı arabirime S/PDIF bağlantısı gerçekleştirildiğinde 5.1 ses çözümlemesi 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yapabiliyor. Dolby'nin sertifikalı Virtual Speaker, Headphone, Digital Live ve ProlLogic Ilx ses 

teknolojilerine sahip olan ürünün 100 dB sinyal gürültü oranı bulunuyor. EAX teknolojisinin 2.0 
sürümünü destekleyen Asus Xonar Ul, aynı 

zamanda kutusundan şık bir mikrofonla birlikte geliyor. Ürünün kalitesine göre fiyatıda oldukça 


uygun. 
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Firma (o: Boğaziçi, Çizgi 

Tel :(212) 33110 00 
(212) 356 7070 

Web : WWW.aSUS.COM.İT 


Bağlantı o : USB 


Uyumluluk : Stereo, 51 
Arabirimler : Analog, S/PDIF 
Ses çıkışı (o :24-bit / 96 kHz 


Digitus Video Grabber 


Videolarınızı zahmetsizce aktarın. 


Video kamera ya da VHS, Betamax video kasetlerinizde olan görüntüleri masaüstü bilgisayarlara aktarabilmek oldukça kolay. Tabi bunun için masaüstü bilgisayarınızda bir TV kartı olması gerekiyor ve her şeyden önce bu kartın üzerinde video girişi yapılabilmesini sağlayan kompozit arabirimi bulundurması gerekiyor. Söz konusu dizüstü bilgisayarlar olduğundaysa video aktarmak biraz daha zor hale geliyor. Bunun için dizüstü bilgisayarlar için üretilmiş olan TV kartlarını —ki her modelde bu destek yok- ya da USB bağlantılı özel video aktarım cihazlarını kullanmanız gerekiyor. 

Digitus'un Video Grabber ürünü başta dizüstü bilgisayar kullanıcıları düşünülerek tasarlanmış; çantanın içinde kalabalık yapmadan kolaylıkla taşınabiliyor. Sistemle olan bağlantı ise USB 2.0 
arabirimi üzerinden gerçekleşiyor. Dolayısıyla ürünü herhangi bir kompozit girişli TV kartına sahip olmayan masaüstü bilgisayarlarla da 


kullanabilmek mümkün. 


mn ZN 


Ayrıca bir adaptör bağlantısına ihtiyaç duymayan Digitus PAL, NTSC ve SECAM standartlarına uyum sağlıyor. Ürün, üzerinde kompozitin yanı sıra S-Video görüntü girişi de bulunduruyor. Ses de RCA bağlantıları sayesinde Stereo olarak aktarılıyor. 
DVD kalitesinde (720 x 576, 30 fps) aktarım yapabilen Digitus, DVD oynatıcılardan veya uydu alıcılardan da yayın kaydedebiliyor. 
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Firma : Bimel 
Tel :(212) 347 75 40 
Web <www.bimel.com.tr 


Görüntü (o : Kompozit, S-Video 
Ses 2 RCA (Stereo) 
Bağlantı (o :USB20 
Çözünürlük : 720 x 576 / 

30 fps 


Next&Meizu YE M6 


Türkçe menülü şık bir medya oynatıcı. 


Ülkemizde zorunlu olan TRT bandrolü biraz bozsa da siyah rengi ve krom arka kapağıyla oldukça şık bir görünüm sunan ürün cepte çok rahat taşınabilecek ölçülere sahip. Ergonomik dokunmatik navigasyon ve ek tuşlar kullanımını oldukça rahat kılıyor. 260 bin renk sunan, 320x240 (OVGA) çözünürlüklü TFI-LCD ekran temiz bir görüntü sunuyor. 7 ekolayzır modu ve profesyonel ses efektleri WMA, WMA VBR, WMA Lossless OGG, FLAC, WAV, MP3 formatlarındaki müziklerin zevkle dinlenebilmesini sağlıyor. 
Standart 3.5 mm bağlantılı kulaklığın kalitesi ortalamanın üzerinde. Video dosyalarını ürünle izleyebilmek için beraberinde gelen yazılımla AVI formatına dönüştürmek gerekiyor. YE M6, JPG, GIF ve BMP formatlarındaki resimleri kullanışlı bir arabirimde görüntüleyebilmenizi ve slayt gösterisi olarak izleyebilmenizi sağlıyor. 36 saate kadar pil ömrü sunan cihaz USB 2.0 bağlantısıyla yüksek aktarım hızı sağlıyor ve bu bağlantıyı standart mini 


USB soketi üzerinden sağlaması kullanışlılığını 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artırıyor. FM radyosundan kayıt yapabildiğiniz gibi gömülü mikrofonu sayesinde ses kaydedici olarak da kullanabilirsiniz. ID3 desteğiyle şarkı çalarken aynı anda şarkı sözlerini görebilirsiniz. TXT formatındaki metinleri gösterebilen ürün, ses ve videoları oynatmaya kaldığı yerden devam edebiliyor. Açık unutulduğunda kendiliğinden kapanarak enerji tasarrufu yapan ürün, tuşlarına yanlışlıkla basılmasını önleyen kilitleme 


mekanizmasına da sahip. 


Firma (o: Yüksel Elektroteknik 
Tel : (212) 444 3 666 
Web 2 WWW.next.com.ir 


Kapasite :4GB 
Ekran 22.4 inç TFT-LCD 
FM radyo : Var 


Video desteği : AVI 
Resim desteği : JPG, BMP, GİF 


Ses desteği o:WMA, WMA 
VBR, WMA 
Lossless 066, 


FLAC, WAV, MP3 


Ghimei GMV222H 


22 inç sınıfının en başarılı oyuncularından. 


LCD monitörlerde paneller büyüdükçe üretici firmalar da ayaklık tasarımlarında istedikleri çizgileri her zaman yansıtamayabiliyor ve bu doğrultuda piyasaya daha çok sabit ayaklığa sahip olan ürünler çıkıyor. Bu güne kadar karşılaştığımız birçok 22 inç monitör de nitekim böyleydi. 
Ghimei'nin ise 22 inç sınıfındaki oyuncusu CMV222H ise en başta rakiplerinden kullanışlı ayaklık tasarımı ile ayrılıyor. Ayaklık sayesinde monitörü kolaylıkla döndürebilmenin yanı sıra 
yatayla açısını bozmadan yüksekliğini yaklaşık 15 
cm kadar değiştirebilmeniz mümkün. Monitör bu ayaklık tasarımı sayesinde masa üzerinde 90 derece dönebiliyor ve 90 dereceye kadar arkaya yatırılarak kullanılabiliyor. Pivot kullanım modu ise desteklenmiyor. Panel olarak standart 22 inç geniş ekran modellerle aynı özellikleri sunan Chimei'nin 
asıl fark yarattığı nokta ise bağlantı destekleri. 22 
inç sınıfındaki birçok monitörden farklı olarak üründe bilgisayarla olan bağlantı D-Sub'ın dışında HDMI arabirimi üzerinden de sağlanabiliyor. 


Ayrıca komponent ve kompozit video bağlantıları sayesinde ürüne oyun konsolları, DVD oynatıcı ve video kamera gibi cihazları da kolaylıkla bağlayabilmek mümkün. Şıklığı ve kalitesiyle oldukça beğenimizi kazanan Chimei'de monitörün arkasına gizlenmiş bir 6'lı bellek kartı okuyucu da kullanıcılara sunuluyor. 


579 


Firma o:Çözüm 
Tel :(216) 540 64 74 
Web : WWW.cozum.com.ir 


Boyut 222 inç 


Çözünürlük : 1680x1050 


Parlaklık (o : 300 kandela 
Kontrast (o :10001 
Tepki süresi : 5 ms 


Creative MuVo 1100 


Uygun fiyata en yüksek müzik zevki. 


Müzik çalarlarına uzun bir zamandır Zen serisi ürünleriyle devam eden Creative, kendini özlettiren efsanevi MuVo serisine geçtiğimiz ay içerisinde T100 adında yeni bir ürün kazandırdı. 
Piyasada bol miktarda bulunan renkli ekranlı, FM radyolu, dahili mikrofonlu ve video oynatabilen ürünlerin aksine Creative, bu ürününde sadeliği koruyarak müzik çalarında sadece “müzik dinlemek” isteyenlere hitap etmeyi başarmış. 
Böylece firma uygun fiyatlı ürünlerine bir yenisini daha ekliyor ve kullanıcıların bu sınıfta hatalı bir seçim yapmalarının önüne geçerek, üstün ses kaliteli bir ürün alternatifi sunuyor. 

Hem kulağa, hem de göze hitap eden Creative'in beyaz, siyah ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Ürünün üzerinde kontrol tuşlarının dışında her basışınızda bas seslerin şiddetini ve tekrar çalma / sıralı çalma ayarlarını yapabileceğiniz tuşlar bulunuyor. Çalan parçayı ileri-geri sarma, durdurma, başlatma ve ses seviyesi 


ayarını içeren tuş takımıysa iPod'u biraz andırıyor. 
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Gerçi ürünün ilk nesil iPod Shuffle'ı da bir hayli andırdığından bahsedebilmemiz mümkün. Ancak ses kalitesi, kullanım kolaylığı, renk seçenekleri göz önüne alındığında Creative'in bu sınıfta birinciliğe oynadığı ortada. Sevgililer günü için bir hediye düşünüyorsanız MuVo T100'ün pembesini daha 


mutlu bir yıl için şiddetle öneriyoruz. 
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Firma : Multimedya 
Tel : (212) 479 46 46 
Web ( : www.multimedya.com 


Kapasite o:26B 
Ekran : Yok 
FMradyo : Yok 
EK hafıza (o: Yok 
Ses desteği : MP3, WMA, WAV 


Gigabyte GA-X48T-DO6 


DDR3 için 1900 MHz desteği sunuyor. 


: Arena, E-Sistem 
Kont 

: (212) 364 64 64 
(212) 454 99 00 
(216) 528 55 00 

< Www.arena.com.ir 
Www.e-sistem.com.İr www.kont.com.tr 


İşlemci | : Intel LGA 775 
Bellek :4xDDR3 

VGA : Pcle 2.0 x16 Yuva 
Ses : Realtek ALC889A 
Sürücü :8XxSATATI * PATA 


Puan 


GIGABYTE, 1600 
MHz FSB ve 1900 
MHz DDR3 desteğiyle rakip tanımıyor. 
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IGABYTE, geçtiğimiz ay DDR2 tipindeki bellekleri destekleyen X48 anakartıyla sayfalarımıza konuk olmuştu. Firma şimdi de X48'in asıl performansını ortaya çıkaran GA-X48T-DO6 anakartını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Anakart, DDR3'ün yüksek performansla kullanılmasını destekleyen X38 yongalı diğer modellere göre büyük farklılıklar içeriyor. Bu modelde bellek desteğinin DDR3'ten yana kullanılmış olması, yeni işlemciler kullanıldığında daha fazla ka- 


zanç sağlayacak. 


X48 ve DDR3 desteği bir arada 
Intel'in yeni nesil yonga seti X48, temel olarak belleklere ve sistem veri yolu hızına kattığı ekstra avantajlarla X38'i geride bırakıyor. Bunun temel sebepleri arasında da FSB hızındaki belirgin artış ilk sırada geliyor. Intel üst seviye kullanıcılara hitap ettiği X38 anakartlarında 1333 MHz sistem veri dolaşım hızı sunarken, bu değer X48'de 1600 MHZ'e çıkıyor. Öte yandan GIGABYTE'ın bu anakartının, geçtiğimiz ay test ettiğimiz DDR2 destekli modele göre büyük bir avantajı var. O da kuşkusuz DDR3 desteği. GIGABYTE, bu modelde belki inanması ilk etapta zor gelebilir ama; tamı tamına 1900 MHz bellek hızını destekliyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde üretilmesi planlanan 1600 MHz FSB'li işlemciler göz önüne alınırsa, en yüksek performans için gerekli olan her şeyi GIGABYTE bu anakartında sunuyor. Öte yandan Intel'in X48 yonga seti için üzerinde durduğu konulardan biri de overclock. Bu yonga setinin overclock'a çok daha yatkın olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla ister 1333 MHz'lik, isterse 
1600 MHz'lik FSB destekleyen işlemciler kullanıldığında, bellek frekansı bir sıkıntı oluşturmayacağı için artık rekorları zorlamak daha kolay hale gelecek. 


Oyuncular için ideal 

GIGABYTE'ın GA-X48T-DO6 modelinde performansa dair sunduğu detaylar apaçık ortada. Ancak performansın birçok kişi tarafından oyunlarda ihtiyaç duyuldu- 
Şu hesaba katılırsa, GIGABYTE'ı bu kez bir daha takdir etmemiz gerekiyor. Çünkü anakart oyuncular için de başarılı bir platform olma özelliği taşıyor. Anakart üzerinde iki 


adet PCI Express grafik kartı yuvası yer alıyor. Yonga seti ATI'ın CrossFire özelliğini desteklediği için böylece çift grafik kartlı sistemler kurulabiliyor. Üstelik her bir yuvanın x16 bant genişliğini sunması ve PCI Express 2.0 teknolojisini desteklemesi, yeni nesil üst seviye kartların da bu platformda çok daha rahat bir şekilde kullanılabileceğini gösteriyor. 


Detaylardan hoşlananlara 

Anakartın üzerindeki ses yongası, Realtek'in en güncel modellerinden biri olan ALC889A, Bu yonga 7.1 analog ses çıkışının yanı sıra, optik ve S/PDIF arabirimlerinden de ses çıkışı alınabilmesini sağlıyor. 
DTS desteği de bulunan bu yonga, Blu-ray ve HD-DVD gibi yeni nesil optik teknolojilerde yer alan filmlerdeki ses çözümlemelerini en az kayıpla gerçekleştiriyor. Anakart üzerinde GIGABYTE'a özgü diğer özelliklerse soğutma teknolojisi ve ikincil sabit disk denetleyicisi. Soğutmada güney köprüsü, kuzey köprüsü ve mosfetlerin üzerinde yer alan yapraklı bakır soğutucular, bakır bir boruyla birbirine bağlanıyor. Silent-Pipe adındaki bu sisteme, CrazyCool adında başka bir soğutma sistemi eşlik ediyor. CrazyCool, işlemcinin, kuzey köprüsünün ve güney köprüsünün alt tarafına etki ederek daha etkin bir soğutma sağlıyor. Tüm bunların dışında, anakartta yer alan güney köprüsü de en güncel kontrolcülerden biri olan ICH9R'den yana tercih edilmiş. Bu yonga, anakart üzerindeki turuncu olarak belirtilen altı adet SATA II disk arabirimini kontrol ediyor. Diğer iki SATA TI arabirimi de GIGABYTE'ın geliştirdiği diğer bir yonga tarafından denetleniyor. 


Asus M3A32-MVP Deluxe 


Asus şaşırtmaya devam ediyor. 


: Boğaziçi, Çizgi 
: (212) 33110 00 
(212) 356 7070 
Web o: www.asus.comir 


İşlemci (o :AMDAM2* 
Bellek 24XxDDR2 

VGA : Pcle x16 Yuva 
Ses < ADI AD1988B 
Sürücü :6XSATAI * PATA 


Ouad-CrossFire teknolojisi ve doğal dört çekirdekli AMD Phenom işlemciler bu anakartta buluşuyor. 
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iyasaya sürdüğü her üst düzey anakartta performansın 

yanı sıra kullanıcılara birçok hoş detay ve kolaylık da sunmayı adet edinmiş olan Asus, bu ay 
AMD Spider platformu için sağlam bir temel olma başarını gösteren M3A32-MVP ürünüyle test merkezimize konuk oluyor. Piyasaya yeni yeni girmeye başlayan ve özellikle 
AMD'nin ilk doğal dört çekirdekli işlemci olarak lanse ettiği Phenom serisini destekleyen anakartta, aynı zamanda Ouad-CrossFire kurulumu yapılarak günümüzün oyunları için en üst performansı sunabilecek performans sistemleri inşa edilebiliyor. Dahası başka anakartlarda pek alışlık olmadığımız yine birçok şaşırtıcı özel- 


likle tanışıyoruz! 


Genel özellikler 

Tasarımında tamamen katı kapasitörlere yer verilen ürün, AMD'nin en güncel yonga seti olan 790FX / SB600 ikilisini içeriyor. AMD 790FX yonga seti sayesinde 1066 MHz DDR2 bellek desteği sunan anakartta en fazla 8 GB bellek çalıştırılabiliyor. Ayrıca 790FX'le birlikte Hyper'Transport sistem döngü hacmi de güncellenerek 3.0 versiyonuna yükseltiliyor. 
SB600 yongası da daha çok bir güney köprüsü vazifesi görerek sabit disk ve USB arabirimlerini denetliyor. Anakart üzerindeki altı adet SATA Tl arabiriminden dördü, RAID desteği de sunan bu yonga tarafından kontrol ediliyor. IDE kanalını kontrol etmek de SB600 yongasının görevi. Öte yandan ayrı disk arabirim denetimlerini üstlenen Marvell 6111 
ve 6121 yongaları da anakart üzerinde konuşlandırılmış. Anakart üzerinde kırmızı renkle belirtilen diğer iki SATA TI arabirimini ve eSATA'yı bu iki 


kontrolcü denetliyor. 


Sasırmaya devam! 

AMD'nin son bombası 
790FX'in sunduğu asıl yenilikse biraz önce de bah- 


settiğimiz gibi Ouad- 


GrossFire teknolojisine destek vermesi. HD3000 serisinden (HD3850 ya da HD3870 olabilir) dört tane grafik kartını x8 hızında, aynı anda anakartta çalıştürabilmeniz mümkün. Bu da “ben oyunlarda en iyi grafik performansını istiyorum” diyecekler için anakartın kuşkusuz tek tercih olacağını gösteriyor. Intel işlemcili sistemlerde ATI grafik kartları kullanırlarak en fazla iki kartla CrossFire kurulabiliyor. 
AMD'nin performans avantajı da bu noktada göz önüne çıkıyor. Her ne kadar hesaba KiloWatt'lık bir güç kaynağı eklenecek olsa da, en iyiyi isteyenler için bunun bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Eğer dört kart değil de üç kart kullanacaksanız hızlar bir yuvada x16, diğer iki yuvalarda da x8 olacak şekilde paylaştırılıyor. Çift kartlı kullanımlardaysa her iki yuva için de x16 bant genişliği ayrılabiliyor. Anakartın hoş detayları arasında bizim ilgimizi en çok dahili kablosuz ağ kartı ve belleklere uygulanabilen pasif soğutma sistemi çekti. Anakartın en üstünde yer alan kablosuz ağ kartı 802.11 b/g standartlarında iletişimi destekliyor ve istendiğinde erişim noktası (Access Point) olarak da kullanılabiliyor. Kutudan mıknatıslı ayaklığıyla metal yüzeylere yapışabilen bir kablosuz ağ anteninin de geldiğini bu noktada belirtmekte fayda var. Belleklere uygulanabilen pasif soğutma sistemiyse yine anakart tarihinde bir ilk! Çift kanal kullanım göz önüne alınarak yapılmış olan bu sistemde belleklerin ısısı bakır borularla yapraklara taşınryor ve etkili serinlik sağlanıyor. 

Bu sistem, soğutucusu olmayan tüm belleklerde kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Soğutucu, belleklerin yanı sıra köprü yongasına da bağlanarak daha sağ- 


lam hale geliyor. 


7? — 
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test: HDIV 
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Full HD bir televizyo 


Pamir KIZILTUĞ pamir©pcnet.com.tr 


ayınların da yavaş yavaş HD'ye geçmesiyle 

artık almışken bir HDTV almak gerekiyor. 

Çünkü yayınları gerçek kalitesinde izleyebilmek için bu çözünürlüğü sağlayan televizyonları tercih etmek şart. Ancak, halen kafaları kurcalayan bir soru var: Almışken LCD mi almalı, yoksa plazma mı? 
Bu iki teknolojinin de birbiri karşısında çeşitli artı ve eksi yönleri var. Doğru olan tercih televizyonu hangi amaçla, nasıl bir alanda ve günde kaç saat kullanacagınıza göre değişiyor. Şimdi bu iki teknolojinin çalış- 


ma prensibine kısaca bir göz atalım. 


LCD televizyonlar, sıvı kristal (liguid crystal) bir panele sahiptir. Bu sıvı, elektrik akımının etkisiyle ışığı geçirecek şekilde konum değiştirir ve önündeki küçük RGB aydınlatmalardan oluşan panelden geçerek pikseli renklendirir. Plazma panellerde ise her 

bir piksele denk gelecek şekilde gaz içeren hava kabarcığı benzeri hücreler bulunur. Elektrik akımının 


etkisiyle gazı 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oluşturan atom parçaları çok hızlı bir şekilde hareket eder ve gözün algılayamayacağı, ultraviyole bir ışık 


oluşturur. Işığın 


hücredeki fosfor 


—— 


almışken hangisini almalı? LCDSagj oksa plazma mı? 


tabakasına çarpması sonucunda fosfor ışıma yapar ve kırmızı, yeşil ya da mavi renkli kısımların üzerine 


düşer. Bu şekilde piksel aydınlanır. 


LCD ve plazma rekabetinde kuşkusuz her iki teknoloji de kusursuza yakın bir görüntü kalitesiyle kullanıcılara ulaşmak istiyor. Piyasadaki LCD televizyonlara bakıldığında parlaklık seviyesinin genelde 450 
kandela, üst modellere doğru 550 kandela seviyesinde olduğunu söyleyebilmemiz mümkün. Plazma televizyonlardaysa biraz önce de bahsettiğimiz ışımanın sonrasında çok daha yüksek parlaklık değerleri elde edilebiliyor. Örnek vermek gerekirse 1000 kandela parlaklık neredeyse plazma teknolojisinin standardı gibidir. Daha yüksek parlaklığa sahip olan modellerde bu değer 2000 kandela seviyesine kadar ulaşabiliyor. Söz konusu kontrast oranı, yani siyah ve beyaz renk arasındaki adım sayısı olduğunda plazmalar yeniden yüksek değerlerle LCD televizyonların önüne geçiyor. Günümüzün LCD televizyonları statik anlamda (hiçbir görüntü işleme motoru kullanılmadan) 2000:1 değerlerine ulaşabiliyorlar. Genelde 1200:1 gibi değerlere rastlanıyor. Ancak görüntü işleme motorları devreye girdiğinde bu değer 10000:1 oranına bile yaklaşabiliyor. Yeni nesil LCD teknolojilerinde çok daha yüksek değerleri göreceğimiz kesin. Çünkü LCD televizyonların gerçek anlamda plazma kalitesinde görüntüler sunması için bu oranın ciddi şekil 


de artması gerekiyor. Plazma televizyonlarda statik 


kontrast oranları 5000:1 seviyesinden başlayarak 15000:1'e kadar gidiyor. Görüntü işleme motorları da devreye girdiğinde bu değerler çok daha yükseliyor. Görünen o ki plazma bir süre daha “gerçeğe en yakın görüntü” konusunda liderliği elinden bırakmayacak. Tabi bu demek değil ki plazma LCD'den daha iyidir. LCD teknolojisinin de plazma televizyonla- 


ra göre birçok artısı var. 


Tepki süresi ve renk desteği 

Birçoğumuzun LCD monitörlerden de bildiği gibi LCD tipinde panele sahip olan ürünlerde tepki süresi oldukça fazla önem taşıyor. Uzun süre öncesinde bir LCD monitör satın almış olanlar 25 ms gibi tepki süresini destekleyen ürünlerde kayan altyazıları okumanın ve bir tenis maçında topun nerede olduğunu görmenin ne kadar zor olduğunu bilirler. Nihayet sonunda düşmeye başlayan tepki süreleri sonucunda artık hareketli görüntülerde çok daha net sonuçlar elde etmek mümkün olabiliyor. Plazma ekranların kryaslanmasında zaten ms cinsinden bir tepki süresinin kullanılmasına gerek bile duyulmuyor. Her bir piksel o kadar hızlı bir şekilde renk değiştiriyor ki, hızlı görüntüler neredeyse kusursuz şekilde karşınıza geliyor. 

Renk desteği konusuysa şu sıralar biraz karışık. LCD televizyonların büyük çoğunluğu 16.7 milyon rengi destekliyor. Plazma televizyonlardaysa bu değer 68.7 
milyar seviyesinde. İnsan gözünün bu kadar fazla renk tonlamasını nasıl algılayabileceği bir merak konusu ama en azından plazma televizyonların LCD'lere göre matematiksel açıdan bir üstünlüğü daha var. Ancak bazı LCD televizyonların da hakkını yememek lazım. Philips gibi üreticiler artık birçok üst seviye modelinde 4 trilyon rengi oluşturabilen panelleri kullanıyor. İnsan gözünün pek algılayabileceği değerler değil bunlar. Matematik ve pazarlama açısından bu 


alanda da bir rekabet olduğu kesin bir gerçek. 


Kullanım süresi ve enerji tüketimi 

LCD televizyonların kullanım süresi her zaman plazma televizyonlardan daha yüksek oldu. Halen aynı şekilde; ancak bu süreler her geçen gün yükseliyor. Örnek vermek gerekirse LCD televizyonlar ilk piyasaya çıktıklarında 30.000 saat kullanım süresi sunuyorlardı. Plazma televizyonlarda ise bu değer 15.000 saat dolaylarındaydı. Gelişen teknolojinin sonrasında bu gün LCD televizyonlarda 100.000 saat, plazma televizyonlarda da 60.000 saat kullanım süresine ulaşılabiliyor. Ancak LCD televizyonlarda yarı ömür diye bir kavram halen var. LCD televizyonlar 100.000 saatlik bu sürenin ortasına geldiğinde, başta parlaklık gücü yüzde 50'sinden daha fazlasını kaybediyor. Tabi bu endişe edilmesi gereken bir durum değil. Bir LCD te- 


levizyon günde ortalama dört saat izlendiğinde 36 yıl- 


da ancak yarı ömrünü tamamlıyor. Plazma televizyonlarda ise yine günde dört saat izlenme ortalaması, 41 
yıllık bir beraberlikle sonuçlanıyor. Enerji konusundaysa plazma yine birinciliği koruyor; ama bu kez tüketim konusunda. Örneğin; 37 inç büyüklüğünde bir LCD televizyon saatte 200 Watt'a yakın değerde ener-Ji harcar. Ekran büyüklüğü arttıkça haliyle bu değer 
de artıyor. 42 inç LCD televizyonlarda bu değer 250 
Watt'a, 47 inç LCD televizyonlarda da 275 Watt'a yaklaşıyor. Plazma televizyonlarda ise aynı ekran büyüklükleri için bu değerler iki ile çarpılmalı. 50 inç boyutunda 520 Watt güç harcayan bir plazma televizyon günde dört saat ortalama ile 27 YKr enerji harcar. 
Günde sekiz saat televizyon izlenen bir evde günlük harcama 54 YKr olur; bu da ayda 15 YIL demek. Dikkat etmekte fayda var. Tüplü televizyonlarda bu 


değerler çok daha düşük. 


Kimler için LCD, kimler için plazma Görüntü kalitesi sizin için “ilk sıradaysa LCD mi, yoksa plazma mı?” diye uzun uzadıya düşünmeye pek gerek yok. LCD televizyonlar da artık sahip olduğu teknolojilerle plazma televizyonlara yakın kalitede görüntü sunuyorlar. Televizyonunuza konsol bağlama niyetiniz varsa, hızlı görüntülerdeki performansı açısından plazma alabilirsiniz. Aynı zamanda 47 inç üzeri plazma televizyonlar LCD televizyonlara göre çok daha uygun fiyatlılar. LCD televizyonları ise enerji tüketimine önem veren, sadece film ve yayın amaçlı kul- 


lanım planlayan kişiler tercih etmeli. 


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Ülkemiz de aralarında olmak üzere genellikle dünyada tercih edilen yayın standardı 50 
Hz kalitesinde. Satır tarama (interlaced) olarak işlenen görüntüde ekrana aslında saniyede 50 farklı görüntü getirilir. İlerleyen senelerde yeni nesil yayınlarda ve film teknolojilerinde 25 fps'den daha yüksek oranda görüntü akışı sağlandığında tam verim için 50 Hz'den daha yüksek frekansta tazeleme yapabilen televizyonlara ihtiyacımız olacak. 100 Hz'lik televizyonlar işte aslında bunun için var. Ancak şu anda bu görüntü teknolojisi hiçbir standart tarafından desteklemediğinden ekstradan para vermek biraz anlamsız. Ne de olsa insan gözü saniyede yaklaşık olarak ekrana getirilen 25 kareden fazlasını algılamakta zorlanıyor. İlerde yaygınlaşacak olan standartlarla bu teknoloji, 


gözün hareketlerden daha az rahatsız olmasını sağlayabilir. 
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Mirai DTL-642E500 


HDTV'ye terti için düşünmeden alınabilecek bir ürün. 


Mirai'nin ilk bakışta en ilgi çekici olan yönü kuşkusuz fiyatı. Ürün 42 inç boyutlarında, 1920x1080 piksel bir ekrana sahip olmasına rağmen birçok 32 inç ve HD Ready destekli modele yakın fiyatla satılıyor. Üstelik görüntü performansı ve teknolojisi açısından Mirai'nin rakiplerinin gerisinde kalması gibi bir durum da söz konusu değil. Mirai D11-642E500'de iki adet scart ve iki adet HDMI girişi bulunuyor. Böylece uydu alıcılar, HDMI çıkışlı video oynatıcılar ve bilgisayarlar ürüne bağlanabiliyor. Bilgisayarlar için, yine 


ürünün arka tarafında bulunan D-Sub arabirimini 


Samsung LE37M87BD 


Küçük salonlar için şık bir HDTV. 


Piyasadaki HDTV'ler çoğunlukla 42 inç seviyesinde. Bazı markalarda 40 inç modelleri bulmak da mümkün olabiliyor. Ancak televizyonunuzu kuracağınız yer fazla büyük değilse ya da satın alacağınız ürüne ayıracağınız bütçe sınırlıysa 37 inç büyüklüğündeki bu modele de göz atabilirsiniz. Boyut ve fiyat avantajının dışında, şıklık söz konusu olduğunda Samsung'un bu modelinin testte en üst sıralara oynadığını söyleyebilmek mümkün .Samsung'un rakipleriyle kıyaslandığında öne çıktığı noktalar kuşkusuz 
parlaklığı ve kontrast oranı. Metrekare başına 550 


Sony Bravia 4073500 Gü 


1/8 derece görüş açısı sunuyor. 


HDTV tercihinizi 40 inç bir modelden yana yapacaksanız, Sony'nin Bravia serisindeki 40T3500 modeline göz atmanızda fayda var. Görüntü kalitesine ve özelliklerine göre oldukça uygun fiyatlı olan Sony, dikeyde ve yatayda 178 derecelik görüş açısı ile göz dolduran bir izleme açısı sunuyor. Üründe kullanılan panel, 450 kandela parlaklığı ve 1500:1 kontrast oranını destekliyor. 
Kontrast seviyesi görüntü işlemcisi sayesinde dinamik olarak 10000:1 seviyesine taşınabiliyor ve bu sayede çok daha kaliteli ve çarpıcı görüntüler elde edilebiliyor. Analog TV alıcısının yanı sıra, DVB-T standardına da destek veren Sony, 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tercih edebilmeniz de mümkün. 
Mirai'nin 30W güç çıkışı sunan ses sistemine bağlantılar 3.5 
mm'lik jack yada RCA girişlerinden yapılabiliyor. 
Paneli 500 kandela parlaklık, 
1200:1 kontrast oranı ve 6.5 ms tepki süresi gibi 


ami 


ideal değerleri destekleyen ürünü, HD teknolojisine terfi edeceklerin düşünmeden alması gerekiyor. Her ne kadar ekran çerçevesi biraz kalın olsa da ürün performansıyla ve fiyatıyla bu açıklarını kapatıyor. 


kandela parlaklık ve 2000:1 kontrast oranı, gerçekten de üstün kalitede görüntülerin oluşmasını sağlıyor. Ancak panelde 8 ms yerine daha düşük tepki süresi tercih edilseydi daha performanslı görüntüler elde edilebilirdi.Samsung arabirimleri açısından ele alındığında da oldukça zengin bir ürün. İki adet scart, iki adet ADMI, bir adet kompozit, bir adet komponent ve son olarak bir adet D-Sub arabirimi evinizde kullanacağınız 


tüm cihazlar için fazlasıyla yeterli. 


kullanıcılara zengin bağlantı seçenekleri sunuyor. İki adet scart, iki adet HDMI, bir adet D- 
Sub, bir adet komponent, bir adet kompozit ve bir adet de S-Video görüntü girişine destek veren ürünün yüksek kalitede bir hoparlör sistemine sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Ürünün görüntü kalitesi her ne kadar yüksek seviyede olsa da, daha gelişmiş panele sahip ürünleri de 


incelemek gerekiyor. 
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Sony Bravia 40W2000 


40 inç seviyesinde üst sıralara oynuyor. 


Sony Bravia 40W2000, testte yüksek kaliteli HDTV seçeneklerinin arasında yer alıyor. 40 inç'lik bir panele sahip olan ürün, testteki diğer Sony Bravia modeli olan 4013500 gibi 178 derece görüş açısını, 450 kandela parlaklığı ve 8 ms tepki süresini destekliyor. Bu modele göre olan farklılık ise statik kontrast oranının 1800:1 gibi daha yüksek bir değer olarak tercih edilmiş olması. Ek olarak görüntü kalitesini artırıcı Bravia Engine de devreye girince, oran 8000:1'e yükselerek çok daha net ve kaliteli görüntüler ortaya çıkabiliyor. 

Testte yer alan iki Sony modeli arasında bu 


Panasonic Viera 


TX-3/LZD7OF 


En başarılı 37 inç modellerden biri. 


Panasonic'in Viera serisinde yer alan TX- 
37LZD”70F, testimizdeki 37 inç ekranlı modellerin arasında yer alıyor ve LCD kategorisinde yarışıyor. 
Ürün testteki diğer bir 37 inç model olan Samsung LE37M87BD ile kıyaslandığında biraz yüksek fiyatlı kalıyor ve bu açıdan 42 inç seviyesindeki modellere yaklaşıyor. Üstelik Samsung LE37M87BD'nin bu ürüne göre 550 cd/m2 parlaklık ve optik ses çıkışı avantajları da söz konusu. Panelinde 8500:1 


oranında kontrast oluşturabilen Panasonic, 


model, statik açıdan yüksek olan kontrast farklılığı nedeniyle Bravia Engine devrede olmadığında daha yüksek görüntü kalitesi sunuyor. Ancak panelin yüksek parlaklıkta, ışık sızdırarak siyah renkleri gri olarak görüntülemesi gibi bir durumu söz konusu. Daha iyi panel içeren televizyonlarda özellikle siyah bölgelerde renk daha iyi anlaşılıyor. Sony Bravia 40W2000, başarılı bir ürün; ancak daha da başarılı ürünler yok değil. 


görüntülerdeki greni azaltan görüntü işlemcisi sayesinde oldukça temiz ve net görüntüler sunabiliyor. İki adet scart, iki adet HDMI, bir adet komponent, bir adet kompozit ve bir adet de S-Video girişine sahip olan televizyonda rakiplerinden farklı olarak SDHC destekli bellek kartı okuyucusu da bulunuyor. Bu sayede çektiğiniz fotoğrafları televizyonunuzda HD kalitesinde 


görüntüleyebilmeniz mümkün. 


Toshiba Regza 40XF350PG 


İnce ekran çerçevesiyle dikkat çekiyor. 


Testimizde 40 inç'lik modellerden bir diğeri de Toshiba Regza 40XF350PG. İlk bakışta oldukça ince olan çerçevesiyle dikkat çeken ürün, testteki en şık ürünlerin arasında yer alıyor. Tabi bunda Piano Black kaplamanın da etkisi büyük. Toshiba, testimizdeki diğer 40 inç modellerle kıyaslandığında parlaklık seviyesi ve arabirim sayılarındaki fazlalığı ile ön sıralarda yer alıyor. 
Üründe dinamik kontrast oranı 10000:1 olarak belirtiliyor ve en can alıcı noktalardan biri de parlaklığın 500 cd / m2 değerine sahip olması. Bu sayede izlediğiniz görüntülerden çok daha fazla keyif alabilmeniz mümkün. 178 derecelik görüş 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açısı sunan ürün, her ne kadar testteki 42 inç'lik diğer Toshiba modeli gibi optik ses çıkışını desteklemese de, üzerinde oldukça güçlü hoparlörler bulunduruyor. Onkyo markalı hoparlörler televizyondan stereo ses çıkışı alınmasını sağlıyor. Hoparlörlerin toplamda 60W olan RMS ses gücünü de hesaba katmak gerekiyor. 
Toshiba görüntü kalitesi kadar tasarımıyla da övgüyü hak ediyor. 
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sharp Aguos LC-46X20E 


Görüntü kalitesi ve özellikleriyle büyülüyor. 


Teknoloji mağazalarında pek fazla karşılaşamayacağınız, ancak görüntü teknolojilerinde kalitesini ispatlamış markalardan biri olan Sharp, testimize Aguos LC-46X20E modeliyle konuk oluyor. Markası gibi “keskin” görüntüler sunan ürün 46 inç'lik bir panele sahip. 
Bu panelde 4 ms tepki süresi, metre kare başına 
450 kandela parlaklık ve 2000:1 kontrast oranı 
destekleniyor. Kontrast değeri görüntü kalitesini artırıcı özel işlemci sayesinde 10000:1 oranına kadar ulaşabiliyor. İnce yapılı gövdesi ve parlak 


siyah rengiyle testimize katılan en şık ürünlerden 


biri olmayı başaran Sharp, sahip olduğu bağlantı destekleri açısından da övgüyü hak ediyor. 
Tüm arabirimler ürünün çeşitli yerlerine dağıtılmış ve böylelikle kolay erişim sağlanıyor. İki adet scart, üç adet HDMI, bir adet komponent, bir adet kompozit ve bir adet de D-Sub görüntü girişi desteği bulunan ürünün optik ses sistemlerine bağlantı desteği de yer alıyor. Ürün, analog yayınların yanı sıra DVB-T tipindeki dijital yayınları da şimdiden destekliyor. 


Toshiba Regza 4223030DG 


Toshiba, görüntü kalitesini konuşturuyor. 


Toshiba Regza 4273030DG, oldukça şık ve kaliteli bir HDTV. 42 inç büyüklüğünde bir panele sahip olan ürün, 500 kandela parlaklık değeri ve 1800:1 oranında kontrast oranı sunuyor. Kontrast oranı dinamik olarak 10000:1 seviyesine kadar yükseltilebiliyor. Ürünün görüntü arabirimleri açısından da oldukça zengin olduğunu söyleyebilmek mümkün. İki adet scart, üç adet HDMI, bir adet D-Sub, bir adet komponent ve bir adet kompozit bağlantı, tüm elektronik cihazlarınızı bağlamak için fazlasıyla yeterli. 


Toshiba söz konusu ses sistemi olduğunda teste 


katılan rakiplerinin önüne geçiyor. 
Her biri 30W güce sahip Onkyo markalı hoparlörler, gerçekten de ekstra bir ses sistemini aratmayacak kadar güçlü. Öte yandan ürünün arkasında optik ses çıkışının ve sonradan takılacak DVB-T alıcılar 


için CI genişleme yuvasının olduğunu da belirtmek 


gerekiyor. Sunduğu ekran boyutu ve görüntü kalitesinin yanı sıra aynı zamanda oldukça şık olan Toshiba, bu seviyedeki rakiplerine bakıldığında biraz yüksek fiyatlı kalıyor. 


2995 


Firma: Enkay Group 
İstanbul Bilişim 

Tel :(216)6344444 
(212) 217 30 40 

Web : www.enkaygroup.com www.istanbulbilisim.com.tr 


Puan 


4995 


Firma : Toshiba 
Tel :(212) 2114142 
Web : Www.toshiba.com.tr 


Puan 


Panasonic Viera TH-42PY700F 


Yüksek kalitede bir plazma HDIV. 


Testte yer alan yüksek kaliteli HDTV'lerden biri de Panasonic Viera 'TH-42PY700F. 
Görüntülerin oluşturulmasında plazma teknolojisinden yararlanan Panasonic, 5000:1 kontrast oranı ve 500 cd / m2 parlaklık seviyesini destekliyor. 42 inç boyutunda bir panele sahip olan ürün, bir plazma televizyon için gerçekten de oldukça iyi sonuçlar ortaya koyuyor. Panasonic'in titreşimsiz ve oldukça berrak olan görüntüsü Vreal2 görüntü işlemcisi tarafından işleniyor. 
Ürünün ayrıca bol miktarda giriş ve çıkışa sahip olduğunu belirtmemiz mümkün. Opük ses 


çıkışının olması da rakiplere göre fark yaratıyor. 
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Panasonic, testte yer alan diğer bir plazma HDTV olan Samsung'a göre daha yüksek görüntü kalitesi sunuyor. Ürünün SDHC destekli bir kart okuyucunun olması da önemli bir avantajı. Bu sayede hafıza kartına kayıtlı olan fotoğraflar ve videolar HD kalitesinde görüntülenebiliyor. Ön tarafa yerleştirilmiş olan S-Video ve kompozit görüntü arabirimlerinin arasında HDMI olması da dışarıdan bağlantıları kolay hale getiriyor. 


2349 


Firma : Tekofaks 
Tel :(212) 210 69 00 
Web <www.tekofaks.com.İr 


Puan test: HDTV 


Samsung PS-50P96FD 


20 inç ekranda görüntü şovu yapıyor. 


Samsung PS-50P96FD, testimizin plazma teknolojili dev ekran HDTVW'lerinden biri. Ürün aynı zamanda 50 inç'lik ekran büyüklüğüyle testin en büyük televizyonu olma özelliğine de sahip. 
Plazma her ne kadar artık eski bir teknoloji olsa da Samsung'un bu televizyonda uyguladığı teknolojiler kesinlikle görülmeye değer. 15000:1 oranında kontrast oranı ve 1000 cd / m2 parlaklık değeri ürünün görüntü kalitesini kolay bir şekilde açığa çıkarabiliyor. Bu değerler günümüzün LCD ve hatta plazma standartlarının bile oldukça 


üzerinde. Bu da Samsung'a yüksek görüntü kalitesi 


Philips 4/PFL9732D 


Tüm özellikleriyle mükemmel bir HDIV. 


Ekranı büyük ve yüksek görüntü performansına sahip bir HDTV satın almak istiyorsanız, Philips'in 47PFL9732D modeli tercih edebileceğiniz en iyi modellerin arasında kendini gösteriyor. Philips'in kalitesi öncelikle ekranında 4 trilyon renk oluşturabilmesi ve 100 Hz teknolojisini desteklemesiyle ortaya çıkıyor. Bunun dışında üründeki panelin desteklediği 8000:1 kontrast ve 
550 cd/m2 parlaklık oranı da görüntü kalitesinin 
artmasına yardımcı oluyor. Tabi Perfect Pixel teknolojisinin de görevini başarıyla yerine 


getirdiğini belirtmek gerekiyor. 


Philips Aurea 42PFL9900 


Üstün görüntüsünü Ambilight ile pekiştiriyor. 


Görüntü teknolojilerinde uzman olan Philips, aydınlatma sektöründe de söz sahibi. Testimizin beyaz incisi, 42 inç'lik Aurea da işte firmanın tüm bu deneyimlerine sahip ve piyasadaki tüm HDTVW'lerin yanından kolayca sıyrılmayı başarıyor. 
Philips'te yer alan Ambilight teknolojisi, izlediğiniz filme ya da oynadığınız oyuna adapte olmanızı ve kendinizi görüntünün içinde hissetmenizi sağlıyor. 
Ekranın dört bir yanına yerleştirilmiş LED aydınlatmalar, ekranda ağırlıklı olarak görüntülenen renklere göre televizyonun çerçevesine ve arka plana ışık yayıyor. Bu sayede bir 


su altı belgeselinde odanın içi mavi renk, bir futbol 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kazandırıyor. Ekranında 68.7 
milyar renk görüntüleyebilen ürün, hem ekran büyüklüğü, hem de plazma teknolojisi sebebiyle biraz fazla enerji tüketiyor. Bu değer 520W 


seviyesinde. Biraz yüksek fiyatlı olan ürüne 46 inç 


3185 


Firma : Anadolu Elektronik, 
İstanbul Bilişim 
Tel (o :(216)5867800 
(212) 217 30 40 
< www.anadoluelektronik.com.tr www.istanbulbilisim.com.tr 


büyüklüğündeki LCD televizyonlar da iyi bir alternatif olabilir. Ürün analog'un yanı sıra DVB-T yayınları da alabiliyor. Şayet bu büyüklüğü ideal buluyorsanız LCD televizyonların daha pahalı 


olacağını hesaba katmak gerekiyor. Puan 


Philips, biraz düşük olsa da 
8W RMS gücüne sahip olan iki hoparlör içeriyor. Hoparlörlerin güçlü olduğunu söyleyebilmek pek doğru değil. Ancak bu ürün yüksek olasılıkla iyi bir ses 


3060 


sistemiyle beraber kullanılacağı için dert Firma : İstanbul Bilişim, Philips 


etmeye gerek yok. Üründe dijital ses çıkışı bile ei ii e destekleniyor. Philips 47PFL9732D'nin en önemli Web  : wwwuistanbulbilisim.com.ir 


Www.philips.com.tr 


özelliklerinden bir diğeri de Ambilight teknolojisini içermesi. Bu teknoloji sayesinde ekrandaki Puan görüntüye göre odanın içine ışık yayılıyor. 


maçında da yeşil olarak aydınlatılıyor. Tabi 
Philips'in Aurea'sında iddialı olduğu tek nokta 
Ambilight özelliği değil. 176 


derece görüş açısına ve 3 ms 


— 
9819 


tepki süresine sahip 


panelde, Perfect Pixel görüntü işlemcisi sayesinde Firma (o : Philips 

i EZ 7 Tel :0800 26133 02 
grensiz ve çok net görüntüler oluşturuluyor. Philips Web <wwwphilipscomir 


Aurea, biraz yüksek fiyatlı olsa da fiyatının 


karşılığını içerdiği teknolojiler sayesinde fazlasıyla 


Puan 


veriyor. 


test: HDTV 


Test sonuçları ve özellikler 


Firma Çözüm Anadolu Elektronik, İstanbul Bilişim © Sony, İstanbul Bilişim Sony, İstanbul Bilişim İstanbul Bilişim, Tekofaks 

Web WWM.COZUM.COM.İT uwuzanadoluelektronik.com.İr WWMLSONY.COM.İT WMMLSONY.COM.İ, wwm.istanbulbilisim.com.İr wunwu.istanbulbilisim.com.ir wwu.istanbulbilisim.com.tr wwu.istanbulbilisim.com.İr wuu.tekofaks.com.İr 

Telefon (216) 540 64 74 (216) 586 78 00, (212) 217 30 40 (216) 531 98 50, (212) 217 30 40 (216) 531 98 50, (212) 217 30 40 (212) 217 30 40, (212) 210 69 00 

Fiyatı 2182 DOLAR 1592 EURO 1687 EURO 1887 EURO 3,849 YTL 

ÖZELLİKLER 

Panel büyüklüğü 42 inç 31 inç 40 inç 40 inç 31 İnç 

Panel ölçüsü (Y / D) 930 x 523 mm 831x464 mm 888 x 498 mm 888 x 498 mm 819 x 464 mm 

Görüntü oranı 6:9 69 6:9 69 6:9 

Görüntü teknolojisi 1) W V) VW) VW) 

Çözünürlük 920 x 108 920 x 1080 1920 x 108 920 x 1080 920 x 1080 

Görüş açısı (V / D) 16 (116 78 /178 18 (178 78 /178 78 x 178 

Kontrast 2001 200011 (800011 dinamik) 150011 (10000:1 dinamik) 800:1 (8000:1 dinamik) 800:1 (8500:1 dinamik) 

Parlaklık 500 cd / m? 550 cd /m? 450 cd / m2 450 cd / m2 500 cd / m? 

Renk 6.1 milyo 6.1 milyon 6.1 milyon 6.1 milyon 6.1 milyon 

Tepki süresi 6.5 ms 8 ms 8ms 8 ms 8 ms 

Türkçe menü Yok Val Va Var Var 

Scart 2 2 2 2 2 

HDMI 2 2 2 2 2 

D-S il 1 | | 

Kompozit | 1 1 

Komponent 1 | | 

S-Video 1 1 

RCA | 3 3 3 

3.5 mm jack | | 1 

Dijit Yok 

Optik Yok 

CI modül yuvası Yok Va Yok Var Yok 

Hoparlör 2x15N 2x10W 2x10W 2x10W 2x10W 

Talıcısı Analog Analog, DVB-T Analog, DVB-T Analog, DVB-T Analog, DVB-T 

Görüntü desteği PAL / SECAM PAL/ SECAM /NTSC PAL / SECAM /NTSC PAL/ SECAM /NTSC PAL/ SECAM / NTSC 

PIP kullanımı Var Va Var Var Var 

Bellek kartı okuyucu Yok Yok Yok Yok Var 

USB yuvası Yok Yok Yok Yok Yok 

Güç tüketimi 280W 200W 185W 185W 14NI 

Ağırlık 29 kg 19 kg 26 kg 215 kg 21 kg 

Boyutlar 1053x798 x110 mm 916x995 x 87 mm 988 X 764x103 mm 988 x 665 x105 mm 1031 x 588 x 120 mm 

PUANLAMA 

Görüntü kalitesi 8 90 85 85 90 

Arabirimler 70 95 90 90 85 

Özellikler 8 85 85 85 85 

Tasarım 70 90 80 80 90 

TEST ORTALAMASI 9018 9090 985 9485 9089 
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donanım test: HDTV 


Toshiba Enkay Group, İstanbul Bilişim Toshiba Tekofaks Anadolu Elektronik, İstanbul Bilişim İstanbul Bilişim, Philips Philips wwu.toshiba.com.İr www.enkaygroup.com, wwu.toshiba.com.İr wwu.tekofaks.com.tr uwwuzanadoluelektronik.com.ir, wwu.istanbulbilisim.com.İr wwu.philips.com.tr wwuristanbulbilisim.com.tr wwu.istanbulbilisim.com.tr wwuuphilips.com.İr (212) 2114142 (216) 634 44 44, (212) 217 30 40 (212) 21141 42 (212) 210 69 00 (216) 586 78 00, (212) 217 30 40 (212) 217 30 40, 0800 26133 02. 08002613302 4,365 YIL 2595 EUR 4,995 YIL 5,349 YIL 3185 EURO 3560 EURO 9819 YIL 
40 inç 46 inç 42 İnç 42 inç 50 inç 41 inç 42 inç 
889X500 mm 124 X 579 mm 946 x 525 mm 924 X 222 mm 136 X 643 mm 114 x 588 mm 939 x 528 mm 
6:9 6:9 69 169 0:9 69 169 
0d LCD W Plazma lazma 01) LCD 
920 x 1080 920 x 108 920 x 1080 1920 x 1080 920 x 1080 920 x 1080 1920 x 108 
18 /118 16 | 116 18 | 118 116 / 116 15/15 16 (116 16 (116 
800:1 (10000:1 dinamik) 2000:1 (10000:1 dinamik) 800:1 (10000:1 dinamik) 500011 500021 600:1 (8000:1 dinamik) 1200:1 (8000:1 dinamik) 
500 cd / m? 450 cd / m2 500 cd / m? 500 cd / m2 000 cd / m? 550 cd / m? 550 cd /m? 
6.1 milyon 6 milyo 6.1 milyon 68.7 milyar 68.7 milyar 4trilyon 4 trilyon 8ms 4ms 8ms i 3 ms 3ms 
Var Var Var Var Var Var Var 
2 2 2 3 2 2 2 
3 3 3 8) 3 3 3 
il 1 1 1 
| | 1 | 1 1 
| 1 1 | 1 
| | | 1 | 
3 3 4 3 4 2 2 
| 1 | 
| | 
| 1 1 
Yok Var Var Yok Var Var Yok 
2X30W 2x1 2X30W 2X10W 2x15W 2x8 2X12W Analog Analog, DVB-T Analog Analog Analog, DVB-T Analog, DVB-T Analog, DVB-T PAL / SECAM /NTSC PAL / SECAM /NTSC PAL / SECAM /NTSC PAL / SECAM / NTSC PAL/ SECAM /NTSC PAL / SECAM / NTSC PAL / SECAM /NTSC Var Var Var Var Var Var Var 
Yok Yok Yok Var Yok Var Yok 
Yok Yok Yok Yok Yok Yok Var 
236 2451 258 48611 520W 2151 231W 
21 kg 30 kg 29 kg 39 kg 44.8 kg 35.4 kg 48.5 kg 
930x630 x 136 mm 1101x698 x 94 mm 1030x710 x136 mm 1077x689 x138 mm 1289 x 739 x95 mm 1170 x 736 x125 mm 1121 x 715x129 mm A 0 aş, ro e, Di 
90 9 90 90 80 95 95 
85 95 9 90 95 90 90 
85 95 gi 90 95 95 90 
95 9i 9 85 90 90 90 
9489 Yı? 4090 “489 Y086 Y094 Y33 
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donanım kasada bulunur 


Kasaların en iyilerini kafa kafaya getirdik ve aralarından en iyilerini sizlere tanıtıyoruz. 


asaüstü bilgisayarları için üretilen bileşenler her yıl yenileniyor. PC'lerdeki genişletme yuvalarında kullanılmak için tasarlanan donanımlar teknolojideki gelişmelere gerçekten çok açık. Multimedya amaçlı ürünler başta olmak üzere masaüstü bilgisayarlar için üretilen donanımların sayısı giderek artıyor. Bu artış kasa içinde giderilmesi gereken ısı miktarını bir hayli arttırdığı gibi, sistemin güç gereksinimini de büyük ölçüde yükseltebiliyor. Fanların kasa içinde bulunduğu yerden kasanın içindeki donanımların konumlandırılmasına kadar çok sayıdaki etken kasanın ısı giderici özelliğinde önemli katkıya sahip. Akılcı tasarımın kasaların ısı giderme kapasitesinde etkili olması kadar öneli olan diğer bir konu da kasada kullanılan malzemedir. Kasalarda sıkça kullanılan alüminyum, çelik ve plastik hangi oranda ve nasıl kullanıldığına bağlı olarak ka- 


sanın sağlamlığını, ısı dağıtıcı özeliğini ve görünümü- 


Büyük fanlarıyla sessiz soğutuyor. 


Serin ve sağlıklı çalışan sistemin anahtarı iyi 


ortamlarda kasanın 


nü tümüyle değiştirebiliyor. Tüm bu özelliklerin yanı sıra donanım takıp çıkartma konusunda kasaların kullanıcı dostu olup olmaması da kasanın başarısın- da söz sahibi. Donanımların bakımı ve değiştirilmesi sırasında kullanıcıları canından bezdirebilecek tasarım hatalarında ucuz kasalarda sıkça rastlamak mümrkün. Hatta kötü malzeme ve tasarım hatalarına sahip kasalarda donanım değiştirirken yaralanmalar bile söz konusu olabiliyor. 

Günümüz yüksek performans grafik kartları yüksek güç tüketimiyle dikkat çekiyor. NVIDIA SLI ve 
AMD CrossFire çoklu grafik yapılandırması için 500 
- 1200 Watt'lık güç kaynakları şimdilik ideal. Nvidia'nın yeni üçlü SLI yapılandırmasını veya dörtlü Cross-Fire yapılandırmasını destekleyecek güç kaynakları yüksek kapasiteli olmak durumunda. 1000W'lık güç kaynaklarının yüksek performans PC'lerini besleme- 


de ancak yeterli olacağı günler pek uzakta değil gibi. 


havalandırılan kasadır. Kasa içinde yeterli hava akımı oluşturmak için çok sayıda fan kullanmak oluşabilecek yüksek gürültü nedeniyle iyi bir çözüm sayılmaz. Hava akımını artırmanın etikli yollarında biri de sessiz ve büyük fanlar kullanmaktır. A*Case üretimi XClio CS-A380 Twin Engine kasa kullandığı iki adet 25 cm çaplı fanla benzerlerinden farklı bir ürün. Fanlardan birisi kasanın ön paneline yerleştirilmiş. Diğeriyse genişletme yuvalarının tam karşısına gelecek biçimde yan kapakta yer alıyor. Çoğu kasada anakart voltaj düzenleyicileri ve işlemciyi soğutan tasarımlar kullanılıyor olsa da bu üründe diğer donanımlarında soğutulma ihtiyacının düşünülmüş olması sevindirici. Fanlar mavi LED”lerle 


aydınlatıldığından özellikle loş aydınlatmalı 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şıklığına şıklık katıyor. ATX ve mikro ATX formatındaki anakartların yanısıra eATX 
(Extended ATX) 
formatındaki anakartlar da bu k: 
Ürünün temel malzemesi 
SECC (Steel, 
Electrogalvanized, 
ColdRolled, Coil) olarak da 


bilinen elektrogalvaniz 


ya sığabiliyor. 
S ) 


kaplamalı I mm'lik çelik 


sac. On panelde ve kasanın bazı kısımlarında plastik 


kullanılmış. Kasa kapağı metal ve şeffaf akrelikten 


imal edilmiş. Uründe 7 adet 3.5 inçlik, 5 adet 5.25 


inçlik genişletme yuvası bulunuyor. 


175 

Üretici (o :XClio 

Firma : Segment 

Tel : (212) 266 62 90 
Web < WWW.XClio.com 


Ön paneldeki büyük fan disklerin soğutulmasında fayda sağlıyor. 


Puan 


XClio Wind Tunnel 


PC'niz rüzgar tünelinde gibi çalışacak. 


560 x 240 x 560 mm ölçülerindeki geniş 
hacimli bu kasa mikro ATX, ATX ve 31 x 33 
santimetrelik sunucu anakartlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmış. Kasa içinde yeterli hava akışı sağlamak için üründe sıcak hava çıkışları yerleştirilmiş. Kasanın sol kapağında üçü önde, üçü üst kısımda olmak üzere altı çıkış mevcut. Ayrıca ısınana hava kasanın üst bölgelerinde birikeceğinden üretici kasanın üst panelinde de hava çıkışı koymayı ihmal etmemiş. Kasa “Wind Tunnel” ismini hava tüneli oluşturacak biçimde yerleştirilmiş iki fandan alıyor. 250 mm'lik bu iki fanda 5 mavi LEDden oluşan aydınlatma uygulanmış. Sağ kapakta yer alan bu iki fan için ayrı ayrı hız kontrol ayarları yapılabiliyor. Fanların büyük kanatlara sahip oluşu ve düşük devirde çalışması kasanın gürültüsüz biçimde soğutulabilmesini sağlıyor. Eğer “Ben bilgisayarıma overclock ederek bir hayli zorlayacağım, kasa 


içinde daha fazla hava akımına ihtiyacım var” 


derseniz Xclio wind 


tunel kasanın önünde 


ve arkasında 12 cm çaplı fan takmak üzere boşluklar bulunuyor. USB donanım 

eklerken, sisteme kulaklık veya 


176 


mikrofon takarken çoğunlukla 


Üretici (o :XClio kasanın arkasına ulaşmak problem olur. Firma o :Segment 
n e Rai e EN Tel : (212) 266 62 90 
Bu tür zorlukları aşmak adında ürünün ön Web lom 


panelin alt köşesine USB ve ses girişleri Vidasız kolay kurulum özelliği sayesinde bu kasayı satın alan kullanıcılar kendi bilgisayarlarını hazırlarken sıkıntı çekmeyecekler. 


yerleştirilmiş. Vidalar yerine kelepçe ve raylar kullanan bu montaj sisteminde tornavidalarla, düşüp kaybolan vidalarla uğraşmak zorunda 


değilsiniz. Puan 


CoolerMaster Cosmos RC-1000 


Güç, şık tasarım ve sessizlik bir arada. 


266 x 598 x 628 mm ölçüleri 16.9 kilo 
ağırlığındaki ürün test merkezimize konuk ettiğimiz iri kıyım kasalar arasında yer alıyor. Grafik kartlarının bulunduğu genişletme yuvalarının karşısına gelecek biçimde yerleştirilmiş bir hava tüneli bulunuyor. Bu plastik hava tünel takılıp çıkarılabilir biçimde tasarlanmış. Grafik kartlarından gelecek ısı diğer parçalara ulaşmadan arkadan atılabiliyor. Özellikle GeForce 8800 GT ve GTX gibi ısının bir kısmını yanlardan atan grafik kartlarıyla bu hava tüneli çok iş görüyor. Kasanın sessiz çalışması ve aynı zamanda yeterli hava akımının sağlanması için Cooler Master mühendisleri yaratıcı çözümleri bu üründe hayata geçirmiş. Hava girişi ürünün altına olduğundan fan sesi bir ölçüde engellenmiş oluyor. Kapakta yer alan siyah sünger tabaka sistemin gürültüsünü azaltmak için uygulanan önlemlerden diğeri. 
Üründe kullanılan 12 santimlik fanlar 1200 devirde çalışıyor ve 17 desibel gibi düşük gürültü oranına sahip. Arkada bir, üst panelde iki adet olmak üzere üründe toplam dört fan kullanılmış. 1000 W'lık 


güç kaynağı ile gelen 318.6 
Üretici : Cooler Master 
Firma : Segment / Multimedya 
Tel (o :(212) 2666290 
(212) 479 46 46 
Web : www.coolermaster.com 


kasada disk sürücüler 


sunuculardakine benzer biçimde diziliyor. 
Çekmecelerden oluşan 


Isınana havanın büyük kısmı zi arkadan ve üstten atılıyor. Üst paneldeki hava kanatları ürüne spor bir görünüş kazandırmış. 


sürücü yuvaları tornavida gerektirmeyen büyük vidalarla sabitleniyor. 4 adet USB 2.0, bir IEEE 1394 ve iki 

ses çıkışına sahip zengin ön panelde eSATA harici 


Puan 


sürücü çıkışı bile bulunuyor. 
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donanım 


CoolerMaster 830 Evolution 


BIX ve ATX uyumluluğa sahip. 


Overclock'çulara özel kasalar anıldığında akla ilk gelen üreticilerden bir olan Cooler Master bu ay test merkezimize NV-830-KKN4-GP model numaralı kasayla konuk oluyor. NVIDIJA firmasının resmi rengi yeşilin bolca kullanıldığı siyah renkli Cooler Master 830 Evolution kasa şık tasarımıyla göz dolduruyor. Ön panelinde NVIDIA ve Cooler Master logolarına sahip ürün, NVIDIA donanımları 
kullanan PC'ler için özel tasarlanmış. 830 
Evolution kasa, NVIDIA çoklu grafik yapılandırması SLI için gereken ısıl tasarım ve güç özelliklerine sahip. Uzun testler sonunda sorunsuz kullanıcı deneyimini sağlayan SLI uyumu donanımlara verilen SLI Ready sertifikası bu üründe bulunuyor. 12 cm'lik fanlardan 9 taneye kadar destekleyen üründe isteğe bağlı olarak kasa içinde küçük çaplı bir kasırga çıkarmak mümkün. 
Tüm fan yuvaları kullanıldığında çift GeForce 8800 
GTX'den oluşan bir sistem bile bu kasada terlemeden çalışabilir. Yan kapakların delikli yapısı 


Akasa Mirage 


1200 W güç kaynağına sahip. 


Bilgisayarında yüksek performans arayan kullanıcıların PC'leri çoğunlukla donanımla dolar taşar. Kullanıcıların özellik ve performans yönüyle bilgisayarlarından beklentileri arttıkça ekstra multimedya özelliği sağlayan donanımlar, ikincil grafik kartları, fazladan veri depolama kapasitesi sağlayan sürücüler gibi birçok yeni donanım kasaya yerleştirilir. Uzun lafın kısası bilgisayarına düşkün kullanıcının kasası çoğunlukla fazlaca doludur. 
Durum böyle olunca kasanın hacminin geniş, 
genişletme yuva sayısının fazla olması şart oluyor. 4 
adet 5.25 inç dış genişletme yuvası, 2 adet 3.5 inçlik çıkartılabilir dış genişletme yuvası ve 7 adet iç genişleteme yuvasıyla Akasa Mirage test merkezimize konuk ettiğimiz geniş hacimli kasalar arasında yer alıyor. Çok sayıda bileşenden oluşan bir bilgisayarda kasanın geniş hacimli olması tek başına yeterli değil. Bu donanımlar için gereken gücün sağlanıyor olması gerekir. Çift fiziksel işlemcili, 6-7 adet disk sürücülü, 4 grafik kartlı OuadsLıI veya CrossFireX sistemler kuran yüksek 


performans meraklısı kullanıcılar olabiliyor. Böyle 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ve üst kısımdaki hava çıkışları sayesinde 

anakart ve diğer donanımlar bu kasada rahatça soğutulabiliyor. 
SLI yapılandırmasıyla kullanılan yüksek tüketimli 8800 GTX grafik kartları bile Cooler Master Real 
Power Pro 850W güç kaynağı ile gelen kasadan ihtiyaç duyduğu gücü eksiksiz çekebiliyor. Hava akışını engellemeyen düzenli bir kablolama yapmak için güç kaynağını aşağı veya yukarı bakacak biçimde yerleştirilebiliyor. 


akasa 


sistemlerde güçlendirilmiş özel güç kaynaklarının kullanılması gerekiyor. 1200W'lık High Power güç kaynağıyla gelen üründe PC'nize yetersiz güç problemi gibi bir durumla karşılaşmayacağınıza 


kesin gözüyle bakıyoruz. 


390 


Üretici: Cooler Master 
Firma : Segment / Multimedya 
Tel (o :(212)2666290 
(212) 479 46 46 
Web : www.coolermaster.com 


9 adet 5.25 inçlik genişletme 
yuvasına sahip. 


Puan 


299 


Firma : Akortek 

Telefon :(212) 210 97 99 
Üretici Firma: Akasa 

Web <www.akortek.com 


Güç kaynağında ikisi 25, ikisi 20 
amperlik olmak üzere 12 voltluk 
4 faz bulunuyor. 


Puan 


Akasa Eclipse 


Kapağındaki vidalar tornavida gerektirmiyor. 


Geniş hacimli Akasa Eclipse kasının arka panelinde 12 cm çapında şeffaf kanatlara sahip fan bulunuyor. Kasanın içinde monte edilmeyi bekleyen aksesuarlar arasında arka panel fanıyla kullanılabilecek plastik ısı tahliye borusu bulunuyor. Bu aksesuar sayesinde işlemci üzerinde biriken ısı diğer parçaları etkilemeyecek biçimde 
kasa dışına aktarılabiliyor. Su soğutmalı MSI 8800 
grafik kartlarında olduğu gibi arka paneldeki 12 
cm fan yuvasına takılan fanlı radyatörler buluyor. 8 
PCI genişletme yuvası üründe destekleniyor. 
Ortalamadan daha uzun yapıdaki 1000 — 1200W'lık EPS 12V standardı güç kaynaklarının montajında gereken geniş güç kaynağı yuvası üründe mevcut. 
Bu tüp irikıyım güç kaynaklarında biri olan Akasa 
1000 W güç kaynağı Akasa Eclipse kasanda 
kullanılıyor. Sabit disk sürücü, su soğutma çözümleri, optik sürücü gibi çevrebirimlerde kullanılan 4 iletkenli moleks güç soketleri 


konusunda üründe oldukça cömert davranılmış. 


NZXI Hush 


Modern duruşuyla dikkat çekiyor 


Oyuncuların en büyük sıkıntılarında biri çok sayıda sabit disk sürücü kullanılan RAID yapılandırmalı sistemleriyle, iri kıyım grafik kartlarını sıradan bir kasaya sığdırmamalarıdır. 
Özellikle NVIDIA GeForce 8800 Ultra ve GTX'gibi uzun grafik kartlar disk sürücü yuvaları dolu sıradan kasalarda montajı imkansız hale getirebiliyor. NVIDIA SLI sertifikasına sahip olmasa da NZXT Hush kasa ile SLI yapılandırmalı süper oyun PC'si kurmak mümkün. NZXT Hush kasada yüksek tanımlı ses destekli çıkışla beraber USB2.0 ve Firewire girişleri ön panelde yerini almış bulunuyor. 2 adet 12 cm sessiz fanla sistemi soğutan NZXT Hush kasayla birlikte bir izolasyon kiti geliyor. Kasa yan duvarlarında kullanılan ses emici malzeme ve düşük gürültülü fanlar oldukça iyi iş görüyor. Sabit disk sürücüler, Masaüstü bilgisayarlarda fark etmeden gürültü üreten bileşenlerin başında geliyor. Disk motorları fazlaca dikkat çekmez ama kasada titreşim oluştururlar. 
Disklerde birkaçı bir araya gelince gürültü bariz hissedilir hale gelebiliyor. Bu durumu engellemek 
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Akasa 1000 W güç kaynağında 10 adet moleks ve 6 
adet 5 iletkenli SATA güç çıkışına mevcut. SATA ve 
moleks güç soketleri dahil toplamda ürün 16 
sürücüyü destekliyor. Aktif PFC(Power Factor Correction) özelliğine sahip Akasa 1000 W güç kaynağı ATX 2.2 1I2V ve EPS 2.92 12V 


standartlarıyla uyumlu. 


için NZXT Hush kasadaki sabit disk ve fan yuvalarında silikon titreşim önleyici tamponlar kullanılmış. Vidasız montaj tasarımı sayesinde kasaya yeni donanım eklemek çıkarmak çok kolay. 
Çelik yapıya sahip üründe ön panelde olduğu gibi bazı kısımlarda alüminyum malzeme kullanılmış. 


Üretici 
Firma 
Telefon a) 


223 


Firma : Akortek 

Telefon :(212) 210 97 99 
Üretici Firma :Akasa 

Web :www.akortek.com 


NVIDIA SLI uyumlu 1000W'lık güç kaynağı ile geliyor 


Puan 


195 

YAĞI 

: Fireball 

20312 257 1732 
<www.fireball.net 


Hiç uğraşmadan fabrika çıkışı modifiyeli kasaya sahip olmak isteyen kullanıcılara öneririz. 


Puan 


AOpen A600- Nouveau /**: 


12 sürücüye kadar destek sağlıyor. 


AOpen A600- Nouveau kasada AO400-12AHNF modeli 400 W güç kaynağı yer alıyor. Üründe moleks ve SATA güç soketlerinden toplam 7 adet, 
4 iletkenli floppy disk sürücü güç soketlerinde 2 
adet bulunuyor. PCI Express grafik kartları için kullanılan 6 iletkenli güç soketlerinden 1 adet bulunuyor. SLI veya Crossfire yapılandırmasını kurmak isterseniz ikinci grafik kartı için moleksten PCI Express güç soketine dönüştüren adaptörlerden kullanmanız gerekebilir. En üst 


seviye grafik kartlarıyla SLI veya Crossfire sistem 


kuracaklara en az 500W'lık güç kaynağı öneriyoruz. 


Biri 14, diğeri 15 amerlik iki tane 12V hattınsa sahip güç kaynağı 5V hattında 28A, 3.3V hattında 
30 amper güç üretebiliyor. Ön paneldeki fan 
boşluğunun biraz üstünde giriş çıkış paneli bulunuyor. Panelde ses çıkışlarına ve 4 adet USB girişine destek veriliyor. Önden erişilebilen 5.25 
inçlik 4 genişletme yuvası sayısı diğer ürünlere 


kıyasala az. 8 adet 3.5 inçlik genişletme yuvasının 


AOpen G528 


AIX ve mikro ATX anakartlarla uyumlu. 


Bilgisayar kasası üretimi konusunda yılların tecrübesine sahip AOpen firması oldukça geniş ürün çeşidine sahip. Her bütçeye uygun kasa üreten Aopen firması bu ay test merkezimize 19 x 47.5 x 41 cm ölçülerindeki AOpen G528 kasasıyla konuk oluyor. 6.1 kg ağırlığında ve tower formundaki ürün mikro ATX ve ATX anakartlara destek veriyor. Giriş çıkış paneli, önden erişilebilir 3.5 inçlik yuvaların hemen altında gelen metalik renkli bölümde yer alıyor. Giriş çıkış panelinde ses ve USB çıkışları yer aldığı gibi kasaların genelinde şıkça rastlamadığımız IEEE 1394 çıkışı AOpen G528 kasada bulunuyor. Üründe 4 adet önden erişilebilir 5.25 inç sürücü yuvası bulunuyor. Sabit disk sürücü ve floppy sürücüler için ikisi önden erişilebilir 6 adet 3.5 inçlik genişletme yuvası var. 
AOpen Nouveau kasada olduğu gibi genişletme yuvalarında montajı kolaylaştıracak vidasız tasarım bu üründe de kullanılmış. Üründe bulunan PCI genişletme yuvaları, tam ebatlı 7 kartın sisteme eklenebilmesini imkan tanıyor. Ön panelin alt 


kısmına denk gelen fan yuvası çeşitli ebatlardaki 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ikisi önden erişilebilir 
nitelikte. Bir 8 cm'lik, bir de 12 


212 


Üretici : AOpen 


cm'lik fan kullanılmış üründe Firma : Çözüm 
> > iz S2 EE X Tel : (216) 540 64 74 
donanımları tozdan koruyan filtre A 


bulunuyor. Ürün ATX, Full ATX 


N > Bilgisayarında ışıklandırma ve renkli formundaki anakartları destekliyor. Kasasında kablolama yapacak kullanıcılar moding ve ışıklandırma yapmak isteyenleri pens Eee E 

sevecekler. 
sevindirecek pencereli kapak Aopen A600- 


Nouveau kasada varsayılan özellik olarak geliyor. Puan 


Üretici (o : AO0pen 
OE a Firma : Çözüm 
veya 9 cm'lik fanlardan herhangi birini Tel ii 540 6474 


< WWW.aopen.com 


fanları destekliyor. Bu boşluğa 12, 8 


yerleştirebilirsiniz. 12 cm'lik egzoz fanı Web 


kasanın arka panelinde yer alıyor. Kasada optik Aopen 6528'de 6 adet 35 inçlik 


sürücüler veya çekmeceli disk kutularının montajında genişletme yuvası var. 


kullanılabilecek, ön panelden erişilebilen 4 adet 5.25 


Puan 


inçlik genişletme yuvası bulunuyor. 


Lian Li PG-V2000 


Verimliliği yüksek güç kaynağına sahip. 


Türkiye donanım pazarında güç kaynakları önemi yeterince anlaşılmadığından uzun yıllalar boyunca çok düşük kalitede güç kaynakları kasalarla birlikte satışa sunuldu. Kalitesiz güç kaynakları yüzünden kötü deneyimler yaşayan kullanıcılar kasa seçerken artık daha dikkatli davranıyorlar. Bu ay kasayı ayrı, güç kaynağını ayrı satın alma ihtiyacını kullanıcılara hissettirmeyecek güç verimliliği yüksek bir ürünü PCnet test merkezine konuk ediyoruz. Lian Li PC-V2000 kasada yer alan 1200W'lık Lc-Power Monolith güç kaynağı o 85'lik verimliliği derecesiyle en güçlü işlemci ve grafik kartlarını destekleyecek kapasitede. Aktif PFC(Power Factor Correction) özelliğine sahip ürün ATX V2.9 / EPS 12V standardına göre üretilmiş. Mikro ATX ve ATX anakartların yanısıra cCATX (Extended ATX) Geniş ATX formatındaki anakartlarda bu kasada destekleniyor. Lian Li PC-V2000 kasanın 


üretiminde kullanılan temel malzeme alüminyum. 


Enermax Chakra 


Donanımların tümünü sessiz soğutabiliyor. 


Günümüz yüksek performans grafik kartlarında bir veya iki tane 6 iletkenli PCI Express güç girişi bulunuyor. Durum böyle olunca üst seviye kasalara yerleştirilen güç kaynaklarında PCI Express güç soketinin bulunmaması pek olası değil. Enermax Chakra'nın 1000W'lık Lc-Power Legion X güç kaynağında 4 adet PCI Express güç girişi bulunuyor. Başka bir ifadeyle, Enermax Chakra kasaya çift 8800 GTX veya Radeon 2900XT takmış olsanız bile yüksek performanslı grafik kartlarının perakende kutusundan çıkacak moleksten PCI Express güç soketine dönüştüren adaptörlere ihtiyaç duymayacaksınız. Yüksek performanslı sistemlerde kasa içinde yeterli hava akımı oluşması çok önemli. Piyasada bulunan üst seviye anakartlar çoğunlukla ısı boruları ve büyük pasif ısı dağıtıcılarıyla geliyor. Bu tip anakartlar overclock özelliğiyle öne çıktıkları için kasa içinde CPU ve grafik kartlarının dışında ekstra bir ısı kaynağı oluşturuyorlar. Enermax Chakra kapağında bulunan 25 santimlik fan sayesinde kasa içinde 


yeterli hava akımı sağladığı gibi sessizlik özelliğiyle 


Alüminyum kasanın 

hafif olmasını 

sağladığı gibi başarılı 

ısı iletkenlik 

özelliğiyle kasa 

içindeki ısının daha iyi 

biçimde dışarıya aktarılmasında 

yardımcı oluyor. Gizli 

optik sürücü yuvası 

ürünün ön 

panelindeki yekpare görünümü tamamlayan 

ince bir detay. Piyasa 

NVIDA SLI sertifikalı 

kasalar bulunduğu gibi 
CrossFire sertifikalı kasalar da satışa sunulmuş durumda. Lian 
Li PCV2000 piyasadaki CrossFire 


sertifikalı ürünlerden biri. 


de göz dolduruyor. 
Fanın büyük oluşu ve konumu sayesinde sadece 
CPU ve anakart değil grafik kartı, multimedya kartları gibi diğer donanımlarda soğutulmuş oluyor. 
Arkada paneldeki 12 santimlik fanlara uygun bir yuvayı kullanarak kasanın soğutma kapasitesini yükseltmek mümkün. Ürün 5 Adet 3.5 inç, 5 adet 


5.25 inç sürücü yuvasına sahip. 


419.04 
Üretici (o :lianli 
Firma : Fireball 


- Telefon (O :03122571732 
” Meb :www.fireball.net 


* CPUüzerindeki ısıyı alan ısı 


tahliye kanalı Lian Li PC-V2000 kasada mevcut. 


Puan 


| 
153.91 


Üretici (o :Enermax 

Firma : Fireball 

Telefon 20312 2571732 
Web <www.fireball.net 


Giriş çıkış panelinde harici 
SATA girişi bulunuyor. 


Puan 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donanım 


Test sonuçları ve özellikler 


Fiyat 114,6 (kasa) * 106 Dolar 115,8(kasa) * 106 Dolar 318,6 (kasa) * 318,6 Dolar 389,4 (kasa) * 306,8 Dolar 259 (kasa) * 577 Dolar 

Firma Segment Segment Segment / Multimedya Segment / Multimedya Akortek 

Telefon (212) 266 6290 (212) 266 6290 (212) 266 62 90 (212) 266 6290 (212) 210 97 99 
(212) 479 46 46 (212) 479 46 46 

Web sitesi WWM.XClio.com WWW.XClio.com www.coolermaster.com wwu.coolermaster.com wwu.akortek.com 

Teknik özellikler: 

Model numarası (S-A380 Wind tunel RC-1000 NV-830 AK-BKCSE-02 

Anakart formu mikro ATX, ATK, 31 x 33 sunucu mikro ATX, ATK, 31x33 sunucu mikro ATX, ATK, eATK 31x33 cm © mikro ATK, ATX, BTX, eATX 31x33cm (mikro ATK, ATK, eATX 31x33 cm 

Malzeme 1mm SAC 1mm SAC 1mm SACC * Alüminyum 1mm Alüminyum 1.2 mm Alüminyum sac 

PCİ genişletme yuvası 7 7 7 7 8 

5.20 inç genişletme yuvası T4 (harici) 642 (harici) 5 9 4 

3.5 inç genişletme yuvası 5 5 6*1harici 442 harici 5*2arka 

Egzoz fan yuvası Va Var Var Va Var 

Egzos fan sayısı Yok Yok 2 ? | 

Egzos fan ölçüleri 12cm 2cm 2cm 2cm 2cm 

Hava giriş fanı yuvası Va Var Var Va Var 

Hava giriş fanı sayısı 2 3 Z 2 İ 

Hava giriş fanı ölçüleri 2cm 25 cm, İZem 12cm 2cm 12cm 

Güç kaynağı yuvası l | Il | 

Pencereli kapak Var Yok Yok Yok Yok (Seçenek) 

USB çıkışları 2 2 4 4 2 

Harici SATA çıkışları Yok Yok | Yok 

VEEE 1394 çıkışları 1 | I İ 

Ses çıkış/giriş Yok Var Var Var Var 

Vidası montaj Var Var Var Var Var 

Güç kaynağı Xclio stable power Xelio stable power Cooler Master RS-A00-ESBA (| Cooler Master RS-850-KSBA High Power HPC 1200-6140 

Toplam güç (W) 500 500 000 800 1200 

43.31 hattı (Amp) 30 30 40 fa) 30 

*5V hattı (Amp) 30 30 40 30 30 

*12V hattı 1 (Amp) 8 18 8 18 20 

*12V hattı 2 (Amp) 18 18 8 18 20 

*12V hattı 3 (Amp) Yok Yok 28 28 2 

*12V hattı 4 (Amp) Yok Yok 28 28 2 

*12V hattı 5 (Amp) Yok Yok 8 8 Yok 

*12V hattı 6 (Amp) Yok Yok 18 18 Yok 

-2V hattı (Amp) 05 05 08 08 08 

*5VSB hattı (Amp) 3 3 3.) 35 6 

Ölçüler (mm) 570 Xx 205 x 520 560 X 240 x 560 266 X 598 Xx 628 200X536 X 638 460X240 x 560 

Ağırlık (kg) 7 (Güç kaynağı hariç) 7 (Güç kaynağı hariç) 169 (Güç kaynağı hariç) 16 (Güç kaynağı hariç) 6.5 (Güç kaynağı hariç) 

Ekstralar 25 cm LED'li fanlar, fan hız kontrolü 25 cm LED'i fanlar, fan hız kontrolü (Ses izolasyonu, çekmeceli SLi-ready sertifikası, BTK uyumu Opsiyonel şeffaf yan panel (AK-BKWSP-01) 3.5 inç yuvalar, eSATA bağlantısı 

Değerlendirme Fiyat/Performans ödülü Editörün seçimi ödülü 

Genişletilebilirlik, hacim, tasarım 36 36 3 38 3) 

Malzeme, aksesuar 3 3 40 3 3 

Fiyat performansı (Sadece kasa) 8 18 b u 16 

TOPLAM 0) 0) 92 0) 86 
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donanım 


223(kasa) * 471 Dolar 194,95 YTL (kasa) * 122,20 YIL 212,4 Dolar (KasasPower) 89 (Kasa) * 53 Dolar 419,04 YTL (kasa) * 572,55 YIL 153,91 YTL (kasa) * 449,41 YTL Akortek Fireball Çözüm Çözüm Fireball Fireball (212) 210 97 99 0312 257 17 32 (216) 540 64 74 (216) 540 04 74 0312 257 17 32 0312 2571732 wwwakortek.com www.firebal.net WWWLa0pen.com UMWLaopen.com www.firebal.net www/firebal.net AK-BKCSE-Dİ GENZ-022 A600-R09 Nouveau A600-R09 Nouveau PC-V2000 ECA3052-8$ mikro ATX, ATK, eATK 31x33 cm mikro ATX, ATK mikro ATX, ATX mikro ATX, ATX mikro ATK, ATXK, eATX 31x33 em mikro ATX, ATX 1.2 mm Alüminyum sac Alüminyum, plastik 1mm SAC 1mm SAÇ, Panel aluminyum Vidalar dahil tümü alüminyum | 1mm SAC 
8 7 7 7 7 7 
4 4 4 4 T 5 
T 542 harici 6*2 harici 442 harici ? 441harici Var Var Var Var Var Var 
| | | | 4 1 
2cm 2cm 2cm 8/9/12 cm 2cmx2,8cmx2 2cm 
Var Var Var Var Var Var 
| Il | İ l 
12cm 2cm 9cm 6/9/12 cm 2cm 25 cm(Yan), 12 / 9 veya 8 cm ön 
| l 1 | | 
Yok (Seçenek) Yok Var Var Yok Yok 
2 2 4 2 2 2 
Yok Yok Yok Yok Yok | 
| Il | İ | | 
Var Var Var Var Var Var 
Var Var Var Var Var Var 
Akasa Powermax AK-PI00FG Ve-Power 1C7560 V2.0 Adpen A0400-12AHNF Adpen A0400-12AHNF LC Power L(1200 V29 LE Power LC1050 V2.9 
1000 560 400 400 1200 1000 
0 30 30 30 30 U 
30 28 28 28 30 28 
3 b u u 20 20 
3) U b b 20 20 
Yok Yok Yok Yok 36 36 
Yok Yok Yok Yok 36 36 
Yok Yok Yok Yok Yok Yok 
Yok Yok Yok Yok Yok Yok 
05 03 05 05 0.8 05 
3 2 2 2 35 3 
460X240 x 560 191.5 x 435 Xx 513.5 53b X 261 X 575 190X410 x 475 210 x 617 x 625mm 490 x 200 x 455 
6.5 (Güç kaynağı hariç) 6 (Güç kaynağı hariç) 759 (Güç kaynağı hariç) 6.1 (Güç kaynağı hariç) 1.5 (Güç kaynağı hariç) 7 (Güç kaynağı hariç) Opsiyonel şeffaf yan panel Ses izolasyonu,sürücü titreşim önleyici | Pencereli kapak, 4 USB Alüminyum yapı sayesinde 25 cm'lik sessiz fan (AK-BKWSP-01), hava tüneli silikonlar, Uzun Kartlardan AMD 3870x2 asif soğutma, Su soğutma vb. 
veya Ultra 8800 ile uyum için geniş hacim 


En iyi performans ödülü 


3) 3) 30 M4 39 3) 
3) 3) 3 39 38 3) 
16 14 B 20 7 18 
8 8 89 89 7) 8 
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onanım ve yazılımların dahil olduğu oyun 

sektörü sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 milyar doların üzerinde satışın yapıldığı küçümsenmeyecek büyüklükteki bir sektör. 
Her yıl milyonlarca dolar bütçeli oyunlar geliştirildiği gibi Microsoft, AMD, NVIDIJA gibi sektör devleri gerek yazılım gerekse donanım yönüyle oyun sektörünün büyümesi için ellerinden gelen her türlü çabayı harcıyorlar. Oyun sektörünün ne kadar önemli olduğun daha iyi anlamak için yazılım şirketlerin konuya yaklaşımlarındaki satır aralarını okumakta fayda var. Örneğin oyunlardaki grafik deneyimini daha keyifli hale getiren yeni directX10 uygulama programlama arabiriminin sadece Vista işletim sistemiyle geliyor olması oyun sever kullanıcıların ne derce önemli pazar potansiyeli oluşturduğunu gösteriyor. 
Birçok üretici oyun deneyimini geliştirmek ve daha keyifli hale getirmek adına yeni nesil donanımlar geliştiriyor. Oyunlardaki 128 farklı ses kaynağını eş zamanlı biçimde 3 boyutlu olarak konumlandırabilen güçlü ses kartlarından, grafiklerdeki yüksek sayıda objJenin eş zamanlı ve birbirinden bağımsız biçimde hareket ettirilebilmesini sağlayan fizik hızlandırıcılara kadar pek çok özel amaçlı donanım piyasaya sürüldü. Gerçekçi ve zevkli bir oyun deneyimi için üretilmiş oyun kontrol cihazlarındaki gelişim de gözlerden 


kaçmıyor. Yaratıcı çözümler sayesinde kullanıcıların 


Zamanı 


oyun kontrol cihazlarına ilgisi her geçen yıl daha da artıyor. Uçak simülasyonu oyunları için üretilmiş kokpit ekipmanlarında, savaş uçak simülasyonları için hazırlanmış oyun kollarına kadar çok sayıda oyun kontrol cihazı teknoloji market vitrinlerindeki yerlerini aldı. Programlanabilir oyun kontrol cihazları ve oyun amaçlı klavyeler sayesinde çok sayıda komut ve işlev girmeniz gereken strateji ve RPG oyunları daha rahat oynanılabilir hale geldi. Tanımlanabilir tuşlar, FPS oyunlarında da oyuncunun silah değiştirirken veya iletişim komutları verirken hedefine daha iyi konsantre olabilmelerine imkan tanıdı. Force Feedback özellikli oyun kontrol cihazları sayesinden oyunlardaki araba motoru ve yol zemininde kaynaklanın titreşimler gibi gerçek yaşam detayları kullanıcıların oyun deneyimine eklenmiş oldu. Force Feedback özellikli oyun padleri ve oyun kolları FPS oyunlarında silahların geri tepmesinden, patlama efektlerine kadar detayı kullanıcısına hissettirebiliyor. Araba yarışlarında sürüşü daha keyifli ve hatasız hale getirmek için oyuncuların beğenisine birçok yeni oyun direksiyonu sunulmuş durumda. Motosiklet oyunu meraklıları için gidon biçiminde tasarlanmış oyun cihazları bile bulunuyor. Farklı fiyat aralıklarında olan, FI stili vitesli, otomatik veya düz vitesli sürüş keyfini yaşatacak çeşit oyun direksiyonlarını bu ay test merkezimize konuk ettik. 


Logitech G25 


Yarışları ciddiye alanları kalemi. 


Yüksek kalitedeki klavye, fare ve oyun kontrolcüleriyle haklı bir üne sahip olan Logitech, en gelişmiş oyun direksiyonlarından biri olan Logitech G25 ile bu ay test merkezimize konuk oldu. Bu oyun kontrol cihazı, direksiyon, vites konul ve pedal takımı olmak üzere üç parçadan oluşuyor. 29 santim çaplı direksiyon dayanıklı alüminyum malzemeden üretilmiş. Düzgün kavarama ve lüks otomobillerdeki kalite hissini oluşturabilmek için en iyi malzeme kullanımından ödün vermeyen Logitech tasarımcıları direksiyon simidini gerçek deriyle kaplamış. Force Feedback özellikli ürünlerin genelinde rastladığımız yüksek motor sesi ve dengesiz veya yetersiz direksiyon direnci gibi olumsuzluklar bu üründe yaşanmıyor. 
Düzgün Force Feedback deneyimi için Logitech mühendisleri üründe gürültüsü düşük çift motor kullanmış. Oynadığınız oyunun Force Feedback efektlerinin desteklediği durumlarda virajlarda araba ağırlık noktası değişimlerini ve boşa teker 


dönüşlerini bile hissetmek mümkün olabiliyor. Bu 


gibi efektlerin hissedilebilmesi direksiyonun Force Feedback direncinin çok dengeli olduğunu gösteren bir işaret. Üründe ayrı bir vites modülü bulunuyor. Bu modül üzerinde oyunlardaki menüleri geçmekte ve oyun seçeneklerini ayarlamakta kolaylık sağlayacak dijital pad ve tanımlanabilir tuşlar bulunuyor. Özel seçici düğmesiyle oyunlarda sıralı vites veya 6 ileri düz 


vites kullanmak arasında seçim yapmak elinizde. 


Speed-Link SL-6698 


Dört farklı platformda kullanılabiliyor. 


Daha önce Speed-Link markaları oyun kontrol cihazlarıyla yaptığımız test ve incelmelerde Speed-Link ürünlerinin genellikle fiyatına göre bir hayli yüksek performanslı olduğunu gördük. Speed-Link SL-6698 oyun direksiyonu da bu genellemeyi doğruluyor. Ürün pedal seti ve direksiyondan oluşuyor. Dört farklı platformu destekleyen SI- 
6698 Speed-Link oyun direksiyonu ürün 
gurubunda dördü bir yerde olarak isimlendiriliyor. 
Ürünü PlayStation 2, Xbox, GameCube ve PC'lerde kullanmak mümkün. Yapay deriyle kaplanmış direksiyon 250 derecelik hareket alanına sahip. Force Feedback özelliğine sahip Speed-Link SL-6698 oyun direksiyonu sürüş hassasiyeti ayarlanabiliyor. 

Plastik malzemeden üretilmiş pedal seti gaz ve fren analog kontrollerine sahip. Direksiyon üzerinde oyun menülerinde gezinmenizi kolaylaştıracak dört yönlü dijital kontrol pedi bulunuyor. klavye üzerindeki tuşlara ihtiyaç duymadan oyundaki kontrolleri direksiyon 


üzerinde yürütebileceğiniz 8 tuş bulunuyor. Bu 


tuşlar dışında direksiyon simidi içindeki T biçimli plasik panelde başlatma, seçici ve mod seçici görevlerini üstlene büyükçe tuşlar yer alıyor. 
Oyunların heyecanından direksiyonların yerinden oynadığı durumlara sıkça rastlanır. Böyle durumları engellemek üzere ürünü masaya sabitlemeye yarayan mengene benzeri bir mekanizma 


bulunuyor. 
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224.2 


Firma :logosoft 
Telefon : (212) 217 55 85 
Üretici : Logitech 

Web o: www.logitech.com 


Kaba kuvvetle en çok karşı karşıya kalan pedallar dayanıklı metalden üretilmiş. 


Puan 


Firma : Multimedya 
Telefon : (212) 479 46 46 
Üretici : Speed-Link 

Web o: www.speedlink.de 


Speed-Link S1-6698'de FI stili vites değiştirme kolu buluyor. 


Puan 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snopy Land Rouser FTI-32B3 


Yarışlarda el frenini sık kullananlar için. 


Oyun direksiyon destekleyen araba yarışı oyunların her biri farklı özelliklere sahip olabiliyor. 
Özellikle sürüş hassasiyeti ve direksiyon simidinin kaç derecelik hareket alanına sahip olduğu oyunlarda büyük öneme sahip. Ralli veya FI gibi oyunlarda farklı hassasiyet gerektiği gibi oyundaki virajlara ve pistin türüne göre farklı ayarlar gerekebiliyor. Örnek vermek gerekirse: Yumuşak virajların hakim olduğu pistler ve otobanda küçük bir açıyla direksiyonu çevrildiğinde oyun kontrol cihazı hızla yol alan arabayı küçük bir oranda 


istenilen yöne çevirebilmelidir. Rally oyunlarında 


da virajlar yoğundur ve viraja giriş zamanlaması çok 


42.5 


önemlidir. Direksiyonun tam çevrildiği durumlarda Firma : Segment 


kontrol cihazlının ayarları yerince hassas olmalıdır e i Si 288 
ki kesin virajlara zamanında ve doğu açıyla Land Rouser FT-32B3 direksiyonda el freni kolu Web  : www.segmentbilgisayar.com 


girilebilsin. Üründeki direksiyon simidi 270 buluyor. Üründeki el freni kolu vites kolu ile aynı EN . . . . .. . .. .. . Tun Sisteme ik derecelik hareket alanına ve hassas ayarlar sahip. ünitede yer alıyor. Masaya montaj için üründe çift arabirimiyle bağlanabiliyor aynı 


Tam açılı virajların olduğu ralli oyunlarında virajı vidalı sabitleme sistemi kullanılmış. 2 adet turbo el keskin almak için el freni sıkça kullanılır. El fonksiyonlu olmak üzere toplam 10 adet 

freni MN : Ağ gi Puan 

reniyle viraj almayı seven kullanıcılar için Snopy tanımlanabilir tuş bulunuyor. 


Genius Twin Wheel FF 


12 programlanabilir tuşa sahip. 


Fare, klavye gibi çevre birimlerinin üretimindeki deneyimiyle tanınan Tayvanlı Genius firması oyun kontrolcüleri ürün gurubunda da olukça iddialı. Genius Twin Wheel FF, firmanın Force Feedback özelliğine sahip direksiyon modellerinden biri. Ürün gaz ve frenden oluşan bir pedal seti ve direksiyondan oluşuyor. Genius Twin Wheel FF'in perakende satış kutusundan çıkan aksesuarlar arasıda Force Feedback özelliği için güç adaptörü, kullanma kılavuzu, yazılım CD'si 


ve sabitleme mekanizması bulunuyor. Direksiyon eyi 


sabitleme mekanizmasında yer alan 4 vakumlu 


tutucu yarışın en heyecanlı anlarında bile 88.5 
irelei ei z Ağ inin Firma : Çözüm / Kont / Datagate 
direksiyonun sabit kalmasını sağlıyor. Urünü hem — | Telefon. (216) 540 6474 
masaüstü ve dizüstü bilgisayarda hem de teknolojisiyle oyunlardaki çarpışmalar ve çukurlar (216) 528 55 00 
, a Ni m a 212) 3214141 
PlayStation 2 platformunda kullanmak mümkün. gibi Force Feedback efektleri büyük başarıyla sürüş Üretici: Genius Twin Wheel FF, masanızda fazla yer deneyimine aktarılıyor. Hassas analog pedallar Web :www.geniusnet.com 


kaplamayacak biçimde derli toplu tasarlanmış. sayesinde oyunlardaki hızlanma ve yavaşlama Microsoft Windows XP/2000/ME/98 


Genius firması Twin Wheel FF direksiyonda hızınızı dereceli olarak ayarlamanız mümkün ki uyumlu ürün kauçuk kaplama direksiyon simidine sahip. 


gerçekçi Force Feedback deneyimi için sektörün sadece bu özellik sayesinde virajların kesinliğine konudaki tecrübeli firması Immersion ile işbirliği göre hızınızı ayarlayıp virajları savrulmadan Br yapmış. Immersion firmasının TouchSense mümkün olan en yüksek hızda alabiliyorsunuz. 
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Genius Twin Wheel F1 


Dizüstü PC'nizle yanınıza alabileceğiniz ebatlarda. 


8 yönlü dijital ped sayesinde klavye ve fareye 
gerek duymadan oyunlardaki ayarları direksiyon üzeriden yapabilirsiniz. Direksiyon üzerinde sağ ve sol tuşlarının yanısıra korna çalma ve izleme açısı 
değiştirme gibi ikincil hareket işlevlerini üstlenen 4 
tuş bulunuyor. Ürünü masa ve sehpa üzerine monte etmek için ürünü alttan vidalayan üçgen biçimli bir sabitleme mekanizması gerekiyor. 
Genius firması Twin Wheel FI'de hiçbir ayrıntıyı atlamamış ve konforunuzu düşünerek ürünü 


kucağınıza sabitlemeye yarayan faydalı bir aksesuarı cağ g ye yatağı y Firma : Çözüm / Kont / Datagate 


perakende kutusuna dahil etmiş. İki parçadan Telefon: (216) 540 64 74 
, . (216) 528 55 00 
oluşan aksesuar sayesinde favori oyunlarınız masa 012) 321 4141 
başında değil kanepe veya koltuğunuzun görevlerini üstlene tuşlar var. Genius firmasının Üretici : Genius Web  : www.geniusnet.com rahatlığında oynayabileceksiniz. Formula 1 oyunlarına tutkun kullanıcılar için 


Direksiyonun ön panelinde biri alt bölüme ürettiği bu üründe direksiyon simidinin arkasına TouchSense sürücüsünden Force Feedback motoruna gelen komutlarla, titreşimler 


fonksiyon tuşu buluyor. Sol bölümde yer alan 3 sol mümkün oluyor. Genius Twin Wheel FI neredeyse gerçek yaşam performansına ulaşıyor. 


denk gelecek biçimde yerleştirilmiş 3 adet sağ bağlı pedallarla FI tarzı vites küçültüp büyütmek 


fonksiyon tuşu, yine benzer biçimde yerleştirilmiş. direksiyonun Force Feedback özelliği için 

4 adet ikincil işlev tuşlarının yanısıra ön panelin alt Immersion firmasının TouchSense teknolojisi p 
uan 

bölümünde mod seçici, başlatma ve onay kullanılmış. 


Logitech Driving Force Pro 


Playstation 2 ve 3 için ideal. 


Her ne kadar PCnet, bilgisayar ve internet dergisi olarak tanınsa da, okuyucularımız arasında oyun konsoluna sahibi teknoloji meraklısı çok kişi var. Oyun konsolu sahiplerini de düşünerek bu ayki testimiz için PlayStation 3 ve 2 için ideal sürüş keyfi sağlayan sadece oyun konsolu uyumlu Logitech Driving Force Pro oyun direksiyonunu bu test merkezimize konuk ettik. PlayStation 3 ve 2 için hazırlanmış araba yarışı oyunlarının sayıca ne denli fazla oluğunu hesaba katarsak oyun konsolu sahiplerinin Logitech Driving Force Pro gibi kaliteli bir direksiyon edinmelerinde büyük fayda olduğuna inanıyoruz. PC uyumlu 


Logitech 625'de olduğu gibi Logitech Driving 296.8 

Force Pro'da benzerlerinden ayrılan birçok üstün uyandırabilir fakat oyunlardaki sürüş hassasiyetinde Firma : Logosoft 
özellik var. Çoğu direksiyon 200- 270 derecelik çok büyük etkisi oluyor. Yüksek hızlı pistlerinde ei de 85 
hareket alanına sahipken Logitech Driving Force direksiyonda yapılan dar açılı hareketlerde Web < www.logitech.com 


Pro'da hareket alanı 900 derece. Direksiyon arabanın savrulması engelleniyor. Direksiyon geniş 


Direksiyon hareket alanı 200 
simidinin kendi çevresinde 2.5 tur dönebilmesi açılı kullanıldığında veya tam tur çevrildiğinde derece olan standart oyunları ve ötesini rahatlıkla destekliyor. 


anlamına gelen bu özellik ilk bakışta kullanıcısında sürüşte el freniyle yapılan dönüşe benzer etki 


“neden bu kadar abatmışlar acaba” hissi oluşarak kesin virajlar rahatlıkla alınabiliyor. 
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Overclock rehberi 


Eskiden korkarak yaklaşılan overclock, en popüler alanlardan biri olmayı başardı. Sadece overclock ürünleri satan dükkanlar bile mevcut. 


Görkem YILDIRIM gorkem©PCnet.com.ir 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ir zamanlar bilgisayar alıp da ayarlarını kurcalamak cesaret isteyen bir işlemdi. İşini bilen deneyimli kullanıcılar performası üst seviyeye çıkarmak için ayarlamalar yapar, bazılarıysa özel donanımlar satın almak şartıyla overclock denerdi. Mesela overclock denince akla Abit anakartlar gelirdi çünkü ilk olarak özel overclock menüsünü Abit anakartlar yaygınlaştırdı. Hatta epey uzun bir süre anakarta ayar yapmak için jumper takıp çıkarır ya da switch denen anahtarları ayarlardık. Eh haliyle kasayı açıp kapamak zorunda kalır epey uğraşırdık. Ne de olsa üreticiler bu ayarları en başta bir kez yapıp terfi edene kadar el sürmeyeceğinizi düşünüyordu. 
Aman çok risklidir denen overclock kısa süre içinde kabul gördü ve yaygınlaştı. Elbette üreticiler başta buna izin vermek istemedi. Çünkü kuralına göre overclock yapmayan ya da abartıp haddini aşanlar donanımında arıza yaratınca hemen satıcının kapısını çalıyor ve garanti şartlarının işlemesini bekliyor. Üreticiler akılcı biçimde garanti şartnamesine overclock halinde geçersizdir ifadesini eklemişti. Overclock ha- 


linde risk kullanıcıya aittir! 


Bu zaten sıradışı değil, beklenen bir durum. Üreücinin limitleri zorlamanıza izin vermesi mümkün ama genelde üst seviye donanım ürünleri bu tür iddialarla öne çıkar. Daha ekonomik olan ürünlerde çoğu zaman teknik özelliklerin sağlanması yeterlidir ve ötesine geçilmez. Ancak şu andaki duruma bakınca üreticilerin ister istemez değişiklikler yaptığını görüyoruz. Değişime neden olansa kıyasıya rekabet. Anakartların ve ekran kartlarının kaderini büyük oranda kullandıkları yongasetleri ve GPU'lar belirliyor. Intel'in verdiği P35 yongasetini alan farklı anakart üreücileri rakiplerin önüne geçmek için farklı özellikler sunmak zorunda. Bu farklı özellikler içinde en cazip olanlardan biri overclock kapasitesi. Bir anakartla bir- 


likte kablo, yazılım vb vermek mantıklı ama kullanıcıyı fazla etkilemiyor. Ancak diğer yandan 100 USD'lik 


anakart overclock olunca 150 USD'lik anakartın çıktığı FSB hızına ulaşıyorsa kullanıcıyı mest eder. Kullanıcı overclock meraklısıys 50 USD cebimde kaldı diye mutlu olur ve hatta bu 50 USD ile daha üst model bir PSU vb alabilir. (Şimdilik PSU'ları overclock ede- 


miyoruz :) 


intel Celeron 300A efsaneleşti 

Overclock'un en çok konuşulduğu zamanlardan biri Celeron 300A işlemcinin 300 yerine 450 MHZ çalıştırıldığı 1998 senesiydi. İkinci nesil Mendocino kod adlı ve 250 nm (!) üretim teknikli modellerden biri olan Celeron 300A'da çarpan 4.5 ve FSB hızı 66 MHz idi. 100 MHz FSB destekli anakartlarda jumper yerini değiştirip 66 yerine 100 MHz seçince bu işlemcinin hızı 450 MHz oluyordu ve sorun yaşamadan çalışabiliyordu. 10 sene önceki bu macerada kazanım 150 
MHz gibi düşük bir değer olmasına rağmen 9050'lik fark inanılmazdı. Bir de başta söylediğimiz maliyet farkını göz önüne almak gerekiyor. O zamanlarda Celeron 300A fiyatı 200 USD, overclock sonrası performansını yakaladığı Pentium 11 450 işlemciyse 750 USD 
idi. Fark sadece 150 MHz değil, aynı zamanda 550 
USD de ediyor diyebiliriz. Zaten bu yazıda da değineceğimiz gibi overclock yapıp yapmamaya performansı artışını ve fiyat farkını değerlendirerek karar vermek gerekiyor. Yüzde 10 ve altı farkları çoğu durumda hissetmek mümkün olmayabilir. Bu tür düşük farklar olacaksa 15 USD daha ucuz olan işlemciyi alıp overclock yapmak mantıklı değil. Uğraşmaya ve garanti kapsamı dışına çıkmaya değmez! 

Günümüzde üreticiler overclock için uygun donanımlar üretiyor. Normal bellekler ve overclock için uygun olan bellekler, normal soğutuclar ve overclock için tasarlanmış soğutucular, standart anakartlar ve overclock için geliştirilmiş anakartlar şeklinde listeyi uzatabiliriz. Overclock için üretilmiş bir donanım normal versiyondan daha pahalıysa bu durumda daha dikkatli olmak lazım. Overclock yapmak için alacağı- 


nız özel donanıma daha fazla para verecekseniz, aradaki fiyat farkı size nasıl şekilde geri dönüyor? Asıl amaç normal donanımlarla overclock yapıp farklı olduğunuzu ispatlamak olmalı. Overclock için illa özel versiyon donanım almalısınız demiyoruz. İncelemeleri ve testleri takip edip overclock yatkınlığı yüksek olan donanımları seçmeye çaba gösterin diyoruz. Intel'in Core 2 Duo ve Pentium Dual-Core işlemcileri- nin overclock potansiyelinin yüksek olduğunu çok sayıda test gösteriyor. Bu durumda özel tip bir işlemci almanız gerekmiyor. AMD'nin Black Edition çarpan kilitsiz işlemcilerine overclock için özel diyebiliriz. 
Çarpan kilidi yoksa hem bununla hem de FSB ile oynayıp overclock yapabilirsiniz ama acaba işlemcinin overclock potansiyeli ne? Bir de buna bakmak lazım. 
Seçenek daha fazla olmasına rağmen kapasite belliy- 


se daha fazlasını elde edemeyebilirsiniz. 


Üç parça üzerinde yoğunlaşın 

Bilgisayarın overclock edilebilen en önemli parçaları işlemci, bellekler ve ekran kartıdır. Anakartı da overclock ediyoruz ama anakart diğer donanımları çalıştırmaya zemin olduğu için kendi başına bir performans artışı ifade etmiyor. FSB hızını arttırarak işlemciyi overclock ediyoruz ama genelde PCI ve PCI e hızlarını değiştirmeden tutmayı tercih ediyoruz. 
Çünkü overclock'un stabil olması için PCI kartlar, SA-TA bağlantılı diskler ve optik sürücüler normal durumlarında çalışmaya devam etmeli. PCI hızını arttırmak stabiliteyi bozup çabaların boşa gitmesine neden olabilir. Örneğin sabit diskiniz sistem tarafından algılanmaz hale gelebilir ya da içindeki veriler kaybolabilir. Parçaları tek tek overclock edip herbiri için en uygun sınırı bulmak gerekiyor. Aksi halde hangisinin overclock edilmesi ne kazandırdı ve neden dolayı sistem stabilitesini kaybetti tespit etmek mümkün olmaz. 
İşlemci, ekran kartı ve belleklerin overclock sonucu getirdiği kazanç tek tek yüksek olmasa da üçü bir araya geldiğinde sonuç etkileyici olabilir. 

Crysis oynadığınızı düşünelim. Ekran kartını, işlemciyi ve belleği ayrı ayrı overclock ettiğinizde hissedil- 


meyecek kadar az hız kazanıyorsanız bir kez de üçünü birden overclock edin. Tek tek yaptığınız denemelerde diğer parçalardan doğan darboğaz nedeniyle beklenen farkı alamıyor olabilirsiniz. Örneğin işlemciyi hızlandırdınız ama fark yok gibi. Çünkü ekran kartı nedeniyle darboğaz oluştu ve işlemci yüzde 
25 hızlansa da oyundaki FPS artmadı. Tam tersi de 
geçerli olabilir. Ekran kartı hızlanır ama işlemci darboğazı nedeniyle fark göremezsiniz. Hepsi birden hızlandığında bir anda yüzde 15 artış gerçekleşebilir. Madem overclock yapılabiliyor o zaman yapmamak için bir neden söyleyin diyebilirsiniz. İlki garanti şartlarını bozabilirsiniz, sorun çıkarsa ürününüz ücretsiz tamir edilmez. İkincisi donanımınızın overclock kapasitesi yoksa elinize stabilite kaybından başka bir şey geçmez. Üçüncüsü donanımınızın overclock kapasitesi yüksekse fayda görürsünüz ama donanımınız beklenenden daha kısa sürede ömrünü doldurur. 

Overclock kelimesi bir donanımı tasarlandığından daha yüksek hızda çalıştırmak anlamına geliyor. Ömrünün kısalması normal. Hele bir de yüksek hız için voltaj iteklemesi de yaptıysanız transistörler çok daha hızlı aşınır ve ömrünü doldurur. Ancak yine de bu ömür kısalması 5 yıldan 3 yıla düşme gibi düşünülebilir. Ne de olsa 3 yıla yenileme yapmanız çok yüksek ihtimal. 


overclock 


Bİ sadece FSB jumper değişerek yüzde 50 overclock. 


£) Özel üretim bellekler avantaj sağlıyor 


Eskiden overclock yapmak nadir rastlanan bir olaydı. Bugünlerdeyse overclock yapmamak ender rastlanan bir durum olmaya başlıyor. Firmaların reklamlarında bu tür özellikler öne çıkarılıyor. Örneğin A-Data belleklerde 


DDR2-800 ve bir de DDR2-800* modeller var. 800* modellerde 800 MHz cepte garanti, üstüyse artık şansa kalmış. Hatta üretici standart gerilim olan 1.8 Volt'un çok üstünü bile garanti kapsamında sayıyor. Çünkü 800* Extreme Edition bellekleri buna göre tasarlayıp test 


etmişler ve ona göre de fiyat belirlemişler. Benim overclock ile işim olmaz diyorsanız DDR2-800 alıp kullanın. 
Şu anda düşünmüyorum ama ilerde denerim ya da hemen denemek istiyorum diyorsanız 800* alın ve nereye kadar çıkabileceğini görün. 1.8 yerine 2.1 
Volt verip belleği gazlayın ve çıktığı 
değeri görün. Çok büyük ihtimalle 1066 
MHZz'de çalıştırabileceğinizi söyleyebilirim. Diğer yandan 800 yerine 800* bellek almak için ne kadar fazladan ödeme yaptığınız önemli. 
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donanım overclock 


Bİ ın> yani sıvı azot soğutma sadece kısa süreli denemelerde mantıklı ve riskli bir işlem. 


İncelemeler çok işinize yarayacak 


En iyi overclock olan işlemci, bellek ve ekran kart- 


larını incelemelere bakarak keşfedin. İşlemcinin stepping denen serisi bile overclock kapasitesini değiştirebilir. Aynı işlemcinin farklı versiyonları piyasada olabiliyor ve fark edebiliyor. Stepping uygun olsa bile üretim haftası bile fark doğurabilir. O noktada durrum bir miktar da şansınıza kalıyor. Bellekler içinse overclock kapasitesi genelde baştan belli oluyor. Bellek üreticisi deneme yapıp belleğin çalışma koşullarını etikete basıyor. Hangi gerilim ve zamanlama ile hangi frekansa çıkılabileceği çoğu zaman önceden belli. İşlemciniz 800 MHz FSB'li, anakartınız ve belleiniz 1066 MHz destekliyse overclock için gerekli imkan önünüzde demektir. Ekran kartları çoğu zaman fazla overclock edilemez. İstisnası standart dışı soğutucuların kullanıldığı durumlardır. Ekran kartlarında sadece GPU hızı değil ayrı olarak kartın belleği de overclock edilebiliyor. Bu yüzden kartı küçük bir bil gisayar gibi göz önüne alıp GPU hızını ve bellek hızrnı ayrı ayrı arttırmayı deneyip uygun değerleri bulmalısınız. 

İşlemci ve ekran kartını standart soğutucularıyla bir dereceye kadar zorladıktan sonra takılırsınız. Daha da ötesine geçmenin yolu özel soğutma çözümleridir. 
Gelişmiş hava soğutma yetmezse su soğutma kullanrlabilir. Su soğutmanın ötesinde kuru buz ve sıvı azot ile yapılan denemeler ancak kısa süreli çalışmalar için uygun. Bu nedenle evde ofiste çalışacağınız bir PC'de su soğutma ötesi pek mantıklı değil. Su soğutma çö- 


“9 Prime sizi aldatmasın 


Çok çekirdekli işlemcilere tam kapasite yük bindirmek için tek bir Prime95 


açmak yeterli değil. Tek bir sürüm sadece çekirdeklerden birine yük bindirir. Kısayolun özelliklerini açıp komut satırı sonuna -A2 (dual core) ya da 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-A4 (guad core) yazın. Bundan sonra kısayola çok kez tıklayıp aynı anda birden çok Prime95 çalıştırabilirsiniz. İki tane açıyorsanız ilkine Advanced > 
Affinitiy ile O değerini, diğerineyse 1 
değerini verin. 


zümleri çoğaldı, basitleşti ve ucuzladı. Tek parça gelen çözümler de var. Tek bir kitle ekran kartı ve işlemciyi aynı anda serinletebilirsiniz. Gürültü derdi de büyük oranda ortadan kalkacaktır. Bu tür sistemler daha etkin soğutma yaparak overclock potansiyelini arttırır ama her zaman artacak diye garantisi yok. Artmasa bile donanım daha serin kaldıkça ömrü uzamış olur. Tüm donanımlar overclock edilince normalden fazla ısınır. Isı aşırı artınca takılmalar ve aniden reset atmalar başlar. Bu sayede çoğu kez donanım hasar görmeden kullanıcısını bilgilendirir. Anakartlardaki sensörler aşırı ısınmayı algılayıp alarm verir ya da sistemi kapatır. 


Stabiliteden ödün vermemelisiniz 

Overclock yapıp üst değere ulaşmak başarı ama bu esnada sistemi stabil tutmak daha büyük başarıdır. 
Overclock yapıp Windows'u sorunsuz açabiliyorsanız 3DMark06 gibi testlerle sistemi zorlayın ve sorun olup olmadığını görün. Sorun çıkıyorsa seçtiğiniz frekansları düşürmeniz gerekecek. Denemelerde frekansı kademeli olarak yükseltin ve notlar alın. Her bir denemede tek ayar değiştirin ve farkı görün. Her değişiklikten sonra Prime95 gibi bir programla stabiliteyi inceleyin. En az 30 dakika denemeniz uygun olur. Bu esnada yazılımla işlemci sıcaklığını takip etmekte fayda var. İçinde önemli bilgiler olan, üretim için kullanılan bir bilgisayarı overclock etmeyin, az kazanalım derken çok veri ve zaman kaybedebilirsiniz. Aşırı kaçarsanız bilgisayar açılmaz hale gelebilir. Bu durumda tek çare BIOS'u resetlemek olabilir. Çaresi anakart üzerindeki pilin olduğu yerdeki CMOS anahtarını kullanmak, yoksa pili çıkarıp 2 dakika bekleyip yeniden takmak. 

Çoğu durumda işlemciyi overclock etmenin tek yolu FSB ile oynamak. Bununla oynarken PCI ve PCle hızlarını sabitlemeye özen gösterin. Bellek - FSB çarpanına müdahale ederek bellekleriniz için sınırı geçmeyen frekans değerini bulun. İşlemcinizin çarpanı yüksekse FSB fazla artmasa da çalışma hızı epey yükselir. Belirli FSB'den sonra işlemci takılır ve bu durumda sıra voltaj arttırmaya gelir. Bu oldukça risklidir ve sadece ne yaptığınız biliyorsanız deneyin. İşlemciye voltaj dopingi çok küçük basamaklarla uygurlanır. Aksi halde çok ısınıp arızalanabilir. Yüzde 10'dan fazla voltaj arttırmamaya özen gösterin. Belleklerde de voltaj ve frekans arasında doğru orantı var. Onlar için de dikkatli olun ve abartmayın uyarısını yapmak zorundayız. Ekran kartlarında da frekans ileri gitmediğinde voltaj müdahalesi yapılıyor ama bunu pek önermiyoruz. Yoksa özel soğutma şart olacak. ATI Overdrive ile ATI ekran kartlarını, Ntune ile NVIDL A ekran kartlarını overclock edebilir ve farkı gözlemleyebilirsiniz. Denemelerden alacağınız sonuç dona- 


nıma göre değişecektir. 


Intel Penryn 


intel yen Rozu 


45 nm'lik 
Penryn 


Dünyanın 45 nm tabanlı ve high-k kapı teknolojili ilk masaüstü işlemcisi olan İntel Core 2 Extreme 0X9650 sunduğu yeniliklerle övgüyü hak ediyor. 


Görkem YILDIRIM gorkem©PCnet.com.ir 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şlemcilerde sadece frekans değerleri olarak değil teknoloji anlamında da bir yarış sürüyor. CPU üreticileri transistör boyutlarını küçülterek daha başarılı sonuçlar elde etmek için elinden geleni yapıyor. 90 nm'lik işlemcilerin hala satılmakta olduğu günümüzde iki büyük işlemci üreticisi AMD ve Intel arasındaki rekabet eski günlerdeki gibi çetin geçmiyor. Çünkü AMD bu aralar 90 nm'den 65 nm üretim tekniğine geçiş işlemlerini yürütürken Mtel ise bir sonraki adımı atıp 65 nm'den 45 nm'ye geçiş için çalışmalar yapıyor. Bu geçişler neden önemli diye sorabilirsiniz. Üretim tekniğinin küçülmesi sayesinde transistörlerin boyutu, güç tüketimi ve ısısı azalıyor. 
Sonuç olarak işlemci çekirdek alanı azalıyor ve tüm bunlara paralel olarak maliyetler de düşüyor. Her geçişte olduğu gibi 65 nm'den 45 nm'ye geçişte çeşitli zorluklar yaşanıyor. Firmalar çok sayıda farklı teknik ve malzeme deneyerek hangisinin en iyi sonucu verdiğini anlamak için çalışmalar yürütüyor. Bunun önemli derecede Ar&Ge masrafı getirdiğini tahmin edebilirsiniz. Bir diğer sorunsa boyut azaldıkça ortaya çıkan kısıtlamalar. Söz ettiğimiz nm yani nanometre uzunluğu milimetreden 1 milyon kat daha küçük. 
Gözümüz 1 mm uzunluğu anca görebildiğine göre 
45 nm'nin ne kadar küçük olduğunu tahmin 
edebilirsiniz. 
Intel'in Kasım 2007'de 45 nm tabanlı işlemci üretimine geçtiğini biliyoruz. Bir sonraki nesil olan 
32 nm gelene kadar birkaç sene daha 
bekleyeceğiz. AMD ise bu sene içinde 
45 nm üretime geçmeyi planlıyor. 
Transistörlerin çalışma yapısından ötürü aşırı derecede küçültülmeleri 
akım sızıntılarına neden oluyor. 45 
nm geçişinde yaşanan bu sorunu aşmak için high-k metal kapılar geliştirildi ve başarıyla kullanılmaya başlandı. Transistör tasarımı 45 nm için 


uygun hale getirildi. Bakalım 32 nm için ne 


gibi değişiklikler yapılması gerekecek. Transistörlerin küçük olması aynı alana sığan transistör sayısını arttırıyor. Böylece CPU gücünü arttırmak için daha fazla transistör ya da çekirdek kullanılabiliyor. Ayrıca kalan alan L2 önbellek için de önemli bir avantaj. 
Intel bu sayede yeni nesil dört çekirdekli işlemcilerde 
12 önbellek kapasitesini 12 MB seviyesine çıkarmayı 
başardı. Düşen güç tüketimi ve ısı değerleri, dört çekirdekli işlemcilerin takıldığı üst limitlerin ortadan kalkmasını sağladı. Bundan sonraki hedef çekirdek sayısını daha da arttırmak. Çünkü frekans değerini çok yükseklere çekmek artık pek mantıklı değil. 


Yeni performans kralı 0X9650 

Intel'in 45 nm hamlesini gözler önüne seren ilk işlemci 0X9650 oldu. Dört çekirdekli bu işlemci Core 
2 Extreme ailesinin en gözde üyesi. Bu modelden 
önce Kentsfield XE kod adlı ve 65 nm tabanlı Core 2 
Extreme serisi gözbebeğiydi. 45 nm tabanlı olan yeni seri Yorkfield XE kod adını taşıyor. Bilindiği gibi Core 
2 Extreme serisinin özelliği çarpan kilidi içermiyor 
olması. Önceki kral 0X6850'nin yerini alması beklenen 0X9650 benzer biçimde 3 GHz hızında 
çalışıyor ve 1333 MHz FSB kullanıyor. Fark olarak 2 
x4 MB yerine 2x6 MBL? önbellek içeriyor. Güç tüketimi değeri 130 Watt ile sınırlı olan 9X9650'de çekirdek alanı 2 x 143 mm2'den 2 x 107 mm2'ye 
çekilmiş. Alan azalmasına rağmen transistör sayısı 582 
milyondan 820 milyona çıkmış. Ayrıca SSE4.1 komut seti de eklenmiş. Bu işlemciyi almadan önce anakartın 
45 nm işlemci desteğini kontrol etmek gerekiyor. 
Denemelerde gördüğümüz kadarıyla 9X6850'ye kıyasla enerji tüketimi yüzde 20 azalıyor. Bu büyük bir başarı. Ayrıca işlemci 3 GHZ olsa bile çarpan kilidi avantajını da kullanarak daha yüksek hızlara çıkmak mümkün oluyor. Sorunsuzca 4 GHz görmeniz mümkün. Bu işlemci hem harika sonuçlara imza atıyor hem de dünyanın en hızlı masaüstü işlemcisi 


ünvanını hak ediyor! 


ekran kartları ve anakartlar 


Yenilikler oLtmiy or 


NVİDİA iğ 


atakları 


Ekran kartı ve yongaseti alanlarında başarılı işler çıkaran NVIDIA, ezeli rakipleri Intel ve AMD'nin ataklarına zaman geçirmeden cevap veriyor. 


Görkem YILDIRIM MD'nin ATI'yi alması sonrasında platform 


görkem©Plnet.com.ir kurma avantajını elde ettiğini gördük. Firma önceden sadece işlemci üretirken anakart üreticilerinin ihtiyacı olan yongasetlerini genelde VTA karşılıyordu. Bu durum elbette AMD işlemcilerin satışına etki eden faktörlerden biriydi. ATI ile birlikte AMD eski günlerine geri döndü ve AMD yongasetlerini sunmaya başladı. İşlemcinin takılabileceği sağlam bir anakart için gerekli olan yongasetleri sunulmaya başlandı. Serinin son halkasıysa AMD'nin geliştirdiği GPU'ları kullanan son nesil ekran kartları oldu. Bir üretici CPU, GPU ve yongaseti üretiyorsa bunların üçünü bir araya getiren platformları önermesi son derece doğal. Çünkü araştırma merkezlerinde bu üçü kullanılarak denemeler yapılıyor ve en iyi stabilite ile en yüksek performans için gerekli ayarlar ortaya çıkarılıyor. Uzun yıllar Intel işlemcilerle Intel yongasetli anakartlar tercih edildi. AMD işlemcilerle AMD yongasetli anakart tercih etmek yaygınlaşacak gibi görünüyor. Çünkü AMD yongaseti üretimini gerçekten ciddiye alıyor. Intel'in yongasetleri 


kullanıcıları neredeyse hiç üzmedi. Intel sadece ken- 


&) ESA için üreticilerden destek bekleniyor 


Intel ya da AMD'nin ESA'yı desteklemesi beklenmiyor. Büyük ihtimalle onlar da rakip standartlar sunabilirler. Bilindiği gibi 


NVIDIA yongasetlerinde gerekli değişiklikleri yapıyor ama soğutma sistemleri ve PSU üretenlerin de ESA 


uyumlu modeller tanıtması gerekiyor. ESA bir endüstri standardı olarak kabul 


görecek gibi görünüyor. Çünkü PSU ve soğutma sistemi üreticileri ESA uyumlu modellerini ilan etmeye başladılar. ESA sayesinde sadece verim artmayacak aynı zamanda bilgisayarlardan gelen gürültü de azalacak. NVIDIA'nın yaptığı incelik ESA'yı açık bir standart olarak bırakmak. Elbette 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bileşenlerin çoğu anakart sayesinde birbirleriyle iletişim kuruyor. Yani her yol anakarttan geçer ilkesi büyük oranda geçerli. Anakartta gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra ESA'nın oturması zamana kalıyor. Anakart ve ekran kartı üreticileri dışında ESA'yı destekleyenler Cooler Master, SilverStone, Tagan, Thermaltake, PC Power Cooling ve CoollT. 


di işlemcileri, AMD de sadece kendi işlemcileri için yongaseti üretiyor. NVIDIA ve VIA gibi diğer üreticilerse lisans alabildikleri sürece hem Mmtel, hem de 


AMD işlemciler için yongasetleri hazırlıyor. 


AMD'nin kozu platform geliştiriciliği 

AMD'nin Intel karşısında avantajı GPU da hazırlıyor olması. Spekülatörler bundan sonraki aşamada Intel'in platform üreticisi olmak için NVIDIA'yı alabileceğini söylese de biz buna şimdilik pek ihtimal vermiyoruz. Intel'in görüntü özellikli yongasetleri gelişiyor ve ilerde Intel GPU'lu ekran kartları gelebilir. 
Bu sayede Intel de platform üreticisi olabilir. İşlemci üretimi yapmayan güçlü üretici NVIDIA'nın GPU alanında liderliği var ve yongaseti anlamında da iyi işler başarıyor. Firma kendi yongasetlerini satmak için SLI lisansını diğer üreticilere sunmuyor. AMD'nin zaten SLI lisansı alacak hali yok. Kendi ekran kartları için gerekli olan CrossFire teknolojisini AMD yongasetlerinde kullanıyor. Intel ise NVIDTA'dan SLI lisansı alamadığı için ister istemez yongasetlerinde CrossFire desteği veriyor ve rakibi olan AMD'nin ürettiği GPU'ları kullanan ekran kartlarının satılmasına katkı yapmış oluyor! NVIDTJA'nın elindeki koz olan SLI, bu üreticinin yongasetlerine olan ilginin yok olmasını engelliyor. Ancak tek başına SLI desteği değil daha fazlası var. Kullanıcıların çoğu tek ekran kartıyla idare edebiliyor. SLI sistem kuranların oranı çok yüksek değil. 
NVIDIA yongasetli anakartların satılmasını sağlayan başka nedenler de var. NVIDIA artık nForce ile 7. seriye ulaştı. Profesyonellerin tercih ettiği gelişmiş modellerden biri olan nForce 780i kullanıma sunuldu bile. 


ESA teknolojisi hızla kabul görüyor Profesyoneller demişken ESA teknolojisine değinmeden geçmek olmaz. Sisteminizi siz kurmuş olun ya 


da olmayın donanım meraklısıysanız ayarlarla oynu- 


yor ve sistem durumunu takip etmek için programlar kullanıyorsunuzdur. Artık ekonomik anakartlarla bile görüntüleme yazılımı geliyor. Overclock için gerekli araçlar, fan hızını düzenleyen sistemler bizlere yabancı değil. NVIDIA yongasetli anakartlar için geliştirilmiş olan NV Monitor ve nTune yazılımları epey beğeni topluyor. Bu yazılımlar hem detaylı sistem bil gisi veriyor, hem de ayarların kontrol edilmesini sağlıyor. AMD'nin tanıttığı Spider platformunda da buna benzer bir yazılım var. AMD OverDrive adlı yazılım özellikler itibariyle NVIDTA nTune'u andırıyor. 
NVIDIA'nın yazılımlarından tam verim almak için NVIDIA yongasetli anakartta NVIDIA GPU'lu ekran kartı kullanmanız gerekebilir. Görüldüğü gibi rekabet sadece donanım tarafında değil yazılım tarafında da ateşli biçimde sürüyor. Intel'in yongaseti var ama GPU'su yok ve şimdilik çok gelişmiş bir kontrol yazılumı sunmuyor. NVIDJA'nın son nesil yongasetleri içinde en iddialı modelin 780i olduğunu söyledik. Bu yongasetiyle birlikte aynı zamanda ESA (Enthusiast System Architecture) adlı gelişmiş sistem mimarisi de tanıtıldı. ESA ile sınırlar aşılıyor ve sadece anakart, işlemci ve ekran kartı değil, sistemdeki diğer bileşenler de kontrol edilebilir hale geliyor. Soğutma sistemleri ve güç kaynakları da sistemin bir parçası olarak kontrol 


mekanizmasına katılıyor. 


nForce 780i ile Triple-SLI zamanı 

ESA ile kullanılan yazılımlar NVIDIA Control Panel ve NVIDIA System Monitor. Su soğutma sistemindeki sıvının sıcaklığını ekranda görmenize bile olanak sağlıyor. NVIDIA'nın ESA için en yeni yongasetlerini önermesi son derece doğal. nForce serisinin son üyeleri tanıtıldılar. Intel işlemciler için üretilmiş olanlar 780i, 7901, 750i ve MCP7A serisi, AMD işlemciler için üretilmiş olanlar 780a ve 750a. Şu an için en çok öne çıkan model 780i yongaseti. Çünkü ilk kez karşımıza çıkan özellikler içeriyor. Triple-SLI adı verilen üç NVIDIA ekran kartının gücünü bir araya getren sistem sadece nForce 780i yongasetli anakartlar tarafından destekleniyor. 680i ile ortak noktası çok olan 780i'de ek olarak nForce 200 yongaseti var ve böylece üç ayrı PCle x16 kanalı elde ediliyor. Kanallardan ikisi PCle 2.0, tekiyse PCle 1.1 uyumlu. Bellek desteği DDR2-800 gibi görünse de SLI onayı olan DDR2-1200 bellekler de kullanılabiliyor. DDR3 ve 
1600 MHz FSB desteği yok. FSB için sınır olarak 1333 
MHz kabul ediliyorsa da overclock ile 2000 MHZ bile görülebilir. Elbette ESA desteğini de içeriyor. DDR3 bellek desteğini sunan üst model nForce 790i olacak ve bu yongaseti Mart ayında gelecek gibi görünüyor. 
Alt model olan nForce 750i'nin geri kalan yanıysa Triple-SLI yerine SLI desteği içermesi. 

Şimdi sıra geldi Triple-SLI teknolojisine değinme- ye. Triple-SLI tam anlamıyla para mühim diyenler için ekran kartları ve anakartlar 


uygun olan ve performans sınırlarını zorlatan bir teknolo- 
Ji. Uyumlu olan yegane ekran kartları 
GeForce 8800GTX 

ve 8800Ulira. Demek ki sadece 3 ekran 
kartı için KDV dahil 3 x 700 
USD gidecek. En az 1100 Watt'lık bir güç kaynağını da ihmal etmemelisiniz ki sistem güç yetersizliği sorunu yaşamasın. 
SLI'dan farklı olarak Triple-SLI'da 3 kartı birbirine bağlayan özel tip tek bir köprü kullanılıyor. Bu köprü her kartta çift SLI fişi olmasını gerektiriyor. GeFor- Bİ veni GeForce 8800GT beklentileri fazlasıyla karşılıyor. 
Hele bir de SLI sistem kurarsanız performans rekorları kırabilirsiniz. 


ce 8800GT daha en başından uyumsuz hale geliyor. 
NVIDIA'nın eski nesil 80 nm yongalar içeren GTX ve Ultra modellerini satmak için yaptığı bir taktik olarak algılanabilir. GTX ve Ultra hem pahalı, hem çok ısnıyor, hem de çift yuva işgal ediyor. Üçünü yanyana 


getirince fanların hava çekecek alanı bile kalmıyor. 


Isı değerlerinin daha da artması kaçınılmaz. 


G92 yongası beklenenden de iyi çıktı Triple-SLI mantıklı değil dediysek nForce 780i anakart almayın sonucu çıkmasın. Bu yongasetini kullanan anakart size geniş olanaklar sunuyor. İster tek, çift ya da üç ekran kartı kullanın seçim size kalmış. 
Önceden de dediğimiz ESA teknolojisini desteklediğini unutmayın. Sadece nForce 780i'nin değil nForce 750i'nin de teknik özellikleri oldukça iyi. Triple-SLI planlarınızda yoksa nForce 750i'ye yönelebilirsiniz. Bu durumda sadece Triple-SLI değil, aynı zamanda DDR2-1200 ve ESA desteği de eksik kalacak. Triple-SLI desteğinin olmaması büyük bir handikap degil. Zaten G92 görüntü yongası kendini kabul ettirmeye başladı. NVIDIJA için uzun süredir en üst sevi- 


Bİ NvıDlA'nın güçlü ortaklarından biri olan 
Point of View'ın geliştirdiği GeForce 
8800 GTS 512 oyun 
düşkünlerini memnun ediyor. 
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akran bartları ua ana eki an kal (ları ve ana 


 Triple-SLI için gerekli olan anakart ve ekran kartlarını almak için epey masraf yapmak gerekiyor. 


yeyi temsil eden GeForce 8800GTS, GTX modelleri 


emekli oluyor. Bunların yerine 692 yongasını temel 


alan modeller geldi ve devamı gelecek. 65 nm tabanlı G92 yongasını kullanan ilk NVIDIA modeli GeForce 8800GT oldu. Bu model adı nedeniyle GeForce 8800GTS altına yerleşiyor. Ancak gerçekte daha yeni bir GPU içerdiği için testlerde GeForce 8800GTS'yi geçmeyi ve GeForce 8800GTX'i yakalamayı başarıyor. 
Elbette bu noktada NVIDTA'nın müdahale etmesi ve diğer GeForce 8800 modellerine çeki düzen vermesi gerekti. Bu nedenden ötürü GeForce 8800GTS'nin güncellenmiş hali olan, 692 tabanlı GeForce 8800GTS 
(512) modeli ortaya çıktı. Önceden GeForce 8800GT'S'nin 320 MB ve 640 MB bellekli iki versiyonu vardı. Artık sadece 512 MB bellekli model mevcut. 

112 paralel işlemcisi ve 256-bit bellek arabirimi olan 
GeForce 8800GT ekran kartları bu özellikler bakımından GeForce 8800GTX'in gerisinde kalsa da yeni nesil yapı sayesinde yüksek performans sunabiliyor. Referans tasarım GeForce 8800GT'ler tek yuva kaplıyor ve bu nedenden ötürü küçük bir fanla geliyor. Fan çapı küçük olduğundan biraz gürültülü olduğunu biliyoruz. Referans dışı tasarımlar genelde iki yuva kaplıyor ve daha az gürültü yapıyor. Fiyat — performans dengesi çok iyi olan GeForce 8800GT modelleri için önerilen son kullanıcı fiyatı 199 — 249 USD # KDV olduğundan bu kartlar stoklara girer girmez anında tükeniyor. G92 görüntü yongasını kullanan ikinci kart olan güncellenmiş GeForce 8800GTS (512) ise çift yuva içeriyor ve performans anlamında GeForce 8800GT'nin bir miktar önünde yer alıyor. Farkın açılmasını sağlayan durumlar yüksek çözünürlük ve detaylar. Oyunlarda yüksek çözünürlük ve detay seçince performansın düşmesini istemiyorsanız GeForce 8800GT yerine GeForce 8800GTS (512) modeline yönelebilirsiniz. Bu model kartlar da stoklarda zor bulunuyor ve epey iyi satılıyor. 692 yongası kartlara PCI- e 2.0 yeniliğini getirdi ve NVIDIA'nın PureVideo adlı HD hızlandırma teknolojisini son versiyona taşıdı. 
GeForce 8800GT'de GPU hızı 600 MHz ve bellek hızı 1800 MHZ. Üst model 8800GTS (512) de GPU hızı 650 MHz ve bellek hızı 1940 MHz. Üreticiler özel soğutma çözümleriyle daha yüksek değerlere ulaşabiliyor. G92 tabanlı kartlarda HDCP, SLI ve DirectX 
10 desteği de standart. 


Son olarak beliren bir diğer yeni NVIDIA yongası GeForce 8800GS oldu. GeForce 8800GT altına yerleşen bu yeni modelde de G92 yongasının bir türevi bulunuyor. Tahmin edilebileceği gibi performansı düşürmek için kullanılmış olan teknikler paralel işlemci sayısını azaltmak, GPU ve bellek hızıyla bellek veriyolu genişliğini düşürmek. Frekansları özel soğutmalarla arttırabiliyoruz ama paralel işlemci sayısı ve bellek veriyolu için çaremiz yok. GeForce 8800GS modelleri 384 MB bellekle geliyor. Bellek veriyolu 192- bit. GPU hızı 550 MHz ve bellek hızı 1600MHZz. Fabrika çıkışı overclocklu Asus 8800GS modelinde GPU hızı 600 MHZ, bellek hızıysa 1800 MHz yapılmış. Yani bir nevi referans GeForce 8800GT frekansları kullanılmış. GeForce 8800GS'nin lüks versiyonunda bellek miktarı 768 MB olacak. 


NVIDIA yeni GeForce 9 serisinin tanıtımını tek modelle gerçekleştirmeyecek. Bomba olan modelse Ge-Force 9800GX2 olacak. Adından hemen anlaşılabileceği gibi çift GPU içerecek olan kart ATI'nin HD 3870X2 modeliyle karşı karşıya geliyor. Gelen ilk bil- 


gilere göre GeForce 9800GX2'de iki tane G92 yongası olacak. Bu sayede performansı GeForce 8800ULtra'nın yüzde 30 üzerinde olabilir! NVIDIA'nın bu yeni performans kralının 499 USD 4 KDV olması bekleniyor. NVIDIA sadece üst seviyeye yönelik grafik çözümleri üretmekle kalmıyor, aynı zamanda bütünleşik görüntü özelliği olan yongasetleri de hazırlıyor. 
Bu sayede farklı kesimlerden kullanıcılara erişmeyi başarmış oluyor. Kısa süre önce tanıtılan Hybrid SLI teknolojisi oldukça ilgi çekeceğe benziyor. AMD'nin Spider platformu lansmanı sırasında söz ettiği Hybird CrossFire teknolojisinden sonra Hybrid SLI teknolo-Jisini duymak çok şaşırtıcı olmadı. NVIDIA çok hızlı biçimde gelişmelere ayak uydurabiliyor. Hybrid SLI'da fikir sistem esnekliği ve enerji korunumu. Fikir şu şekilde işliyor. Hybrid SLI desteği olan bir yongasetini içeren anakart aldıktan sonra bu anakarta Hybrid SLI destekli bir ekran kartı takarsanız iki farklı çalışma modu ortaya çıkıyor. Grafik performansına ihtiyaç olmadığında bütünleşik GPU tek başına çalışıyor ve ekran kartı tamamen kapatılıyor. Bu konumda enerji korunmuş ve sessizlik sağlanmış oluyor. Oyun vb çalıştırıldığı anda ekran kartı devreye girmekle kalmıyor, aynı zamanda bütünleşik görüntü devresiyle işbirliği yaparak Hybrid SLI moda giriyor. 


Hybrid SLI adını sıkça duyacağız 

İlk konuma Hybrid Power, ikinci konumaysa Ge-Force Boost adı veriliyor. Bu teknoloji masaüstü sistemler yanında dizüstü bilgisayarlar için de harika bir seçenek. Çünkü çoğu durumda Hybrid Power modu aktiften batarya gücü gereksiz biçimde tüketilmiyor. 
Sadece oyun oynanacağında GeForce Boost modu aktif oluyor. Hybrid SLI desteği olan ilk yongasetleri nForce 780a, 750a ve 730a olacak. AMD işlemciler için tasarlanmış olan bu yongasetleri 1GP içeriyor. Firmanın İntel işlemciler için tasarladığı ve ürettiği nForce 780i ve 750i kapsam dışında kalıyor. Intel işlemcilerle uyumlu ve Hybrid SLI destekli yongasetleri bu se- 


ne içinde tanıtılacak. Hybrid SLI uyumlu olan ekran ekran kartları ve anakartlar 


kartı yok. GeForce 8400GS ve GeForce 8500GT yongalarını kullanan modeller sadece GeForce Boost moduna girebiliyor ama Hybrid Power modunu desteklemiyor. Tam anlamıyla Hybrid SLI desteği veren GPU'lar yolda. GeForce Boost modunda farkın ne olacağı merak konusu. AMD işlemciler için yolda olan nForce 780a yongasetinin IGP'si GeForce 8400 kıvamında ve DirectX 10 desteğine sahip. Bu yongasetini kullanan anakartlar dijital ve analog olmak üzere çift görüntü çıkışı ve 2 x PCle 2.0 SLI desteği içerecek. Ayrıca ESA desteğini de vurgulamamız lazım. Görünüşe göre bundan böyle bütünleşik görüntü özelliği olan anakartlara burun kıvırmadan bakacağız. 
Çünkü AMD ve NVIDIA yongasetlerine IGP koyup Hydrid SLI ve Hybrid CrossFire ile rekabeti yeni bir seviyeye taşımak istiyor. Bu yongasetleri kullanıcılara enerji dostu olarak tanıtılacağı için artı bir özellik olarak algılanmaya başlayacak. İşte bu yüzden 780i, 750i 


modellerinin yerine yenileri gelecek. 


Bİ ESA teknolojisiyle bilgisayar içindeki donanımları takip ve kontrol etmek çok daha kolay. 


“9 Yeni GeForce serisi hazır durumda 


Yenilenmiş GeForce 8 serisi üyeleri dışında GeForce 9 serisi için hazırlıklar son aşamaya geldi. Söylentilere göre GeForce 
9 serisi 14 Şubat tarihinde tanıtılacak. Yeni 
serinin ilk üyesinin GeForce 9600GT 


olması bekleniyor. Ancak aslında bu modelin temelinde 692 yongası olacak ve GeForce 880061 ile ortak noktalar içerecek. Anlaşılan NVIDIA 692'yi ürettikten sonra sonuna kadar kullanmayı kafasına koydu. GeForce 96006GT'nin 860061 takipçisi olması planlanıyor. Bu 


yüzden GeForce 8800GT gücünde olması beklenmiyor. GeForce 88006S'deki taktik uygulanarak paralel işlemci sayısı kırpılarak performans aşağı çekilecek. 
Kartın fiyatı 150 USD civarı olacak ve Radeon HD 3850 ile rakip hale gelecek. İlk GeForce 960061 örnekleri görüntülendi bile. Bu kartlardaki tasarım GeForce 880061 ile aynı ve tek yuva kaplıyorlar. 
Soğutucuyu Cooler Master'ın tasarladığı belirtiliyor. GeForce 960061 için seçilen GPU hızı 650 MHz ve bellek hızı 1800 MHZ. 
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Ayın sistem önerileri 


Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun bilgisayarlar oluşturmaya gayret ettik. Listede yer alan bileşenler teker teker seçildiği için birden çok marketten alşveriş yapmanız gerekebilir. 


Görkem YILDIRIM gorkem©PCnet.com.ir 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ene sonu alışverişi zamanında gerçekleşen indirimler ve kampanyalar Ocak ayında devre 

dışı kaldı ve tahmin edilebileceği gibi yılbaşı nedeniyle klasik fiyat artışları gerçekleşti. Listelerde- ki parçalardan fiyatı artanların sayısı fiyatı inenlerin sayısından daha fazla (13 artış, 12 düşüş). Düşüşler arasında en çok öne çıkanlar ekran kartları ve anakartlar oldu. Palit Radeon HD 2600XT Sonic modeli 10 USD inmiş. Fark az görünebilir ama kartın fiyatında yüzde 8 civarı değişim var. ATI'nin HD 3800 serisi sonrası indirim yapması bekleniyordu. HD 3800 
serisi üst segmente yönelik olmakla birlikte HD 3600 
modellerinin tanıtılması çok yakın. Öte yandan bir diğer önemli değişim gösteren ekran kartı 512 MB bellekli GeForce 8800GT oldu. Çok popüler olan bu görüntü yongasını kullanan kartlar zor bulunuyor. 
Stoklara giren kartlar anında tükeniyor ve bu da fiyatı yükseltiyor. Yeni yıl sonrasında talep azalmış ve NVIDIA'nın üretim sorunları bir miktar aşılmış olsa 
gerek ki en uygun fiyatlı GeForce 8800GT modeli 44 
USD ucuzladı. Ancak şunu da belirtmek lazım ki daha fazla sayıda farklı firma kart ürettikçe rekabetin 


getirisi olarak fiyatlar iniyor. 


Anakart tarafında MSI K9A2 Platinum 790FX modelinin 28 USD ucuzladığını gördük. Bu anakartın CrossFireX desteği var. MSI buna ek olarak bir alt model olan sadece CrossFire destekli K)A2 CF modelini de tanıttı. Bu modelde fiyat daha da cazip oluyor. İntel tarafında X38'in üst versiyonu olan X48 beklemeye alındı diyebiliriz. Çünkü üreticiler ellerindeki X38 yongasetli anakartların satılmayacağını düşünerek Intel'den bu tür istekte bulundular. Aslında bu erteleme bize göre de mantıklı bir işlem. Çünkü X48 ve X38 arasında çok fark yok. Üstelik overclock ile X38 yongasetli anakartlar benzer özellikler sunabiliyor. Intel'in 45 nm tabanlı son nesil işlemcileri, 3- serisi yongasetlerini içeren anakartların satışını arttıracağa benziyor. Intel tarafında üst seviyeye yönelik bir diğer yeni çözüm nForce 780i yongasetli anakartlar. Bunlar Triple-SLI desteği de sunuyorlar. 

Hem Mmtel hem de AMD işlemcili giriş seviyesi listelerimizde toplam fiyat değişimi 3 USD'yi geçmiyor. 
Bu yüzden pek fark yok diyebiliriz. Ayrıca giriş seviyesini temsil eden en düşük bileşenler hala satışta. 
Aksi halde örneğin işlemciyi daha üst modelle değiştrmemiz gerekecekti. Bu ay genel olarak tüm sabit disklerde az da olsa fiyat artışı yaşandı. Stok durumlarıyla ilgili bir artış olabileceğini düşünüyoruz. Ancak daha da ilginci LCD monitörlerin uzun süre sonra fiyat düşüşü yerine yükselişi göstermesiydi. Tüketücilerin 17 yerine 19 ve 20 inç modellere yönelmesi LCD panel sıkıntısı yaratabilir. Bunun da etkisiyle monitörlerin fiyatları zaman zaman artabilir. Şu sıralar okulların tatil olması ve karne alınması gibi etkenlerle PC satışları artış gösterebilir. Ancak yaz tatili olmadığından etkinin çok da fazla olmaması lazım. Daha önceden DVD-RW yazıcı için 16X olabilir diyorduk ama üreticiler 18X modelleri tercih edip alt modelleri sunmamaya başladı. Sonuç olarak 16X yoksa 18X olabilir. Aralarındaki hız farkı zaten fazla değil. 
AMD'nin üst sisteminde bu ay Black Edition adlı özel çarpan kilitsiz işlemciyi öneriyoruz. Fiyat farkı yok ve çarpan kilidi olmadığından overclock edilmesi çok kolay. AMD'den gelen açıklamalara bakılırsa firma hedef değişikliği yaparak dört çekirdekli üst modeller yerine üç çekirdekli modellerin üretimini öne çekme kararı aldı. Bunda etkili olan tüketicilerden ve sis- 


tem entegratörlerinden gelen taleplermiş. 


SAND 
AMD gepHEsi 


CEPHESİ 


Ekonomist Fiyat (DOLAR) 
İşlemci Sempron LE-1100 1.9 GHZ Soket AM2 60 
Anakart Palit NGİS AM2 16 
Bellek 512 MB DDR2-667 0 
Ekran kartı Bütünleşik GeForce 6100 5 
Sabit disk Samsung 80 GB SATA 112 
Monitor 17 inç Vestel 1722ED Flat CRT 3İ 
Kasa P4 300 Watt 20 
Optik sürücü 52X32X52 CD-RW 7 
Disket sürücü 144 MB 0 
Ses kartı Bütünleşik 0 
Ağ kartı Bütünleşik I 
Hoparlör OEM Stereo 7 
Fare OEM PS/2 Optik 4 
Klavye Türkçe 0 PS/2 

TOPLAM 369 
Fiyat / performans canavarı Fiyat (DOLAR) 
İşlemci Athlon 64 X2 4000* 2.1 GHz Soket AM2 85 
Anakart MSI K9AGM2-FIH AMD 6906 81 
Bellek 2x512 MB DDR2-800 36 
Ekran kartı Palit HD2600XT Sonic 123 
Sabit disk Seagate 320 GB SATA 105 
Monitor Samsung 940BW 19 inç 306 
Kasa Asus, 300 - 350 Watt 59 
Optik sürücü DVD-RW 18X DL 40 
Disket sürücü 144 MB 7 
Ses kartı Bütünleşik 0 
Ağ kartı Bütünleşik 0 
Hoparlör Creative Inspire A300 (241) 32 
Fare PS/2 Optik 7 
Klavye Multimedia USB 10 
TOPLAM 891 
Performans avcısı Fiyat (DOLAR) 
İşlemci Athlon 64 X2 6400* 3.2 GHz Black Edition 254 
Anakart MSI K9AZ Platinum 790FX 196 
Bellek 2Xx16B DDR2-800 6 
Ekran kartı 512 MB GeForce 8800GT 295 
Sabit disk 2 x Seagate 320 GB SATA RAID 210 
Monitor Samsung 226BW 22 inç 490 
Kasa Kasa * Glacial Power 550 Watt PSU 125 
Optik sürücü DVD-RW 18X DL 40 
Disket sürücü 144 MB T 
Ses kartı Creative X-Fi Xtreme Audio 91 
Ağ kartı Bütünleşik 0 
Hoparlör Logitech 500 (5*1) 60 
Fare Logitech Kablosuz Desktop LX700 Set 68 
Klavye 0 


Ekonomist Fiyat (DOLAR) 
Celeron 420 1.6 GHZ Soket 775 
ASRock Conroel333-0667 9456C 60 
512 MB DDR2-667 16 
Bütünle?ik GeForce 6100 0 
Seagate 80 GB SATA 57 
17 inç Vestel 1722£D Hat CRT 112 
P4 300 Watt 31 
52X32X52 CD-RW 20 
144 MB T 
Bütünle?ik 0 
Bütünle?ik 0 
OEM Stereo fi 
OEM PS/2 Optik T 
Türkçe 0 PS/2 4 
TOPLAM 308 
Fiyat / performans canavarı Fiyat (DOLAR) 
Intel Pentium Dual Core E2140 1.6 GHZ 84 
Biostar P35D2A7 P35 Soket 775 109 
2x512 MB DDR2-80036 
Palit HD2600XT Sonic 123 
Seagate 320 GB SATA 105 
Samsung 940BW 19 inç 306 
Asus, 300 - 350 Watt 59 
DVD-RW 18X DL 40 
1,44 MB 7 
Bütünleşik 0 
Bütünleşik 0 
Creative Inspire A300 (2*1) 32 
PS/2 Optik ii 
Multimedia USB 10 
TOPLAM 891 
Performans avcısı Fiyat (DOLAR) 
Core 2 Ouad 06600 2.4 GHZ Ouad-core 335 
Gigabyte GA-X38-0S5 X38 295 
2x16GB DDR2-800 6l 
512 MB GeForce 8800GT 295 
2 x Seagate 320 GB SATA RAD 210 
Samsung 226BW22 inç 490 
Kasa * Glacial Power 550 Watt PSU 125 
DVD-RW 16X DL SATA 40 
144 MB 7 
Creative X-Fi Xtreme Audio 91 
Bütünleşik 0 
Logitech S500 (5*1) 60 
Logitech Kablosuz Desktop LX700 Set 68 

0 


Açıklama: Bu sistemler tavsiye niteliği taşımaktadır. Sistemlerle birlikte verilen fiyatlar piyasa ortalamaları olup bu bileşenleri belirten fiyattan bulabilmek için her birini farklı bir şirketten satın almanız gerekebilir. Belirtilen bileşenlerin özellikleri üretici web sitesinden incelenerek uyumlulukları kontrol edilmiştir. Bu nedenle seçilen anakart, işlemci, bellek ve ekran kartları birbirini desteklemektedir. PCnet'te yayınlanan tüm donanım fiyatlarının KDV dahil olduğunu, tüketici kanununa göre KDV dahil fiyat verilmesi gerektiğini unutmayın. 


- Dizüstü bilgisayarlarınızI & 


d iü ML ın gö 


performanslı ürünleriyle dondurun: Ekstra performans kazanın. 


asaüstü bilgisayarların soğutma ihtiyacı için 


günümüzde rahatlıkla ekstra çözümler uygulayabiliyoruz. Alüminyum, bol miktarda fan içeren ve içi genis bir kasa, islemciniz için bakırdan imal edilmiş ve yüksek çapta bir fan içeren soğutucular dahası sıvı soğutma sistemleri ve akla gelebilecek tüm soğutma çözümleri masaüstü bilgisayarlar için rahatlıkla uygulanabiliyor. Sonuç olarak da daha az ısınma sonucunda daha yüksek performans veren bir sistem elde ediliyor. Ancak dizüstü bilgisayarlara bakıldığında durum ne yazık ki pek iç açıcı değil. Firmalar bir yandan ürünleri küçültürken, diğer yandan da performanstan geri kalmamak için elinde olanı ardına koymuyor. 
Çünkü dizüstü bilgisayar sektöründeki rekabet, diğer sektörlere bakıldığında çok daha kıran kırana geçiyor. 
Bilgisayar üreticilerinin yanı sıra, teknoloji üreticileri de bileşenlerin performanstan geri kalmadan daha az ısınması için çalışıyor. 

Örnek vermek gerekirse işlemcilerin üretim teknolojisi geliştiriliyor, mekanik motorlu sabit diskler yerine SSD (Solid State Disk) tercih ediliyor ve daha az ısınmaları için daha az voltajla çalışan bellek teknolojileri 


bekleniyor. Ama ne yazık ki ısınma sorunlarının önüne hiçbir şekilde geçilemiyor ve dizüstü bilgisayarların içinde ısınan bileşenleri soğutmakla yükümlü fanlar hiçbir zaman “pil tüketici” ve “gürültü üretici” 


ünvanından sıyrılamıyor. Özellikle 12 inç seviyesindeki dizüstü bilgisayarlarda kasa içerisinde daha dar bir alan olduğu için ısınma problemleri kısa zaman sonra baş gösteriyor. Birbirine yakın tutulmak zorunda olan bileşenler gittikçe daha fazla ısınıyor ve fanlar da soğutma amacıyla sürekli çalışıyorlar. O yüzden özellikle 12 inç ve 13 seviyesindeki ürünler için 
soğutma derdine mutlaka çare bulunmalı. 14 inç ve 15 
inç serisindeyse kasa içi her ne kadar daha ferah olsa da özellikle harici grafik kartı içeren modellerde daha büyük problemler olabiliyor. Dolayısıyla bizim size önerimiz dizüstü bilgisayarlarınızı kesinlikle soğutucularla birlikte kullanmanız. Bu hem daha uzun ömür sağlar, hem de “ısınan bileşen performans kaybına uğrar” kuralına göre bilgisayarınızın performansını artırır. Dizüstü bilgisayarınızı soğutmak için size önereceğimiz ürünler Titan firmasının soğutucu çözümleri. Firma oldukça kaliteli ürünler üretiyor. Malzeme kalitesi, sessizlik ve performans açısından Titan sizi kesinlikle memnun bırakacak. 
Firma yaklaşık 20 yıllık bir deneyime sahip ve uzakdoğu'nun soğutucu anlamında en büyük üreticisi. 
Üstelik her bütçeye yönelik ürünler var. Sizce de artık bilgisayarınızı daha performanslı ve daha güvenli kullanmanın zamanı gelmedi mi? 

Titan bu iş için bire bir! 


Titan G7T İlTitanG3T İlTitan GAT 


DİZÜSTÜ BİLGİSAYARINIZ İÇİN EKONOMİK 
VE YÜKSEK PERFORMANSLI BİR 
SOĞUTUCU arıyorsanız bu kategoride 
Titan Gz7'den daha iyisini bulmanız biraz 
zor. Titan G7T, 12 inç'ten baslayarak 15 
inçe kadar ekran büyüklüğüne sahip olan dizüstü bilgisayarlarda kullanılabiliyor. 
Üründe 8o mm çapında iki adet fan görev yapıyor ve bu fanlar yaklaşık 1500 devir hızla dönüyor. Z-Axis Bearing tipindeki fan motorları için biçilen ömür süresi yaklasık 60.000 saat. Yani fanlar yaklasık 7 yıl boyunca kesintisiz çalışabiliyor. :) 

Titan G7T, 12 inç'lik geniş ekranlı bir dizüstü bilgisayarın altında tasma yapmayacak sekilde üretilmiş. Bu da demek oluyor ki ürün, dizüstü bilgisayarların çantalarına sığabilme gibi bir avantaja da sahip. Titan fanlardaysa yaklasık 15 mm'lik oldukça ince ve sessiz modelleri kullanıyor, bu yüzden soğutucu sistem 20 mm incelikteki bir yapıya sığdırılmış. 19 dB'in altında gürültü seviyesine sahip olan ürün, enerji ihtiyacını USB arabiriminden karsılamanın yanı sıra haricen kullanılabilecek bir adaptörle de çalışabiliyor. 


TEKNİK ÖZELLİKLER 


Hafif ve kolay taşınabilir 

USB üzerinden güç besleme 

2 x 80 mm ultra-sessiz fan 

15 inç'e kadar olan tüm dizüstü 
modelleriyle uyumlu 

1500 rpm dönüş hızı 

300 X 228 x 20 mm boyutlar 


382 gr ağırlık 


SATIŞ 


/ İSTANBUL, www.bimeks.com.tr 
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TITAN G3T, SOĞUTMA AÇISINDAN BİRAZ 
DAHA YÜKSEK PERFORMANS SUNAN BİR 
MODEL VE bunun sebebi de sistemde yüksek yoğunlukta alüminyum malzeme kullanılması. Alüminyum ısı konusunda en iyi iletkenlerden birisi olduğu için ürün 


istendiği takdirde fanları çalıstırılmadan da 


kullanılabiliyor. Etkili soğutmanın yanı sıra daha rahat bir kullanım için eğimli olarak tasarlanmış üründe dizüstü bilgisayarın altı ve masanın arasındaki mesafe açıldığı için soğutma en iyi şekilde gerçekleşiyor. 
2 x7o mm boyutlarında olan fanlar da 
devreye alındığında dizüstü bilgisayarınızın soğutucu fanının bir daha hiç çalışmadığını görürseniz şaşırmayın. 


Titan G37'de bir önceki model olan G7T'ye 


oldukça benzer olan fanlar kullanılmış. 
Ancak boyut olarak bu modelde 7o mm çapındaki fanlar yeterli görülmüş. Fanlar yaklaşık 1500 rpm hızında dönüyor. Tabi bu noktada alüminyum malzemenin sisteme olan katkısı da oldukça fazla. 
Titan G71T, istenildiğinde fanların yönünün değistirilmesine ve böylece sistemin üfleme yerine emme mantığıyla da çalışmasına izin veriyor. 


TEKNİK ÖZELLİKLER 


Alüminyum yapı 

USB üzerinden güç besleme 

2 x 7o mm ultra-sessiz fan 

Tüm dizüstü modelleriyle uyumlu 
1500 rpm dönüş hızı 

324 Xx 264 x 27 mm boyutlar 
Pasif olarak da kullanılabilme 
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TITAN'IN DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR İÇİN TASARLADIĞI EN PERFORMANSLI VE EN KULLANISLI modellerden birisi kuşkusuz G4T. Her seyden önce G4T'nin tam dört adet fana sahip olması ve alüminyum malzemeden imal edilmesi, soğutma açısından mükemmel bir performans sağlıyor. Üstelik Titan daha fazla performans verebilmeleri açısından sessizliği koruyarak bu modelde fanların 
2000 rpm'de çalışmasını sağlamış. Fan 
sayısından ve yüksek devir hızından dolayı gürültü seviyesi her ne kadar 26 dB olsa da, dizüstü bilgisayarınızla çalışırken sabit diskinizin tıkırtılarından başka bir sey duymanız mümkün değil. 

Titan G4T, performansın yanı sıra tasarım anlamında da firmanın en başarılı olduğu ürünlerden birisi. Öncelikle bu sistemi ortadan ikiye doğru ayırarak 12 inç haricinde 13 inç, 14 inç, 15 inç ve 17 inç'lik dizüstü bilgisayarlarla da kolaylıkla uyumlu hale getirebilirsiniz. Sistem kapalı olduğu durumda da 12 inç bilgisayarlarla uyumlu hale geliyor. Dahası sistemi ters çevirerek üfleme yerine fanları kolaylıkla emme mod'unda çalıstırabilirsiniz. 


TEKNİK ÖZELLİKLER 


Alüminyum yapı 

USB üzerinden güç besleme 

4 x zo mm ultra-sessiz fan 

12-17 inç dizüstü modellerine ayarlanabilir yapı 

2000 rpm dönüş hızı 

280-390 x 280 x 20 mm boyutlar 


Pasif olarak da kullanılabilme 
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Bu bir advertorial'dır. 


Teknolojiyi yönetmek için 


Türkiye'de bugün 50 bin sistem ve network uzmanına ihtiyaç var. Bilge Adam'ın eğitim programlarını bitirerek siz de bu 

50 bin kişiden biri olabilirsiniz. 


on günlerde bilişim teknolojileri sadece şirketlerin değil, ulusların da can damarı haline geldi. Bu nedenle rekabet gücünü artırmak isteyen her firma, BT altyapısına önemli yatırımlar yapmaya basladı. Tabii ki hiçbir firma, hem günlük işleyişte hem de stratejik iş süreçlerinin uygulanmasında son derece kritik roller üstlenen bu yatırımları, eğitimsiz bireylerin ellerine teslim etmek istemiyor. Bu da ortaya çok büyük bir “eğitimli sistem ve network uzman açığı” çıkarıyor. Cisco ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü çalısmalar ve bağımsız arastırma firması IDC'nin konuyla ilgili arastırmaları gösteriyor ki; Türkiye için bu açığın boyutu 2007 yılı itibarıyla 5o bin kisiyi buluyor. Sistem ve Network Uzmanları, bilgisayar sistemlerini ve ağ altyapısını kurmak ve geliştirmekten bu sistemlerin mimarisinin tasarlanmasına, gerekli donanım ve yazılımların K anma mmm zaznu .— kurulumundan konfigürasyonuna kadar pek çok önemli Ayın görevi yerine getiriyor. Üstelik firma için hayati önem tasıyan verilerin yedeklenmesi ve olası kötü durumlarda kampanyası: ii il ai 
Bilge Adam'dan verilerin kurtarılması da yine bu uzmanların yetkinlik öğrencilere kariyer alanına giriyor. Tüm bu yetkinliklere sahip uzmanlar ise desteği. 29 Şubat'a Bilge Adam'da yetişiyor. 
kadar kayıt yaptıran öğrencilerin eğitim a Sirket verimliliğini, çevikliğini ve etkinliğini artıran X y o teknolojileri kullanmanın en önemli şartlarından biri 


a 


» Network Uzmanı/Network Expert 

» Network Yöneticisi/Network Administrator i » Network Güvenliği Yöneticisi/Network Security Manager » Proje Lideri/Project Leader 
» Proje Müdürü/Project Manager 

» Teknik Danışman/Technical Consultant 

» Bilgi Teknolojileri Yöneticisi/1T Administrator » Bilgi İşlem Müdürü/1T Manager 


'BilgeAdam 


güvenli network-sistem alt yapısına sahip olmak. Bu ihtiyaca cevap verecek kişilerin ISA ve güvenlik teknolojilerine hâkim olmaları şart. Bilgi teknolojileri sektörüne girmek isteyen kisiler veya hali hazırda BT sektöründe kariyer yapan kisiler için şirketlerin yaygın olarak kullandıkları Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange Server 2003 ve Microsoft ISA Server 2004 ürün ve teknolojilerine hâkim olmak zorunlu. Bu uzmanlıklarını ispatlayabilmek için kişilerin Microsoft'un MCSE, MCSE: Messaging 

ve MCSE: Security sertifikalarına sahip olmaları gerekiyor. 


Bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte günümüzde pek çok küçük ve orta ölçekli firma (KOBİ) işlerini bilgisayar ortamında yürütmeye başladı. 
Satış, muhasebe ve stok gibi süreçler, e-posta ve internet bağlantısı gibi aktiviteler network sistemleri ve masaüstü PC sistemleri üzerinde çalışmakta. MCDST sertifikasyon programı işte bu ve benzeri süreçleri yönetmek üzerine hazırlanmış bir eğitim programı. 
Sektörde ciddi anlamda bulunan Sistem Destek Teknisyeni ihtiyacına yönelik bu program, katılımcılara Microsoft Windows XP Professional istemci sisteminin tüm ayrıntılarını, sistem içinde uyumlu çalışmasını ve olası tüm problemlerinin sağlıklı bir şekilde giderilmesi konusunda ileri düzey bilgi vermesi amacı ile Microsoft tarafından hazırlanmış durumda. 


CEH eğitimi sadece teorik bir güvenlik eğitimi değil, saldırı tiplerini çok net ayırt etmenizi sağlamakla işe baslayan ve günümüzde güncel exploit'ler, hacking tool'lar kullanılarak firmaların nasıl hacklendiğini anlatan ve hacking tool'ları güncellendikçe devamlı ve çok hızlı bir sekilde güncellenen bir eğitim. “Güvenliği sağlamak istiyorsanız hacker'ı iyi tanımalı ve takip etmelisiniz” felsefesinden yola çıkarak olusturulan bu eğitim, şirketlerin hem iyi korunmasını sağlayan, hem 


de saldırı sonucu sistemin hizmet dışı kalması durumunda sorunu çok daha hızlı 


çözebilen uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamakta. 


System Center (SMS&MOM) 
System Center, mevcut IT altyapısının yönetiminde Sistem Yöneticilerine yardımcı olan Microsoft yazılımlarının toplandığı bir ürün ailesi. Bu eğitimde, server ve client platformlarının yönetiminden, farklı ürün ve teknolojilerin bulunduğu heterojen yapıların birlikte çalıştırılmasına kadar bir çok konuda faydalanabileceğiniz SMS ve MOM yönetimi konusunda uzmanlaşacaksınız. 


HP Proliant Server 

HP Proliant Server eğitimi alan katılımcılar X86 sunucu mimarisi, DAS (Direct Attack Storage), NAS (Network Attack Storage) donanımsal RAID opsiyonları ve sunucu sistemleri yönetimi için kullanılan HP'ye özel yönetimsel programlar konularında yönetici seviyesinde bilgilendirmeye sahip olacaklar. 
Katılımcılar MCSE eğitiminde edindikleri bilgilerini sunucu donanımları ile entegrasyonu ve konfigürasyonu düzenlenen 


Ayın Öğrencisi 


laboratuvar ortamında uygulayabilecekler. 
Ayrıca Windows Server İşletim Sistemi ailelerinin gerçek hayatta kullandıkları sunucu donanımları üzerinde konfigürasyonlarını yaparak sunucu teknolojileri ile entegrasyonun ne sekilde sağlandığını tecrübe edecekler. 


Network Uzmanlığı CCNA-CCNP 
Bilgi teknolojilerinin hızlı ilerleyişi ile artık BT departmanlarının network ihtiyaçlarını sadece sistem bilgisine sahip uzmanlar karşılayamıyor. İste bu nedenle firmalar BT departmanlarına network konularında da uzman kisileri istihdam etmek zorunda kalıyorlar. Yükselen eleman ihtiyacı ve bu açığın kapanamamasının ana sebeplerini şöyle sıralayabiliriz: 

* Şirketlerin artık bulundukları ülke veya bölgede çok şubeli bir yapıya gitmek istemeleri. 

* Endüstriyel gelişmenin beraberinde bölgesel gelişmeyi tetiklemesi ve bu nedenle artan iletişim ihtiyaçları. 

© Üniversitelerin yeterli düzey ve sayıda network üzerine uzman kişi yetiştirememeleri. 


www.bilgeadam.com 212 337 66 77 


Volkan Zeybek 


Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olan Volkan Zeybek, 
Bilge Adam'da Mart 2005 - Kasım 2005 
tarihleri arasında Sistem Uzmanlığı, Teknik İngilizce, MCSE*S eğitim programlarını aldıktan sonra iş hayatına atılmış. GE Energy'de Power Services bölümünde Field Service Coordinator görevini 2006'dan beri sürdürüyor. Volkan Zeybek'in bu şirketteki görevi, Türkiye, Türkmenistan, Kazakistan, Pakistan ve İsrail'de bulunan elektrik santrallerindeki gaz ve buhar türbinlerinin servis ve bakım organizasyonunu sağlamak. 
Bilge Adam'da aldığı eğitimleri işinde etkin biçimde kullandığını söyleyen Volkan Zeybek, bu durumu şu sözlerle ifade ediyor: “Günümüz iş hayatında hepimiz en az bir bilgisayar kullanmakta ve bir ağ sistemi içerisinde çalışmaktayız. Yaptığım işin sistemle doğrudan bir bağlantısı olmamakla beraber, iş hayatımda karşılaştığım sistemsel problemleri kendi başıma çözmenin ve grubuma da bu konuda destek vermenin rahatlığını yaşıyorum.” Bilge Adam'la ilgili düşüncelerini ise Volkan Zeybek şu şekilde aktardı: “Bilge Adam 


aynı zamanda kariyer planlamasına yönelik profesyonel bir kuruluş. Bilge Adam bünyesindeki Kariyer Noktası'nda kişiye özel analizler yapılarak, ideal iş olanakları tespit ediliyor. Bilge Adam'ın tecrübeli eğitmenleri her türlü soruya hassasiyetle cevap vererek uygulamalı bir eğitim sistemi sunmasından dolayı iş hayatına ideal bir hazırlık sağlıyor.” 
Gelecekteki projelerinde yazılım tarafında da çalışmalar yapmayı planlayan Volkan, sistem tabanlı eğitimini yazılımla desteklemeyi düşünüyor. Şimdiki işinde ve gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyoruz. 


sadece bir bilgi teknolojileri akademisi değil, 


Bu bir Advertorial'dır. 
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Biz mi bilinçlendik 


hackerlar mı sıkı 


12 


LI 


Sony'nin dahiyane fikirleri IBM ile buluşursa ortaya harikulade bir donanım çıkar. Biz mi bilinçlendik, hackerlar mı sıkıldı? 


KDE 4.0'ı Windows üzerinde görmeyi. 


Pardus'un KDE 4'lü sürümünü. 


kutusu. 


ski günleri hatırlıyorum da, bin bir kurnazlıkla yazılmış virüs ve solucanlara karşı yine 


FK 


duk. Sürekli antivirüs yazılımları kurup, kaldırır han- 


bin bir cambazlıkla mücadele verir durur- 


gisinin daha iyi olduğuna karar vermeye çabalardık. 
O dönemlerde zararlı yazılımlar belli başlı taşıyıcılar kullanırlardı; ya bir imaj dosyası ya bir ses dosyası ya da herhangi bir e-posta eki... “Tlove you” ya da “Çernobil” virüslerini hatırlamayanınız yoktur herhalde. 
Peki, ne değişti? Neden şimdi bu kadar meşhur virüs ya da solucana sahip değiliz? 

Şimdi, virüs meraklısı olduğumu ya da çöken bilgisayarlardan zevk aldığımı düşünebilirsiniz ama anlatmak istediğim artık devrin değiştiğine işaret etmek. 
Yani öncelerden internete bakış açımız farklıydı, internet bir iletişim ya da paylaşım ağı olmaya uzaktı ya da bize öyle geliyordu. Çünkü tanıyalım tanımayalım gelen her e-postayı açar ya da arkadaş listelerimize iletirdik. Yani zararlıları farkına varamadan biz kendi elimizle dağıtırdık. Bu noktada zararlı beyinlere bir virüs yazıp, dağıtmamız için ortalığa bırakmak yetiyordu. Ancak o dönemlerde maddi kazanç uğruna yapılmazdı saldırılar... Tepkiyi görmek ya da attıkları taşın yarattığı dalgalanmayı izlemek hoşlarına gidiyordu belki de... 


Saldırılara yön vermek 

Geçenlerde Hakin9 dergisinin (kendisi hack ve güvenlik dergisidir, http: ///www.en.hakin9.org / adresinden ulaşabilirsiniz) bir sayısını okurken bu eski günler geldi aklıma ve durup düşündüğümde virüs, trojan ya da spy yazılımlarının evrimine katkıda bulunduğumuzu fark ettim. Nasıl mı? İnterneti daha 


Ilove you dalgasını. 
Vista'nın 4 aydır çökmemesine. 
Disketle formatlayıp, Windows kurulumu başlattığım günleri. 


çok ve farklı şekillerde kullanarak... 

Önceleri hacker'lar verdikleri zararlardan herhangi bir kazanç elde etmiyorlardı. Üstelik sistemlerini çökerttikleri ya da verilerini buharlaştırdıkları bilinçsiz kullanıcılar da aldıkları dersle daha bilinçli olmayı öğreniyorlardı. Bir başka deyişle bilinçli olmayı zor bir yoldan öğreniyorlardı diyebilirim. Ama zamanla e-ticaretin doğup gelişmesi, bizim de bunu sevmemiz üzerine zararlı beyinler (ki bu adamlar zararlı oldukları kadar da zekidir) farklı bir gelir modeli geliştirdiler, açık avı ve para transferleri. Zaman içinde online bankacılık tutkumuz ve alışveriş doymazlığımızı kullanmak için truva atlarını, keylogger'ları ve arka kapıları kullanmayı düşündüler. Sonuçsa felakete eşdeğerdi. Kayıp bilgiler, çalınan kredi kartı bilgileri ve boşalan banka hesapları ardı ardına haber kuşaklarında yerlerini almaya başladılar. Bunu bir başka “masum” sektör körükledi; pazarlama. Evet, spam e-postalardan almayanımız yoktur herhalde. Bu e-posta bilgileri hep hacker'ların elinden belli başlı alıcılara sa- 


tlıyor. Ancak engellenemiyor. Çünkü biz kullanıcı- 


Losta kavuşacağıma. 
2.5" harici disk 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lar önemsemiyoruz. Üstelik bakir e-posta adreslerinin de fiyatları çok yüksek. Ama pazarlamacıları (dolayısıyla hacker'ların) yeni gözdesi cep telefonları. Yani yakın bir gelecekte spam sms'lerimizin haddi hesabı olmayacak gibi görünüyor. Uzun lafın kısası zararlı beyinlerin bize sundukları sadece bizim yeni alışkanlıklarımızdan esinlenerek ortaya koydukları yeni fikirleri. Onları besleyen bizleriz ve internetin alanını genişleterek de uyguladıkları yöntemlere yenilerini eklemeye devam edeceğiz. En son ve en çok zarar veren phis- 


hing bu kurnazca yöntemlerden biri. 


Online güvenlik ve 


koyunları saymak (2) 

Phishing belki de beni en çok korkutan son dönem saldırılarının başında geliyor. Çünkü sonucunu kestirmek neredeyse imkansıza yakın. Daha doğrusu ne bankaların aldıkları güvenlik önlemlerinden ne de phishing'i engelleyebildiğini iddia eden güvenlik yazılımlarından emin olamıyorum. Geçenlerde aldığım bir haber oldukça ilginç geldi. Trojan.Silentbanker adlı yeni nesil bir truva atı dünya üzerindeki 400'den fazla bankayı tehdit ediyor. 
Üstelik çalışma mantığı gerçekten çok ileri düzey, özel güvenlik düzeyinde çalışan online şube işlemlerinde, sistem daha şifreli veri gönderimine geçmeden sisteme sızıp, para transferlerinin yönünü değiştirebiliyor. Symantec firmasının duyurusuna göre loveie.info, webcounterstat.info, microcbs.com, reservaza.com, screensaversfor-fun.com, mystabcounter.info ve 85.255.119.218 adreslerinden gelen her şey bu yeni truva atını bulaştırmaya çalışıyor. Yani dikkati elden bırakmamak, uyu- 


mamak gerek. 


Biraz geç de olsa 2007 
raporuna bakalım 


2007'nin güvenlik karnesine bakmak gibi bir niyetim yoktu esasında ancak yukarıda bahsettiğim banka solucanı RSS okuyucumda belirdiğinde dönüp bakmam gerekti tabii. Çünkü bu yeni nesil truva atının etkilemesi tahmin edilen ülkelerin listesi uzayıp gitse de ilk 10'da Türkiye de bulunuyor, hem de 6. sırada... Umarım bankalar güvenlik raporlarını takip ediyorlardır da bu zararlıdan etkilenmezler. 

Peki, 2007'de neler olmuş? BitDefender laboratuarlarından gelen raporlara göre mal- 


ware adlı yeni nesil veri hırsızı yazılımlar yüz- 


de 29'luk payla liderliğe oynamışlar. Bu durrum 2008'de de devam ederse güvenlik çö- 


zümlerimizi geliştirmemiz gerekecek gibi. 


KDE 4.0 huzurlarınızda 

Uzun zamandır söyleyip durduğum, zaman zaman ekran görüntülerine yer verdiğim masaüstü yöneticisi KDE 4.0, en sonunda beta sürecini tamamlayıp, kullanıma sunuldu. Bu haber neden bu kadar önemli diye düşünebilirsiniz. Zira 4. sürümüne gelmiş bir yazılım yeni statüsüne de alınamaz. Bu haber önemli, çünkü artık KDE farklı amaçlar güdüyor. Önceleri Windows kullanıcılarının Linux tarafına geçtiklerinde zorlanmayacakları bir ortamla karşılaşmaları için düşünülmüş bir masaüstü yöneticisi olan KDE, 4. sürümü ile bu amaçları bir tarafa bırakıp yepyeni bir kullanım mantığı getiriyor. Artık bir işlemi gerçekleştrmek için çok daha az tıklama yapıp çok daha az fare ile oynayacağız. Daha da önemlisi internet ve çoklu ortam uygulamaları masaüstünün hemen her bileşenine eklenebilecek, dağıtılabilecek. Bunların yanı sıra daha fazla makyaj barındıran KDE 4.0, sadece Linux değil, bilgisayar dünyasının daha önce görmedi- 
$i bir görsellik ve kullanım mantığı getiriyor. 
Ancak bu özellikler biraz göreceli. Yani hala compiz fusion ve Gnome kullanmaya devam edecek kullanıcılar da olacak. Çünkü KDE 4.0 
bir nebzeden bir fazla sistem kaynağı tüketiyor. Bu hızda giderse, 4.1 ve üzeri sürümler- de Vista'yı yakalayabilir. 

Tüm bunlar bir yana KDE 4.0'ın en büyük bombası BSD, Solaris ve Linux'un yanı sıra Windows ve Mac OS üzerinde de çalışabiliyor. 
Yani artık bu masaüstü yöneticisini Windows XP ya da Vista üzerinde kullanabileceğiz. Önceki sürümleri de Cygwin aracılığıyla XP altında çalıştırabiliyordum ancak sıklıkla hata mesajlarıyla karşılaşıyordum. Şimdi KDE Windows ve Mac OS'a doğal destek verdiğine göre birçok şey değişeceğe benziyor. 


yazılım 
S.O.U.R.C.E. 


Bildiğiniz gibi bu ay dergimizin CD ekini ücretli yazılımların ücretsiz versiyonlarına ayırdık. Bu CD'miz ile hemen her türden ücretli yazılımın ücretsiz bir muadilini bulmanız mümükün. Bunu yapmaktaki amacımız bir nebze de olsa masraflarınızı azaltmak ve dünyanın (yani piyasanın) pahalı yazılımlar üzerine kurulmadığını göstermeye çalışmak. 
Yani bu CD'miz ile donanım ve işletim sistemi dışında tek kuruş para harcamadan ofisten muhasebeye, oyundan tasarıma kadar her alandan yazılıma sahip oluyorsunuz. Üstelik başarıları da ücretli ağabeylerini aratmıyor. Tabii kullanırsanız ;) 

Bu işin yazılım boyutu tabii. 
Biliyorsunuz ki, bu tarafta maliyet düşürmek oldukça basit; pahalı ve ücretli yazılımların yerine ücretsizlerini koymak yetiyor. Ancak işin bir de donanım tarafı var ki, orada işler oldukça yavaş yürüyor. Hatta yürümüyor. Bakalım ülkemizde lisans bedellerinden sıyrılmış, sadece donanım maliyetleriyle satışa sunulan bilgisayarlar görebilecek miyiz? Geçen ay bu konuya yayın yönetmenimiz değinmişti. Bu ay da ben bir remil atayım dedim. Malum, bir şey 40 kez tekrarlanınca gerçek olurmuş. Yani kaldı 38. 


i 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yazılım ücretsiz yazılımlar 


Ayın yazılımları 


Günlük hayatınızda sıklıkla kullanabileceğiniz, az yer kaplayan, tümü ücretsiz uygulamaları bu bölümde topladık. 


TAMAMI 
DVD'DE 


Burada sizlere tanıttığımız yazılımların tamamını 
Subat DVD'mizde bulabilir ve sisteminize 


kurabilirsiniz. 


Vibe Streamer 


Daron DEDEOĞLU daron©PCnet.com.tr 


Arkadaşlarınıza özel bir radyo kanalı kurmaya ne dersiniz? 


Çin er İrem ei dd wir STREAMER 


Göka Sürel | Un red em | har | Betim | Secumiy | 


GÖLE Eidğe li im Sireimmme Warsnn 705 


Zatın reisi peri 
memeli Sikme NN 7 
eren ed LP Lil 
Binme pr aetpreli diğ 
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Erik kağ, 


gil aj Genişbant internetin yaygınlaşmasıyla bir çok yeni fikir gün ışığına çıkmaya başladı. Bu parlak fikirlerden biri de Vibe Streamer adlı yazılım. Tamamen ücretsiz olan ve sadece 661 KB gibi küçük bir boyutla dağıtılan bu yazılım sayesinde kendi bilgisayarınızı arkadaşlarınıza Özel bir radyo kanalına çevirebiliyorsunuz. IP numaranız üzerinden herhangi bir web tarayıcısı ile radyonuza bağlanabilecek olan arkadaşlarınız, sizin seçtiginiz şarkıları dinleyerek eğlenceli saatler geçirebilirler. Dilediğinizde erişim ve şarkı adetine kısıtlama getirebilmenize de imkan veren yazılım, kolay kurulumu ve yapılandırmasıyla dikkat çekiyor. 

Ülkemizdeki ADSL kullanım profilinin hızla arttığı şu günlerde kotalı kullanıcıların da sorunsuzca kullanabileceği yazılım, bağlantınızın upload'unu tükettiğinden kotanızda eksilme olmuyor. Okul ya da ofis gi- 


bi yerel ağ bağlantısına sahip mekanlara şiddetle tavsi- 


ye edilir. 
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Wikipedia ayarında metin editörü. 


Çıktığı günden bu yana hızlı bir yükseliş yakalayan Wiki mantığı artık özgür ansiklopedi olmanın da ötesine geçti. 
Hemen her site ya da oluşum kendisine ait wiki sayfaları oluşturabiliyor. Bu yüksek trendli wiki mantığı artık web sayfalarının da dışına taştı. WikidPad adlı yeni ve ücretsiz metin editörü sayesinde bilgisayarınızda tuttuğunuz notları wiki mantığıyla hazırlayabiliyorsunuz. Birbirine bağlantılar verebileceğiniz ya da ilişkili şekilde hazırlayabileceğiniz notlarınızı hem bulmanız kolay olacak hem de farklı bir deneyim yaşamış olacaksınız. 

Tamamen ücretsiz olan WikidPad, hemen her Windows sürümüyle sorunsuzca çalışabiliyor. Farklı tatlar ya da deneyimler arayan, mevcut metin editöründen sıkılmış 


her Windows kullanıcısına önerilir. 


yazılım iğ ücretsiz yazılımlar 


R 


Windows Live Writer imza z 


Live servislerden Blog tutkunlarına kolaylık. 


Günümüzün en popüler internet olaylarından birisi de 


DİNE ERDİ D 3 En - — | m Klein > 
Blog sayfaları olup çıktı. Birçok bilgisayar kullanıcısının bü- : — 


nıyor. Bu özellikleriyle birlikte değişik bir tür metin editörü 


füzen la elk © : EN | yük bir hevesle açtığı, birçoğunun da merakla takip ettiği Tüsülsz Tm İlsine Live Writer Tösü | rar asi yi blog'lara kolayca içerik girmek için tasarlanmış olan bu edi- üla elimi | tör, verilerinizi internet üzerinde yedeklemeye de imkan ta- lila mn e a va arsanın rl arar im İmre üm 
| 
| 
: 


arayanların ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Windows Live sz . 


servislerinden birisi olarak karşımıza çıktığını söylediğimiz prn ei 5 , EM Le , : » EgiLarıni | bu editör, tahmin edebileceğiniz gibi yine Microsoft elinden ar | m m ge . Hart Ear MTİ — mm çıkma ofis uzantılarını kolayca tanıyıp işleyebiliyor. Benzer zi elimin a gi şekilde Microsoft ofis yazılımıyla gelen MS Word ile de uyum- para i a rva lu çıktılar üretebiliyor. Denemenizde fayda var diyebiliriz. Blu resen e km 


Koma-Mail 3.645 Arachnophilia 


E-postalarınızı cebinizde taşıyın. Biri kolayca web sitesi Günümüzün en popüler uygulamalarından birisi de, yazılım- tasarlamaktan mı bahsetti? 

ları USB beleklere kurup cepte taşımak. Bu kafile için birçok Söylenişi ve yazılışı bir miktar zor olsa da yazılımın çok kolay bir 

ofis ve çoklu ortam yazılımı olsa da şimdi daha temel bir ihtiya- kullanıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Görsel web tasarıma yöcı karşılayan yazılımlardan bahsetmek istiyoruz; e-posta istemci- nelik olarak hazırlanmış olan bu yazılım desteklediği geliştirme 

leri.Koma-Mail adlı yazılım küçük boyutu, ücretsiz oluşu ve USB dilleri ve bütünleşik FTP yazılımıyla dikkat çekiyor. Java ile geliştibelleklere kurulabilmesiyle ayın yazılımlarındaki yerini almayı rilmiş yazılım, bir miktar yavaş çalışsa da kodları renklendirme, başardı. Yazılımın POP3, şablon ve 6'dan fazla tarayıcıyı desteklemesiyle dikkatleri üzerine 


— - iz — ; d 5 . 
Fl L ve APOP gi- , li Mes ekLilm - IMAP , SSL ve APOP gi çekiyor. Yazılı 


bi hoş destekleri dışında, imei " we eg ai Mi . rma we 8 mı web tasarımdirectx ve HTML taban- iel İ cılığına oyeni lı zararlıları engelleyebi- başlayacak ya len güvenlik kalkanı da da kullanışlı bir iş görüyor diyebiliriz. Ya- HTML arayüz 


zılımla e-posta alıp, yolla- tasarlama yazı- 


manın dışında RSS bağ- lımı arayan kul- 


lantılarını da rahatlıkla lanıcılara öne- 


| 
|: 
: 


m 


takip edebilirsiniz. riyoruz. 
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e yazılım ücretsiz yazılımlar 


Google Desktop 5.7 


Google dur durak bilmeden aramaya devam ediyor. 


ir 


İnternet devi olmakla yetinmeyip, yazılım sektörüne de 


si 
İh 


atılan Google, masaüstü arama yazılımının son sürümünü duyurdu. İnternette gösterdiği performansı sabit diskiniz üzerinde de fazlasıyla uygulayan Google, Desktop Search 


SBE kep mir dastiiiütieeii 
Lİ) ilemi 


TLİGLİMİRİN 


#eebisnbbini 


yazılımını kurmanızla çalışmaya başlıyor. İlk aşamada dis- 


kinizin tamamını indeksleyen yazılım bu aşamada biraz 


performans kaybına neden olsa da, sonradan oldukça hız- 


Oyun tutkunlarına 


özel ISO oluşturma yazılımı. 


Yazılımın adına aldanıp meşhur web sunucusu 
Apache ile karıştırmayın sakın. Bu yazılımımız oyun tutkunlarına hitap ediyor. 
Hemen her türden oyun konsolunun medyalarını kopyalayabilen yazılım ile 
Xbox'tan PlayStation'a, 
GameCube'den PSP'ye kadar hemen her konsolun oyun medyalarını uyumlu 
ISO dosyaları haline getirebilir, bu konsollara ait 
ISO dosyalarınız varsa içeriğini değiştirebilir ve emülasyon yazılımlarınız için mount edebilirsiniz. 
Açık kaynak kodlu ve ücretsiz olarak dağıtılan bu yazılımı oyun tutkunlarına öneriyoruz. Ancak fazlaca bel bağlamamakta fayda var. Ne de olsa günümüzün popüler oyun konsollarının medyaları HD düzeyinde. 
Yani kopyalamak ya da bilgisayarda açabilmek için biraz daha bekleyeceğiz. 
PSP içinse diyecek bir şey yok. UMD kullanan cihazın oyunlarını PC de ISO yapabilmek için yine UMD okuyucusuna ihtiyacınız 


olabilir. 
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lı aramalar yapmanıza olanak verecek. Yazılımla bir arama yaparken standart Google sayfası üzerinden diskinizdeki sonuçlar listeleniyor. Dilerseniz aynı anahtar sözcükleri internet üzerinde aramanız da mümkün. Tek işi arama yapmak olmayan Google Desktop, Sidebar ve gadget özellikleriyle XP kullanıcılarına Vista tadı verebiliyor. 


© BitDefender Free Edition 


Güvenlik kalkanınızı güçlendirmek için ücretsiz bir çözüm. 


jo muz .— 


Windows kullanıcılarının en büyük sorunlarından birisi de kuşkusuz zararlı yazılımlardır. Bilgisayarlara zarar veren ve veri kaybına yol açan bu kötü niyetli programcıklara karşı her kullanıcı farklı reçeteler uygular. Ancak genelde ücretsiz çözümlerden hazırlanan bu reçetler tam anlamıyla yeterli olmaz. Bu noktada kullandığınız yazılımları yine başka ücretsiz yazlımlarla desteklemelisiniz. Bu desteklerden birisi de ünlü antivirüs yazılımı BitDefender'ın ücretsiz sürümü. 
Ücretsiz sürüm, internette sörf yaparken ya da e-posta alıp verirken sizi tam olarak koruyamasa da halihazırda kullandığınız güvenlik çözümünüzü destekleyerek daha 


güvenilir bir bilgisayar deneyimi yaşayabilirsiniz. 


BurnAware Free Edition 
CD ya da DVD yazmak için Nero'ya muhtaç değilsiniz. 


Ev kullanıcılarının belki de en büyük zevki internetten elde ettiği çoklu ortam dosyalarını CD ve DVD'lere yedeklemektir. Bu aşamada CD/DVD yazıcıyla birlikte gelen yazılımdan memnun kalmadıysanız soluğu Ahead firmasının Nero yazılımında almışsınız demektir. Bu yazılımın da yüksek fiyatı ve bir süre sonra şişdikçe şişen araç eklentileriyle başınız dertteyse size kullanışlı bir alternatif önerimiz var; BurnAware Free Edition. Yazılımla ISO uzantılı kalıp dosya- 


larınızı yazmaktan tutun da, ses ve video 


elli immim bein milim iile leimniime | 


CD'lerine, DVDlerine kadar hemen her türden medyayı oluşturmanız mümkün. Yazılım, ülke- 


miz için biraz erken de olsa Bluray ve HD medyaları da yazmaya destek veriyor. Tüm bunların 


yanı sıra tamamen ücretsiz oluşu da denemeniz için güzel bir bahane. 


ni yazılım alternatif kurtarıcılar 


Ücretli. yazılımla ra 


bedava alternatifler 


icrosoft Windows ile gözümüzü açan biz ev kullanıcıları her ne kadar lisansa para vermeye alışamadıysak da ofis ve kurumsal pazara baktığımızda durumun bir hayli farklı olduğunu görüyoruz. Bir taraftan maliye diğer taraftan BSA derken, iş dünyası (normali bu olmasına rağmen) iyiden iyiye yükselen lisans ücretleriyle baş başa kaldı. Durumun ağırlığı bilgisayar adedi ve çalışan sayısı yüksek olan şirketlerde daha da vahim... İhale yoluyla aldıkları bilgisayar ve yazılımları neredeyse her iki-üç yılda bir yeni sürümleriyle birlikte almak durumunda kaldılar. Sonuçta yeni bilgisayarlar OEM işletim sistemleriyle birlikte geliyor ve bu sistemler de sürek- 


Daron DEDEOĞLU daron©PCnet.com.tr 


li yenileniyor (bu noktada Microsoft'un ME, XP ve Vista sürümleri arasında kaçar yıllık aralar verdiğini hatırlayın). İşin özü lisans bedelleri bir noktadan sonra neredeyse kurumların gelir yüzdele- 


rinde önemli bir gider kalemi 


oluyor. 


Bu durumun temel nedeni, 


tüm dünyada büyük bir emek kaybına neden olan korsan ya- 


zılım sektörü, bu sektör var ol- 
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Sektörün standartlaşmış yazılımları için yüksek fiyatlar ödeyemiyorsanız, ücretsiz alternatiflerini deneyebilirsiniz. 


dukça emek sahipleri zararlarını lisansa para veren (vermek zorunda olan) kesimden tahsil etme yolunu seçiyor. Hem bu haksız kazanç peşinde koşan, emek sömüren kesimi ortadan kaldırmak, hem de maddi durumu yüksek lisans bedelli yazılımları satın almaya yetmeyen kobilere ve ev kullanıcılarına yol göstermek adına bu ay alternatif bir yazılım deposu derlemeyi uygun bulduk. Siz okurlarımız için seçtiğimiz yazılımlar hemen her alandan ücretli yazılımlara muadil olabilecek türden, ücretsiz ve açık kaynak kodlu (yani yazılımların kaynak kodları beraberinde dağıtılıyor) alternatifler. 

Alternatif derken kastettiğimiz nokta, yazılımların sektörde standart yaratmaması ama standartlaşmış uzantıları tanımaları ya da standartlaşmış yazılımlarla aynı sonucu verebilmeleri. Bu noktada küçük bir uyarı da yapmak istiyoruz. Bu yazılımların bazıları ücretli muadillerinden daha kolay, bazıları da daha zor kullanım şekillerine sahip olabilirler. Yani amacınıza uygun bir yazılım bulduğunuzda öncelikle o yazılımı öğrenmek için kendinize bir miktar zaman ayırmalısınız. Hatta gerekirse internet ve forumlar aracılığıyla kendinize çeşitli başvuru kaynakları edinmelisiniz. 
Örneğin masaüstü yayıncılık alanında çok ünlü olan InDesign'a muadil gösterilen Scribus, kullanım olarak çok farklılıklar gösterebiliyor. Bunları dikkate al- 


manızı öneriyoruz. 


Outlook'a alternatiften de öte! 

Microsoft Office paketiyle birlikte gelen MS Outlook, birçok profesyonel için vazgeçilmez bir e-posta ve kişisel takvim uygulaması olarak favoriler arasında yerini alır. Ancak sırf bu yazılımı kullanabilmek için koca bir ofis paketine yüzlerce dolar ücret ödemek birçok kullanıcı için hayal bile edilemez. Bunun yanı sıra Vista öncesi Windows sürümleriyle birlikte gelen Outlook Express de yine takvim ve benzeri MS Outlook hizmetlerinden yoksun olduğundan kullanıcılar soluğu başka e-posta istemcileri aramakta alıyorlar. 


Bu istemcilerin bir kısmı ücretli, bir kısmı ise sadece 


e-posta alıp vermekle yetinmenizi istiyor. Ancak iyiden iyiye ev kullanıcısına ısınan Thunderbird, bu noktadaki eksikliği eklentilerle aşmanızı sağlıyor. 
Lightning adlı kişisel takvim eklentisi, bu alandaki ihtiyaçlarınızı karşılamayı amaçlıyor. XPI uzantılı olarak https:/ /addons.mozilla.org/en-US/thunder- bird/addon /2313 adresinden indirebileceğiniz Lightning, kullanım ve kurulum olarak da oldukça kolay bir eklenti. İndirdiğiniz XPI dosyasını Thunderbird'ün Araçlar > Eklentiler penceresi üzerine sürükleyip bırakmanızın yeterli olduğu kurulum işlemi sonrasında yapmanız gereken tek şey, günlük ya da aylık işlerinizi bu eklenti ile Thunderbird e-posta istemci- 


si üzerinden yönetmeye başlamaktan ibaret. 


Lightning tek değil 

Açık kaynak ve ücretsizler dünyasında hiçbir yazılımın tek olmaması gibi, Mozilla dünyasında da çözümler tekle sınırlanmıyor. Eğer Thunderbird'ü Lightning eklentisiyle kullanmak istemiyorsanız ya da halihazırda Thunderbird kullanmıyorsanız, sizin için Sunbird biçilmiş kaftan olabilir. 

Geliştirilme amacı sadece kişisel takvim ve zaman planlama aracı olmaktan ibaret olan Sunbird, başlı başına bu ihtiyacı karşılayabilen yegane araç diyebiliriz. Üstelik Mozilla'nın elinden çıkan her araç gibi Sunbird'ün de USB belleklerde taşınabilen sürümü mevcut. Yani dilerseniz kişisel takvim ve zaman planlama yazılımınızı cebinizde taşıyabilirsiniz. 

Ülkemizde fazlaca ilgi görmeyen ve neredeyse adı bile telaffuz edilmeyen Sunbird, birçok ülkede oldukça tercih edilen bir yazılım. Özellikle OpenOffice.org ile benzer bir çözümün gelmemesi Amerika ve Avrupa başta olmak üzere bir çok açık standarttaki ofis kullanıcısını bu yazılıma itmiş durumda. Bu alanda profesyonel bir çözüm arıyorsanız Sunbird biçilmiş kaftan diyebiliriz. Mutlaka deneyin. 


Konu Mozilla'dan açılmışken... 

Mac dünyasında fırtına gibi esen ve Windows dünyasında elle tutulur bir muadili bulunmayan iTunes, artık alanında tek değil. Kaldı ki, Linux dünyasında bu yazılımın çok daha başarılı bir muadili vardı; Amarok. Boynuz kulağı geçermiş deyimini tam anlamıyla karşılayan Amarok, uzun zamandır Windows tarafında görmek istediğimiz ve eksikliğini hissettiğimiz bir yazılımdı. Ne yazık ki Amarok hala Linux dünyasına ait ama Windows tarafındaki eksikliği kapatmaya bir aday daha var; Songbird. 

Bir yazılımın sonu “bird” ya da “fox” olunca, kaynak kodları da halkla paylaşılınca akla ister istemez hemen Mozilla geliyor. Evet, Songbird de Mozilla tarafından desteklenen kafile içerisinde diyebiliriz. Bu yazılımın temel amacı, aynı iTunes'ta olduğu gibi şar- 


kı listelerinizi düzenlemek, şarkılarınızın isimlerinde 


alternatif kurtarıcılar 


yazılım 


değişiklik yapmak, taşınabilir çoklu ortam oynatıcınızla dosya transferi yapmak ve tabii ki şarkı satın almaktan ibaret. 

Görünüm olarak eski Diplomacy Player'i ve yeni Windows Media Player'i oldukça andıran bu yazılım (ki aslen Windows Media Player'den eski sayılır), özellikle Vista temasına çok uygun. Eğer bu tarz bir yazılıma ihtiyaç duyuyorsanız mutlaka denemelisiniz. Yazılıma http: / /www.songbirdnest.com / adresinden 


ulaşabilirsiniz. 


RSS alır mıydınız? 

RSS kullanan okurlarımız çoğunlukta mı bilmiyoruz, ama RSS ile takip ettiğiniz web sitelerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını kolayca anlayabilir, günlük haberleri sitelerin açılmasını beklemeden alabilir, daha da önemlisi bunları yaparken tarayıcınızı açmayacağınız için bilgisayarınızın başına hangi işi yapmak için oturduysanız o işi yapmaya devam edebilirsiniz. 

Böylesi bir kolaylığın hemen her kullanıcı tarafın- 


dan bilinip, uygulanması gerçekten internetin verim- 


Tekir ve Turguaz 


Muhasebe hemen her şirketin olmazsa olmaz bölümlerinden biri. Dolayısıyla en çok para da bu alandaki yazılımlara gidiyor. Ancak şimdi bu sektöre hizmet edecek birçok başarılı yazılım mevcut. 
Bunlardan bir tanesi geçen sayımızda hediye ettiğimiz Tekir adlı muhasebe otomasyonu. Java tabanlı olan ve web tabanlı çalışarak dilerseniz mekan 


bağımsız olarak kullanabileceğiniz bir bir seçim. 


Biz boyutlu tasarım canavarı Blender, sizi çalışmalarınızda yalnız bırakmıyor. 


çözüm olarak karşımıza çıkan Tekir, ücretli muhasebe yazılımlarıyla entegre hale gelip, verilerinizi içine aktarabiliyor. Bu sayede hiç sorunsuz olarak zaman kaybı yaşamadan Tekir'e geçiş yapabilirsiniz. 

Bu alandaki bir diğer seçenek de yine Türkçe bir yazılım; Turguaz. Ödüllü bir yazılım olan Turguaz da muhasebe departmanınızda kullanabileceğiniz hoş 
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Es yazılım alternatif kurtarıcılar 


Bİ Hala Rss kolaylığıyla tanışmadıysanız 
RSSOWl'u mutlaka deneyin. İnterneti bilmek için kullanmanın keyfine varın. 


li kullanılması açısından çok faydalı olurdu. Yeni ne- 


sil reklamlar yüzünden dakikalarca açılmasını beklediğimiz haber siteleri o kadar çoğunlukta ki, RSS okuryucular olmadan ne yapardık bilemiyoruz. 

Eğer girişimiz ağzınızı RSS okuyucu kullanma ihtiyacı hissedeceğiniz kadar sulandırdıysa buyurun RSSOWİ adlı yazılıma... Şimdi “yine kuş, yine Mozilla” dediğinizi duyar gibiyiz ancak ne yazık ki bu yazılımın Mozilla ile bir ilişkisi yok (zaten Thunderbird ve Firefox için bir dolu RSS okuyucu eklentisi var). 
RSSOWİ, bütünleşik bir web tarayıcısıyla birlikte gelen tam teşekküllü bir haber okuyucu. Ön tanımlı olarak getirdiği haber kaynaklarını beğenmemeniz durumunda dilediklerinizi silebilir ya da hiçbir kaynağı silmeden yenilerini ekleyebilirsiniz. 

RSS formatının her sürümünü destekleyen yazılımla atom ve RDF formatındaki haberleri de rahatlıkla takip edebilirsiniz. Haber kaynaklarını gruplamanıza imkan veren RSSOWJİ, alıştıktan sonra bırakamayacağınız bir yazılım. 


Bak sen su güvercine 
Ne hikmettir bilinmez, kuşlardan kaptırdık gidiyoruz. Şimdiki yazılımımız da posta güvercininden esinlenilerek geliştirilmiş bir anlık mesajlaşma yazılımı. 
MSN Messenger için hoş bir alternatif olan Pidgin adlı bu yazılım, eskiden Gaim olarak bilinen çok protokollü mesajlaşma 


| 


a 7 yazılımının el değiş- 
— Al ş* .| tirdikten sonra aldı- e. mmmin Er MEL ae ğı hal diyebiliriz. 
EA Ba g Pidgin ile MSN, 
A e — —— — Google Talk, Jabfo, ——— — EE ber, ICO ve IRC 
E- EE ES | protokollerinin bizl > “İ rine ya da hepsine 
Em anlzz 7 | aynı anda bağlana iz bilirsiniz. Türkçe e— dil desteğine de sa- 
— . hip olan bu yazılı- 


mın USB bellekler 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için dizayn edilmiş, taşınabilir sürümü de bulunuyor. 
Bu sayede hesaplarınızı başka bilgisayarlarda kullanırken çaldırma riskiniz ortadan kalkmış oluyor. 
Pidgin ile arkadaş listenizdeki dostlarınız sohbet edebilir, dosya paylaşabilir, kısacası protokolünüzün el verdiği hemen her özelliği kullanabilirsiniz. Ancak bu yazılımı yeterli bulmazsanız size yine benzer bir amaca hizmet eden ama sadece MSN ile sınırlandırılmış aMSN yazılımını önerebiliriz. aMSN ile MSN Messenger'dan alıştığınız her fonksiyonu yine MSN Messenger benzeri bir arayüz ile gerçekleştirebilirsiniz. 
Eklentilerle zenginleştirebileceğiniz Pidgin ve aMSN sayesinde sohbet keyfinizi zenginleştirebilirsiniz. 


Yine yeni yeniden OpenOffice.org 

Ofis yazılımı denildiğinde hemen herkesin aklına ilk Microsoft'un ofis yazılım paketi olan MS Office gelir. Bu durumun temel nedeni sektörde standart halini almış olan DOC, XLS ve PPT gibi uzantılar diyebiliriz. MS Office paketindeki Word, Excel ve Powerpoint bileşenlerine ait olan bu uzantılar hemen herkes tarafından kullanılan yegane formatlardır diyebiliriz. Elbette ki, MS Office sadece üç adet bileşenden oluşmuyor, veritabanı yönetiminde kullanabileceğiniz MS Access ve kişisel haberleşme akışınızı yönetebileceğiniz MS Outlook da bu paket içerisinde yer alıyor. Standart paketlerin haricindeki özel paketlerde de bunlara ek olarak Publisher ve Frontpage'ten de söz edebiliriz. (hala Office XP satılıyor mu hatırlamıyorum). Bu yazılım paketi Microsoft'un ilk göz ağrılarından... Çünkü Windows öncesinde Excel ve Word ile hayatlarını kazanıyorlardı. Ancak bu ofis paketi tahmin edersiniz ki standart yaratmış olmanın vermiş olduğu ivme ile fiyat etiketini yükseltmekten kendini alamadı ve şuan için ev kullanıcısının bütçesine oldukça uzak noktalarda yer alıyor. Fakat yine uzun yıllardır piyasada olan ve naçizane bir şekilde kendi formatını açık kaynak standartları arasına sokan bir başka ofis yazılımı daha var; OpenOffice.org. 

Java tabanlı olan bu ofis paketi ile MS Office formatlarını açabilir, değiştirebilir ve tekrar aynı uzantı- 


larla kaydedebilirsiniz. Bunlar bir yana, sıfırdan bu uzantılarda bir belge yaratabilir ve dilerseniz hazırladığınız belgeleri PDF olarak kaydedebilirsiniz. Bildiğiniz gibi bu özellik MS Office içerisinde bulunmuyor (Adobe Acrobat'ı satın almadığınız sürece). 
OpenOffice.org'un bir diğer güzelliği ise Türkçe imla denetimi yapan, yerli yapım Zemberek. Bu eklenti sayesinde OpenOffice.org ile tam ve doğru bir şekilde imla denetimi yapabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra deyim ve atasözlerinde bile düzeltmeler içeren Zemberek, OpenOffice.org'un otomatik kelime tamamlama özelliğini de efektif olarak kullanma özelliğine sahip. Yani otomatik tamamlama özelliği zaman içerisinde sizin kullandığınız kelimelere duyarlılaşıp 


yazma hızınızı arttırıyor. 


Makrolar güvende 

MS Excel için OpenOffice'teki muadil bileşen Calc. 
Calc ile MS Excel'de hazırladığınız her türlü XLS uzantılı dosyayı makrolarıyla birlikte açıp, düzenlemeniz mümkün. Bunun yanı sıra OpenOffice.org ile birlikte gelen Impress, Base, Draw ve Math hemen her kesimden kullanıcının işine yarayacak türden özelliklerle donatılmış. 

Powerpoint dosyalarınızı Impress ile açabilir, veritabanı uygulamalarınızı Base ile yönetebilirsiniz. Bu aşamada hemen belirtelim Base ile Access arasında bir bağ yok. Yani Base ile MySOL ve PostgreSOL gibi açık kaynaklı veritabanı uygulamalarını rahatlıkla yönetebilirsiniz. Oluşturduğunuz veritabanlarını yazılımlarınızda ya da web çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Bunların dışında kalan Draw ve Math ise daha çok tekniker ve öğrencilerin derdine derman olacak özelliklere sahip. Draw ile teknik çizimler yapabilir, Math ile formülasyonlar hazırlayabilirsiniz. Anlayacaınız üzere OpenOffice.org'un özellikleri saymakla bitmiyor. Ofis ve ev kullanıcıları için her türlü ihtiyacı karşılayabilen bu tam teşekküllü ofis paketini mut- 


laka denemelisiniz. 


Vektörel çizimler sorun değil! 

Konu tasarım olunca Adobe ve Macromedia (ki bu firmalar artık yola birlikte devam ediyorlar) her zaman başı çekip, sektörün standartlarını belirlemeyi adet edinmişler. Bu standartlardan bir diğeri de vektörel çizim alanından geliyor. Ancak artık vektörel çizimler için Freehand yazılımına ihtiyacınız yok, çünkü Inkscape size yeter de artar bile. 

Tam bir çizim üstadı olan Inkscape, SVG uzantısı sayesinde hiçbir pikseli harcamadan çok kaliteli çalışmalar yapabilmenizi sağlıyor. Bu yazılım sayesinde kolayca afiş, kapak ya da illüstratif çalışmalar yapabilirsiniz. Yazılımın çoklu platform desteği sayesinde ister Windows, ister Linux isterseniz de Mac altında kullanabiliyorsunuz. Bu alanda çalışmaya hevesli ya da halihazırda çalışmakta olan hemen her kullanıcıya Ink- 


scape'i denemesini öneriyoruz. 


Masaüstü yayıncılık çocuk oyuncağı 

OuarkXpress ve InDesing'ın hüküm sürdüğü basılı yayıncılık tasarımlarında artık bir yazılımın daha adı anılıyor; Scribus. Tam teşekküllü sayfa tasarımları hazırlamanızı sağlayan bu yazılım sayesinde kendi derginizi ya da gazetenizi kolayca hazırlayabilirsiniz. Türkçe desteği de sunan Scribus, geliştirilebilir komut konsolu ve sayısız şablon kaynağıyla sizi bu sektörde yalnız bırakmıyor. 

Avrupa, Güney Amerika, Afrika ve bazı Asya ülkelerinde çoktan standartlaşmış bu yazılım ile birçok profesyonel çalışmaya imza atabilirsiniz. Basılı yayıncılık ya da ajans sahiplerine duyurulur. 


Editör diyor ki 

Elbette ki, piyasada isim yapmış ücretli yazılımların muadili açık kaynak yazılımlar bu kadarla sınırlı degil. Bu yazılımların detaylarına ve daha fazlasına www.osalt.com ve Www.opensourcewindows.org bağlantılarından ulaşabilirsiniz. Bu yazılımlar sayesinde hem evinizde hem de iş yerinizde lisans maliyetleri- nin ağır yükünden kurtulabilir ya da korsan yazılım kullanmayarak, emek sömürüsünün önüne geçebilir- 


siniz. 


Bİ vektörel çizim uzmanı yazılımların yüksek maliyetlerinden sıkıldıysanız Inkscape işinizi görecek türden başarılı bir yazılım. 
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siteBAZ ile dakikalar içinde kendi web sitenize sahip olabilirsiniz. Üstelik hiçbir teknik bilgiye ihtiyaç duymadan! 


nternette sesinizi duyurmanın ve milyonlarca internet 

kullanıcısına ulaşmanın yolu bir web sitesine sahip 

olmaktan geçiyor. Web sitesi sahibi olmayı belki de defalarca aklınızdan geçirmişsinizdir. Bu hevesle yola çıkan birçok insan, konu teknik bilgilere gelip dayandığında zorluklar yaşıyor. SiteBAZ, kolayca kendi web sitenizi hazırlamanızı sağlayan bir online sistem. Sistem kendi web sitesine sahip olmak isteyenler için bütün teknik problemleri geride bırakıyor. Kullanıcılar hiçbir programlama bilgisine sahip olmadan www.ihs.com.tr adresindeki SiteBAZ'la kendi web sitelerini tasarlayıp güncelleyebiliyorlar. En önemlisi, bunun için gerekli harcamanın da oldukça az olması. 
SiteBAZ'ın standart paketini satın aldığınızda 19,99 YTL karşılığında bir ay boyunca sistemi kullanarak kendi web sitenizi hazırlayabiliyor ve düzenleyebiliyorsunuz. 


Web siteniz sizi veya şirketinizi internette temsil edeceğinden görsel tasarım büyük önem taşıyor. SiteBAZ'la tasarımınıza başlarken birbirinden şık yüzlerce hazır şablon içinden seçim yapıyorsunuz. Sitenizin temel tasarımını oluşturan bu şablonlar profesyonel tasarımcılar tarafından hazırlanmış birer sanat eseri. Bu tasarımlardan birini siteniz için seçtikten sonra yapmanız gereken yalnızca sablonu kendi içeriğinizle doldurmak. Kısacası SiteBAZ kullanıcıları mümkün olan en hızlı sekilde yüksek görsel kaliteye sahip web 


sitelerine sahip olabiliyor. 

Ziyaretçilerinizi sitenize adım attıkları anda karşılayacak bir Flash intro hazırlayabiliyorsunuz. Bu giriş animasyonu için site tasarımınıza uygun bir renk seçebiliyor ve animasyonda kullanılacak metinleri girebiliyorsunuz. 
Flash intro'lar web sitenize oldukça profesyonel bir görünüm kazandırabiliyor. 


SiteBAZ ile hazırlayabileceğiniz web siteleri yüksek görsel kalitenin yanında zengin özellikler sunuyor. Web sitenizin kaliteli bir görünüme sahip olmasının yanında içerdiği fonksiyonlar da büyük önem taşıyor. 

Size ulaşmak isteyen web sitesi ziyaretçileriniz için sayfalarınıza bir iletisim formu ekleyebiliyorsunuz. Ziyaretçileriniz bu formu doldurarak doldurarak size iletmek istediklerini gönderebiliyor. 

Web sitenize gelen ziyaretçiler sizinle, şirketinizle ya da web sitenizle ilgili izlenimlerini ziyaretçi defterine bıraktıkları notlarla belirtebiliyor. 

SiteBAZ'ı kullanarak web sitenize bir blog tasarımı da ekleyebiliyorsunuz. 

Sistem ayrıca anket ve sayaç gibi dinamik modüllere sahip. Yayınlayacağınız anketlerle ziyaretçilerinizin fikirlerini öğrenebilir, sayaç sayesinde sitenizdeki trafiği görüntüleyebilirsiniz. 


is telekom 


SiteBAZ ile 5 adımda web sitesi 


Web sitenizi kolayca oluşturmanızı sağlayan SiteBAZ1 satın almadan önce Www .ihs.com.ir adresinde sistemin demosunu inceleyebilirsiniz. 
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Tasarım 

Sitenizi hazırlamaya başladığınız ilk adımda Görünümler bölümünden bir tasarım belirliyorsunuz. Yüzlerce hazır tasarımdan beğendiğiniz bir tanesini seçebilirsiniz. Seçtiğiniz şablonun rengini değiştirme şansına da sahipsiniz. 
Sablonunuzu seçtikten sonra Renk Skalası bölümüne tıklayarak sablon için kullanılabilen renkleri görebiliyorsunuz. 
Başlık banner'i: Sablonunuzu seçip kullanılacak rengi belirledikten sonra sıra başlık banner'ını hazırlamaya geliyor. Aynı şablon için hazırlanmış birkaç farklı banner seçeneğinden birini kullanabiliyorsunuz. 
Butonlar: Sitenizin çeşitli yerlerinde kullanılacak butonların (düğmelerin) tasarımını bu adımda belirleyebiliyorsunuz. 
Logo: Önceki adımlarda seçmiş olduğunuz banner tasarımının içerisine yerleştirilecek olan logoyu bu adımda sisteme yüklüyorsunuz. GIF, JPEG ve PNG dosya formatlarındaki resimler kullanılabiliyor. 
Transparan GIF ve PNG logolarla şık görünümler yaratabilirsiniz. 
Flash İntro: Bu adımda sitenizin açılışı sırasında görüntülenecek Flash intro'yu düzenliyorsunuz. Animasyonun ana başlık metnini ve içerik metnini girdikten sonra rengine ve kullanılacak objelere karar verebiliyorsunuz. 
Bilgi: Tasarımla ilgili olan son adımda, sayfaların alt kısmında yer alacak firma ismi ve telif hakkı gibi bilgileri giriyorsunuz. 


2 Sayfalar 
Tasarımı hazırladıktan sonra sıra 


web sitenizin sayfalarını oluşturmaya 


geliyor. SiteBAZ”ı kullanarak web sitenizde 
60 farklı sayfa oluşturabiliyorsunuz. 
Hakkımızda, Ürünlerimiz, Hizmetlerimiz gibi sıkça kullanılan başlıkları hızlıca sitenize ekleyebileceğiniz gibi eklediğiniz sayfaların başlıklarını kolayca değistirebiliyorsunuz. Sayfaları hızlıca oluşturabilmeniz için kisisel web siteleri, ticari web siteleri, emlak ve turizm konularında hazır başlıklar bulunuyor. 
Sayfalarınızı oluştururken ağaç yapısı şeklinde bazı sayfaları diğerlerinin altına koyma şansına sahipsiniz. 


Düzenle 

Üçüncü adımda daha önce oluşturduğunuz sayfaların içeriklerini düzenliyorsunuz. Gelişmiş HTML editörü sayesinde web sitenizin sayfalarını düzenlemek Word'de yazı yazmak kadar kolay bir iş. Yazdığınız metinleri istediğiniz gibi biçimlendirebiliyor, bağlantılar yaratabiliyor ve sayfalarınızı görsel anlamda güçlendirecek resimler 


ekleyebiliyorsunuz. 


4 Ekstra Ayarlar 


Bu bölümde web sitenizin başlığını, anahtar kelimelerini ve site tanıtımını belirliyorsunuz. Gireceğiniz site başlığı, ziyaretçiler sayfanıza geldiğinde Internet Explorer ve Firefox gibi tarayıcılarının başlık kısmında görüntüleniyor. 
Gireceğiniz anahtar kelimeler ve site tanımı ise Google gibi arama motorlarından gelecek olan ziyaretçiler için çok önemli. Arama motorları ziyaretçileri sitelere yönlendirirken burada girdiğiniz bilgilerle oluşturulan meta etiketlerini (meta tag'ler) önemsiyor. 


5 Yayınla 
Hızlıca gerçekleştirdiğiniz dört 


adımdan sonra sıra web sitenizin yayınlanmasına geliyor. Son adımda SiteBAZ ile oluşturduğunuz web sitenizin dosyalarını FTP üzerinden sunucunuza gönderiyorsunuz. Bu adımı da tamamladığınızda web siteniz yayına başlamış oluyor. 
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Bu bir Advertorial'dır. 


İNTERNET 


Anlamlı alan adları 


A. Kıvanç TANRIKULU kivanc©PCnet.com.tr 


kendi 


CU 


Siz müthiş fikirler üzerine inşa edeceğiniz web sitenize anlamlı bir alan adı bulamazken, birileri ele geçirdiği düzinelerce alan adının turşusunu kuruyor. 
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ehrin bittiği, uçsuz bucaksız karayollarının 

çıplak kaldığı yerlerden arsa satın almanın 

makul bir açıklaması olabilir. Ne de olsa şehir zamanla büyüyecektir ve yıllar önce akıl edilip satın alınmış topraklar ciddi şekilde değerlenecektir. İşinin ehli yatırımcılar şehirlerin hangi yöne doğru ne hızla büyüyeceklerini kestirebilir. 

Geçtiğimiz yıllarda benzer bir akımın internet dünyasında da hüküm sürmeye başladığını gördük. Alan adı yatırımcıları boş buldukları anlamlı alan adlarını seri şekilde portföylerine kattılar. Kimi yatırımcılar alan adlarını “ileride belki kullanırım” fikriyle kaydettirirken, kimileri de bir ticari meta gibi alıp satarak ticaret yapmanın peşinde. Geçmişte birkaç dolar karşılığı kaydettirilmiş alan adlarının binlerce dolara satıldığı da olmadı değil. 

Alan adı kaydındaki “ilk gelen alır” prensibi şüphesiz en mantıklı yol olsa da herkese kayıt özgürlüğü tanıyarak işlerin karışmasına sebep oluyor. Artık bırakın anlamlı isimleri, rahatça telaffuz edilebilen anlamsız alan adları bile tükenmek üzere. Kaldı ki, ciddi bir proje üzerinde çalışıyorsanız işinizi Heberumbala.com gibi bir adreste konumlandırmak istemez- 


siniz... 


Alan adı hafiyeliği 

Diyelim ki, aklınıza güzel bir alan adı geldi ve İHS.com.tr gibi bir alan adı yazmanı sitesine giderek kaydettirmek üzere sorguladınız. Hedeflediğiniz alan adının daha önce bir başkası tarafından kaydettirildiğini öğrenirseniz tabii ki moraliniz biraz bozulacakur. Fakat bu her şeyin sonu demek değil. Eğer adreste aktif bir web sitesi bulunmuyorsa sahibiyle bağlantya geçerek şansınızı deneyebilirsiniz. Yeterince iyi bir teklifle giderseniz belki aktif bir web sitesini satın alma şansınız da olabilir. 

Hedeflediğiniz adresin kimin yönetiminde oldugunu öğrenmek için Whois.net adresindeki ücretsiz servisi kullanabilirsiniz. Bazı durumlarda alan adı sahibinin isteği ile iletişim bilgilerinin gizlenebildiğini hatırlatayım. 


Com.tr'lere ilgi artıyor 

İnternet kullanıcılarının en kolay akıllarında kalan com, net ve org alan adı uzantılarında tükenme baş gösterince yeni işler yapan webmaster'lar Nic.tr üzerinden kaydettirilen gen.tr, ve web.tr gibi Türkiye uzantılarını kullanmaya başlamışlardı. Kısa süre sonra bu uzantılarda da sıkıntı yaşanmaya başladı. 

Gom.tr uzantılı alan adlarındaysa durum biraz daha farklı. Bu alan adlarını kaydettirmek için başvururken, ismi kullanma hakkınız olduğunu gösteren bir belge ibraz etmeniz gerekiyor. Örneğin Adınız-Soyadınız.com.tr adresini alabilmek için nüfus cüzdanınızın fotokopisini Nic.tr'ye iletmelisiniz. Şirketler de bu adreslere başvururken Ticaret Odası kaydı, marka tescil belgesi gibi resmi belgeler sunmak durrumunda. Bu sayede com.tr uzantılı anlamlı alan adları henüz tükenmiş değil. Son dönemde web'de ciddi işler yapan şirketler com.tr uzantılı alan adlarını tercih ediyorlar. 


Alan adı mafyasına beş var 

Köşe yazısı yazarken insan kehanette bulunmadan edemiyor. Adetim olduğu üzere bu yazıya da minik bir kehanet eklemeden geçmeyeyim: Alan adları azakdıkça değerlenirken sektörde mafyanın ayak sesleri duyulabilir. Kim bilir, belki de alan adı kıtlığı, internet mafyasının ortaya çıkma sebebi olacak. 


(8) Ayın kitabı: 


MP3 dosya formatının ortaya çıkışı geçtiğimiz yıllarda yasadışı paylaşımı ciddi şekilde hızlandırmış ve müzik sektörünü zora sokmuştu. Televizyonda boy gösteren sanatçıların konudan nasıl yakındığını hepimiz biliyoruz. 
Global müzik üreticileri krizi çok önceleri fark edip zararlarını azaltmak üzere harekete geçtü. Türkiye ise her zamanki gibi süreci uzaktan takip etti. Müzikle uğraştığımdan olsa gerek, ben de bu konuya hep ilgi duydum ve yazdığım yazılarda yer vermeye çalıştım. Apple'ın başkaları tarafından “kriz” şeklinde algılanan dijital müzik furyasını nasıl paraya dönüştürdüğünü hep birlikte izledik. iTunes üzerinden milyonlarca şarkı satan şirket, kriz ortamından kar çıkartmayı bildi. 

Türkiye'de online ortamda dijital müzik sa- 


tışının öncüleri Muzi ve Powerclub olmuştu. 


(li, TTNetMüzik 


Önceleri Muzi.com.tr adresinde yer alan hizmet, şimdi http:/ /muzik.e-kolay.net adresinde kullanıcılarına 1 YTL karşılı şarkı sağlama- ya devam ediyor. 

Geçtiğimiz ay konunun tekrar gündeme gelmesini sağlayan gelişme, TTNet'in ADSL abonelerine ücretsiz olarak yasal müzik sunması oldu. Bu Türkiye'de yasal dijital müziğin yerleşmesi adına atılmış en önemli adımlardan biri. TTNet ADSL aboneleri, abonelik paketlerinin kapsamına göre 2 farklı TTNetMüzik üyeliğine sahip olacaklar. IMbps 6GB kotalı ve üstü paketlere sahip olan TTNet ADSL aboneleri, TTNetMüzik Gold Üyelik ile herhangi bir ilave ücret ödemeden ayda 500 şarkıyı indirebilecek ve diledikleri 100 şarkıyı CD'ye yazdırabilecekler. 

Ayrıca bu eserleri taşınabilir müzikçalar cihazlara aktarabilecekler. IMbps 4GB limitli TTNet ADSL aboneleri ise 
TTNet Standart Üyelik kapsamında ayda 10 şarkıyı ücretsiz olarak indirebilecek. 

Tarkan'ın yeni albümünün yalnızca TTNetMüzik üzerinden yasal olarak indirilebilecek olması da kampanyanın önemli özelliklerinden birisi. Tanıtım çalışmalarını ünlü sanatçıyla birlikte gerçekleştiren 
TTNet, yasal müziği yaygınlaştırmak konusunda oldukça kararlı. Tüm bu çabaların sonuç vermesini ve müzik sektörünün internetten yara değil, güç alması- 


nı umuyorum. 


internet net köşe 


AĞA TAKILANLAR 


www.gayet.net 


Popüler arkadaşlık sitesi Gayet.net, 2007'nin en iyi yerli dizisini seçiyor. 
Sayıları 3 milyona yaklaşan Gayet.net üyeleri verdikleri puanlarla dizilerin beyazcamdaki kıran kırana mücadelesini internet ortamına taşıyacaklar. Sizin de bir favori diziniz varsa siteye girip durumuna göz atabilirsiniz. 


www.byila.com/blog 

Bu ay ağa takılanlardan biri de Ali Babanın Çiftliği adıyla yayın yapan bir blog. Web tasarımıyla uğraşıyorsanız mutlaka bu blog'a uğramanızı tavsiye ediyorum. Blog'da tasarımlarınızda kullanabileceğiniz sayısız hazır araca yer veriliyor. Özellikle Web 2.0 siteleri için hazırlanmış minik tasarımlar çok ilgi çekici. 


Ta | Ali Bahariirı Çiiriiği 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rogramlama dili bilmekle webmaster olmak 


arasında bağlantı olsa da ikisi çoğu zaman 


P 


sini oluşturur ve yönetir. Web sitesi oluşturmak ve yö- 


aynı şey değildir. Bir webmaster, web site- 


netmek içinse programlama dili bilmek bir zorunlurluk değil. Her webmaster'ın mutlaka ihtiyaç duyacağı temel şey HTML'e hakim olmak. 

Bir işaretleme dili olarak tanımlayabileceğimiz HTML (Hypertext Markup Language), sunucu üzerinde gerçekleşen olayları değil, içeriğin tarayıcıda nasıl gösterileceğini belirten işaretlemelerden oluşur. Örneğin sayfa kodlarında bir ifadeyi <HI> ve </HI> etiketleri arasına almak, onu “başlık olarak işaretlemek” anlamına gelir. Tarayıcı, başlık olarak işaretlenen cümlenin diğerlerinden belirli oranda daha büyük gösterilmesi gerektiğini bilir ve HTML kodlarını yorumlarken <HI> ve </H1> etiketleri arasında kalan ifadeyi büyütür. Kısacası HTML; Intetnet Explorer, Firefox ve Opera gibi tarayıcı programların anladığı dildir. HTML etiketlerinin ne işe yaradıgını gösteren bir kaynak yardımıyla kısa sürede bu dili çözebilir ve rahatça sayfalar tasarlar hale gelebilir- 


siniz. 


Web sitesinin vitrini 

HTML kodlarını web sitesinin vitrinine benzetebiliriz. Bir veritabanıyla ya da başka online kaynaklarla bağlantı içermeyen, yalnızca webmaster'ın yapım aşamasında eklediği sabit içerikten oluşan web siteleri, yalnızca bu vitrin kısmına sahiptir. Örneğin kendinizi tanıtmak amacıyla oluşturacağınız kişisel sayfanız yalnızca HTML kodlarından oluşabilir. Ziyaretçiye hoş geldin diyen bir ana sayfa, özgeçmişinizin metin olarak bulunduğu bir tanıtım sayfası ve resimlerinizden oluşan bir galeri sayfası... Tüm bunları Expression Web ya da Dreamweaver gibi bir web tasa- 


rım programında dakikalar içinde oluşturabilirsiniz. 


Web sitesinin mutfağı 
Expression Web ve Dreamweaver gibi düzenleme 


programlarıyla durağan web sayfaları hazırlamak, 


Word'de yazı yazmaktan çok da farklı sayılmaz. Sahip olduğunuz metin, resim ve animasyonları sayfanıza yerleştirir, biçimlendirirsiniz. Oysa işin içine dinamik olarak siteye eklenen ve site üzerinde düzenlenen bik giler girdiğinde farklı bir boyut oluşuyor. Bu durumda, örneğin bilgiler veritabanında tutulacaksa, veritabanına bağlanarak gerekli işlemleri gerçekleştirecek bir yazılıma ihtiyaç var. İşin programcılık tarafı da burada devreye giriyor. Web sitenizin sahip olmasını istediğiniz özelliklere göre program altyapınızı hazır- 


lamalısınız. 


Hazırı var! 

Programcılığı okullarda ve eğitim merkezlerinde öğrenenlerin yanında, kendi çabalarıyla kitaplardan ve internet sitelerindeki makalelerden öğrenenlerin sayısı da oldukça fazla. İnternette doğru adrese başvurduğunuzda, size yol gösterecek bilgilerden de öte, hazır çalışmalar edinebiliyorsunuz. Çeşitli web sitelerinden indirebileceğiniz hazır scriptleri sunucunuza yükleyerek ciddi fonksiyonlara sahip bir web sitesi oluşturabilirsiniz. Dahası, web sitenize ihtiyacınıza göre yeni uygulamalar eklemek de elinizde. Çalışmalarını web'de diğerleriyle paylaşan yazılımcıların sayısı o kadar çok ki, ücretsiz olarak kullanıma sunulan web uygulamalarının sayısı günden güne hızla artıyor. Webmaster'lara ücretsiz kaynaklar sunan başarılı web sitelerinden bazılarını aşağıda inceleyeceğiz. 
Kolayca kurabileceğiniz hazır portallar, resim galerileri, anketler, testler, ziyaretçi defterleri ve forumlar gibi birçok uygulama aşağıdaki adreslerde sizi bekliyor. 


CodeProject: Başarılı bir 
ASP ve ASP.NET kaynağı 


www.codeproject.com 

Microsoft ürünleri üzerinde uygulama geliştiren seçkin programcıları bir araya getiren CodeProjJect.com, yalnızca webmaster'lar için değil, genel anlamda programcılar için çok iyi bir kaynak. Site'de 


ASP ve ASP.NET ortamında hazırlanmış uygulamarlardan Windows'ta çalışan masaüstü programlarına kadar birçok makale ve kod örnekleri bulunuyor. CodeProject'in en önemli özelliği, örnek uygulamaların hazırlayan programcının anlatımıyla sunulması. Web sitenizde kullanacağınız uygulamayı bir çırpıda indirebileceğiniz gibi, hazırlayan programcının açıklamalarını inceleyebilir, hangi kod bölümlerinin ne amaçla yazıldığını ayrıntılarıyla öğrenebilirsiniz. CodeProjJect çok geniş bir yelpazede örnekler içerse de site içinde yolunuzu bulmak oldukça kolay. Kullanışlı bir menü ve başarılı arama işlevi sayesinde ihtiyacınız olan uygulamalara kısa sürede ulaşabiliyorsunuz. Herhangi bir makaleyi görüntülemek ya da kaynak kodlarını indirebilmek için üyelik zorunlu tutulmamış. Sitenin sol tarafındaki menüde bulunan Web Development başlığı altında bolca zaman geçirerek AJAX ve Atlas kontrollerinin kullanımından Silverlight makaleleri- 


ne kadar birçok kaynağı inceleyebilirsiniz. 


Hotscripts: Binlerce PHP uygulama www.hotscripts.com 

CodeProject çok geniş bir arşive sahip olsa da burada PHP uygulamaları yer almıyor. Sahip olduğunuz hosting paketi ya da geçmiş tecrübeleriniz yüzünden yalnızca PHP uygulamalarıyla ilgileniyorsanız Hotscripts'e başvurmanızda yarar var. Hotscripts'de birçok farklı programlama dili ve ortamına dair içerik 
var fakat PHP belirgin şekilde ağır basıyor. Sitede 13 
binin üzerinde PHP uygulaması bulunuyor. Bunun yanında C ve C#, Flash, Ruby on Rails, XML, ASP, CFML, Java, Python, ASP.NET, CGI ve Perl, JavaScript dillerinde hazır uygulamalar bulabiliyorsunuz. Site ASP ve ASP.NET konularında da boş değil. 3 binin üzerinde klasik ASP uygulaması ve binin üzerinde ASP.NET uygulaması buradan edinilebiliyor. 

Hotscripts'deki uygulamaların ne yazık ki tümü ücretsiz değil. Bazı uygulamalar kişisel kullanım için ücretsizken bazıları da ücretsiz olarak yalnızca denenebiliyor. Yine de aradığınız konudaki bütün uygulamaları tek tek incelemenizde yarar var. Bazı durumlarda işini çok iyi yapan bir script için minik bir ücret ödemeyi göze alabilirsiniz. Çünkü Hotscripts'de gerçekten profesyonel uygulamalar bulabilirsiniz. 


Sayfalarınızı süsleyecek JavaScript'ler Javascript.internet.com 

Web sitenizin arka planında kullandığınız programlama dilinden bağımsız olarak tarayıcı tarafında çalışacak JavaScript'ler kullanabilirsiniz. JavaScript'ler birçok fonksiyon sağlayabildiği gibi web sitenizin sayfalarını renklendirecek efektler de sunuyor. Bu konuda web'deki en iyi kaynaklardan javascript.internet.com adresinde yer alıyor. Hareketli menüler, re- 


sim efektleri, imleç efektleri, metin efektleri, tarih-saat gösteren kodlar gibi sayfalarınızda kullanabileceğiniz birçok JavaScript bileşenini bu adresten indirebilirsiniz. İlerleyen bölümlerde JavaScript'lerin sayfalara nasıl eklendiğine kısaca değineceğiz. 


Türkçe Kaynaklar 

Webmaster'ların başvurabileceği başarılı Türkçe kaynaklar da mevcut. ASP ve ASP.NET ortamları için hazırlanmış uygulamalar içeren ASPİndir.com bunlardan biri. Sitede 3000'e yakın ASP ve 200'ün üzerinde ASP.NET uygulamasına ulaşabiliyorsunuz. Büyük çoğunluğu Türkiye'deki paylaşımcı programcılar tarafından hazırlanmış olan script'lerin bir kısmı da yabancı örneklerin Türkçeye çevrilmiş halleri. Özgün kodların bazılarını kullanmak için yapımcıya telif ücreti ödemeniz gerekebiliyor. 

Hazır kodları kullanmanın bir adım ötesine geçerek işin tam anlamıyla nasıl yapıldığını öğrenmek isteyenler için makalelerin yayınlandığı Türkçe sitelere de yer vermeliyiz. Bunlardan biri, ASP.NET konusunda makalelerin ve örnek kodların yer aldığı Yazgelistir.com. Site, alanında yetkin programcıların özverileriyle oluşturulmuş kapsamlı bir makale arşivine sahip. Makaleleri okumak için üye olmanız gerekiyor. 
Yazgelistir.com'un programcılara tartışma ve danışma ortamı sunan aktif bir forumu var. 

Yine ASP ve ASP.NET konularında makaleler bu- 


© Hazır scriptler'i kullanırken 


Programcılık konusunda ilerlemenin şüphesiz en iyi yolu bu işin okulunu okumak ya da bir özel eğitim kurumunda kurs almak. Tabii daha önce de 


belirttiğimiz gibi bu yolların dışında kendi çabalarınızla da çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Eğitim almayı düşünmüyorsanız, hazır script'leri 


Bİ codeProject yalnızca webmaster'lar için değil, genel anlamda programcılar için çok iyi bir kaynak. 


kullanarak başarılı web siteleri yaratabilseniz de önerimiz web'deki makaleler üzerinden gitmeniz. İhtiyacınız olan bir program parçasını olduğu hazır alıp kullanacak olsanız bile, yapımcının konu üzerindeki açıklamalarını inceleyerek zamanla kodlar üzerinde hakimiyet kazanabilirsiniz. 
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ra yapmanız gereken, veritabanı klasörüne yazma izni verildiğinden emin olmaktır. Yazma izinleriyle ilgili düzenlemeyi genellikle hosting'inizin kontrol panelindeki dosya /klasör yönetimi bölümünden yapabilirsiniz. Problem yaşarsanız hosting firmanızdan destek alabileceğinizi aklınızda bulundurun. 

Dikkat: ASPİndir.com gibi kaynaklardan edinece- 


e 


giniz ücretsiz scriptler çok sayıda webmaster tarafından kullanıldığından, hacker'ların ilgi gösterdiği hedefler haline gelebiliyor. Güvenlik açısından script'ini- 


zi kurarken veritabanı adını tahmin edilemeyecek bir 


ifadeyle değiştirmeniz faydalı olacaktır. Aynı durum 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değişiklikleri nasıl yapacağınız genellikle açıklama 


PHP uygulamalarıyla ilgileniyorsanız 
Hotscripts'e 


labileceğiniz bir diğer adres de MaxiAsp.com. 
PHP ile ilgilenen webmaster'lar için önereceğimiz web siteleriyse Ceviz.net, Turk-PHP.com ve Script- 


ci.com. 


dosyalarında belirtilir. 

PHP: Hazır olarak indirip kullanacağınız PHP script'lerde de dikkat etmeniz gereken benzer konular bulunuyor. Genellikle MySOL veritabanı ile çalı- 


başvurmanızda yarar var. 


şan scriptleri kurarken çoğu şey otomatik halledilebilse de hosting kontrol panelinizde veritabanı oluş- 


Olası problemler 


Birçok webmaster, programlama dil ve ortamları O turmanız ve oluşturduğunuz veritabanının adını kur- 


hakkında bilgi sahibi olmadan önce elde ettiği ücret- o lum sırasında belirtmeniz gerekebilir. Burada da ve- 


siz scriptleri kullanarak işe başlar. İlk sorunlar da bu ritabanı adının özgün olmasına, kullanıcı adı ve pa- 


scriptlerin kurulumu sırasında kendini gösterir. rolasının kolay tahmin edilemez olmasına dikkat et-Klasik ASP: ASPİndir.com gibi bir kaynaktan bir 


klasik ASP uygulaması indirdiğinizde, bunu Windows 


melisiniz. Web sitenizin neredeyse tüm içeriği bu veritabanında saklanacağı için güvenliği sıkı tutmak ge- 


sunucunuza kurarken bazı ayrıntılar gözden kaçabi- O rekiyor. 


lir. Bu konuda en sık yaşanan problemler veritabanı Dikkat etmeniz gereken bir diğer konu da script'in 


yolu ve adının değiştirilmesi, veritabanı klasörüne yaz- O Otomatik kurulum sırasında değiştirme ihtiyacı duya- 


ma izni verilmesi ve varsayılan kullanıcı adı ile paro- O cağı dosyalara yazma izni verilmesi. Çoğu PHP script 


laların değiştirilmesi konusunda oluyor. kurulum sırasında işleri otomatik olarak hallederken 


Bir uygulama kurmadan önce açıklama dosyasını o Sunucuda bulunan bazı dosyalarda değişiklik yapma- 


dikkatle okumanızda fayda var. Sunucunuza FTP üze- O ya ihtiyaç duyar. Sunucu dosyalara yazılmasına izin 


rinden yüklediğiniz uygulamanın kullanacağı verita- O vermiyorsa, kurulum duraklayıp gerçekleşmeyebilir. 


banı yolunu çoğu zaman bir dosyaya müdahale ede- (o Bu sorunu da hosting kontrol panelinden gerekli izin- 


leri vererek çözmelisiniz. 


rek değiştirmeniz gerekir. Bağlantı satırının nerede olduğu büyük ihtimalle yapımcı tarafından açıklama dosyasında belirtilmiştir. Bu adımı tamamladıktan son- 
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<> jJavaScript'ler sayfaya nasıl eklenir? e eme — m Başarılı bir kaynak olan <script typez”text/javascript” e 


src-"OrnekScript.js></script> 


Javascript.Internet.com adresinde bir Javascript bulduğunuzu ve sayfanıza eklemek istediğinizi düşünelim. Genellikle 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Hepsi Türkçe 


en iyi 
$bloğ 


Bir yaşam tarzı haline gelen blog kültürü günden güne Türkiye'yi sarıyor. 


A. Kıvanç TANRIKULU kivanc©PCnet.com.tr 


K3 Azpismis, sinema ve fotoğraf tutkunlarına yönelik bir blog. 


erkesin bir web sitesi sahibi olmaya merak 


duyduğu günlerde ücretsiz blog servisleri 


H 


servisler sayesinde sıradan internet kullanıcıları bir- 


imadımıza yetişti. Blogger ve Blogcu gibi 


den web yayıncısı oluverdiler. Daha önceleri web'de bir şeyler yayınlamak belirli bir bilgi ve deneyim gerektirirken, ücretsiz blog servisleri sayesinde artık herkes web'de yayın yapabiliyor. 

Blogları diğer web sitelerinden ayıran en önemli özellik, içerik ekleme işinin kolaylığı. Kullanılan altyapıya göre yöntemler farklılık gösterse de tüm blog servisleri web arayüzü üzerinden kolayca güncelleme yapmanıza izin veriyor. Bazı blog sağlayıcıları blog'unuza e-posta ile ya da cep telefonunuzdan ulaşarak güncelleme yapmanıza bile olanak sunuyor. 

Blog'lar her yönüyle Web 2.0 döneminin mantığını yansıtıyor: herhangi bir kullanıcı kolayca blog açarak kendi içeriğini sergiliyor ve ziyaretçiler bu içeriğe ulaşarak yorumlarını ekleyebiliyorlar. 

Olaya sosyal açıdan baktığımızda bambaşka bir yönünü görüyoruz. Blog'cular tanıdıkları ve tanımadıkları birçok insanla internet üzerinden iletişim kuruyor. Blog'larda yayınlananlar Blogcu'nun gerçek hayattaki sosyal çevresi tarafından izlendiği gibi hiç tanımadığı insanlar tarafından da izleniyor. Arama motorlarında birbirinden ilgisiz aramalar yapan milyonlarca internet kullanıcısının yolu gün içinde birkaç kez çeşitli blog'lardan geçiyor. 

Bloglar kimi yayıncılar için boş zaman doldurma, kimileri için de tüm dünya'yla aynı anda dertleşip rahatlama aracı. Microsoft ve Google gibi şirketlerin de resmi blog'ları var. Şirketlerle ilgili duyurular bu blog'lardan yapılırken bir yandan da blog ziyaretçilerinin yorumlarıyla halkın nabzı da ölçülmüş oluyor. 
Örneğin Microsoft Türkiye Genel Müdürü Çağlayan Arkan'ın http:/ /caglayanarkan.spaces.live.com adresindeki kişisel blog'unda Microsoft kullanıcılarıyla nasıl diyalog kurduğunu görebilirsiniz. 

Blog'ları üzerinden düzenli olarak ciddi para kazanan yayıncılar da var. Blogger'ın tıklama başına ödeme yapan reklam sistemi Adsense ile entegre çalışması sayesinde birçok yayıncı blog'undan kazanç elde ediyor. Blogger'da yayınlanan blog'unuza Adsense reklamları eklemek oldukça kolaylaştırılmış. Reklamları da blog'unuzun diğer ayarlarını yaptığınız ve gö- 


rünümünü yönettiğiniz panelden ayarlıyorsunuz. 


Nasıl kurulur? 

Bir blog sahibi olmanın farklı yolları var. En kolay ve hızlı olan yol, ücretsiz olarak blog hesabına sahip olmanızı sağlayan servislere başvurmak. Bu servislerin en popülerleri Google'ın Blogger'ı ve Türkiye'den bir alternatif olan Blogcu. Blogger.com'a başvurarak bir hesap açtığınızda http: / /adresiniz.blogspot.com şeklinde bir adresiniz oluyor. Blogcu.com'da ise http:/ /adresiniz.blogcu.com şeklinde. 

Her iki serviste de bir kullanıcı hesabı oluşturduktan sonra adresinizi seçiyor, blog'unuzun temel ayarlarını yapıyorsunuz. Blog'unuzun nasıl görüneceği- 


ne de bu ayarlamalar sırasında karar veriyorsunuz. 


Ücretsiz blog servisleri çok sayıda farklı tasarım arasından seçme yapmanıza olanak sağlıyor. Bu sayede blog'unuz aynı zamanda zevkinizi yansıtmış oluyor. 
Ücretsiz blog servislerinde isterseniz birden çok blog tutma şansına sahipsiniz. Aynı zamanda bir blog'un birden çok yayıncısı olabiliyor. Blog'unuzu açtıktan sonra arkadaşlarınıza içerik 

eklemeleri ve blog'u sizinle birlikte yönetmeleri için yetki verebilirsiniz. Birden çok yazara sahip blog'lar oldukça renkli ve eğlenceli olabiliyor. 


Wordpress efsanesi 

Blog dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri de Wordpress. Kendi alan adını kullanarak blog'unu daha profesyonelce yayınlamak isteyen kullanıcıların seçimi olan Wordpress, açık kaynak kodlu bir blog sistemi. Wordpress altyapılı bir blog'a sahip olmak için bir hosting firmasından barındırma hizmeti almalı ve www.wordpress.org adresinden ücretsiz olarak indireceğiniz hazır kodları buradaki sunucuya yüklemelisiniz. 

Web'de Wordpress için hazırlanmış sayısız görsel tema bulunuyor. Wordpress kullanıcıları blog'larının temasını kolayca değiştirebiliyor ve görünümü istedikleri gibi özelleştirebiliyorlar. Ayrıca bu popüler sistemin Türkçe dil desteği de bulunuyor. Blog'unuzu Türkçeleştirmek için yapmanız gereken tek şey Türkçe dil dosyalarını web'den indirmek ve sunucunuza yüklemek. Wordpress'i popülerleştiren bir diğer özellik de arama motorlarıyla dost bir altyapıya sahip ol- 


ması. 


EN İYİLER 


Türkçe blog'lar içinde öne çıkan başarılı çalışmaları karşılaştırarak bir sıralama oluşturduk. 


Azpişmis WWW.aZpiSMİS.Com 

Sinema ve fotoğraf üzerine yoğunlaşmış bir içeriğe sahip olan Azpişmiş, rakiplerinden öncelikle şık ve özgün tasarımıyla ayrılıyor. Blog'a adım attığınız anda karşılaştığınız tasarım güvenilir bir yerde olduğunuz duygusunu uyandırıyor. Zaten birkaç tıklama sonra blog içeriğinin zenginliğini fark ederek tasarımın sizi yanıltmadığını anlıyorsunuz. Azpişmiş, sinema gündeminden haberler vermenin yanında filmler ve 


diziler hakkında yorumlar da yayınlıyor. 


KendiniGeliştir.com www.kendinigelistir.com 

Kişisel gelişim belki de herkesin bir miktar zaman ayırması gereken önemli bir konu. Günlük yaşamın koşuşturması içinde çoğumuz kendimize ayırmamız gereken ilgiden ödün veriyoruz. KendiniGeliştir.com kişisel gelişiminize katkıda bulunmak üzere sayısız öneri sunuyor. Blog'da ayrıca iş ararken faydalı olacak öneriler ve kendinizi daha iyi tanımanızı sağlayacak testler var. Blog'larda çok sık rastlanmasa da Ken- Azpismis, sinema 


ve fotoğraf tutkunlarına yönelik bir blog. 


diniGeliştir.com'un bir forum bölümü de var. Bu 


blog'a kısaca göz atmaktan öte bağlanabilir ve hemen 


her gün uğrayarak bir şeyler öğrenebilirsiniz. 


İlaç seven fil: Farmafil www.farmafil.com Farmafil, konusu itibariyle alışılagelmiş bloglardan oldukça uzakta duran ilginç bir blog çalışması. Farmakoloji konusunda uzman olan iki tıp doktorunun ilaçlar hakkındaki birikimlerini paylaştığı blog hemen herkesin ilgisini çekecek nitelikte. Farmafil, ziyaretçilerinin ilaçlar hakkında sorduğu soruları da yanıtlıyor. Ayrıca “Farmafil ilaç harıtlatma servisi”ni kullanarak ne amaçla kullanıldığını unuttuğunuz ilaçları- 


nız hakkında bilgi alabiliyorsunuz. 


Eylos www.eylos.com 

Her türden içeriğe yer veren blog'u tanımlamak aslında pek de kolay değil. Eylos boş zamanlarınızda uğramak için çok iyi bir alternatif. Blog'un içeriğinden hoşlanan ve düzenli olarak takip eden ciddi bir ziyaretçi kitlesi bulunuyor. Eylos'un yemek tarifinden yemek tariflerine kadar farklı kategorilerde yazılar gönderen dört yazarı var. 


Baba Olmak www.babaolmak.com 

Bir erkeğin baba olacağını öğrendiği andan çocugunu kucağına almasına ve hatta daha sonrasında yaşananlara kadar olan süreci anlattığı ilginç bir blog 


© Altı Üstü Tasarım 


birikimlerini blog okuyucularıyla paylaştı. 
Önemli bir takipçi kitlesine ulaşan blog, yazarı tarafından noktalandığında birçok kişiyi üzmüştü. Altı Üstü Tasarım şimdilerde aktif olarak güncellenmese de Mehmet Doğan'ın yıllar içinde oluşturduğu çok değerli bir arşiv olarak internetteki yerini koruyor. 


Altı Üstü Tasarım, Dubai'de bulunan bir 


üniversitede web stratejisti olarak görev yapan Mehmet Doğan'ın 2004 yılında başlayan ve 2007'nin Kasım ayında sona eren bir blog serüveni olarak özetlenebilir. Mehmet Doğan bu yıllar içinde tasarım ve programcılıkla ilgili 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Blog 


Baba Olmak. Blog'un ismi her halde daha açıklayıcı olamazdı. Blog'da baba olma süreci içerisinde yaşanan duygular ve deneyimler oldukça ayrıntılı şekilde ele alınmış. Ayrıca anne-baba adayları için bebek gelişimiyle ilgili değerli bilgiler de bir araya getirilmiş. 


www.dmry.net 

Web tasarımı veya programlama ile ilgileniyorsanız, sizinle aynı işi yapan insanların tecrübelerinden faydalanarak hızlıca aşama kaydedebilirsiniz. DMRY deneyimli bir webmaster tarafından hazırlanan başarılı bir blog. Bir dönem dergimiz için de yazılar hazırlayan Hakan Demiray, blog'da PHP, MySOL ve CSS gibi konularda aydınlatıcı bilgilerini ziyaretçileriyle paylaşıyor. 


Adres İçerik 


Adres İçerik 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www.eniyireklamlar.com 


Markaların televizyon devrindeki tanıtım yarışı reklam filmlerinin birer sanat eseri haline gelip kendi fanatiklerini oluşturmasına sebep oluyor. Artık herkesin bir favori reklamı var. EnİyiReklamlar.com, beğenilen reklam filmlerini YouTube üzerinden yayınlayan ilginç bir blog. Özellikle “Unutulmayacak relamlar” kategorisi oldukça ilgi çekici. 


postalar.blogspot.com 

Her gün eş-dost tarafından ulaştırılan eğlenceli zincir postalara kimileri zaman kaybı gözüyle bakarken, bazılarımız içinse onlar günün en eğlenceli anları. Inbox Haşereleri isimli blog'un içeriği tamamen bu €- postalardan oluşuyor. Blog”'da internette dolaşan zincir e-postalardan ciddi bir arşiv oluşturulmuş durumda. Bir kez adresi yazıp girdiğinizde kendinizi kaptırıp dakikalarca gezinebilirsiniz. 


www.annemmutfakta. tv 
Hülya Erol'un hazırladığı Annem Mutfakta TV, yemek tarifleri içeren bir video blog. Blog'a sürekli yeni yemek tarifleri ekleniyor. İnternette yemek tarifi bulabileceğiniz birçok kaynak olmasına rağmen burada yapım aşamasının tamamının video görüntüleriyle anlatılması oldukça ilgi çekici. Yemek yapmaktan zevk alanlar Hülya Erol'un tariflerini izleyerek öğrenebilirler. 


internet 
OpenDNS 


Open>NS'le PNS 


problemlerini aşın 


Bazı web sitelerine erişmekte güçlük yaşıyor ya da ağınızdaki internet erişimini kontrol altına almak istiyorsanız bir de OpenDNS'i deneyin. 


Selim ŞUMLU webmaster©PCnet.com.tr 


(7 OpenDNS'i kullanmak için sitesine uğramanıza bile gerek yok, ama bilgi almak için ziyaret edebilirsiniz. 
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ütün arkadaşlarımızın telefon numaralarını B aklımızda tutamayacağımız için hepimizin birer telefon rehberi vardır. 0212 123 45 67 gibi numaraları sahiplerinin isimleriyle rehberimize kaydeder, gerektiğine yine isme göre rehberimizde ararız. İnternete bağlı her bilgisayarın da 72.232.3.35 
gibi birer IP adresi vardır. Biz 72.232.3.35 adresinin aslında PCnet.com.tr demek olduğunu bilemeyecegimiz için, internet telefon rehberi görevini gören “Alan Adı Sistemi”, yani DNS (Domain Name System) devreye girerek bu dönüşümü bizim için otomatik olarak gerçekleştirir. 

DNS hizmetini yerine getiren bilgisayarlara “DNS sunucusu” adı verilir. İnternetin yapıtaşlarından biri olan DNS hizmeti tüm internet servis sağlayıcılar tarafından verilir ve teorik olarak tüm DNS sunucuları aynı işi yerine getirir; ama pratikte iş biraz farklılaşıyor. Bazı DNS sunucuları diğerlerinden daha yavaş ya da hızlı çalışabilir, alan adı bilgilerini geç güncelleyebilir, bazı web sitelerine erişmenizi bilinçli olarak engelleyebilir veya düzgün çalışmadığı için web'de sörf keyfinizi işkenceye dönüştürebilir. 


Hızlı, güvenli, akıllı 

Bilgisayarınızda ya da modeminizde herhangi bir değişiklik yapmadıysanız İSS'nizin varsayılan DNS sunucusunu kullanıyorsunuz demektir. Biz de uzun süredir evimizdeki TINet ADSL bağlantısıyla beraber TTNetin DNS sunucularını kullanıyorduk, ancak özellikle son birkaç aydır gün içinde rastgele saatlerde, çalışır durumda olduğunu bildiğimiz rastgele sitelere erişmekte güçlük çektiğimizi fark ettik. Bu durum muhtemelen kullandığımız DNS sunucularındaki bir sorundan kaynaklanıyordu. İşte OpenDNS'i keşfetmemizde bu şekilde oldu. Elbette siz OpenDNS'i kullanmak için DNS sunucunuzun problem çıkarmasını beklemek zorunda değilsiniz, çünkü OpenDNS sıradan bir sunucunun sahip olmadığı pek çok faydalı özelliği de beraberinde getiriyor. 

OpenDNS, tamamen ücretsiz bir DNS hizmeti sağlayıcısı. İşletim sistemi veya router üzerinde küçük bir ayar değişikliğiyle aktif hale getirildiğinde internetinizi daha güvenli, daha hızlı, daha akıllı ve daha kararlı hale getireceğini iddia ediyor ve bunları büyük oranda başarıyor da. www.opendns.com adresinde servisle ilgili detaylı bilgi bulmanız mümkün. 

Öncelikle, OpenDNS'i kullanmaya başladığımız andan itibaren TI'Net'in sunucularıyla yaşadığımız kararlılık probleminin ortadan kalktığını belirtelim. Bunun dışında OpenDNS, TTNet'in sunmadığı phishing koruması ve yanlış yazılan adresleri otomatik düzeltme özelliğine de sahip. Bütünleşik phishing koruması WWww.phishtank.com verilerini kullanıyor ve dolandırıcılık amaçlı bir siteye girmeye çalıştığınızda bir uyarı mesajıyla erişiminizi engelliyor. Adres düzeltme özelliğiyse www.google.cmo gibi yazım hatalarını sunucu düzeyinde düzeltip sizi doğru siteye yönlendiriyor. TTNet'in mahkeme kararıyla DNS düzeyinde engellediği web sitelerine de OpenDNS'le sorunsuz ulaşılabiliyor. 

OpenDNS, dünyanın çeşitli noktalarında konuşlandırılmış veri merkezlerine sahip. Avrupa'daki kulla- 


nıcıları otomatik olarak Londra veri merkezine yönlendiriyor. Böyle kritik bir servisin Türkiye merkezli olmaması sizi endişelendirmesin, yaptığımız hız testlerinde ciddi bir farklılıkla karşılaşmadık. 


OpenDNS'i seçin 

OpenDNS'in standart özelliklerini kullanmak için kayıt gerekmiyor. Varsayılan DNS sunucunuzu OpenDNS'le değiştirmeniz yalnızca 2 dakikanızı alacak. OpenDNS'e ait nameserver adresleri 208.67.222.222 ve 208.67.220.220'dir. 

DNS değişikliği bilgisayar veya modem /router düzeyinde yapılabilir. Biz mümkünse router'da değişiklik yapmanızı öneriyoruz. Her router'ın yönetim paneli farklı olduğu için bu noktada adım adım yol göstermemiz mümkün değil, ama yapmanız gereken şey yönetim panelinde DNS sunucusu (DNS server) ayarlarını bulup sırasıyla 208.67.222.222 ve 208.67.220.220 
olarak değiştirmek ve ayarları kaydetmek. Bu aşamada router'ınızın kullanma kılavuzuna göz atmak isteyebilirsiniz. Ayrıca www.opendns.com /start adresinde belli başlı markalar için resimli yönergeler bulunuyor (İngilizce). İstediğiniz zaman bu nameserver'ları silerek varsayılan sunucunuza geri dönebilirsiniz. 
Router'da yapılan bu değişiklik, ağa bağlı bütün bilgisayarların OpenDNS'i kullanmasını sağlayacaktır. 
Özellikle işyerinize ait bir ağı yönetiyorsanız birazdan bahsedeceğimiz özellikleri çok faydalı bulacaksınız. 

Router düzeyinde değişiklik yapma imkanınız yoksa Windows'ta da kendi DNS sunucularınızı belirleyebilirsiniz. Windows'ta belirlenen sunucular router düzeyinde belirlenmiş olanları geçersiz kılacaktır. Windows XP'de OpenDNS'e geçmek için Denetim Masası > Ağ Bağlantıları > Yerel Ağ Bağlantısı'na (ya da başka bir bağlantı kullanıyorsanız ona) sağ tıklayıp Özek likler'i seçin. “İnternet İletişim Kuralları (TCP/IP) *yi seçip Özellikler'e tıklayın. “Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan”ı işaretleyip “Yeğlenen DNS sunucusu”na 208.67.222.222, “Diğer DNS sunucusu”na 208.67.220.220 yazın. 

Windows Vista'daysa Başlat > Denetim Masası > Ağ 


durumunu ve görevlerini görüntüle > Durumu gö- 


rüntüle > Özellikler > Internet Protokolü sürüm 4 
(TCP/IPv4)'ü seçip Özellikler'e tıklayın. Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan”ı işaretleyip sırayla 208.67.222.222 ve 208.67.220.220 adreslerini girin. 


Gelişmiş özellikler 

Yukarıda saydığımız temel özellikler dışında, bireysel kullanıcıların ilgisini çekmeyecek ama ağ sahiplerinin işine yarayacak birtakım gelişmiş özellikler de mevcut. Seçilen adresleri engelleme, porno siteleri bloke etme, proxy kullanımını engelleme, alan adı beyaz listesi, hata sayfalarını özelleştirme, kısayol oluşturma (örn. “pcnet” yazıldığında www.pcnet.com.tr'ye yönlendirme) gibi bu özellikleri kullanabilmek için OpenDNS'e ücretsiz kaydolmak ve IP adresinizi OpenDNS'e bildirmek yeterli. Haliyle bunun için ya sabit IP sahibi olmak ya da dinamik IP adresiniz her değiştiğinde bunu OpenDNS'e bildirmek gerekiyor; ama merak etmeyin, onun da kolayı var. 

www.opendns.com/support/dynamic ip downloads adresinde OpenDNS'i destekleyen dinamik DNS istemcilerinin bir listesi bulunuyor. Bunlardan herhangi birini sisteminize kurup gereken ayarları yaparak IP adresiniz her değiştiğinde OpenDNS'e otomatik bildirilmesini sağlayabilirsiniz. 

İstatistikleri devreye soktuğunuz zaman günün hangi saatlerinde ağınızın en yoğun kullanıldığı, en çok hangi adreslere erişildiği gibi bilgilere de ulaşmanız mümkün. Ayrıca şirketinizin logosunu ve kısa mesajlarınızı ekleyerek hata ve uyarı sayfalarını kısmen özel- 


leştirebiliyorsunuz. 


“> Nasıl bedava olabiliyor? 


OpenDNS'in sunduğu bütün hizmetler ücretsiz, ama elbette bu hizmetleri üretmenin bir maliyeti var. OpenDNS'in 


gelirleri de Google'a benzer şekilde, arama sonuçlarındaki reklamlarla karşılanıyor. Girdiğiniz bir adres bulunamadığında size bir hata mesajıyla 


mevcut değil. 


internet 
OpenDNS 


Sİ Bizim kullandığımız modemin DNS ayarları bu ekrandan yapılıyordu. Sizinki daha farklı olabilir. 


beraber adresle ilişkili arama sonuçlarından oluşan bir sayfa sunuluyor. 
Sayfada bazı sponsor bağlantılar da bulunuyor ve OpenDNS bunlardan gelir elde ediyor. Bunun dışında kullanıcıyı rahatsız edici hiçbir reklam uygulaması 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internet 
2008 kehanetleri 


2008” 


Googleli ın 2008 sürprizleri neler? Facebook GimmiiieemicekmE Tarayıcı 


savaşları sürecek mi?2008'de web'de yaşanacak gelişmelerle ilgili kehanetlerimiz. 


Selim ŞUMLU er yeni yılın başında o yıl bilişim sektörünwebmaster©PLnet.com.ir H de nelerin yaşanacağına dair tahminlerde bulunur; bunları bazıları tutar, bazıları da tutmaz. Donanım alanında bizi nelerin beklediği az çok bellidir; ama söz konusu olan internet olduğunda bizi bekleyen sürprizleri kesin olarak öngörebilmek epey zordur. İnternet, her yıl birbirinden etki- 
5 Google leyici, eğlenceli ve şaşırtıcı yeniliklerle gelişmeye de- 
Maps'teki Türkiye haritası epey başarılı ama Google 


vam ediyor. Bu yeniliklerin en çok ilgi uyandıranlarının bir kısmı da, internetin tartışılmaz devi Google'ın imzasını taşıyor. 2008'in ikinci ayını yaşadığımız 


Earth'te olduğu şu sıralarda, yılın geri kalan kısmında başta Google'la kadar özelleştirme ilgili olmak üzere internette yaşanacağını düşündüimkanı sunmuyor. gümüz gelişmelere dair bir takım kehanetlerde bulunduk. Elbette tüm 


kehanetlerimizin gerçekleşeceğini iddia etmiyoruz; bazı tahminlerimiz daha ileriki yıllarda hayat bulurken bazıları da hiçbir zaman gerçekleşmeyebilir. Buna rağmen tahminlerimizle 2008 interneti- 


ne ışık tutacağımıza 


inanıyoruz. 


GOOGLE'IN 2008 SÜRPRİZLERİ 
Gmail “beta” olmaktan çıkacak 


Kurulduğundan beri beta olarak hizmet veren Gmail artık beta etiketini atacak ve bu sırada bir dizi yeni özelliğe daha kavuşacak. Bunlardan birinin “görev yönetimi” ya da “yapılacak işler” benzeri bir özellik ol- 


masını bekliyoruz. 


Google Gears gelişecek 

Google'ın geçen yıl duyurduğu Google Gears eklentisi sayesinde Google Reader'daki yazıları çevrimdışı okumak mümkün oluyordu. Google Gears gelişecek ve başka Gmail olmak üzere çoğu Google uygulamasıyla uyumlu hale gelecek. Google Gears cep telefonları ve mobil aygıtlarda da çalışacak. 


Google Maps kisisellesecek 

Google Maps (maps.google.com) yenilenecek ve kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriğe de yer vermeye başlayacak. Bu uygulama zaten Google Earth yazılımında uygulanıyor ve çok da beğeni topluyordu. Google Maps daha kişiselleştirilebilir bir hale gelecek; harita üzerinde önemli noktaları işaretleyip kaydedebileceğiz, arkadaşlarımızla paylaşabileceğiz. 
Ayrıca kullanıcıların kaydettiği önemli mekanlar ve güncel olaylar da Google Maps'te görünecek. 


OpenSocial tutmayacak 

Geçen yıl Facebook hisselerini Microsoft'a kaptıran Google karşı atağa geçerek OpenSocial platformunu duyurmuştu. OpenSocial'a uygun şekilde geliştirilen sosyal ağ uygulamaları, platform bünyesindeki MySpace, Friendster, hi5, LinkedIn, Orkut gibi popüler sosyal ağ sitelerinin tümünde çalışabiliyor. Bundan önce programcılar her sitenin kendi APL'ını öğrenip ayrı ayrı uygulamalar geliştirmek zorunda kalıyordu; ama görünüşe bakılırsa OpenSocial da fazla taraftar edinemedi. Programcıların OpenSocial'ı tercih edip etmeyeceği bu yıl belli olacak. 


Google Gadget'ları sosyallesecek 
Google Gadget teknolojisini temel alan OpenSocial tutmayabilir ama daha geniş bir kullanım alanına sahip olan Google Gadget'ları yaygınlaşmaya devam edecek. Google Gadget'ları sosyal özellikler kazanacak ve arkadaşlarınızla iletişim kurabilmenize olanak 


tanıyacak. 


GDrive duyurulacak 

Uzun zamandır dedikoduları sürmesine rağmen bir türlü resmen açıklanmayan GDrive sonunda kullanıma sunulacak. GDrive'ın en az 10 GB kapasiteye sahip olacağını düşünüyoruz. GDrive'ın muhtemelen Google Docs'a benzer bir arabirimi olacak, hatta Google Docs başta olmak üzere çeşitli Google uygulamalarında kaydedilen belgeler GDrive'da depolanacak. 
Dosyaların Google Docs'a benzer şekilde belli kişilerle paylaşılması mümkün olacak, ama korsan paylaşımı engellemek için dosyaları tamamen halka açma 


imkanı olmayacak. 


Google Kişi Arama 

Google, insanlar hakkında bilgi arayıp bulmayı kolaylaştıran bir “kişi arama motoru” geliştirecek. Yahool'nun şimdiden böyle bir hizmeti var (people.yaho- o.com) ama kaynakları oldukça kısıtlı. Google kişiler hakkında bilgi edinmek bütün web'i tarayacak, özellikle sosyal ağlara ağırlık verecek. 


Checkout dünyaya açılacak 

Google'ın PayPal'a alternatif olarak geliştirdiği online ödeme sistemi Google Checkout (checkout.google.com) şu anda yalnızca ABD ve İngiltere'de hizmet veriyor. Chec- 


kout bu yıl içinde birkaç Avrupa ülkesinde daha hizmet vermeye başlayacak, ancak ilk seçilen ülkeler arasında Tür- 


kiye'nin olacağını 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web sitesi araçları 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sanmıyoruz. Google zaman zaman agresif tanıtımlarla desteklediği Checkout'u öne çıkarmaya devam edecek. Google Product Search (Ürün Arama) servisine “Yalnızca Google Checkout ürünlerini göster” seçeneğini ekleyen Google, yakında klasik arama sonuçlarında da bazı sitelerin yanına “Bu site Google Checkout ödemelerini kabul eder” gibi bir not iliştirebilir. 


Picasa fotoğraf stüdyosu olacak 

Picasa Web Albümleri (picasaweb.google.com) basit de olsa bazı fotoğraf düzenleme işlevleri kazanacak. Bunlar arasında fotoğrafı kırpma, kontrast ve parlaklık ayarı, basit efektler verme gibi özellikler olacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca Picasa Web Albümle- 


ri'nin ücretsiz sunduğu kapasite artırılacak. 


Görsel Arama gelişecek 

Google 2006'da resim tanıma konusunda uzmanlaşmış bir firma olan Neven Vision'ı satın almıştı. Neven Vision'ın geliştirdiği teknoloji daha o günlerde, belli bir kişinin bir fotoğrafta bulunup bulunmadığını anlayabiliyordu. Bu teknoloji insanları, mekanları ve nesneleri tanıyabilecek kadar gelişecek ve Google Görsel Arama'nın bir parçası olacak. Böylece özellikle ünlü kişilerin fotoğraflarını bulmak kolaylaşacak. 


Sİ Google Gheckout destekli sitelerin ürün arama sonuçlarında ve reklamlarda nasıl öne çıktığına dikkat edin. 


€ İlk Android'ler hayal kırıklığı yaratabilir 


Geçen yıl herkes Google'dan bir cep telefonu (gPhone) beklerken Google onun yerine Android isimli mobil işletim 


sistemini duyurdu (code.google.com/android/). Linux çekirdeğini kullanan açık bir platform olan Android için Java programlama diliyle birçok ilgi çekici ve kullanışlı uygulama 


geliştirilecek. HTC, LG, Motorola ve 
Samsung ilk Android cep telefonlarını 2008 
sonlarında ya da 2009 başlarında piyasaya sürecek, ancak ilk denemeler biraz hayal kırıklığı yarayacak. Kullanıcılardan gelen geribildirimler sayesinde Android geliştirilecek ve 2. nesil Android telefonlar başarıyı göğüsleyecek. 
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2008 kehanetleri 


Firefox 3, görsel ve fonksiyonel yeniliklerin yanında geliştirilmiş CSS desteğiyle geliyor. 


SANAL ALEMİN YENİLİKLERİ 
Yeni reklam türleri 


Sosyal medya ve online video siteleriyle oyunlarda 


yeni reklam türleriyle karşılaşacağız, mevcut bazı reklam uygulamaları da yaygınlık kazanacak. Sosyal ağlarda içerik hedefli ve demografik hedefli reklamlar ağırlık kazanacak. Online videolarda bizim televizyonlarımızın “sanal reklam” dediği, görüntünün üstüne binen reklamları ve videonun başına eklenen kısa süreli, ileri sarılamayan reklamları görmeye başlayacagız. “Etiket” sistemini kullanan video sitelerinde içerik hedefli reklamlar görmek de mümkün olabilir. 
Oyunlardaysa, ürünlerin oyun içine yerleştirilmesi ve hatta bu ürünlerle etkileşime girilmesi uygulaması artacak. Bu uygulamanın Doom 3'te başarıyla uygulandığını görmüştük. 


Tarayıcı savaşları sürecek 

2008'in ilk yarısında Internet Explorer 8'in ilk betası yayınlanacak, yılın ortalarındaysa Firefox 3 çıkacak. Her iki sürüm de çok ciddi yenilikler getirmeyecek ama IE8 web standartlarına daha uyumlu hale gelecek. 

Internet Explorer'ın üstünlüğü sürmekle beraber Firefox da kullanıcı kaybetmeyecek. Apple'ın büyük umutlarla duyurduğu Safari'nin Windows sürümü 2008'de unutulup gidecek. 


“5 Mobil web önem kazanacak 


Facebook zayıflayacak 

Facebook eski çekiciliğini yitirecek. Kullanıcılar Facebook'u düzenli olarak ziyaret etmeye devam edecek ama “çılgınlık” son bulacak, Facebook'ta daha makul süreler geçirilmeye başlanacak. Facebook'a Türkçe dil seçeneği eklenirse Türk kullanıcılar bakımından ciddiyeti azalacak. Buna rağmen sosyal ağ siteleri genel anlamda büyümeye devam edecek; siberalem.com, istanbul.net gibi klasik çöpçatanlık siteleriyse kan kaybedecek. Second Life, World of Warcraft gibi sanal dünyalarsa yaratıcılarını zengin etmeye devam edecek. 


Silverlight kurulacak ama 


kullanılmayacak 

Microsoft, Flash'a alternatif olarak geliştirdiği Sik verlight platformunu öne çıkarmaya devam edecek. 
Geçen ay yapılan bir anlaşmayla son Jackass filmi DVD olarak piyasaya sürülmeden önce bir hafta boyunca internetten ücretsiz izlenmişti; elbette Silverlight tabanlı bir oynatıcıyla. Microsoft bu tip hamlelerle Silverlight'ın on milyonlarca bilgisayara yüklenmesini sağlayacak ama web geliştiricileri Flash'ı bırakıp Silverlight'a geçmekte aceleci davranmayacaklar. O yüzden bu yıl içinde fazla Silverlight tabanlı web uygula- 


ması göremeyeceğiz. 


HD video savaşı internete taşınacak 

Optük medyalarda Blu-ray ve HD-DVD savaşı süredursun, internette de yüksek çözünürlüklü video savaşı başlayacak. YouTube'un düşük kaliteli görüntüleri yurt dışındaki yüksek hızlı internet kullanıcılarını tatmin etmemeye başlayınca internetteki HD video içeriği artmaya başlayacak. HD videolar, amatör görüntülerden çok profesyonel olarak çekilmiş videolardan oluşacak. DivX tarafından kurulan Stage6'ya (www.stage6.com) yeni rakipler gelecek. Bunlardan biri de Adobe Media Player (labs.adobe.com/tech- nologies/mediaplayer/) olacak. Türkiye'de kullanıcılarsa HD videoları duraklatıp yarım saat yüklenmesini beklemek suretiyle bu nimetten faydalanmaya çalışacak. 


ri ın meşhur iPhone'u, cep telefonu üzerinden web'de sörf imkanını oldukça geliştirdi. 
Özellikle Amerika halkını hedef kitle olarak gören birçok web sitesi sayfalarını iPhone'a göre optimize etmeye ve iPhone'a özel web uygulamaları geliştirmeye başladı. Nokia ve 
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Sony Ericsson gibi cep telefonu devleri de mobil internet konusunda birçok girişimde bulunacak. Cep telefonlarında 
Wi-Fi desteği artacak, tarayıcılar gelişecek, podcast desteği artacak, widget'lar ve sosyal ağlar cep telefonlarına girecek. 


internet phpBB3 


Üçüncü sürümüyle 


yeniden phpBB 


Popüler açık kaynak forum yazılımı phpBB'nin 3.0 sürümü beş yıllık geliştirmenin ardından yayınlandı. phpBB3, forum sahibi olmak isteyenleri cezbedecek. 


Selim ŞUMLU webmaster©PCnet.com.tr 


www.phpbb.com'da oldukça hareketli destek forumlarının yanı sıra destek belgeleri ve makaleler de bulunuyor. 


osyal” web siteleri arasında ilk sırayı uzun zamandır forumlar alıyor. Çeşitli istatistikler bi- 


5 


den bir kısmının genel ya da özel amaçlı forumlar ol- 


ze Türkiye'nin en çok ziyaret edilen sitelerin- 


duğunu gösteriyor. Hal böyle olunca, web girişimcileri de yeni forumlar kurarak ya da mevcut web sitelerine bir forum ekleyerek kullanıcıları kendi taraflarına çekmeye çalışıyor. 

Profesyonel bir forum yazılımını kısa sürede ve az kişiyle programlamak çok zor. O yüzden en güçlü web markaları bile kendi forumlarını geliştirmek yerine hazır forum script'lerinden birini tercih ediyor. 
Piyasada ücretli ve ücretsiz birçok forum scripti bulmak mümkün, ancak kaliteli ve başarılı olanların sayısı bir elin parmakları kadar. Çoğu uzmana göre bunlar phpBB, vBulletin, IP.Board ve SMF. vBulletin ve IP.Board ücretli çözümler. SMF ise bedava olmasına rağmen özgür bir yazılım değil, telif haklarıyla korunuyor. İşte phpBB, 2,5 milyona yakın web sitesinde kullanıyor olmasını belki de GNU/GPL lisansıyla dağıtılan açık kaynak bir yazılım olmasına borçlu. 


Beş yılın ardından phpBB'nin 2. sürümü dünyanın en çok kullanılan 


açık kaynak forumu olma özelliğini sürdürürken, bir 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yandan da phpBB3'ün geliştirilmesi sürüyordu. 5 yıllık geliştirme sürecinin sonunda, 200 binin üzerinde yeni veya değiştirilmiş kod içeren phpBB 3.0, 13 Aralık 2007'de yayınlandı. phpBB'nin yedinci doğum gününde yayınlanan bu yeni sürüm, daha gelişmiş topluluk özellikleri, daha fazla güvenlik, kapsamlı yönetim seçenekleri, açık kaynak ve ticari veritabanları için genişletilmiş destek, mobil aygıtlar ve arama motorları için optimizasyon özelliklerine sahip. 

phpBB32, hala en çok kullanılan forum script'lerinden biri olmasına rağmen hızla gelişen web teknolo-Jisinin biraz gerisinde kalmış, yenilikçi veya daha fazla özellik arayışı içindeki forum yöneticilerinin isteklerine cevap veremez hale gelmişti. Gerçi phpBB kullanıcıları phpBB2 için 5000'in üzerinde eklenti ve 400'ün üzerine tasarım süli geliştirerek forumların özelleştirilmesine yardımcı olmuşlardı ama standart haliyle phpBB2 gerçekten de bazı eksikliklere sahip- t. vBulletin, IP.Board ve SMF gibi rakiplerin hızla gelişmesiyle bu eksiklikler daha da hissedilir hale gelmişti. phpBB3, bu kez açığını fazlasıyla kapatıyor ve saydığımız script'lerde bulunan özelliklerin çoğunu kendi bünyesinde topluyor. git.pcnet.com.tr/31 adresinde phpBB3'ün diğer forum script'leriyle karşılaştırıldığı detaylı bir tabloyu görebilirsiniz. 

Üstelik, phpBB'nin GPL lisanslı olması nedeniyle kısa sürede ortaya çıkacak eklentilerle bu özelliklerin daha da artacağı kesin. 


Artık her sey daha kolay 

Öncelikle, phpBB3'ün hem kurulum hem de yönetim bakımından basitleştiğini söyleyebiliriz. Yönetcilerin her zaman eksikliğini hissettiği geçici uzaklaştırma (ban), uyarı verme, mesajları moderatöre rapor etme, kayıt sırasında görsel doğrulama (CAPT-CHA) gibi özellikler bu sürümde phpBB 'ye eklenmiş. 
phpBB3'ün hem yönetim arabirimi hem de varsayılan stilleri bizce çok şık tasarımlara sahip. Türk kullanıcılar için en önemli ihtiyaçlardan biri olan Türkçe desteğiyse phpBB Türkiye (www.phpbbturkey.com) tarafından oldukça başarılı bir şekilde sağlanıyor. 
phpBB? ile 3.0 arasındaki değişikliklerin daha kap- 


samlı bir listesini www.phpbbturkey.com /features/ adresinde görebilirsiniz. 

phpBB'nin en büyük avantajlarından biri ölçeklenebilir olması. İster ticari olsun ister amatör, ister büyük ister devasa, phpBB her türlü ortama kolayca uyum sağlayabiliyor. phpBB'nin sunduğu APT'lar sayesinde popüler içerik yönetim sistemleri (CMS) için de kısa süre içinde phpBB3 entegrasyonlarının yayınlanacağını tahmin ediyoruz. 

phpBB3'ü kurmadan önce denemek isterseniz WWW.opensourcecms.com adresinde yönetim panelini de kullanabileceğiniz bir demosunu bulabilirsiniz (İngilizce). Çalışır durumda birkaç forum ziyaret etmek isterseniz www.phpbb.com, www.phpbbturkey.com ve forum.darkhardware.com adreslerine göz 


atmanızı öneririz. 


phpBB'niz olsun 

Diğer büyük forum yazılımları gibi phpBB de -adından anlaşılacağı üzere- PHP diliyle geliştirilmiş. phpBB popüler veritabanı sunucularının hepsini destekliyor ama PHP ile en iyi geçinen MySOL'i tercih etmekte fayda var. Dolayısıyla phpBB'yi kurabilmek için öncelikle PHP ve MySOL destekli bir hosting alanına ihtiyacınız olacak. 

Alanınız hazırsa www.phpbb.com adresine girip “download latest release” linkine tıklayın. Açılan sayfada Full Package altındaki phpBB-3.0.0.zip linkiyle phpBB 3.0'1 indirin. Ardından www.phpbb.com /lan- guages/ adresine girip Türkçe dil paketini, subSilver?2 
ve proSilver stillerinin Türkçe sürümlerini indirin (.zip formatını tercih edebilirsiniz). phpBB-3.0.0.zip dosyasını genişlettikten sonra, Türkçe dil paketinden çıkan “tr” klasörünü “language” klasörünün içine, “prosilver” ve “subsilver2” klasörlerini de “styles” klasörünün içine kopyalayın. Artık phpBB3 klasörünü (isterseniz adını değiştirerek) web sitenize upload edebilirsiniz. phpBB'nin bir klasör içinde değil de www.si- 


©») Forumunuzu geliştirin 


En başarılı açık kaynak projelerinden biri olan phpBB yalnızca 6 çekirdek geliştiriciye sahip olmasına rağmen resmi phpBB ekibi 40 civarında kişiden oluşuyor, ama phpBB asıl gücünü yaklaşık 300.000 kullanıcı ve bağımsız geliştiricisinden 
alıyor. phpBB topluluğu, phpBB3 için şimdiden 500 
civarında modifikasyonu tamamlamış durumda. 
Bu sayının hızla artacağı şüphesiz. Tümü ücretsiz olan phpBB modifikasyon ve stillerini 

adresinde bulabilirsiniz. Modifikasyonlar, forumunuza yeni özellikler eklemeye veya bazı özellikleri geliştirmeye yarar; ancak bazı modların 


kurulumunun basit olmadığını ve kodlar üzerinde birçok değişiklik yapmanız gerekebileceğini hatırlatalım. Stillerse forumunuzun tasarımını değiştirmeye yarar ve saniyeler içinde kurulabilirler. Elbette internette araştırma yaparak bu bölümde yayınlanmamış, ücretli ya da ücretsiz stillere de ulaşabilirsiniz. 

phpbb.com'un Support bölümünde tümü İngilizce olmak üzere destek belgeleri, bilgi bankası, Flash dersler ve destek forumları bulunuyor. Özellikle 


adresindeki destek belgesi, kurulum ve yönetim sırasında aklınıza takılabilecek birçok sorunun 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teniz.com yazıldığında ana sayfa olarak açılmasını istiyorsanız, phpBB3 klasörünün içindeki dosyaları doğrudan hostunuzun köküne (public html veya httpdocs klasörüne) yükleyin. 

Yükleme tamamlandıktan sonra Wwww.siteniz.com /forumklasörü adresine girin. phpBB kurulum sihirbazı sizi Türkçe olarak karşılayacak, ilk ayarların yapılması ve veritabanının oluşturulması adımları için sizi yönlendirecektir. Yükleme bittikten sonra “install” klasörünü silin. 

Zaten phpBB? kullanıcıysanız phpBB3'e çok basit bir şekilde yükseltme yapabilirsiniz; kurulum sihirbazı sizi bu konuda yönlendirecektir. Farklı bir forum yazılımından phpBB3'e geçmeyi planlıyorsanız, 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internet phpBB3 


- 3 


LA RESİ ia im 5 
w 


www.phpbb.com / — community/view- (om — forum.php?f-65 (” 2 EEE — 
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G3 varsayılan prosilver stili oldukça şık görünüyor ve tablosuz tasarımı sayesinde kolayca özelleştirilebiliyor. 


Baştan tasarlanan yönetici kontrol paneli artık çok daha işlevsel, hatta yolunuzu kaybettirecek kadar detaylı. 


cevabını içeriyor. Türkçe destek içinse 


adreslerini ziyaret edebilirsiniz. 


www.phpbb3styles.net adresinde birçok phpBB3 stilini test edip indirebilirsiniz. 
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Gİ Opera Mini'nin her telefon için ayrı bir sürümü bulunuyor ama hepsinin boyutu 
100 KB civarında. 


ç* 


ep telefonuyla web'de sörf yapmak pek de G eğlenceli bir iş değildir. Telefonla birlikte gelen basit web tarayıcıları pek de kullanışlı değildir, web sayfalarını düzgün açamaz, minicik ekranda sayfayı okumak zordur, zaten ekrana sığmayan kocaman resimler yüklenirken kontörlerimiz su gibi akar. Daha bir sürü nedenden dolayı sadece zorunlu olduğumuz durumlarda cep telefonundan web'e bağlanırız. İşte Opera Mini 4, bu kullanım alışkanlıklarımızı baştan sonra değiştirecek gibi görünüyor. 
Opera Mini bir mobil web tarayıcısı. Adından anlaşılacağı gibi, masaüstü web tarayıcıları arasında da önemli bir yere sahip olan Opera ekibi tarafından geliştiriyor. Ücretsiz olarak dağıtılan Opera Mini 4 Java (J2ME) ile programlanmış ve Java uygulamalarını destekleyen S60, Palm OS, BlackBerry ve Windows Mobile tabanlı he- 


Döwnland Opera Mini” 


Maki BELİ 
Opammu bie Kappa 


damar 3 ere çan keremi ban ema e ie 


ka ar 


Lİ vi İİ Bömeninni 


Nİ imleme si 


enlem milli ni ii 


LE İİ 


li ia Ea ea ri 


para. 


men hemen tüm telefonlarda çalışabiliyor. Türkçe desteğine sahip olması da önemli bir avantaj. 
Teknik detaylarını merak edenler için 
Opera Mini 4#'ün desteklediği standartlar: HTML 4.01, 
XHTML 1.0/1.1, 
XML 1.0/1.1, CSS 
2.1 ve 3, Javascript 
1.5, SSL ve TLS üzerinden HTTPS. 
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Opera ML tle 


her yerde 


Nasıl çalışır? 


Opera Mini aslında Java tabanlı bir “istemci”dir. 


Gep telefonunuzda tam donanımlı bir web tarayıcısı çalıştırmaz, onun yerine Opera Mini sunucusunda çalışmakta olan tam sürüm Opera tarayıcısına erişim sağlar. Bu sayede, 50-100 KB gibi küçük bir boyuta sahip istemciyle ve normalde gelişmiş bir tarayıcıyı çalışuramayacak cep telefonlarıyla bile web'e erişme imkanınız olur. Kullanıcı Opera Mini üzerinden bir web sayfası talep ettiğinde talep Opera Mini sunucusuna iletilir, sayfa sunucuda işlenerek cep telefonu için optimize edilir, yüzde 80'e varan bir oranda sıkıştırılır ve cep telefonuna gönderilir. 


Kurulum 

Opera Mini'yi iki şekilde cep telefonunuza yükleyebilirsiniz: bilgisayarınıza indirip telefonunuza aktararak ya da doğrudan telefonunuza indirerek. Öncelikle www.operamini.com adresine girip Download linkine tıklayın. “Download to PG” linkine tıklarsanız 


kurulum dosyasını PC'nize indirebilir, daha sonra 


Arama kutusuna ve sık kullanılanlara açılış menüsünden erişilebiliyor. 


Bluetooth veya veri kablosuyla telefonunuza aktarıp bir miktar kontör tasarrufu sağlayabilirsiniz. Böyle bir imkanınız yoksa “Download to phone” linkine tıklayın. Her iki yöntemde de karşınıza telefon marka ve modellerinden oluşan bir liste gelecektir. Sizin telefonunuz bu listede yer almıyorsa büyük ihtimalle Opera Mini'yi desteklemiyordur. 

Yazılımı direkt cep telefonunuza indirecekseniz, telefonunuzun tarayıcısıyla http:/ /mini.opera.com adresine girin, Turkish'i seçin ve Download linkine uklayın. Yazılımı PC'nize indirecekseniz, telefon modelini seçtikten sonra açılan sayfadan Turkish'i seçip 2. 
adımdaki dosyaları indirin ve telefonunuza aktarın. 
Telefonunuzda kurulumu başlattığınızda kafa karıştrıcı herhangi bir soruyla karşılaşmayacaksanız, yalnızca güvenlik uyarılarını kabul etmeniz yeterli olacaktır. Elbette Opera Mini'yi kullanabilmek için telefonunuzun internet ayarlarının yapılmış olması gerekiyor. Opera Mini'yi kurmadan denemek istiyor ya da web sitenizin Opera Mini'de nasıl göründüğünü merak ediyorsanız www.operamini.com/demo/ adresindeki Opera Mini simülatörünü deneyebilirsiniz. Simülatörü kullanabilmek için sisteminizde Java'nın 


yüklü olması gerektiğini hatırlatalım. 


Devrim yaratan yenilikler 

Çoğu cep telefonunda gördüğümüz standart web tarayıcıları oldukça zayıftır. Şimdiye dek kullandığımız en başarılı tarayıcı, 3. nesil S60 telefonlarda (örn. Nokia N Serisi) yer alıyor. Opera Mini'nin, S60 Web Tarayıcısı dışındaki hemen hemen tüm tarayıcılardan üstün olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Örneğin bi- 


m (Pinet 
Erek 


İletişimi 


r 


Ana Sayta 
Haberler 
Makaleler 


zim kullandığımız Nokia 6600'ın (2. nesil 560) tarayıcısıyla karşılaştırıldığında, Opera Mini adeta devrim niteliği taşıyor. Opera Mini'nin 4. sürümünde karşı- 


mıza çıkan önemli yenilikler şunlar: 


* Dijital yaşamınızla senkronize 

Opera Mini, bilgisayarınızdaki Opera tarayıcısıyla senkronize olabilir. My Opera hesabınıza giriş yapıp yer imlerinizi senkronize ettiğiniz anda, PC'nizde kayıtlı favori sitelerinize cep telefonunuzdan ulaşabilir, telefonda keşfettiğiniz önemli adresleri de PC'nize 


aktarabilirsiniz. 


* Yatay görünüm 

Cep telefonlarının dikey ekranları uzun yazıları okumak için ideal değildir. Telefonunuzu yan çevirip daha geniş bir görünüm elde etmek için * # tuşlarına art arda basarak Opera Mini'yi yatay moda geçirebilirsiniz. Ayarlar menüsünü kullanarak yatay görünü- 


mü varsayılan yapmanız da mümkün. 


* Fare telefona giriyor 

Opera Mini'nin son sürümüyle gelen “sanal fare” sayesinde sayfayı her yönde kaydırmak, sayfa içinde gezinmek ve istediğiniz noktaya yakınlaştırma yapmak çok kolaylaşıyor. Sanal fare imleci, bir içeriğe veya linke yaklaştığınızda otomatik olarak o öğeye yapışıyor. 


© Küçük ekran görünümü 


internet 
Opera Mini 


53 “Cep 
görünümü”nde bütün sayfa tek bir sütun olarak ölçeklendiriliyor. 


Opera'nın “cep görünümü” özelliği, sayfaları küçücük cep telefonu ekranlarına 


oturtabilen eşsiz bir özellik. Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, Opera Mini sayfayı tek bir sütun olarak yeniden düzenliyor ve tüm sayfayı yalnızca yukarı-aşağı tuşlarıyla gezinebilmenizi sağlıyor; gereksiz yatay kaydırmaları ortadan kaldırıyor. 
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internet 
Opera Mini 


İHİ HÜRRİYET - TÜRKİ... 


Hurriyet.com.tr, cep telefonumuzun küçücük ekranına bu şekilde sığıyor. 


Web sayfaları 
Resimleri yükle 


L İcep görünümü 
Görünüm 

Görsel efektler 
LIYatay modu 


Dikkat çekici özellikler 

Opera Mini çoğu mobil tarayıcıdan üstün olan bazı özelliklere de sahip. Opera Mini'yi tercih etmemizi sağlayan bazı özellikler şunlar: 


e Hızlı ve ucuz 

Web sayfaları Opera Mini'ye gönderilmeden önce sunucu tarafından sıkıştırıldığı için diğer tarayıcılara göre aşağı yukarı iki kat daha hızlı yükleniyorlar. Resimlere uygulanacak sıkıştırma kalitesi Ayarlar menüsünden belirlenebiliyor. Yaptığımız denemelerde, varsayılan “düşük kalite” ayarının bile son derece yeterli sonuçlar verdiğini gördük. Opera Mini bu sayede web'de sörf maliyetini ciddi biçimde düşürüyor ve kul- 


lanıcılarına kontör tasarrufu sağlıyor. 


9 Otomatik boyutlandırma 

Opera Mini, yazı ve resimlerin boyutlarını otomatik olarak değiştirerek telefon ekranınıza en uygun boyuta getiriyor. Bu sayede, sayfayı okumak için mümkün olduğunca az kaydırma yapmanız sağlanıyor. 


* Kaydırma kısayolları 

telefonunuzun sayısal tuşlarını kullanarak sayfa içinde hızlıca dolaşmanız mümkün. 2, 4, 6 ve 8'i yön tuşları olarak kullanabilir, 5 tuşuyla yakınlaştırma ve uzak- 


laştırma yapabilirsiniz. 


© Diğer özellikler 


Opera Mini'nin indirme yöneticisi sayesinde resimleri ve müzik dosyalarını doğrudan telefonunuza indirmeniz 


mümkün. RSS okuyucusu sayesinde sevdiğiniz RSS beslemelerine abone olup güncel haberleri takip edebilirsiniz. 
Güvenli bağlantı özelliği sayesinde birçok online bankacılık ve e-ticaret sitesini 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kullanabilmeniz de mümkün. Opera 
Mini'nin Flash desteği yok ama diğer tarayıcılara kıyasla oldukça başarılı bir CSS yorumlama motoru var. 
Masaüstünde web tarayıcı savaşları süredursun, mobil tarayıcı savaşlarının galibi belli bile: Opera Mini'yi tahtından indirmek epey zor olacak. 


Resim kalitesi: Düşük ” | 
Yazı tipi boyutu: Orta ” | 


Pinet 


Yenile 


uygulama alanı buluyor. LED ekranlara talep çığ gibi 


* Kişisel arama kısayolları 

Masaüstü Opera'da yer alan bu özellik artık Opera Mini'de de mevcut. Sıkça arama yaptığınız bir web sayfasındaki arama kutusuna tıklayıp menüden “Arama oluştur”u seçin. Artık o siteyi ziyaret etmek zorunda olmadan, Opera Mini'nin arama kutusunu kulla- 


narak doğrudan arama yapabilirsiniz. 


* Başlangıç noktası önerisi 

Bir web sayfasına ilk girişinizde Opera Mini 4 size sayfanın küçültülmüş görünümünü sunarken, okumaya nereden başlayabileceğinizi tespit edip size bir de öneride bulunur. Böylece tek bir tıklamayla içeriğin başladığı yere yakınlaştırma yapabilirsiniz. 


9 Gezinmeyi kolaylaştıran tuşlar 

Opera Mini'de sörf keyfinizi artıran birçok tuş kısayolu var. Kısayollara genellikle * <rakam> veya # <rakam> kombinasyonuyla erişiliyor. * veya # tuşuna tek başına basarak komut listelerini görebilirsiniz. 1 tuşuyla içerik menüsünü açıp Mobil Görünüm 'ü devreye sokabilir ya da sayfayı yenileyebilirsiniz. 

Bir linkin üzerine gelip 1 > Bağlantı > Resimler olmadan aç komutuyla kontör tasarrufu yapabilirsiniz. 
Resimleri sonradan gerekli görürseniz “Resimleri yükle” komutuyla yükleyebilir, hatta “Resmi aç” komutuyla istediğiniz resmi sıkıştırılmamış, orijinal boyutuyla açabilirsiniz. 


Menü 


HI HÜRRİYET - TÜRKİYE"... 


Şubat 2008 DVD'si 


En iyi video oynatıcılar, vizyon filmlerinin Full HD fragmanları, güncel oyun demoları ve birçok Ücretsiz yazılımı PCnet Şubat DVD'sinde bir araya getirdik. 


Bilgisayarınızda video izlemek için kullanabileceğiniz en iyi yazılımları seçerek PCnet DVD'sine ekledik. Bu yazılımların içinde sayısız dünya televizyonunu izlemenize olanak tanıyan online TV yazılımları da bulunuyor. ADSL bağlantınız sayesinde çeşitli ülkelerin televizyonlarına ve yalnızca online ortamda yayın yapan 


internet televizyonlarına erişebilirsiniz. 


sh ka ilk 5. Rİ 
EL” EE ..m 


Yazılım editörümüz tarafından incelenen yazılımlar her ay olduğu gibi bu ay da DVD'mizde. Alanlarında öne çıkan bu yazılımların ayrıntılı incelemelerini dergi sayfalarında bulabilirsiniz. Özellikle kotalı internet kullanıcılarının ilgisini çeken oyun bölümümüz bu ay da dopdolu. Oyun dünyasının en yenilerini ADSL kotanızdan ödün vermeden deneme şansına sahipsiniz. 
DVD'mizde ayrıca PCnet okurlarından büyük ilgi gören HD film fragmanları bulunuyor. Güncel filmlerin yüksek çözünürlüklü fragmanlarına mutlaka göz atın. 


dvd / cd 


içerik 


İÇERİĞİ 


Alternatif yazılımlar CD'si 


* Fedora8Live CD 


deneyebilirsiniz. 
Koma Mail 

* Ayın yazılımları 

Apache 3 

Oyun tutkunlarına özel 10 

oluşturma yazılımı. 

Arachnophilia 

Kolay kullanıma sahip bir HTML 

arayüz tasarlama aracı. 

Bitdefender Free Edition 

Güvenlik kalkanınızı güçlendirmek 

için ücretsiz bir çözüm. 

BurnAware 

CD ya da DVD yazmak için 


WikidPad 


kullanabileceğiniz ücretsiz bir 


arama sağlayan Google programı. 


USB belleğe kurulabilen minik bir e-posta istemcisi. 

Sumatra PDF Viewer 

Yeni ve farklı bir PDF okuyucu arayanlar için Adobe Acrobat 
Reader alternatifi. 


Bir biriyle bağlantılı notlar hazırlayabileceğiniz metin editörü. 
Windows Live Writer 

Blog yazarları için hazırlanmış 
Word ile uyumlu metin editörü. 


* Video oynatıcılar 


Linux bölümümüzde bu ay bir canlı yazılım. Free FIV Player 2.2 

sürüme yer verdik. DVD'mizde Google Desktop Search Sothink FLV Player 2.1 
bulabileceğiniz ISO dosyası ile bir Bilgisayarınızda sakladığınız VLC Media Player 0.8.6d 

CD hazırlayarak Fedora 8'i belgeler içinde hızlı ve fonksiyonel GOM Media Player 21.8.3683 


Ashampoo ClipFinder 1.30 


Portable VLC Media Player 0.8.5r2 


Lalim Compact Player 2.2 
SopCast 2.0.4 

TVUPlayer 2.3 

TV Player Classic 4.5 

Net TV and Radio Player 2 
Digital TV 2050 5. 
AnyiV2.i 

Free TV Online 1.0.0.4 


* Oyun demoları 
Arctic Stud Poker Run 
Kane & Lynch: Dead Men 


Hard to be a Good English 
PDC World Championship 
Darts 2008 

Sam & Max Episode 202: Moai 
Better Blues 

Speedball 2 Tournament 
World in Conflict 

The Witcher 


* Bonus: HD 
Fragmanlar 

The Orphanage 

Sea Monsters: a Prehistoric 
Adventure 

Cassandra's Dream 

The Hottie and the Nottie 
Postal 

Little Chanier 

Kung-Fu Panda 
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Selim ŞUMLU webmaster©PCnet.com.tr 


ÖİTTNetMuzik.com şimdilik içerik açısından pek doyucu değil ama zamanla gelişecektir. 
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tal müz 


TINetMüzik sayesinde TTNet ADSL aboneleri, 80 bin yerli parçayı ücretsiz olarak bilgisayarlarına indirip dinleyebilecek. 


ürkiye yasal dijital müzikle tanışalı çok uzun 
| bir süre olmadı. İnternet kullanıcıları yalnızca 2 yıldır Power Glub (www.powerclub.com.tr) ve ekolay Müzik'ten (muzik.ekolay.net) yasal müzik satın alabiliyorlardı. Ancak TTNet, geçtiğimiz ay içinde bu servislerin karşısına ciddi bir rakip çıkardı: TTNetMüzik. TTNet'in MÜ-YAP, MSG, MESAM ve MÜYORBİR ile yaptığı işbirliği çerçevesinde www.tinetmuzik.com adresinde bulunan 80 bin yerli eser, TTNet ADSL aboneleri tarafından tamamen yasal ve ücretsiz olarak indirilebiliyor. 
TINetMüzik'ten indirilebilen parçalar DRM korumalı WMA formatında ve 128 Kbps kalitesinde. 128 
Kbps genel olarak “iyi kalite” kabul ediliyor ve çoğu kişi “yüksek kalite” sayılan 192 Kbps ile arasında far- 


kı anlayamıyor. 


Bedava ama sınırsız değil 

Power Club ve ekolay Müzik'te bir parçanın bedeli | YTL iken, TTNetMüzik ise abonelik prensibiyle çalışıyor. Üstelik tüm TTNet ADSL aboneleri kullandığı pakete göre her ay belli sayıda parçayı ücretsiz indirebiliyor. TTNetMüzik'te geçerli iki üyelik türü var: 

1) Standart üyelik: En düşük ADSL paketi olan 1 
Mbps hız ve 4 GB limitli TTNet ADSL aboneleri oto- 


matik olarak standart üyeliğe sahip oluyor ve ayda 10 


şarkıyı ücretsiz olarak indirebiliyor. 


2) Gold üyelik: I Mbps hız ve 6 GB limitli ve üstü paketlerdeki aboneler herhangi bir ücret ödemeden Gold üye oluyor. Gold üyelik kapsamında TTNetMüzik'ten ayda 500 şarkı indirmek mümkün. Ayrıca Gold üyeler her ay 100 parçayı CD'ye yazabilir, indirilen parçaları 3 farklı bilgisayarda dinleyebilir ve bu eserleri 2 farklı müzik çalar cihaza aktarabilirler. Ayrıca özel olarak lisanslanan eserler de yalnızca Gold üyeler tarafından indirilebiliyor. Örneğin Tarkan'ın Metamorfoz albümü şu anda Gold üyelere ücretsiz olarak sunuluyor. 

Standart üyeler ya ADSL paketini değiştirerek ya da ayda 5 YTL ek ücret ödeyerek TTNetMüzik Gold üyeliğe sahip olabiliyor, ayrıca 29 Şubat 2008 tarihi- ne kadar Gold Üyelik için başvuranlar Temmuz 2008'e kadar ayda sadece 2 YIL ödeyecek. 


Müzik portalı mı? 

TTNet, www.ttinetmuzik.com sitesini “Türkiye'nin müzik portalı” olarak tanıtıyor ama bizce TINetMüzik'in “portal” tanımlamasını hak edebilmesi için kat etmesi gereken epey yol var. TTNetMüzik'teki parçalar gerçekten sorunsuz olarak indirilebiliyor ama bizce sitenin ciddi kullanışlılık ve içerik sorunları var. 

Yakın dönemde müzik dünyasından güncel haberler ve röportajlarla TTNetMüzik'in daha da zenginleşeceği söyleniyor, ancak ondan önce giderilmesi gereken bazı sorunlar olduğu ortada. 

Örneğin şu anda üyelerin bu ay kaç parça indirdigini ve ne kadar indirme, CD'ye yazma ya da MP3 çalara aktarma hakkı kaldığını gösteren bilgileri sitede görmek mümkün değil. Öte yandan, “tarama” yoluyla erişilebilen eserlerin sayısı da son derece kısıtlı. Yeni çıkanlar, en popüler ve editör seçtikleri gibi listelerin dışında pop, rock, etnik, arabesk, Türk sanat müziği gibi tarz sayfaları da bulunuyor ama bu kategorilerde listelenmiş albümlerin sayısı bir elin parmakları kadar. Listelenmemiş eserleyse yalnızca arama yoluyla ulaşılabiliyor. Bizce TTNetMüzik arşivin- de yer alan 80 bin esere daha kolay şekilde ulaşılabilmesi için albümler mümkün olduğunca tarzlarına gö- 


re sınıflandırılmalı, ayrıca sanatçıların alfabetik ola- 


Ayrı bir dosya indirme yöneticisi kullanıyorsanız 
“İndir”e basmadan önce onu devre dışı bırakmanız 


rak sıralandığı bir dizin oluşturulmalı. TTNetMüzik'in yakın zamanda bu yönde gelişeceğini ümit ediyoruz. 
Firefox uyumlu olmayan sitenin bu sorunu da gidermesi lehine olacaktır. 


TTNet ADSL abonesiyseniz TINetMüzik'e üye olmanız yalnızca birkaç dakikanızı alacak. TTNetMüzik üyesi olmak için öncelikle bir TTmail e-posta adresine sahip olmanız gerekiyor. Henüz TTmail'iniz yoksa hemen www.ttmail.com adresine girip “Yeni TTMA-IL hesabı” linkine tıklayın. Her abone yalnızca bir TImaile sahip olabilir, o yüzden ADSL hattının ortak kullanımı gibi durumlara yalnızca hat sahibi bu hizmetten yararlanabilir. 

TTImail'inizi aldıktan sonra www.ttnetmuzik.com adresindeki “Oturum aç” linkine, ardından “Üye olmak için tıklayınız” linkine tıklayıp adresinizi yazın. 
TINetMüzik şifreniz TT'mail adresinize gönderilecektir. Siteye giriş yaptıktan sonra arama kutusuna dilediğiniz sanatçının, albümün ya da şarkının adını yazarak arama yapabilirsiniz. Herhangi bir şarkıya tıkladığınızda açılan penceredeki “İndir” düğmesiyle şar- 


kıyı bilgisayarınıza indirmeniz mümkün. 
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gerekebilir. 
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TTINetMüzik'teki parçalar “sayısal hak yönetimi (DRM)” ile korunuyor, yani indirdiğiniz parçalarla dilediğinizi yapmakta özgür değilsiniz. Kullanıcılar parasını ödeyerek sahip olduğu eserlerde DRM korumasına pek sıcak bakıyor, ama en azından bedava bir hizmet için bu korumanın kabul edilebilir olduğunu söyleyebiliriz. Geleneksel MP3 dosyalarının aksine, TTNetMüzik'ten indirilen WMA formatındaki parçalar her medya oynatıcı yazılımda veya her MP3 çalar- da dinlenemiyor. Microsoft tarafından geliştirilen bu format, Windows Media Player 10 ve üstü sürümler- de sorunsuz çalışıyor. Ancak biz favori yazılımımız Winamp 5.5'le yaptığımız denemelerde de hiç sorun yaşamadık. Ayrıca parçalar yalnızca “PlaysForSure” veya “Certified for Windows Vista” logolu MP3 çalar cihazlara aktarılabiliyor; tabii bunu nasıl aşacağınızı bil- 


miyorsanız. 


internet 
TINetMüzik 


Kalan CD'ye yazma ve eşitleme haklarınızı görmek için WMP'de parçaya sağ tıklayıp Özellikler 
> Medya Kullanım 
Hakları sekmesine girin. 
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internet 


ücretsiz fotoğraf kaynakları 


Hepsi ücretsiz ve yüksek çözünürlüklü 11 farklı kaynak. 


Tolga ŞİŞMANOĞLU tolga©pcnet.com.tr 


Bi sxc.hu fotoğraf paylaşım sitesi, içeriği ve görsel kalitesi açısından başarılı bir grafik çiziyor. 


lunuyor. Farklı kategoriler ile sınıflandırılmış 


İ nternet üzerinde birçok stok fotoğraf sitesi bu- 


olan yüksek çözünürlüklü fotoğraflar belirli ücretler dahilinde satılmakta. Bu ay sizler sizler için, bu sitelerinin arasından ücretsiz ve üye paylaşımı esasına dayalı olan siteleri araştırdık. Fotoğraf sitelerinden görsel indirmek için siteler genellikle üye olma şartını istiyorlar. Gerek telif, gerekse kullanım alanınız için seçilen görsellerin kullanım şartlarını oku- 


manızı tavsiye ederiz. 


WWW.SXC.hU 

Görsel bulma açısından belki de en zengin paylaşım adreslerinden birisi www.sxc.hu adresi. Site, fotoğraf ve tasarım ile ilginenler dışında da tüm üyelerine açık bulunuyor. Siteye öncelikle kayıt olarak bir kullanıcı adı ve şifresi alıyorsunuz. Daha sonra istediğiniz fotoğrafı search (ara) ederek bulup indirin. 
Tüm bunları yaparken fotoğraf lisans anlaşmasını okumanızda fayda var. Sitenin diğer bir özelliği ise fotoğrafı çeken kullanıcıya tıkladığınızda üyenin yüklediği diğer fotoğraflara da erişmeniz mümkün. Siteye kendinize ait fotoğraf ve ilüstrasyon yükleyip, gör- 


sel arşivin genişlemesini de sağlayabilirsiniz. 
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www.vecteezy.com 

Vektörel (çizgisel) tasarım dosyaları ve sıcak arayüzü ile benzer sitelerden bir adım öne çıkmış olan vecteezy.com adresinde ücretsiz olarak birbirinden güzel görsel çalışmalar bulmanız mümkün. Sitedeki görseller genellikle Adobe Illustrator (.Al) ve EPS vektörel formatı ile indirilmektedir. Ayrıca indireceğiniz görseli önizleme yaparak görmenizi sağlayabilir ya da oy verebilirisiniz. Sitenin üst bölümünde bulanan “Gak lery” butonundan tüm dosya arşivine ulaşmak mümkün. 


www. morguefile.com 

Ücretsiz ve çok başarılı bir görsel sitesi daha. Sade arayüzü ile hizmet veren morguefile.com ziyaretçilerine çok geniş bir fotoğraf arşivi sunmakta. Paylaşım odaklı olan bu arşiv sitesinde indireceğiniz dosyalar genellikle .ZIP formatlı olarak paket halinde bulunuyor. Sitenin diğer bir özelliği ise indireceğiniz görselin EXIF Data bilgilerini görebiliyor olmanız. Fotoğrafı siteye yükleyen kişi//kuruma mail ya da web adresi yoluyla da ulaşabiliyorsuz. 


www.freevectors.net 

Diğer bir görsel sitesi olan freevectors.net adresinden birçok vektörel çizim indirebiliyor. 40'a yakın sekme içerisnde yüzlerce çizgisel tasarımı indirmeden 


önce önizlemesini ve açıklamalarını okuyabilirsiniz. 


www.dreamstime.com 

Belirli bir alanı ücretsiz olarak kullanılan stok görsel sitesine üye olamanız gerekiyor. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra 'Free Images” başlığı altundan ücretsiz fotoğraflara ulaşmak mümkün. Alternatif ve benzer başka görsellerde sitede ücretli olarak satışı mevcut. 


www.stockvault.net 
Başarılı bir stok image sitesi olan stockvault.net içerisinde birbirinden güzel kaliteli görseller bulunuyor. 
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Siteden en yeni ya da en popüler görselleri seçebiliyor ya da sol alandan dileğiniz kategori ile de arama yapabiliyorsunuz. Seçtiğiniz kareye tıkladığınızda bilgi ekranı ile birlikte gelen “Download this file” seçeneği ile fotoğrafı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 


www.pixelperfectdigital.com 

İçerisinde 12 adet ana katagori bulunan ve daha çok bir forum sitesi mantığı ile çalışan pixelperfectdigital.com'da binlerce yüksek çözünürlüklü fotoğraf bulabilir, siteye üye olduktan sonra kendi hesabınız ile sisteme fotoğraflarınızı yollayabilirsiniz. Sitede di-Jital fotoğrafçılar için güncel haber blogları ve farklı fotoğrafçılık linkleri bulunmakta. Ana sayfadaki başlıklardan “Free Stock Photos'a tıkladığınızda arşive 


ulaşıyorsunuz. 


WWWw.1231f.com 

Dilerseniz kredi usulu ücretli olarak görsel indirebilir, dilerseniz “Free Images” linkine tıklayıp ücretsiz stock görsellere ulaşabiliyorsunuz. Siteden görsel indirebilmeniz için üye olup, giriş yapmanız gerekiyor. 
Diğer bir özellik ise ücretsiz görsellerde son 24 saat, 


internet 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son bir hafta ya da siteye en çok fotoğraf yükleyen üye- 


Kİ sitede kaliteli fotoğraflar ve düşük ücretler ile alternatif görseller bulmak mümkün. 


ye göre arama yapabiliyor ve sadece seçtiğiniz kulla- 


nıcının görsel arşivine gidebiliyorsunuz. 


www.photocase.com 


Beta sürümü ile hizmet veren sitenin ana ekranın- 


da 'Photos' linki ile fotoğraflara ulaşıyorusunuz. Site, kredi sistemi ile çalışıyor. Her görselin kendine ait bir kredisi var. Siteye belirlenen format ve çözünürlükte 


fotoğraf ekledikçe kredi toplayabiliyorsunuz. 


www.freevectors.com 

Çok fazla sayıda olmayan, vektörel anlamda 5 ana başlıktan oluşan görselleri siteden ücretsiz olarak indirmeniz mümkün. Ana sayfada sağdaki yeşil butonlardan dilediğiniz kategori seçerek, ZIP formatlı EPS dokümanınzı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 


Ücretli Siteler: 

Tüm bu ücretsiz siteler dışında fotoğraflarını ücretli olan satan sitelerde mevcut. Tek fotoğraf ya da aylık /yıllık abone olarak fotoğraf satın alabiliyorsunuz. Ücretli stok görsel sitelerinin başında www.corbis.com, www.shutterstock.com, www.photos.com ve Türkçe bir site olan www.gettyimages.com.tr geliyor. 


Site yetkilileri tarafından belirlenmiş başlıklar ya da kendi belirlediğiniz kelime ile arama yapabilir, o kategoride araması tamamlanmış fotoğrafların önizlemelerini 


toplu halde görebilirsiniz. Görseller çekim kalitesi ve detayları açısından stok image kategorisine net olarak girmiyor olsa da, genede kullanma amacınıza göre size yardımcı olacaktır. 
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internet ayın siteleri 


Gerçek seyahat 


başkadır 


Bu ay bu sayfada genişçe yer verdiğimiz 
Onlinetatilrehberi. 
com'u incelerken internetin bizi oturduğumuz yere nasıl da bağladığını bir kez daha fark ettim. Hepimiz ekran başında kendimizden binlerce kilometre uzaktaki sunuculara bağlanıp sanal seyahatler yapıyoruz. Artık çok gezen mi daha çok bilir, çok okuyan mı, çok sörf yapan mı belli değil! 
İnternet bizi oturduğumuz yerden birçok şeye ulaştırırken belki de içimizdeki gerçek gezgini öldürüyor. Gün içinde sürekli ekrana bakarak çalışan insanlara hep 
“uzağa bakma egzersizleri” yapmalarını öneriyorum. Sanırım arada bir de ekrandan uzaklaşıp gerçek seyahatlere çıkmakta fayda var. 
Unutmayın ki, piramitler yeryüzünden bakıldığında 
Gooyle Earth'deki kadar küçük görünmüyor! 


<İ WWW. sekin com 
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Aylak Abaküs, matematiği sevdirmek amacıyla yayınlanan ilginç bir blog. 
Blog'da matematikle ilgili ilginç yazılar, matematik terimleriyle yapılmış röportajlar gibi sıra dışı bir içerik var. Matematiğe ilgi duyuyorsanız bu alışılmışın dışındaki bakışı incelemek üzere mutlaka uğramalısınız. 
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WWW. onlinetatilrehberi. com 


Seyahat tutkunlarının yeni buluşma noktası 


atile gitmeye karar verdiniz ancak 

gideceğiniz yerle ilgili bilgi bulmakta 

zorlanıyorsunuz. Nereleri görmeli, ne yemelisiniz? Yurt dışına gidecekseniz gideceğiniz yerde hava sıcaklığı nasıl olacak? Havaalanından şehir merkezine taksiyle kaç para ödeyeceksiniz? 
İşte tüm bu soruların yanıtlarını www.onlinetatilrehberi.com adresinde bulabilirsiniz. Yurtdışına tatile gidecek olanlara ayrıntılı bilgiler veren web sitesi, kalınabilecek 


otellerden en güzel restoranlara, vize 


bilgilerinden saat farkına, yurtdışı büyükelçiliklerimizden GSM operatörlerine kadar pek çok bilgi ve yüzlerce fotoğrafa yer veriyor. 
Onlinetatilrehberi.com içinde Facebook benzeri bir platform da barındırıyor. Seyahat tutkunlarının buluştuğu bu bölümde kendi arkadaş ağınızı oluşturmanız mümkün. 

Gezi severler üyeliğin tamamen ücretsiz olduğu siteye gezdikleri yerler hakkında yorumlarını, fotoğraflarını ve videolarını kolayca 


ekleyebiliyor. 


<) www.madeniyet.com 


Bre reyi açan bilaryar 


Online oyunlar internet kullanıcılarının hoşça vakit geçirmesini sağlarken milyonları kendine bağlıyor. Madeniyet.com da bir online strateji oyunu. 
Oyunda amaç madenleri kontrol etmek ve kaynakları iyi kullanmak. Tabii ki burada da benzer oyunlar gibi sizinle rekabet halinde olan rakipleriniz var. 
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©) www.oyunambari.com ©) www.apokachi.com 


Oyun Ambarı temel olarak çocuklara hitap eden başarılı bir oyun sitesi. Tabii Apokachi.com, ilginç bir içerik sitesi. Flash ile hazırlanmış olan sitenin ana oyun oynamanın yaşı olmadığından kaç yaşında olursanız olun, göz sayfasında sinema köşesi, mini anket, iddaa önerileri gibi herkesin ilgisini atmanızda fayda var. Sitede çocukların kolayca oynayabilmeleri hedef çekebilecek bölümler bulunuyor. Web sitesinin henüz yeni kurulmuş bir de alındığından kolay kullanımlı şık tasarım ön plana çıkıyor. forumu var. Sıra dışı tasarımı görülmeye değer. 


<5 www.sertaberener.net.tc 
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Web tasarımı ve internet gündemiyle ilgileniyorsanız Fikirbozan.net Ülkemize Eurovision birinciliği getiren değerli sanatçı Sertab Erener'in fan adresine uğramayı alışkanlık haline getirebilirsiniz. Fuat Beşer'in sitesi olan Sertabekrener.net.tc, forum altyapısı üzerine kurulmuş. Sitede blog'unda internetteki son gelişmeler ve web tasarımıyla ilgili püf Sertab Erener'le ilgili son haberler yer alıyor. Burada sanatçı hakkındaki noktaları yer alıyor. Bloga yakın zamanda bir de forum eklenmiş. görüşlerinizi diğer Sertap Erener hayranlarıyla paylaşabilirsiniz. 


> www.izmopolitan.com ©) www.trmatematik.com 


im 


| Terre rr 
| 


pe 
Li ZE, RE EK 


İ mm asama szuz vE 


İsmail Kösem'in hazırladığı site eğlenceye odaklanmış. Matematikçilerin kesişim kümesi olmayı hedefleyen TrMatematik.com İzmopolitan.com'da noel babaya mesaj, ilginç haberler, bilgi yarışması, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için bilgiler içeriyor. Sitede öğrenciler chat, oyunlar gibi boş zamanlarınızda sizi can sıkıntısından için hazırlanmış ders notlarından öğretmenlere hitap eden sınav kurtarabilecek çeşitli içerikler bulunuyor. örneklerine kadar birçok faydalı içerik bulunuyor. 
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HACKING: 
Sosyal mühe 


GÜVENLİK 


NE KADAR GÜVENDE OLDUĞUNUZU DÜŞÜNÜYORSUNUZ? 


l 


nc 


Hacker'lar babadan kalma veri toplama yönle iyiden | iyiye geliştirdiler. Hedef daha çok veri elde etmek. 


Daron DEDEOĞLU daron©PCnet.com.tr 


emen her bilgisayar kullanıcısının hayali 

H hack konulu filmlerde gördüklerini uygulayabilmektir. Ancak bu filmlerde bazı noktalar hep atlanır. Bu noktalardan birisi de hacker'ın hedefini nasıl belirlediği ve bu hedefe ulaşmakta hangi yöntemleri izlediğidir. Yani filmlerde dakikalar ya da saniyeler içinde kırılan şifreler ve sızılan bilgisayarların mazisinde aslen uzun zaman dilimlerine yayılmış ve çok iyi planlanmış veri toplama süreci yatar. 
Bunun önemi hack uygulamalarında çok büyüktür. Zira hacker hiç bilmediği, açıklarını belirleyemediği bir ağa sızamaz. İşte bir ağın haritasını çıkartmak (topolojisini çıkartmak), açıklarını ya da zayıf noktalarını belirlemek ve bu açıkları en iyi şekilde kullanabilmek için hacker sosyal mü- 


hendislik dediğimiz bir yöntem kullanır. Bu yöntem öyle bir işleyişe sahiptir ki, bir hacker'a hiç şüphe duymadan ağınıza veya kendinize ait, gizli kalması gere- i ken verileri anlatabilirsiniz. “Aniri latabilirsiniz” dediğimize dikkat 
Vaz edin, çünkü sosyal mühendislik aşamalarında hacker'la sıcak te- 


mas kurup, yüzyüze veya telefon 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aracılığıyla konuşmuş oluyorsunuz. Tabii bu noktada hacker'ların içe kapanık, evinden çıkmayan, arkadaş çevresi olmayan ya da tüm parasını bilgisayar malzemelerine harcayan tipler olmadığı da ortaya çıkıyor. 

Sosyal mühendislik yöntemi, geçmiş yıllarda çok sıklıkla kullanılan ve internet bu kadar yaygın olmadığı için de daha çok sıcak temas gerektiren bir uygulamaydı. Ancak şimdilerde veri hırsızlarının müşterileri de yöntemleri de oldukça değişti. Yani, pazarlamanın internetteki yüzlerinden biri olan spam postaların, bizim adreslerimizi ne şekilde buldukları da sosyal mühendislik dehalarının yeni bir kazanç yolu yarattıklarının en açık kanıtı. 

Peki, bu yöntem nasıl yapılıyor? Daha da önemlisi bu yöntemden korunmak için neler yapılmalı? İşte her yönüyle günümüzün sosyal mühendislik yöntemi ve korunma yolları. 


Avı seçmek zor iş 

Hacker bir saldırı öncesi kendisine çıkar sağlayacak bir av seçmekle işe başlar. Bu avlar, hacker için maddi değer taşıyan ya da paraya çevrilmesi mümkün olan verilerin sahipleri olarak düşünülebilir. Bu aşamada akla ilk bankalar gelse de hacker'lar daha çok kendilerine fazlaca ağır suçlar yüklemeyecek ve çal- 


dıkları verinin önemsenmeyeceği hedeflere saldırmayı tercih ederler. Bu hedeflerin başında kişisel bilgileri içeren ve üyelik yöntemiyle iş yapan siteler, forumlar sayılabilir. Bir forum hack edildiğinde o forum üyelerine ait detaylı bilgiler hacker'ın eline geçer. Bu bilgiler arasında adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, yaşınız, hobileriniz, ilgi alanlarınız, eğitim durumunuz ve çalışan bir e-posta adresiyle forum veya sitenin işleyişine göre kredi kartı bilgileri sayılabilir. 

Birçok internet kullanıcısının bu tarz üyelik formlarını doldururken gerçek dışı bilgiler kullandığını varsaysak bile, hacker'ın yine de para karşılığı satabileceği bir e-posta adresi elde etmesi gözlerden kaçmamalı. 

Hatta hack işlemleriyle uğraşmak istemeyen heyecanlı ve aceleci hacker'lar (ki biz bu kişilere lamer diyoruz) belli başlı konularda forum siteleri açarak (hack, paylaşım ve porno bu konuların başını çekiyor) kendi istekleri doğrultusunda üyelik formları doldurtabiliyorlar. Böylece hiç uğraşmadan birkaç ay içerisinde paraya çevrilebilecek kadar kişisel profil bilgisi elde etmiş olurlar. Bu aşamada internette her bulduğunuz siteye üye olmamakta fayda var. 

Hacker bazen farklı avlar da belirleyebilir. Mesela bir şirket olabilir bu. Özellikle sanayi alanında ilerlemiş ve belli başlı sanayi kollarının yaratıcılığını da üstlenmiş şirketler, sanayi casusluğu da denen teknolo-Jik veri hırsızlığının potansiyel hedefleri arasında yerlerini alırlar. Bunun örnekleri arasında Honda ve Toyota'nın yeni nesil robot prototipleri sayılabilir. Bu tarz bir projenin kamuya kapalı tasarım ve program kodları karaborsada çok yüksek fiyatlara alıcı bulabilir. Böylesi bir avın peşine düşen hacker, sosyal mühendisliğin günümüz teknolojileriyle harmanlanmış yepyeni bir yüzünü uygulayarak hedefinin zayıf veya açık noktalarını keşfetmeye çalışır. Bunun yanı sıra hedefin iç yapısının ve güvenlik sistemlerinin topoğrafyasını (haritasını) çıkartması gerekir. 


Avı tanımak çok mühim 

Avını gözüne kestiren hacker onu araştırmaya başlar. Bu aşamada gözler önünde ve başarıları dilden dile yayılan şirketlerin kendilerini korumaları oldukça zor. Çünkü iş dünyasının takip ettiği, önde gelen basın yayın kurumları bu başarıların ve şirketlerin öykülerini, hedeflerini, yönetim şekillerini ve benzeri detaylarını defalarca işler dururlar. Bunun yanı sıra internette bu şirketlerin CEO ve iç yapıları hakkında detaylı bilgilere de kolaylıkla ulaşılabilir. Hatta av konumunda olan şirketten daha altta yer alan servis sağlayıcı şirketler de müşteri portföylerini arttırmak için referans sayfalarına av konumundaki şirkete ait verileri koymaktan çekinmezler. Kaldı ki bu davranışta da herhangi bir yanlış taraf yoktur. Ancak avının hangi tür otomasyon yazılımları ya da hangi tür güvenlik 


güvenlik Ea hacking 


mel ilm 


e ir kir İİ 


ER Bre önlemlerini kullandığını araştıran hacker, bir güven- Popüler arama lik firmasının referanslar sayfasında aradığını bulur- motorumuz Google, sa hedefine bir adım daha yaklaşmış olur. Bu nokta- hacker'lar için 

da güvenlik yazılımının açıklarını araştıracak olan hac- özelleştirilmiş hir ker'ın yeni hedefi avının kullandığı sunucu çözümle- versiyonuyla 


ri olacak ve muhtemelen aynı yöntemi yineleyerek kı | Karşımızda. 


sa sürede bu sorunun da cevabını bulacaktır. 

Bu aşamada firmalar çalıştıkları diğer çözüm ortakları ve hizmet sağlayıcıları gizleyemezler elbette, hele ki av konumunda olan şirket halka açılmış bir şirketse her adımını (en azından yatırım ve ortaklık bazında) yatırımcılarına bildirmek durumunda. Ancak gizlilik konusunda elbette ki çaresiz değil. Belli başlı şirket kuralları ve ek güvenlik önlemleriyle bu sorunun üstesinden gelinebilir. 

Ancak bu noktada iş yine insan gücü ve güven arasında bir noktada tıkanıp kalabilir. Yani geçmiş olaylara bakıldığında hacker'ların hedefledikleri şirketlerde amaçlarına uygun konumlarda işler bulup, belirli süreler çalıştıkları biliniyor. Bunun en bilinen örneği kuşkusuz Kevin Mitnick'tir. Hedeflediği şirket ya da bilgisayarların bulunduğu eğitim kurumlarına kılık değiştirip veya çalışan olarak legal yoldan girebilmesi, onu sosyal mühendislik alanının en başarılıları arasına sokmaya yeter de artar bile. Böylesi bir avcr- 


nın şirkete sızmasını engellemek için, uzun deneme 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ği güvenlik hacking 


> Dünyanın en meşhur hacker'ı Kevin 
Mitnick, sosyal mühendisliği en iyi şekilde kullanan kişilerden. 


süreleri, detaylı araştırma 
(bu genel olarak işe yaramaz çünkü hacker yaşayan ve gerçek kişilerin kimliklerini çalma konusunda uzman sayılır), sabıka araştırması ya da sınavla işe alım süreci gibi caydırıcı ve uzayıp giden bürokrasiler işe yarayabilir. Tabii işin ucundaki meblağlar bu sıkıntılara değmeyecek kadar düşükse. 

Bazen de hacker av olarak gözüne kestirdiği şirketin içine sızmak yerine içeriden bağlantılar kurma yoluna gider. Bu aşamada hemen herkesle dikkat çekmeden bağlantı kurabilecek ya da halihazırda bağlantısı olan sekreter, bilgi işlem çalışanı ya da güvenlik uzmanı gibi çalışanları seçer. Çoğu zaman bu kişileri izleyip, zamanı geldiğinde tesadüfi tanışmalar ayarlayarak, kişilerin ağzından ihtiyaç duyduğu verileri fark ettirmeden alabilir. Bu aşamada çeşitli TV programı, röportaj ya da basılı yayınlar da hacker'ın aradığı cevapları içerebilir. Bu noktada beşeri ilişkilerin yoğunluğu ve hacker'ın bunları kullanma becerisi, sosyal mühendisliğin en önemli yapı taşı diyebiliriz. Bu tarz beşeri yeteneklere ve girişken bir yapıya sahip olmayan hacker'lar (ki sayıları çok azdır diye düşünüyoruz) araya mutlaka başka aracılar koyarlar. Bu aracılar genellikle çok güvendikleri bir arkadaş ya da amaçlarını hissettirmeden yönlendirebilecekleri saflıkta insanlardan oluşur. Tabii bu noktada devreye giren güven problemi de hacker için hata yapma oranı olarak devreye girer. Çünkü cezası çok büyük olan sanayi casusluğu gibi hedefler peşinde koşan kişiler gizliliği elden bırakmamaya özen gösterirler. Dolayısıyla 


kendilerinin yapamadığını çok güvendikleri (akraba 


(8) Editör diyor ki 


Sosyal mühendislik halen en çok kullanılan hack yöntemlerinin başında geliyor. Hatta birçok büyük hack suçunun bir kısmını bu yönetm oluşturuyor. Bu yazımızda bir miktar da olsa bu yöntemi anlatmaya çalıştık. Böylece yöntemin işleyişi hakkında bilgiye sahip olacak ve kendi güvenliğinizi sağlarken daha dikkatli olabileceksiniz. Ancak günümüzde bu yöntemin sınırları da oldukça genişliyor. 
Örneğin phishing adı altında yapılan 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dolandırıcıkların büyük kısmı bu şekilde yapılıyor. Bir düşünün, XY bankasından gelen bir e-posta, eğer o bankanın müşterisi, değilseniz sizi etkilemez. Ancak ya o bankanın müşterisiyseniz? O noktada postanın gerçek mi kandırmaca mı olduğunu nasıl anlarsınız? İşte postaya baktığınızda bunu hemen anlayamıyorsanız, o posta sosyal mühendisliğin en büyük sonuçlarından biridir diyebiliriz. 


veya sevgili gibi) bir kişinin dışındaki kişilere yaptırmazlar. Ne de olsa iki kişinin bildiği sır olmaktan çıkar ve bu durumun ardı arkası gelmez. Durum bu olunca beşeri ilişkilerde zayıf olan hacker'lar en önce açık kaynak alanlarını -arama motorları- tam anlamıyla kullanmaktan da kaçınmazlar. Hatta günümüzün en popüler arama motoru Google bile bu tarz aramalarda kullanılmak üzere özelleştirilmiş bir arayüz sunuyor. Merak edenler www.google.com /intl/xx- hacker/ adresini ziyaret edebilirler. 


Günümüzün açığı Facebook ve forumlar 


Bazen hedefler bir çalışan ya da yönetici üzerinden ulaşılabilecek türdendir. Bu noktada yakın geçmişe kadar hacker, o kişi ya da kişiler hakkında detaylı veriyi almak için onlarla direk ilişki kurmak durumunda kalırdı. Şimdiyse sosyal siteler bu işi oldukça kolaylaştırıyor. Mesela Facebook... 

Facebook bir kişi hakkında detaylı bilgi alınabilecek yegane kaynak gibi görünüyor. Ne de olsa çok hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor ve hemen herkes bu sitede bir profil oluşturmak için tereddüt duymuyor. 

Bu tarz bir açığı etkin bir şekilde savuşturmak için, hesabınızın arama motorlarında listelenmemesini ve listenizde yer almayan kişilerin de profilinizi çok kısıtlı olarak görmesini sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte sizi listesine eklemek isteyen ve hatırlamadığınız kimseleri de kabul etmeyerek kişisel bilgilerinizi güven altına alabilirsiniz. 

Facebook gibi kaynaklar aynı zamanda sizin şifre oluşturma konusunda çok fazla faydalandığınız temel bilgilerinizin açıkca yayınlandığı yerlerdir. Bir başka deyişle hangimiz doğum tarihimizi ya da ailemizden birilerini şifre olarak kullanmıyor ki? Benzer şekilde birçok bayan da kızlık soyadını (normalde kullanmadığı halde) Facebook gibi kaynaklarda kullanmaktan kaçınmıyor. Bu noktada size; bir hacker'a hesabınızı boşaltmaya çalışırken, banka tarafından sorulacak yegane sorulardan birisinin de annenizin kızlık soyadı olduğunu hatırlatmamıza gerek yok herhalde. 

Sosyal mühendislikle uğraşan hacker'ların hedefleriyle ilgili veri toparladıkları bir diğer kaynak da forum siteleri. Bu siteler üzerinden belli sorunlarına çözüm aramaya çalışan TT ve bilgi işlem çalışanları hem kendilerinin hem de çalıştıkları şirketlerin iç yapısı hakkında ipuçlarını farkında olmadan ortalığa saçmış olurlar. Bu tarz küçük veriler bizim gibi kullanıcılara pek bir şey ifade etmese de hedefine kilitlenmiş bir hacker için çok büyük anlamları olabilir. O nedenle bu tarz siteleri kullanırken öncelikle size çözüm olabilecek postların olup olmadığına bakın ve mümkün olduğunca az veri kullanarak soru sorun (bu noktada çok zorlanabileceğinizi tahmin edebili- 


yoruz). 
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Linux üstünde 


Linux üstünde birden fazla sanal bilgisayar > oluşturarak bir ağ kurabilir ya da merak ettiğiniz 


sistemleri deneyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. 


Daron DEDEOĞLU daron©PCnet.com.tr 


Bi ardus alt nda sanal windows 


kullanmak hayal delil. 


azılım dünyası bir türlü yerinde durmuyor. 
Donanım geliştiricilerin her geçen gün biraz daha hızlandırdığı işlemciler, kapasitesini artırdığı sabit disk ve bellekler sayesinde artık bir zamanların süper bilgisayarları haline gelen PC'lerimiz, bize sandığımızdan çok daha fazla kapı açıyor. Bu kapılardan biriside mühendislikten sanayiye kadar hemen her işkolunda görmeye başladığımız sanallaştırma teknolojileri. Bu teknolojiler sayesinde birçok ek maliyet ve masraftan kurtulmanın yolu açılıyor. Artık yeni yazılımların uyumluluk problemlerini test etmek için yeni donanımların temin edilmesi yerine, gerçeğiyle tamamıyla aynı olan sanal donanımlar kul lanılıyor. Bu sayede birçok donanımı satın almak yerine mevcut donanımlar iyileştirilerek daha verimli sanallaştırma uygulamaları gerçekleştiriliyor. 
Sanallaştırma eğitim alanında da birçok kişinin işine yarıyor. Örneğin ağ yapılandırması ve ağ yönetimi üzerine bir sertifika programına katıldığınızı var sayalım. Bu sertifika programında edindiğiniz bilgi ve becerilerin, siz yeni bir iş bulana kadar körelmesini engellemek için sürekli pratik yapmanız gerekebilir. Peki, onlarca bilgisayardan oluşan ağları nereden bulup pratik yapacaksınız? Cevap basit; sanallaştırma. Sanal olarak oluşturacağınız 5'li yada 10'lu bir ağ sayesinde kolayca öğrendiklerinizi pratiğini yapabilir, bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. 
Benzer şekilde bir web tasarımcı- 


sı olduğunuzu düşünelim. Hazırladığınız web sitelerinin CSS ve arka plan kodlarının farklı platformlarda nasıl göründüklerini merak edebilirsiniz. Bu noktada sisteminize Solaris, Mac OS ve Windows gibi diğer işletim sistemlerini de sanal olarak oluşturup, bu sistemlerdeki web 


tarayıcılarıyla çalışmalarınızı test edebilirsiniz. 


Sirketler için çok faydalı 

Sanallaştırma, yukarıda saydığımız örneklemelerle ev kullanıcısı bakımından ne kadar önemli oldu-Şunu gösteriyor. Ancak bu işin bir de kurumsal tarafı var. Yani şirketinizi belli lisans maliyetlerinden kurtarmak için bir Linux dağıtımına geçirmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Bu noktada halihazırda kullandığınız Windows makinenizde bir sanal sistem oluşturup üzerine geçmeyi düşündüğünüz Linux dağıtımını kurarak ihtiyaç duyduğunuz çözümlerin ne şekilde çalıştığını test edebilirsiniz. 

Bunun yanı sıra halihazırda Linux üzerinde çalışıyor olabilirsiniz. Bu noktada çeşitli çekirdek ve modül güncellemelerinin sisteminizin doğru çalışmasına etki yapıp yapmayacağını merak ediyor olabilirsiniz. Bu tip testler için de rahatlıkla sanallaştırma kul 


lanabilirsiniz. 


Ev kullanıcısı için ihtiyaç 

Günümüzde bilgisayarı sadece internet ve sohbet amaçlı kullanan bir ev kullanıcısı için bile sanallaştırma büyük önem taşıyor. Bunun en basit örneği bankacılık ve eğitim alanlarından geliyor. Bugün bir Kongueror ya da Safari kullanıcısı banka işlemlerinde sorun yaşayabiliyor ya da en basitinden Gmail gibi bir servisin hizmetlerinden tam olarak yararlanamayabiliyor. Bu tarz durumlarda hazırda bekletilen bir sanal makine çok iş görebilir. 

Benzer şekilde sadece okulda ya da üniversitede sa- 


dece Windows uyumlu bir yazılım kullanmak durumunda kalabilirsiniz. Bu gibi durumlarda sabit diskinizde yeni bir bölüm açmak ya da eski bilgisayarınıza (varsa tabii) bir Windows kurmak yerine sanal bil- 


gisayar ile işinizi görebilirsiniz. 


Linux ve sanallaştırma 

Bilindiği üzere Linux sunucu sektörü başta olmak üzere, kurumsal pazarda oldukça büyük bir paya sahip. Bunun yanı sıra eğitim ve araştırma alanlarında da açık kaynak olması, özgür olması ve dolayısıyla özelleştirilebilir olması açısından tercih ediliyor. Bu yelpaze içerisine süper bilgisayarlar da giriyor. Bunun bir sonucu olarak dünyada sanallaştırma alanında isim yapmış firmalar da yazılımlarını Linux sistemlere uyumlu hale getirmekte gecikmediler. Bu firmalardan birisi de VMware. Geçtiğimiz yıl işlemci devi Intel firmasıyla yaptığı küçük çaplı (!) ortaklık sonucunda sektördeki yerini iyiden iyiye sağlamlaştıran VMware, artık Linux üstünde de hemen tüm ürünleriyle boy gösteriyor. 

Bu yazılımın yanı sıra az sistem kaynağı tüketmesi, hızlı çalışması, çoklu sanal bilgisayarlarla çalışırken sorun yaratmaması ve Solaris'ten Mac OS'a kadar hemen her platforma destek sunması sayesinde ünlenen VirtualBox adlı yazılım da oldukça hızlı bir yükselişte diyebiliriz. VirtualBox, VMware'dan farklı olarak tamamen ücretsiz ve kısıtlamasız olarak çalışabiliyor. Bu nedenle Linux dünyasında oldukça tutulu- 


yor. 


Ne istediğinizi bilin 

Yazımızın bu kısmına kadar sanallaştırma konusunda bir fikir sahip olup, bu teknolojinin faydalarını az çok zihninizde canlandırdınız. Şimdi de bu teknolojiden faydalanmak istiyorsunuz. İşte tam bu noktada ne istediğinizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Yani Linux üstünde daha çok Windows mu yoksa Mac OS ve Solaris gibi diğer sistemlerden birini mi kullanacağını- 


za karar vermelisiniz. Eğer tercihiniz Windows'sa (ki 


Bİ VirtualBox, Linux dünyasındaki en başarılı sanallaştırma yazılımı. 


linux sanallaştırma 


“Ee bali 


öyledir) ve halihazırda başka Windows makineler de kullanıyorsanız (evinizde, okulunuzda veya iş yerinizde) size VMware kullanmanızı öneririz. Çünkü oluşturacağınız sanal disk imajınızı ve sanal makinenizi bu sayede VMware Player yüklü her hangi bir makinede rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta 1 — 
2 GB'lık bir sanal diske sahipseniz 4 GB'lık bir USB 
bellekle çok rahat cebinizde taşıyabilirsiniz. Eğer sadece Linux kullanıyorsanız veya sanal makinenizi başka yerlere taşımak gibi bir niyetiniz yoksa VMware Player ile sisteminizi Linux üstünde sorunsuzca 


kullanabilirsiniz. 


VMware'i kuralım 

Biz yazımızda ülkemizdeki en yaygın Linux dağıtımı olan Pardus'u kullanmayı uygun gördük. Siz de Pardus kullanıcısıysanız yazımızdaki adımları bir bir uygulayabilir ya da kendi kullandığınız sisteme göre uyarlayabilirsiniz. 

VMware üçüncü parti bir yazılım olduğundan ve tam olarak ücretsiz olmadığından dolayı Pardus paket deposunda PİSİ uzantılı kurulabilir sürümleri bulunmuyor. Yani sisteme manuel olarak kurmak durumundayız. Öncelikle şunu belirtelim, sanal bilgisayarlar oluşturmak için Pardus ile birlikte gelen 


> Kurdulunuz sanal 
Windows ile Adobe yazılımların bile kullanabilirsiniz. 


© VMware'i ücretsiz kullanmak 


VMware aslen ücretli bir sanallaştırma yazılımıdır. Bu yazılımı web sitesi üzerinden kayıt yapmak şartıyla 30 gün boyunca sorunsuzca kullanabilirsiniz. 
Ancak 30 gün sonra oluşturduğunuz sanal sistemleri VMware Workstation ile açamayacak, üzerlerinde herhangi bir değişiklik yapamayacaksınız. Bu noktada 
ya yazılımın sitesine girip tekrar bir 30 
günlük seri numarası alacaksınız ya da 


yine web sitesi üzerinde ücretsiz olarak dağıtılan ve herhangi bir kısıtlamaya sahip olmayan VMware Player adlı yazılımı indirip kullanacaksınız. Bu yazılım sayesinde Worksatation ile oluşturduğunuz sanal disk ve sistem imajlarını sorunsuzca açıp kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu şekilde VMware'i bir nebze de olsa ücretsiz olarak kullanmış oluyorsunuz. 
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linux sanallaştırma 


© Performans için VMware Tools 


Bildiğiniz gibi VMware'i hangi platform 


üzerinde kullanacak olursanız olun, konuk 


edeceğiniz sanal sistemde performans artışı sağlamak için platformunuza özel olarak VMware Tools adlı araç paketini kurmak durumundasınız. Linux altında Windows kullanacak okurlarımızın da Kongueror ile “/usr/lib/vmware/ isolmages” dizinine girerek burada bulunan Windows-iso adlı kalıbı 


Bunun için K3B adlı yazılımı kullanabilirsiniz. Ardından sanal bilgisayarınızı açıp, oluşturduğunuz CD'yi konuk sisteminize kurun. Bu kadar basit. 
Artık sanal bilgisayarınızı çok daha performanslı kullanabilirsiniz. Eğer Pardus'un 3D desteği açıksa ve kullanıyorsanız sanal sisteminize de kolaylıkla 3D desteği verip sistem kaynaklarınızın özelliklerine göre 


yazdırmanız gerekiyor. 


3D oyun keyfine varabilirsiniz. 


|») Sistem 
kaynaklarınıza güveniyorsanız bir masaüstünüzü sanal bilgisayarınıza atayabilirsiniz. 


kernel'e birkaç müdahalede bulunmamız gerekiyor. 
Bu noktada sistemimizde kernel-source yani kernel kaynak kodlarının da kurulu olması gerek. Eğer siz farklı bir Linux dağıtımı kullanıyorsanız bu adıma ihtiyacız olmayabilir. Şimdi konsolu açıp (Yakuake de 


olabilir) şu komutu verin; 


VirtualBox sadece Pardus'da deil hemen her Linux'ta sorunsuzca çal şabiliyor. 


latacağız. Bunun en hızlı ve kolay yolu yine konsol kullanmaktan geçiyor. Konsolu açıp, önce 


sudo pisi it kernel-source 


cd /home/vmware/vmware-distrib komutunu verip, sonrasında da -Mmware-install.pl 


bu kod dizisini yazıp Enter tuşuna bastığınızda Pardus sizden kurulum sırasında belirlediğiniz Root parolasını isteyecektir. Bu parolayı yazıp tekrar enter tuşuna basın. Artık Pisi çalışmaya başlayıp, kernel-source paketini kurmaya başlayacaktır. Bu aşama ta- 


mamlandığında yine konsol üzerinden 


cd /etc/init.d 


komutunu vererek etc dizini altındaki init.d klasörüne girin. Burada belli başlı bazı dizinleri manuel olarak oluşturmamız gerekiyor. Bunun için dizin oluşturma komutu olan “mkdir”i kullanacağız. Konsoldan aşağıdaki komut dizisini verip enter tuşuna ba- 


sın. 


mkdir -p rcO.d rci.d rc2.d rc3.d rc4.d rc5.d rc6.d 


Bu komut sonrasında /etc/init.d dizini altında yukarıdaki dizinlerin hepsi oluşmuş olacak. Yani artık 
VMware'in sitesinden Linux sürümünü indirebiliriz. Tar.gz uzantılı olarak indireceğimiz paketimizi 
“home” dizini altında oluşturacağınız bir dizin içine açın. Biz bu dizine VMWare adını verdik. Şimdi açılan dizinlerin içerisindeki “vmware-distrib” isimli kla- 


söre girerek kurulumu başkomutunu vererek kuruluma başlıyoruz. Bu aşamada izin sorunları yaşarsanız komutun başına tekrar sudo parametresini ekleyip, root yetkileriyle işlemi tekrarlayın. 

Kurulum sırasında açılan pencerelere ve sorulan sorulara “evet” yanıtını vererek yani enter tuşuna basarak devam edin. Son olarak lisans anlaşmasından “g” tuşu ile çıkarak kurulumu tamamlayın. 

Bu aşamadan sonra karşınıza çıkacak olan “vmware-config.pl” dosyasını çalıştırmak istiyor musunuz sorusuna hayır diyerek (yani n tuşuna basarak) enter tuşuna basıp ilerleyin. 

Kurulumu bu şekilde tamamladıktan sonra kurulum sırasında sonraya ertelediğimiz “vmware-config.pl” dosyasını açıp içerisinde ufak tefek değişiklikler yapmamız gerekecek. Bunun için yine kon- 


solda aşağıdaki komutu veriyoruz. 


kdesu kwrite /usr/bin/vmware-config.pl 


Bu komut sayesinde grafiksel arabirimde açılacak olan vmware-config.pl dosyasının içerisindeyken F3'e basıp arama satırına 0-9a yazarak if ile başlayan aşağıdaki satırları buluyoruz. Aradığımız satırlar şu şekilde olacak; 


if ($header page offset -- /(0-9a-fA-FI(8,)/) ( 

# We found a valid page offset 

if (defined($gSystem('page offset')) and 

not (Ic($header page offset) eg Ic($gSystem('page offset") if ($source eg 'user") £ 

print wrap('The kernel defined by this directory of 


header files does' 

.'not have the same address space size as your running ' .'kernel.. "Wnln", 0); 

J 

return ; 

J 

J 


Şimdi bu satırlara küçük bir değişiklik yapacağız. 
Bu satırların hepsinin başına (olanlar hariç) # (diyez) işaretini koyup kaydedeceğiz. Bu sayede kodun bu kısmındaki satırlar işlem sırasında Perl yorumlayıcısı tarafından atlanacak. Uygulamayı tamamladıgımızda bu satırlar aşağıdaki şekilde görünecek. 


# if ($header page offset -- /10-9a-fA-FI(8,) ( 

# Wefoundavalid page offset 

# if (defined($gSystem('page offset')) and 

#  not(lIc($header page offset) eg lc($gSystem('page offset')))) ( 

# 

# 


if ($source eg 'user') ( print wrap('The kernel defined by this directory of 

header files does ' 
# .'not have the same address space size as your running ' 
# .'kernel.."Xnln", 0); 
# ) 
# return; 
#) 
#) 


Bu işlem sonrasında konsola geri dönüp şunu ko- 


mutu yazıyoruz: 


cd /usr/bin 
.umware-config.pl --compile 


-comypile ekini sistemimize taze modüller oluşturmak için kullanıyoruz. Bu şekilde yukarıda oluşturduğumuz modülü kernel'imize eklemiş oluyoruz. Ancak bu noktada yüklediğimiz modül kernel'e otomatük olarak eklenmemiş olabilir. Bu aşamada derledigimiz modülü yüklemek için konsoldan aşağıdaki ko- 


mutu veriyoruz. 


modprobe vmmon 


Bu komutu modülümüzü bir defalığına yüklemiş olacak. Eğer siz her açılışta sürekli yüklensin istiyorsanız aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. 


echo vmmon » /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6 


Kurulum ve ayarlar tamamlandı diyebiliriz. Şimdi ilk kez VMware uygulamasını başlatmak için konsol- da “su kullanıcı adınız” komutunu yazarak tekrar 


normal kullanıcı oluyoruz (root değil!) ve 


$vmware 


komutunu veriyoruz. Bundan sonra VMware'i her 


ihtiyaç duyduğunuzda Pardus > Programlar > Sistem menüsü altından başlatabilirsiniz. 

VMware ile sanal PC kullanmak biraz zahmetli de olsa sonuç hemen her kesimden kullanıcıyı memnun edecek türden diyebiliriz. Fakat bu kadar uğraşmak istemiyorsanız yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi VirtualBox adlı sanallaştırma yazılımını da kullanabiliriniz. 


VirtualBox ile sanallaştırma 

VirtualBox en çok tercih edilen sanallaştırma yazılımlarından olduğundan Pardus yazılım depolarında PİSİ paketi olarak yerini almış durumda. Bu ne anlama geliyor derseniz hemen belirtelim ki, hiç uğraşmadan kolayca kurup sanal bilgisayarlarınıza kavuşabilirsiniz. Bunun için hemen Pardus > Tasma > Sistem Seçenekleri > Program Ekle /Kal- dır /Güncelle yolunu izleyip PİSİ'yi çalıştırın. Karşınıza gelecek olan pencereden VirtualBox yazıp aramanız yeterli. Bu aşamada pencerede listelenen yazılımlardan VirtualBox'un önündeki kutucuğu işaretleyip kurulumu gerçekleştirin. Sonra yapmanız gereken, programın menüsünden “yeni” seçeneğini tıklayarak yeni bir bilgisayar oluşturmak. Bu aşamada bir pencere açılıp, size hangi sistemi kurmak istediğinizi soracak. Seçenekler arasından kurmak istediğiniz platformu işaretlemeniz yeterli. Arük kuracağınız sistemin CD ya da DVD'sini optik okuyucunuza takabilir ya da direk ISO uzantılı ka- 


lıp dosyasından kurulumu tamamlayabilirsiniz. 


($ Editör diyor ki 


Sanallaştırmanın en performanslı 

zamanını yaşadığımız şu günlerde sistem kaynakları yeterli olan hemen her 

kullanıcının bu deneyimi yaşaması gerek diye düşünüyoruz. Bu sayede platformlar arasındaki sınırları kaldırabilir ya da belli başlı bazı yazılımlara muhtaç olduğunuz 


linux sanallaştırma 


Linux alt nda yeni nesil Windows'umuz 
Vista'y bile rahatl kla sanal PC'ye kurabilirsiniz. 


için platform değiştirememe sorununu kolayca aşabilirsiniz. Umarız yazılım ve donanım dünyasındaki hızlı yükseliş durmadan devam eder de yakın gelecekte çok daha performanslı olarak farklı platformları x86 mimarisi üzerinde kullanmaya başlarız. 
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Türkçe oyun keyfi bambaşka 


Sesimizi duyurmamızın zamanı geldi. 


ıllardan beri oyun piyasasını takip etmeye çalışan biri olarak, hiç şüphesiz 

en çok zoruma giden hususların başında, oyun yapımcı ve yayıncı firmaları tarafından ülkemizin çok da dikkate alınmaması yer alıyor. 
Yine de çok ağır konuşmamalıyım, son birkaç yıl içerisinde yaşanan gelişmeler hiç de yabana atılır cinsten değil. Yine işimiz gereği bu firmaların yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduğumuzdan, bize olan tavırlarındaki değişimi gözlemlememiz mümkün oluyor. Çok değil, bundan 5-6 yıl önce ülkemizde herhangi bir oyun pazarının varlığından neredeyse haberleri bile yoktu. Bu konuda bize haksızlık mı ediyorlardı, aslında öncelikle iğneyi kendimize batırmamız gerekli. Nitekim böyle bir kanının oluşmasında tek etken bizleriz, ülkemizin bir korsan cenneti olarak 


anılması kesinlikle bizlerin suçu. Şimdi aranızda 


OYUN ÜRETİCİLERİNİN BUNDAN 5-6 YIL ÖNCE ÜLKEMİZDE HERHANGİ BİR OYUN PAZARININ VARLIĞINDAN NEREDEYSE HABERLERİ BİLE YOKTU. 
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“ne yapalım başka alternatifimiz mi vardı” diye söylenmeye başlayanlar olabilir, nispeten hak vermemek de elde değil. Alım gücümüzün çok yüksek olmadığı şüphesiz, bunca ekonomik güçlüğün yanı sıra oyunların yüksek satış fiyatları başlı başına bir engel teşkil ediyordu. Diğer taraftan sadece spesifik ve bilindik oyunların, sınırlı sayılarda Türkiye'ye getiriliyor olması da bir diğer etkendi ve ister istemez bizleri korsan alımına itiyordu. Biliyorduk aldığımız bu oyunlar için hiçbir garanti söz konusu değildi. Artık şansımıza evimize götürdük çalıştı ne ala, çalışmadı bir şekilde değiştirmenin yollarını aramaktan başka çaremiz yoktu. Öte yandan eğer yurt dışında bir akrabamız veya tanıdığımız varsa nispeten şanslıydık. En azından biraz para biriktirerek diledi- 


gimiz oyunların orijinal sürümlerine kavuşabil- 


memiz mümkün olurdu. Böylesine koşullar altında firmalar herhangi bir getirisi olmayacağını düşündüklerinden, basitçe ülkemizi yok saydılar. Ancak son yıllardaki değişiklikler ve atılımlar ibreyi biraz daha bize doğru döndürmeyi başardı. Her şeyden önce, artık oyun firmaları Türkiye'de gerçekten ciddi bir oyuncu potansiyeli bulunduğunun farkındalar. Bir şekilde bu potansiyeli gelire dönüştürebilmek için de farklı yollara başvuruyorlar. Geçtiğimiz ağustos ayında Knight Online oyununun yayıncısı K2 Network, İstanbul'da büyük bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlik için İstanbul'un seçilmiş olmasının en önemli sebebiyse pek tabi ki Knight Online'nın Türkiye'de yaklaşık 3 milyon civarında bir kullanıcıya sahip olması. Bu rakam oyunun toplam kayıtlı kullanıcı sayısının yaklaşık yüzde 30'una denk geliyor. 

Öte yandan Türkiye'deki oyun dağıtım firmalarının son dönemlerdeki atılımlarını da takdir etmemiz gerekir. Nitekim artık dünya piyasasıyla aşağı yukarı aynı zamanda, hemen hemen tüm yeni oyunları marketlerde görebilmemiz mümkün. Üstelik dağıtım ağları da bir hayli genişletilmiş olduğundan yine sadece belli başlı satış noktalarından değil, pek çok farklı yoldan bu oyunları temin edebiliyoruz. 

Hepsinden öte, yine yapılan anlaşmalar uyarınca bu oyunlar Türkiye'de çok daha özel fiyatlarla karşımıza çıkartılmakta. Geçtiğimiz kasım ayının sonunda yaşadığımız son gelişmeyse gerçekten göz yaşartıcı cinsten. Pek tabi bu olayın arkasında oyunun yapımcılarının Türk olması da yer alıyor fakat, ilk kez olarak dünya çapında ses getiren bir oyun, tümüyle Türkçe desteğiyle marketlerdeki Tabii ki bahsediyoruz. Kim bilir belki bu diğer firmaların 


yerini aldı. Crysis'ten da dikkatini çeken bir husus olur, ama öncelikle bize düşeni yerine getirmemiz gerekli. Yani yaprlan jeste karşılık olarak, bu oyunun orijinali satın almalıyız. Belki diğer oyunların da yolunu açmaryı başarabiliriz. 


RTS öğeleriyle bezeli bir RPG oyunu olan stranger'da özgün büyü sistemi dikkat çekiyor. 


ireglow Games yayınladığı bir basın k bülteniyle RPG/RTS türündeki yeni oyunları Stranger'ın 3 Mart 2008'de piyasaya sürüleceğini duyurdu. Aynı basın bülteninde oyunun demosunun da yayınlan- 


maya başladığı ve oyuncuların 


adresinden download edebilecekleri ifadesi de yer aldı. Stranger RTS unsurlarıyla bezeli bir RPG oyunu olarak nitelendiriliyor Oyunda 3 farklı kahraman yer alıyor ve bu kahramanlardan her biri kendine has karakter özelliklerine ve dövüş 


tekniklerine sahip. Oyun süresince bu kahramanları karşımıza çıkan durumlar uyarınca koordineli bir şekilde kontrol etmemiz ve gerekli stratejik hamleleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Karşımızda 100'ün üstünde farklı yaratık bulunuyor ve her birinin zayıf veya üstün oldukları noktalar söz konusu. Oyunun büyü sistemi de tümüyle kendine özgü bir işleyişe sahip. Karmaşıklıktan özellikle uzak kalınmaya çalışılmış fakat aynı zamanda gerçekten çok geniş seçeneklere de sahip oluyoruz. 
Stranger'ın tekli oyun modunun 30 saatin üstüne bir oyun süresine sahip olduğu vurgulanmakta, ayrıca 8 kişiye ka- 


dar destek veren çoklu oyun modu da söz konusu. Oyun hakkında hada ayrıntılı bilgi için adresi- 


ni ziyaret edebilirsiniz. 


“Onlar” için henüz erken 


NVIDIA yeni yıla oldukça hızlı bir giriş yaptı bir biri ardına yeni anlaşmalara imza atmaya devam ediyor. 
Bu anlaşmalardan biri de geçtiğimiz ay Metropolis Software ve IMC firmalarıyla gerçekleştirildi. 
Anlaşmayla birlikte firmaların ortaklaşa olarak 
yaklaşık 10 ay önce yapımına başladığı ve 2009 
yılından önce piyasaya sürülmesi zor gözüken They adını taşıyan oyunları NVIDIA'nın “The way it's meant to be played” programına dahil edildi. 
Konuyla ilgili olarak yayınlanan basın bültenin de oyunun yapım ekibinin geçtiğimiz yılın ağustos ayından itibaren NVIDIA'yla irtibat halinde olduğu vurgulanmakta. Yapım sürecinde bu kadar kısa yol alınmış olmasına rağmen oyunun teknik ve oynanış özelliklerinin hayli dikkat çekici olması, bu saygın programa dahil edilmesindeki en büyük etken olarak gösterilmekte. Konuyla ilgili olarak NVIDIA İş Geliştirme Başkanı Phil Wright, araştırma ekiplerinin dünyanın dört köşesinde yeni oyunlar peşinde 


olduklarını vurgularken They oyununu bir süreden beri takibe aldıklarını dile getiriyor. Oyunun özelliklerinden gerçekten çok etkilendiklerini sözlerine ekleyen Wright, henüz çok erken olmasına rağmen oyunu programlarına dahil edebilmelerinden heyecan duyduklarını ifade ediyor. Oyunla ilgili ayrıntılı bilgiler elde ettikçe, sizlere aktarmaya devam edeceğiz. 


oyun haber 


HABERLER 


RTS ve FPS türlerinin karışımı 


www.igwarlord.com 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oyun 
Tabula Rasa 


RICHARD GARRIOTT'S 


TABULA MRASA 


a A a 


Evrenin gizemli güçleri açığa çıkıyor. 


Timur ERBİL timurePCnet.com.tr 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ilgisayar oyun sektörünün 30 küsür yıllık kı-B sa tarihinde, belli başlı bazı isimler gerçekten akıllarımızda yer edinmeyi başarmıştır. 
Hemen birbiri ardına oyun isimlerini sıralamaya başlamayın, burada aslında arka plandaki isimlerden yani oyunların yaratıcılarından bahsetmekteyiz. 
Öyle ki bir çoğu sadece oyunun değil koskoca bir türün şekillenmesini de sağlamış olan kişilerden. 
Ama ne var ki, belki de bu ülkemiz oyuncu profili için geçerli bir durum, salt ortaya çıkartılan ürüne odaklanmış olmamızdan kaynaklı dönüp de bu oyunları kim yaratmış çok da dikkat etmiyoruz. İlla ki bir Ouake oyununda John Carmack'ın parmağı olduğunu birçoğumuz biliyor veya Thief dediğimizde aklımıza Warren Spector ismi de gelmekte. Bununla birlikte pek çok diğer büyük başlığın maalesef yaratıcı ve yapımcılarından bihaber olduğumuz da yadsınamaz. Oyun yapım ve yayın firmalarının da 


bu gerçeği bildikleri şüphesiz. Öyle ki kimi firmalar 


özellikle oyunun yaratıcısını vurgulayabilmek için ve bu isim sayesinde satış rakamlarını yükseltmeyi hedeflediklerinden, oyunun adına bu kişinin ismini de ekleme yolunu seçiyorlar. Pek tabi ki bu yönteme örneğin lisans sorunları veya yapımcının firma değiştirmesi gibi bazı diğer faktörlerden ötürü gidilmesi de olası. Ama sebep ne olursa olsun amaç yapımcı isminin ön plana çekilmeye çalışılması. Sid Meier uzunca bir süredir bu yolu izlemekte, oyun yapımcısı olmamasına rağmen Rainbow Six, Siplinter Cell veya Ghost Recon oyunlarında da hep Tom Claney'nin ismini görmekteyiz. Geçtiğimiz yılın sonuna doğru piyasaya sürülen Tabula Rasa oyununda da benzer yol izlenmiş. Oyunun isminde yaratıcısı- nın yani Richard Garriott'un adı yer almakta. 


Oyun dehası 

Hiç şüphesiz sadece Richard Garriott'un ismi bile pek çok oyuncunun, özellikle de RPG ve MMORPG tutkunlarının dikkatini çekmeye yetecek bir unsur. 
Öte yandan kim bu Richard Garriott diyenler oldugunu da göz ardı etmiyoruz. Peki şöyle bir diğer isim versek, Lord British; bu isim sizde herhangi bir çağrışım yaptı mı? Biraz daha açık olalım isterseniz, UL tima serisi, Ultima Online dediğimizde herhalde kafanızdaki soru işaretleri kalkacaktır. Bunlar da yetmezse Lineage ll, City of Heroes ve City of Villains oyunlarını birbiri ardına sayabiliriz. Hiç şüpheniz ol- 


masın burada gerçek bir dehadan, efsanevi bir oyun 


yapımcısından bahsetmekteyiz. 

Ultima serisine nokta koyduktan sonra, ki burada yine bazı lisans anlaşmazlıklarının payı büyük, Garriott'un klasik fantezi öğelerinden farklı bir arayış içerisine girdiğini görmekteyiz. 2000 yılından beri yine kendi kurduğu Destination Games firmasıyla, NCSoft ortaklığında tümüyle MMORPG odaklı çalışmakta. Garriott'un özgün fikir ve çalışmalarıyla aslında oldukça da riskli bir yol izleyerek, türün gelişimi yönünde önemli bir rol üstlendiği de şüphesiz. Ünlü yapımcı, son oyunu Tabula Rasa'da da 


farklı fikirlerini gözler önüne sürüyor. 


Tabula Rasa, yakın bir gelecekte geçen ve en basit anlatımla Bane adındaki uzaylı ırkın istilasından kurtulmaya çalıştığımız bir oyun. Dünyamız Bane akınlarına çok da fazla direnemez, zaten teknolojik olarak bizden çok ileri düzeyde olmaları elimizi kolumuzu bağlamaktadır. Derken yeni bir uzaylı teknolojisi keşfedilir ve bu sayede başka evrenler arası seyahat imkanı ortaya çıkar. Dünya liderleri bir araya gelerek, bu geçitler aracılığıyla yeterli sayıda insanı diğer evrenlere göndermeye ve savaşa uzayda devam etmeye karar verirler. Aslında esas amaçları kendilerine müttefik olacak ırklarla temasa geçebilmektir. Foreas ve Arieki evrenlerine ulaşılır, ki oyunun mevcut haliyle bu iki dünyayı keşfe çıkabilmemiz mümkün. 

Foreas halkı, insanlara Bane istilasına karşı yardım etmeye istekli olmalarına rağmen, bunun karşılığında kendi gezegenlerinin yok edilmesinden endişe duymaktadırlar. Bir hapishane kolonisi olan Arieki gezegenindeyse işler biraz daha vahimdir. Nitekim kanun kaçakları ve Brann ırkından sürgün edilen kişilerin ittifak için ikna edilmesi gerekmektedir. Her iki evren de kendine has çevresel dokuya, yaratık çeşitliliğine, hikaye akışı ve görev mekaniz- 


malarına sahip. 
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U tmosfe 
Hiç şüphesiz bilim kurgu öğelerini MMORPG türü için bir yenilik olarak gösteremeyiz. Öte yandan uzaylı yaratıkların, elfler veya orclar kadar popüler olmadıkları da bir gerçek. Biraz önce Garriott'un seçmiş olduğu ve riskli olarak nitelendirdiğimiz yol da işte buradan başlıyor. Nitekim MMORPG oyuncularının çoğunlukla fantezi unsurlarına yöneldikleri, yani klasik fantezi kültüründen gelme yaratıklara karşı, yine klasik kılıç, gürz, ok veya büyüleriyle mücadele vermekten hoşlandıkları şüphesiz. Böylesine kemikleşmiş bir kitleyi farklı yönlere çekmeye çalışmak da gerçekten zor. İşte bu noktada, yapımcı dehası önemli bir yer teşkil etmekte. Tabula Rasa'nın biraz önce çok basit olarak değindiğimiz hikayesi, ne kadar klişe görünse de, bu hikayenin geçtiği oyun atmosferi ve konunun derinliği gerçekten etkileyici. Oyunda geçirdiğiniz ilk birkaç saat içersinde bu atmosferi pek tabi ki hissedebiliyorsunuz, ancak günler geçtikçe ve derinlere indikçe çok daha değer kazandığı şüphesiz. 


zelil 
Tabula Rasa'nın en çarpıcı özelliklerinden biri hiç şüphesiz karakter yaratım ve gelişim mekanizmaları. Hemen hemen diğer tüm RPG oyunlarında olduğu gibi, Tabula Rasa'ya da kendimize bir karakter 


oluşturarak başlıyoruz. Karakter yaratım ekranındaysa sadece karakterimizin fiziksel özelliklerini belirleyebildiğimiz araçlar yer almakta. Bununla birlikte, karakter sınıfı veya istatistik puan dağıtımı gibi klasik mekanizmaların söz konusu olmadığını görüyoruz. Pek tabi ki oyunda bir karakter sınıf mekanizması yer almakta ve yönelebildiğimiz uzmanlık alanları bulunuyor. Ancak karakter gelişimi tümüyle oyun içerisindeki tutumumuza göre şekillenen bir olgu. 

Bir diğer anlatımla, oyuna yeni başlayan tüm karakterler Recruit yani acemi asker sınıfına dahil oluyorlar. İlk beş level süresince kısıtlama olmaksızın mümkün olan tüm silah seçeneklerini kullanabilmemiz, çeşitli destek ekipmanlarına başvurabilmemiz olası. Beşinci leveldan sonra ilk branşlaşmamızı yapmamız isteniyor. Sadece iki seçenek söz konusu, Soldier ve Specialist sınıflarından birini tercih etmeliyiz. Bu noktada zaten oyunun geri kalan bölümündeki eğiliminiz de ortaya çıkmış oluyor. Ancak Tabula Rasa'da gerçekten can alıcı bir özellik yer almakta. Oyunda her branşlaşmadan önce karakteri- 


Tier3 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nizi klonlayabilmeniz mümkün. Yani ilerde seçtiğiniz bir sınıfın size uygun olmadığını gördüğünüzde, geri dönerek kendinize yeni bir sınıf seçebilmeniz olası. Böylece bazı bölümleri tekrar tekrar oynama gerekliliği ortadan kaldırılmış. Oyunda 5, 15 ve 30ncu levellarda gerçekleşen 3 sınıf seçme aşaması 


söz konusu. 


Oyunda belli bir karakter sınıfına yönelebilmek için öncelikle biraz önce belirttiğimiz gibi level atlamanız gerekiyor. Ancak bu karakter sınıfında uzmanlaşabilmek için yapmanız gereken daha çok iş var. Oyun dünyasında “logo” adı verilen ve kaba bir anlatımla evrenin güçlerinin sırlarını açığa vuran çeşitli objeler yer almakta. Seçmiş olduğunuz karakter sınıfının yetenek ağacında bazı spesifik yeteneklere sahip olabilmek için de bu logoları toplamanız gerekiyor. Yani karakterinizin level atlaması sadece dilediğiniz karakter sınıfına geçebilmeniz için bir etken. 
Öte yandan o karakter sınıfının tüm silah veya özel yeteneklerine sahip olmak istiyorsanız, logo avına çıkmanız gerekmekte. 

Logolar çoğunlukla görevlerle ilişkilendirilmiş, yani görev ödülleri olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu durum ihtiyaç duymadığımız logoları ödül olarak sunan görevleri biraz geri plana itmemize neden olmakta. Öte yandan görevi tamamladığımızda sadece logo değil, çeşitli ekipmanlar ve ayrıca deneyim puanları da kazanıyoruz. Bu sayede görevlerin cazibesi 


artırılmaya çalışılmış. 


Dövüş mekanizması 

Tabula Rasa'nın dikkat çeken bir diğer özelliğiyse dövüş mekanizması. NCSoft firması ve Richard Garriott zaten bir süreden beri geliştirdikleri oyunlarda, farklı dövüş sistemleri üzerinde çalışıyorlardı. Ancak bu denemelerinde klasik MMO unsurlarını çok da 


revize edebilmeleri mümkün olmamıştı. Tabula Ra- 


Grenadier: 
Medic: 
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Exobiologist: 
Engineer: 
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sa'yla birlikteyse nihayet ortaya gerçekten takdire değer bir sonuç çıkartıldığını belirtmemiz gerekir. 
Oyunda gerçekten bambaşka bir hava söz konusu. 

Tabula Rasa'da dövüşleriniz esnasında yine arka planda geleneksel istatistik-zar sistemi işlemeye devam ediyor. Ancak bu kez sistem değerlendirmeye çok daha farklı unsurları da dahil etmekte. Atılan her bir zarın değerine o anda karakterinizin pozisyonu, hareketi, hedefe mesafesi, kullandığı silah çeşidi veya aldığı siper gibi faktörler de etki ediyor. Bu yüzden oyun içerisinde, çok daha dinamik bir oynayış sergilemeniz adeta bir zorunluluk. Hatta çoğu zaman kendinizi adeta üçüncü şahıs kamerasından oynanan bir aksiyon veya bir FPS oyunu oynuyormuş gibi hissediyorsunuz. Savaş alanlarında sürekli olarak yer değiştirip, çevresel birimleri kendi yararınıza kullanmaya çalışmak, birbiri ardına silah değiştrip düşmanlara maksimum zararı vermeye çaba sarfetmek gerçekten heyecan ve eğlence düzeyini oldukça artıran etkenler. 

Tabula Rasa'da savaş alanları da tümüyle dinamik bir yapıda karşımıza çıkıyor. Neredeyse oyunda sabit olan herhangi bir unsur söz konusu değil, dengeler oyun süresince sürekli olarak değişmekte. 
Düşman birimleri öylece anlamsızca etrafta dolanmıyorlar veya sizin gelip de kendilerini öldürmeniz gibi bir tutum içerisinde değiller. Bane askerleri, genellikle ya bir keşif faaliyetinde veya NPC yani oyuncu olmayan karakterlerle savaş halinde oluyorlar. Hatta gezegende yaşayan vahşi hayvanlar bile, ya birbirlerini avlıyor veya oyuncu üslerine saldırılar düzenliyorlar. 

Bu aşamada yine oyunun can alıcı özelliklerinden 


biri bahsetmemiz gerekiyor. Oyunda üs bölgeleri 


ele geçirilebilir nitelikte, yani Bane askerleri saldırı düzenleyerek üslerinizi işgal edebiliyorlar. Benzer bir durumda, sizin tekrar bu üsleri geri alabilmeniz de mümkün. Herhangi bir üs düşman tarafından ele geçirildiğinde, artık o üsteki imkanlardan faydalanabilmeniz mümkün olmuyor. Görevleri teslim edemiyor veya alışveriş işlerinizi gerçekleştiremiyorsunuz. Bunun tek çözümüyse diğer oyuncu karakterlerle birlikte çalışarak üssün yönetimini geri ka- 


zanmanız. 


Sonuç olarak Richard Garriot'un Tabula Rasa'da MMO türü için gerçekten büyük yenilik ve gelişmelere imza atmayı başardığını söyleyebiliriz. MMO oyuncularının biraz tutucu oldukları şüphesiz ve alışkanlıklarını çok da çabuk terk edemedikleri. Belki de bu yüzden oyun sunucuları henüz yeterince kalabalık değil, öte yandan günden güne oyunun değerinin daha çok anlaşıldığı da aşikar. Tabula Rasa, farklı bir MMO deneyimi arayan oyun severlerin 


mutlaka değerlendirmesi gereken bir oyun. 


Tür : MMORPG 
Yapımcı : Destination Games 

Yayıncı : NCSoft 

Artılar : Dövüş mekanizması, dinamik savaş alanları, etkileyici oyun atmosferi, karakter gelişim sistemi Eksiler : PvP unsurları biraz zayıf kalıyor 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v eçtiğimiz yılın son ayları RPG türü açısın- O farklı oynanış özellikleri üzerine şekillendirilen RPG 


dan bir hayli verimli geçti diyebiliriz. Aşa- (o oyunlarıyla şanslarını deneme yoluna gidiyorlar. İşte y“ ğı yukarı aynı dönemde birbiri ardına pi- O bu kategoride değerlendirebileceğimiz oyunlardan iy - yasaya sürülen Two Worlds, Neverwinter Nights 2:.. biri de Avencast: Rise of the Mage adını taşımakta. 


© Mask of the Betrayer, The Witcher ve Hellgate Lon- o Aslında oyun geçtiğimiz yılın sonuna doğru piyasaya don pehi oya RPG tutkunlarının yüzlerini fazla- o sürüldü, ancak biraz önce saydığımız diğer güçlü ra-SI süldürm eye yetti. Öte yandan son dönemlerde kipler karşısında biraz gölgede kaldı. Ortamın biraz laha çok online arenayı tercih etmeye durulduğu şu günlerdeyse geri dönüp bu oyunu deli RPG oyunlarını bir haylisıkınıya Oo ğerlendirmenin doğru olacağını düşündük, nitekim pımcı firmalar, hiçbir taviz verme- Oo yapımcı Clockstone firması Avencast'te gerçekten larına birebir sadık kalarak O hoşgirişimlerde bulunmuş. 


ıklarından çok daha rahat Farklı türleyiy,ka sıml T geti cezbedebil- * o Aslında Ave : Rise of 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namiklerine bakıldığında aksiyon ve macera türleri- 


nin izlerini görebiliyoruz. Böylesine hibrit oyun türlerine pek tabi ki bir itirazımız yok, fakat şunu da biliyoruz ki benzer pek çok denemede türler arası bağlantıların yeterince sağlanamamış ve gereken özenin gösterilmemiş olmasından kaynaklı anlamsız sonuçlar ortaya çıkmıştı. Avencast'te de kimi yanlışlıklar söz konusu, örneğin karşımızda yeterince derin bir RPG işleyişi yer almıyor veya bulmaca düzenekleri kimi zaman tekdüze kalabiliyor. Fakat yine de bunlar için çok ölümcül hatalar diyemeyiz veya ilginç bir şekilde eğlenceli oynanışın ardında fazla göze batmıyorlar. 

Klasik RPG düzeneğinden farklı bir şekilde Avencast'te aralarından seçim yapabildiğimiz çeşitli ırk, karakter, cinsiyet veya sınıf seçenekleri yer almıyor. 
Bunun yerine sadece tek bir karakter üzerine yogunlaşılmış. Oyunda akedemiye yeni başlayan genç bir büyücü adayını canlandırma imkanına sahip oluyoruz. Nehirde bir sepet içerisinde bizi bulduktan sonra, evlat edinen ailemiz henüz çok küçük yaşlarda büyüye olan yatkınlığımızı keşfetmiş ve bu 


potansiyeli değerlendirmek için bizi akademiye 


göndermişlerdir. Biraz Harry Potter'ı anımsatan bir 


hikaye olduğu şüphesiz, ancak en azından çok daha 


heyecanlı ve kazançlı görevler bizleri beklemekte. 


Oyun dünyasına adım attığımız anda bizi bir eğitm bölümü karşılıyor. Temel oynanış mekanikleri, dövüş ve büyü sistemi, özel branşlar gibi konuların bizlere aktarıldığı bu bölüm boyunca genellikle okulda dolaşarak eğitmenlerimizi dinliyor ve verdikleri bazı ufak verdiği görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu küçük görevler aslında oyunun genelinde bizleri ne tür yaratıkların beklediğini gözler önüne seriyor. Çeşitli böcekler, hayvanlar, zombiler ve pek tabii ki insan düşmanlara karşı mücadele vermemiz gerekmekte. Oyunda en kaba anlatımla iki farklı görev düzeneği yer almakta. Bunlardan ilki hikaye akışına herhangi bir etkisi olmayan ve yerine getirdiginizde sadece ekipman, deneyim veya para kazanabildiğiniz görevler. Bu tür görevler çok çeşitli formlarda karşımıza çıkabiliyor ve çoğunlukla angarya olarak üzerimize yüklenmekte.İlk bölümlerde aşırı ısınmış kazanların patlamasını engelleme görevini bu kategoriye örnek gösterebiliriz. İkinci çeşit görevler direk olarak hikaye akışıyla ilintili ve yerine getirildiğinde bir diğer göreve bağlantı kurulabiliyor. 
Oyunun hikayesi lineer bir düzlem takip ediyor ve 


geçişler bu görev mekanizmasıyla sağlanıyor. 
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x , Blood Magic 
Oyunda Blood Magic ve Soul Magic isimlerini taşıyan iki farklı büyü disiplini yer almakta ve her iki disiplinden de farklı 


büyüleri öğrenebilmeniz mümkün. Blood Magic daha çok yakın mesafe büyülerinin bir arada toplandığı bir disiplin. Her ne kadar rakiplerimizi uzak mesafelerden saf 


dışı bırakmaya çalışıyor olsak da bu konuda yüzde yüz başarılı olamayacağımız aşikar. Eğer rakiplerimiz 


bize tehlikeli mesafede yaklaşacak olursa, 


kendimizden uzaklaştırabilmek veya anlık ve sersemletici hasarlar verebilmek için Blood büyülerine başvurabiliyoruz. 


Karakteriniz hayatını kaybettiğinde, bu oyunun sona ermesine neden oluyor. Sık sık kayıt yapmayı unutmayın. 


Deneyim kazandıkça 

Oyunda çeşitli yaratıklarla dövüştükçe ve görevleri yerine getirdikçe deneyim puanları kazanabiliyoruz. Kazandığımız bu deneyim puanları yeterli seviyeye geldiğindeyse karakterimiz level atlayabiliyor. 
Her level atladığındaysa karakterimize dağıtabilecegimiz 10 istatistik puanı verilmekte. Bu puanları dilersek 4 ana karakter niteliğine yani Health (sağlık), Mana (büyü enerjisi) , Soul Magic (ruh büyüsü) ve Blood Magic (kan büyüsü) dağıtabiliyoruz. Bunun yanı sıra yeni büyüler öğrenmek için bu puanları kullanabilmemiz olası. Her büyü sadece 6 puan değerinde olduğundan, emin olun oyunun ilerleyen 


bölümlerinde elinizin altında onlarcası olacaktır. 


Aksiyon yönü 

Buraya kadar anlattıklarımız oyunun RPG unsurları arasında yer alıyordu. Oynanışa geçtiğimiz zamansa aksiyon öğelerinin ön plana çıktığını görmekteyiz. Öncelikle kontrol mekanizmasına değinecek olursak; oyunda karakterimizi klasik WASD ve fare kombinasyonuyla kontrol ediyoruz. Farklı kamera açısı seçenekleri söz konusu, ki karakterimizin arkasında yer alan “Follow” kamerasını seçtiğimizde üçüncü şahıs aksiyon görünümü elde etmemiz mümkün. Zaten bu özellikle son dönem MMO oyunlarında tercih edilen bir sistem. Fare tuşlarına hedef seçme, saldırı veya yuvarlanma gibi eylemler atanmış. Oyunda bir büyücüyü canlandırdığımız için, çoğunlukla uzak mesafeden saldırılar düzenlememiz gerekiyor. Bunun için de tabi ki sahip oldu- 


gumuz büyüleri kullanıyoruz. Avencast”'te büyüler 


Rise of the Mage 


Yapımcı : Clockstone 


Yayıncı : Lighthouse Interactive 

Artılar  : Üç farklı türün karşımı, geniş büyü seçenekleri, güzel düşünülmüş bulmacalar 

Eksiler : Karakter gelişim mekanizması biraz zayıf 


Tür : Aksiyon-macera RPG 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için bir kısa yol tuşları yer almıyor. Bunun yerine çe- 


şitli komboları yerine getirmemiz gerekli. Örneğin rakibimizin üzerine katil sinekler gönderebilmek için, “aşağı-yukarı-aşağı” tuşlarına basıp ardından farenin sol tuşuna tıklamamız gerekiyor. Bu sistem bizi savaşlara daha etkileşimli dahil ediyor, öte yandan büyüler çoğaldıkça işlerin biraz karmaşıklaştığı şüphesiz. 


Maceraya hazır olun 

Avencast'in macera unsurlarıyla çeşitli bulmacalar şeklinde karşımıza çıkartılmakta. Daha önceleri de RPG ve aksiyon türleri aynı çatı altında toplanmıştı, ancak ilk kez bu çeşniye bir de macera unsuru eklenmekte. Ancak burada biraz göreceli bir durum söz konusu, nitekim macera öğelerinin oyunun akışını yavaşlattığı görüşünü savunanlar olabilir. Bir diger kesimse oraya buraya koşup, zıplayıp, büyüler yapmanın yanında, çeşitli problemleri ve bulmacaları çözümlemeye çalışmayı son derece eğlenceli bulabilir. Bu yüzden macera unsurunun oyun genelinde bir avantaj mı yok dezavantaj mı olarak ele alınabileceği bir muamma. Öte yandan sadece bulmacaların kendileri eleştirilebilir. Bu konuda da Clockstone'u gerçekten tebrik etmemiz gerekiyor, nitekim oyunda yer alan bulmacalar ne bayacak kadar zor, ne de iki dakikada çözümlenebilecek kadar basit. Oldukça akılcı çözümler söz konusu ve dengeler çok iyi otur- 


tulabilmiş. 


Sonuç 

Avencast'in grafikleriyse sanki biraz arada kalıyor gibi. Bir aksiyon veya macera oyunuyla kıyasladığımızda grafik detayların vasat kaldığı ortada. Bununla birlikte RPG oyunlarıyla aynı kefeye konulduğun- da, nispeten başarılı olduğu söylenebilir. Sonuçta grafikler kesinlikle rahatsız etmeyen bir düzeyde, büyü efektleri son derece başarılı ve karşımızda hayli renkli bir oyun dünyası yer almakta. Avencast: Rise of the Mage farklı bir tarz arayan oyun severlerin mutlaka göz atması gereken bir oyun. 


Timur ERBİL | timurePCnet.com.t 


teren birbirinden müstesna oyunlarla FPS türü damgasını vurdu diyebiliriz. MMO'lar açısından tahminlerden biraz daha sönük geçen bir yıl olmuş, öte yandan RIS türü için gerçekten büyük hayal kırıklığı yaşanmıştı. Son bahar aylarında piyasaya sürülen Empire Farth Ill'e biraz fazlaca bel bağlamıştık ki, maalesef o da bizleri pek fazla tatmin etmeyen bir oyun olarak arşivlerdeki yerini aldı. Hayal kırıklıklarının birbirini takip edeceği kaygısı bizleri sarmıştı ki yılın son ayında piyasaya sürülen bir oyun, yüzümüzü biraz olsun güldürmeye yetti. As- 


i i ş 1 
i ij * ! 


da Universe at War: Earth Assan “harika” gibisinden bir yakıştırma yapmamız da yanlış olacaktır, ancak belki de bu kadarını bile beklemediğimizden, belki de klasik RTIS unsurlarına olan açlığımız oyuna bu denli yüksek puan vermemizdeki etken. 
Tabi anti parantez, piyasanın en kısır olduğu bir dönemde oyunun elimize geçtiğini de göz ardı etmemeliyiz. Aslında biraz önce oyundan beklentilerimizin fazla olmadığından bahsettik, bu konuyu yanlış anlaşılmalar ortaya çıkmadan biraz açmak istiyoruz. 
Pek tabi ki biraz sonra da değineceğimiz gibi oyunun yapımcısı olan Petrogiyph Games firmasını gayet iyi tanıyoruz ve neler yapabilecekleri hakkında bilgimiz söz konusu. Burada vurgulamak istediğimiz, örneğin bir Empire Earth Ill örneğinde olduğu 
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4 


EARTH ASSAULTI 


va | 
eçtiğimiz yıla, özellikle /, irkaç ay içeri Li 1 
sinde birbiri ardına marketlerde boy gös- 


Tu 


oyun 


Universe at War 


Birbirlerinden 
tümüyle farklı 3 
uzaylı ırkın iktidar mücadelesi gerçekten nefes kesiyor. 


gibi, üzerinde önceki oyunların yükünü taşımadığından dolaylı olarak beklentiler daha alt seviyeler- de kalıyor. Her şeyden önce elbette ki oyunun tutulup, yer etmesi istenmekte; öte yandan kendisini ispat etmesi gibi bir kaygı söz konusu değil. 
Petroglyph Games kağıt üzerinde şunun şurasın- da 5 yıllık bir geçmişe sahip, ancak bunun bir de öncesi söz konusu. Petrogiyph Games Command&Conguer veya Dune II gibi oyunlardan hatırlayacağınız Westwood Studios'un kapatılmasının ardından, firmadan ayrılan bazı elemanların kurduğu bir firma. Kuruluşundan yaklaşık üç yıl sonra ilk oyunları Star Wars: Empire at War marketlerdeki yerini aldı. Aynı yıl içerisinde Forces of Corruption adını taşıyan bir genişleme paketi çıkardıktan sonra, Sega'yla anlaşan firma Universe At War'ın yapımına başlamıştı. Bir buçuk yıl gibi kısa bir süre içeri- 


sinde de oyun tamamlanarak piyasaya sürüldü. 


Hikaye düzeni 

Universe at War: Earth Assault'un ilk bakışta hikayesi sizler son derece klişe görünebilir. Nihayetinde dünyamızın uzaylılar tarafından istilası söz konusu ki bu daha önce defalarca ele alınmış bir konu. Ancak farklılık, insanlığın bu istila süresince herhangi bir rol üstlenmemesinde. Evet dünya için biraz savaş hüküm sürmekte, fakat bu 3 farklı uzaylı ırkın savaşı. Olaylar evrende kendileri dışında yaşayan tüm canlıları birer yakıt kaynağı olarak gören Hierarchy 


© Novus ırkı 


Novus orduları, yıllardır gerilla taktikleriyle savaştıklarından, hızlı 


düşmanları tarafından kolaylıkla imha edilebildiğinden vur kaç taktiği bir 


hareket yeteneğine sahip, bununla birlikte ( gereklilik. Bunun için de doğru 


daha kırılgan yapıda askeri birim seçeneklerinden oluşuyor. Bunlar oyunun nispeten düşük maliyetle üretilebilen birimlerini oluşturmakta. Askeri birimleri, 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zamanlama ve stratejilerin uygulanması şart. Novuslar kaynak olarak harita üzerinde yer alan organik olmayan tüm nesneleri kullanabiliyorlar. 


ırkının dünyamızı keşfetmesiyle başlıyor. Oldukça kolay lokma olarak gördükleri gezegenimize vakit geçirmeden akınlar düzenlemeye başlıyorlar. Bir süreden beri Hierarchy'e karşı gerilla savaşında olan yaşayan makinelerin uygarlığı Novus'lar bu fırsatı değerlendirmek için sahneye çıkıyorlar. Dünyamız üzerinde bu iki ırk arasında yaşanan şiddetli çatışmalar, yıllar öncesinde dünyamıza gelip yerleşerek bilinen tarihimizin şekillenmesinde önemli roller üstlenmiş Masari'leri harekete geçiriyor. Her iki taraftan da korkusu olmayan Masari'ler artık evim dedikleri dünyayı işgalcilerin elinden kurtarabilmek için savaşa dahil oluyorlar. 


Oynanış özellikleri 

Universe at War'ın temel oynanış özellikleri klasik RTS oyunlarıyla örtüşür nitelikte. Haritalar üzerinde bizlere yerine getirmemiz gereken belirli görevler veriliyor ki esas görevimiz çoğunlukla haritayı düşman birliklerinden temizlemek oluyor. Kaynak toplama veya üretimi işlerine eğilerek, üslerimiz geliştirmemiz, askeri birimler üreterek ordularımızı şekillendirmemiz ve bu ordulara savaş alanlarında komuta etmemiz gerekmekte. Herhangi bir RTS oyunu oynamış olanların, bu temel mekaniklere alışması sadece birkaç dakikasını alacaktır. Zaten oyunun ilk eğitim bölümünde de bu temeller bizlere aktarılmakta. 

Oyunun tekli oyun campaign'i 3 farklı bölüme ayrılmış. İlk bölümde Novus ırkının yönetimini devralıyor ve Hierarchy'e karşı çeşitli haritalarda mücadele veriyoruz. Daha sonra Hierarchy tarafına geçerek hikayeyi diğer taraftan ele alabilmemiz mümkün oluyor. Bu iki bölümde mücadele verdiğimiz haritalar önceden belirlenmiş bir düzeni takip ediyorlar. 
Masari ırkının kontrolüne geçtiğimiz son bölümdeyse işler biraz değişiyor. Oyun birden hikaye akşından sıyrılarak, global bir savaş oyunu formuna bürünüyor, ki bu bağlamda biraz Risk oyununa benzetebiliriz. Önce harita üzerinde hangi bölgeye saldıra- 


cağınızı planlıyor, ardından gerçek zamanlı savaşa 


geçiyorsunuz. 


Geliştirilebilir birimler 

Universe at War'ın diğer klasik RTS oyunlarından farklı bir özelliği tümüyle modifiye edilebilir askeri birim seçeneklerine sahip olması. Teknolojik gelişim ağacı sayesinde sahip olduğunuz her askeri birimin özelliklerini geliştirebilmeniz mümkün. Bunun yanı sıra her ırkın bir kahramanı bulunuyor ve bu kahramanı dilediğiniz gibi şekillendirebilmeniz mümkün. Bu noktada Petroglyph Games'in oldukça başarılı bir iş ortaya çıkartmış olduğunu da vurgulamalıyız. Nitekim bu sistem daa önce de pek çok oyunda denenmiş, fakat ortaya çıkan dengesizliklerden ötürü hayal kırıklığı yaratmıştı. Universe at War'daysa kahraman özellikleri birbirleriyle son derece örtüşür nitelikte. Diğer askeri birim seçenekleriyle, daha önce de belirttiğimiz gibi ufak tefek denge kusurları söz konusu, fakat bunların kısa süre içerisinde yayınlanacak yamalarla giderileceğini umuyoruz.Öte yandan firma geliştirilebilir birim ve kahraman sistemini oyunun tekli oyun campaign'ine tam olarak yerleştirememiş. Bölümler biraz fazlaca kolay tasarlandığından, ki burada oyunun eksiklikleri gün yüzüne çıkmakta, neredeyse kahramanlarınızı hiç geliştirmeden bölümleri bitirebilmeniz olası, Teknoloji gelişim ağacındaysa sadece birkaç adım ilerleyebiliyorsunuz. Ancak pek tabi ki, tekli oyun haritalarında ve çoklu arenada bu özelliği bol 


bol kullanma imkanına sahipsiniz. 


Çoklu ortam 


Universe at War Microsoft'un Games for Windows yani diğer adıyla Xbox Live çoklu oyun sistemini destekliyor. Buna göre Oyunu çoklu arenada oynayabilmek için sisteme bir üyelik yapmanız gerekmekte. Bu üyelik farklı paketlerle karşımıza çıkartılıyor. Eğer ücretsiz olan Silver üyeliğini seçecek 


olursanız, oyunun bazı ödül niteliğindeki nimetle- 


oyun 
Universe at War 


© Marasi ırkı 


Oyunun en güçlü bunun yanında en pahalı askeri birimlerine Masari'ler sahip. Bir anlamda ev sahibi niteliğindeki bu ırk, güçlü defans özelliklerine sahip üsler inşa 


modu seçtiklerinde örneğin uçan askeri birimleri daha hızlı hareket etme yeteneğine kavuşurken, “dark” yani karanlık modu seçtiklerindeyse aynı üniteler düşman birimlerini yavaşlatma özelliğine sahip olabiliyor. Masariler kaynaklarını inşa ettikleri enerji binaları sayesinde kendileri üretebiliyor. 


edebiliyor. Az sayıda üretebildikleri devasa savaş makineleriyle düşmanları üzerinde etkili olmanın yollarını arıyorlar. 
Ayrıca Masari askeri birim ve binaları iki farklı moda sahipler; “light” yani aydınlık 


rinden mahrum kalabiliyorsunuz. Öte yandan Silver 


Bazı ufak tefek eksiklikleri göz ardı edecek olursak, oyunda ırklar arası dengelerin başarılı bir şekilde 


üyelikle çoklu oyun maçları için sıra beklemeniz olası. Eğer aylık belirli bir ücret karşılığında Gold üyeli- 
$i tercih edecek olursanız, hiçbir kısıtlama olmaksınız tüm imkanlardan faydalanabiliyorsunuz. 
Oyunun grafikleriyse gerçekten göz kamaştırıcı güzellikte. Artık günümüzde neredeyse tür ayrımı yapılmaksızın tüm oyunlarda bu konuya özellikle önem verilmekte. Yani bir dönemin sistem dostu 


oyun türleri yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı di- 


yebiliriz. Universe at War DirectX 10 arabirimini kurgulandığını yüzde yüz destekliyor ve bu arabirimle birlikte gelen s öyl eyebiliriz. 


özellikleri büyük oranda kullanıyor. Öte yandan DirectX 9 modu da son derece başarılı. Özellikle birim modellemeleri ve özel efektler oldukça gerçekçi. 
Oyunun zoom özelliğiyse maalesef yetersizve grafik motorunun belki de görünen tek eksikliği diyebiliriz. Artık klişe bir söylem oldu ama, böylesine güzel grafik detayların bizlere yüksek sistem gereksinimle- 


ri olarak geri döndüğünü de vurgulamamız gerekir. 


Sonuç 

RTS türüne böylesine aç bir haldeyken ve piyasanın en durgun olduğu dönemde çıkagelen Universe at Wat: Farth Assault gerçekten nefsimizi köreltmemize yardımcı oldu. Bazı ufak tefek eksikliklerinin yakın zamanda yayınlanacak yamalarla örtüleceğini, oluşturulan sisteminse devam oyununda iyice pekiştirileceğini umut ediyoruz. Beklentilerimiz şimdi- 


den arttı bile... 


Tür <RIS 


Yapımcı : Petrogiyph Games 
Yayıncı : Sega 

Artılar : Birbirinden farklı 3 ırk seçeneği, geliştirilebilir askeri birimler, Game of Windows desteği, hoş grafikler Eksiler : Kimi denge problemleri, bölüm tasarımları 


2 GHZ işlemci, 512 MB RAM, 128 MB DirectX 9.0c 
uyumlu görüntü kartı, 6 GB sabit disk alanı. 
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eği nasıl yapılır 
Google Gadget geliştirme 


Google 


Gadget geliştirme-2 


Bu ay dinamik içerikli gadget'ların nasıl oluşturulacağını anlatıyor ve gadget tasarımıyla ilgili püf noktalarına yer veriyoruz. 


Selim ŞUMLU webmaster©PCnet.com.tr 


Yarışma başlıyor! 


Pcnet ve Google 
Türkiye işbirliğiyle düzenlenen Google 
Gadget Geliştirme 
Yarışması, bu aydan itibaren başvurularınızı kabul etmeye başlıyor. Şubat ve Mart ayları boyunca www.pcnet.com.tr/goo glegadget adresine girip gadget'ınızın XML dosyasını yükleyerek yarışmaya katılabilirsiniz. 
Yarışmanın sürpriz ödülleri önümüzdeki günlerde web sitemizde ve dergimizin Mart sayısında açıklanacak. 
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oogle Türkiye işbirliğiyle geçen ay başladığımız Google Gadget geliştirme eğitimine 

kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde statik ve nispeten basit gadget'ların nasıl yazılabileceğini görmüştük. Bu ay bir adım ileri gidiyor ve kullanıcı tercihleriyle özelleştirilebilen, dinamik içerikli bir gadget oluşturuyoruz. 


Dinamik içerikli gadget'lar 

Bazı gadget'lar kullanıcılardan aldığı bilgi ya da verileri kullanarak farklı içerikler üretebilirler. Örneğin bir oyun gadget'ında, kullanıcının seçtiği zorluk seviyesine göre oyunun zorluğu değişebilir. İşte XML dosyamızın kullanıcı tercihleri (<UserPref>) bölümünde, kullanıcının veri girişi yapabileceği bu alanlar tanımlanır. Kullanıcı tercihleri sürekli olarak saklanır, gadget her yüklendiğinde yeniden girilmeleri gerekmez. 

Aşağıdaki örnek gadget'ımız saati de dikkate alarak bize özel bir karşılama sunacak. Bu gadget'ta kullanıcı; karşılama mesajında ve başlıkta görüntülenecek ismi, arka plan rengini ve seçtiği bir resmi görmek isteyip istemediğini ayarlayabilecek. 

Kullanıcı tercihleri, gadget çalıştığı zaman tercihler menüsünden ulaşılabilen ayarlara dönüşecektir. 


Tercihleri XML dosyasında şu şekilde tanımlıyoruz: 


Mİ Örer peer 000 Rİ... ii 


<?xml version-"1.0" encoding"UTF-8" ?> 

<Module> 

<ModulePrefs titlex"Merhaba — UP ismim. " height<"250" /> <UserPref namez"ismim" display namez"İsim" reguired-"true" p <UserPref namez"resmim" display namez"Fotoğraf" default. 
valuez"http://www.pcnet.com.tr/dosyalar/bosresim.jpg"/> <UserPref namez"resimgoster" display namez"Fotoğraf gösterilsin mi?" datatypez"bool" default valuez"true"/> <UserPref namez"renk" display namez"Renk" default valuez"Sarı" datatypez"enum" > 

<EnumValue valuez"red" display value<"Kırmızı"/> 

<EnumValue valuez"blue" display value"Mavi"/> 

<EnumValue valuez"#95eabf" display valuez"Açık Yeşil" /> <EnumValue valuez"yellow" display valuez"Sarı"/> 

<EnumValue valuez"pink" display valuez"Pembe" p 

<EnumValue value" orange" display valuez"Turuncu"/> <EnumValue valuez"#fffff" display value-"Beyaz" /> 

</UserPref> 


Karşılama gadget'ımızın ayar kutusu açık halde, iGoogle içinde görünümü. 


Bu koddaki dikkat edilmesi gereken noktalar şunlar: © 3. satırdaki title-"Merhaba gadget'ın başlığını belirliyor. Gadget çalıştırıldığında o UP is- 


- UP ismim, " kısmı kullanıcın “ismim” tercihine girdiği veri, mim (değişkeninin yerine konacaktır. 

© “ismim” adlı tercih “reguired” (zorunlu) olarak işaretlenmiştir. Kullanıcı bu tercih alanını doldurmadan gadget'ı çalıştıramaz. Veri girilene kadar kullanıcı tercihlerini düzenleme kutusu açık kalır. 


© “resimgoster” adlı tercihin veri tipi (datatype) “bo- 


blaainaei gerek türe artar sağlamaları gereç 


Gİ Gadget, “*” işaretli zorunlu alanlar doldurulmadığı sürece çalışmayacaktır. 


ol” olarak ayarlanmıştır. “Bool” tipi veriler tercih düzenleme kutusunda işaretlenebilir kutular olarak görünür. 

© “rengim?” adlı tercihin veri tipi “enum?” olarak ayarlanmıştır. EnumValues ile belirtilen tüm değerler, tercih düzenleme kutusunda açılır (drop-down) bir liste şeklinde görünür. 

Kullanıcı tercihlerinin devreye girdiği gadget'larda az ya da çok JavaScript kullanmak zorunlu hale geliyor. Karşılaşama gadget'ımızın içeriğini oluşturan JavaScript kodu şöyle: 


<Content typez"html"> 

<I(CDATAL 

<div idx"content div" stylez"font-size:i2pt; padding:5px;" align-"center" > 

<script typez"text/javascript"> 

// userpref değerlerini alıyoruz 

var tercih < new 1G Prefs(); 

/1 Kişisel karşılama mesajını oluşturuyoruz 

function karsilamaMesaji ()X 

// Tarih nesnesini oluştur 

var bugun - new Date); 

/I Saati öğren 

var saat - bugun.getTime(); 

var karsilama; 

// Saate uygun karşılama mesajını görüntüle 

var saat - bugun.getHours(); 

if (saat < 12) 

karsilama - "Günaydın"; 

else if (saat > 17) 

karsilama < "İyi akşamlar"; 

else karsilama < "Tünaydın"; 

// Mesajı görüntüleyecek HTML kodunu oluştur 

var html — 

var element - document.getElementByld('content, div"); element.style.height-250; 

// renk tercihine göre arka plan rengini belirle element.style.backgroundColor-tercih.getString("renk"); // ismim tercihine göre mesajı oluştur 

html *- "<br>x<h2> " * karsilama *" " * tercih.getString ("ismim") * "I</h2><br>; 

// "Fotoğraf gösterilsin mi?" işaretliyse fotoğrafı göster if (tercih.getBool("resimgoster")--true) 


Google Gadget geliştirme 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html #< '<img src<"' * tercih.getString("resmim") * ın border"'1!!>!; 

) 

-gel("content div").innerHTML > html; 

) 

1G RegisterOnloadHandler(karsilamaMesaji); </scripb> 

Ib 

</Contenb> 


Örnekte de görüldüğü gibi, kullanıcı tercihleri- 


ne özel bir JavaScript fonksiyonuyla erişiliyor. Örneğine sırasıyla birer string, integer (tamsayı) ve boolean (1 ya da 0) değerine ulaşmak için kullanılacak kod şöyledir: 


<script typez"text/javascript"» 
var tercih < new 1G Prefs(); 
var stringTercih - tercih.getString("StringTercihAdi"); var intTercih - tercih.getint("IntTercihAdi"); var boolTercih - tercih.getBool"BoolTercihAdi"); </scripb> 


Kullanılabilecek tüm JavaScript fonksiyonlarının listesini git.pcnet.com.tr/32 adresinde görebilirsiniz (İngilizce). 


Kullanıcı tercihlerinin harici gadget'lara aktarılması 


İçeriğini başka bir web sitesinden alan “url” gibi gadget'ların nasıl oluşturulacağını geçen ay anlat- 


© Tercih değişkenleri 


<ModulePrefs> ve <UserPref> bölümlerinde 
UP kullanıcıtercihi (başta ve sonra 2 
adet alt çizgi vardır) formatında değişkenler kullanabilirsiniz. 
“kullanıcıtercihi” yerine kullanıcı tercihlerinizden birinin ismi gelmelidir. 
Gadget çalıştığında, bu değişkenin yerine otomatik olarak değişkenin aldığı değer konacaktır. Bu değişkenleri <Content> bölümünde HTML kodları içinde de Ip kullanabilirsiniz, ancak JavaScript kodları ye 


Örneğin: 


<IICDATAL 


nasıl yapılır 


Gİ xmL kodlarını nerede rahat ediyorsanız orada yazabilirsiniz. Örneğin 
Dreamweaver iyi bir seçim olabilir. 


içinde 1G Prefs() fonksiyonu kullanılmalıdır. Yukarıdaki örneğimizde bütün içeriği JavaScript yardımıyla oluşturduk; ama değişkenleri HTML kodu içinde de rahatlıkla kullanabilirdik. 


<Content typez"html"> 


<divMerhaba UP ismim. </div> 
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Es nasıl yapılır 
Google Gadget geliştirme 


Windows Internet Explorer 


â Gereksiz dügmeye 4 kez tikladiniz. 


Dünyanın en gereksiz gadget'larından birini yaratmış olabiliriz. 


mıştık. Gadget'larını PHP, ASP, Perl gibi kendi uzman oldukları dilde geliştirmek isteyen web programcıları bu yöntemi kullanırlar. 

Elbette kullanıcıları tercihlerinin typez"url" gadget'larına aktarılması ve gadget içinde kullanılması da mümkündür. 

Gadget/taki parametreler web programcılarının yakından tanıdığı GET yöntemiyle harici sunucuya aktarılır. Aktarılan parametreler &up, kullanıcıtercihi-değer formatında olacaktır. Örneğin isim, renk, ve resimgoster değerlerinin belirlendiği, içeriği de <Content typez"url" href-"http:/ /www.orneksi- te.com/gadget.php"/> etiketiyle belirlenmiş bir gadget'ımız olsun. Bu gadget için sunucumuza gönderilen URL şu şekilde oluşturulacaktır: 

http:/ /www.orneksite.com /gadget.php?&up. . 
isimzPCnet&up renk>pink&up resimgosterz1 &.lang-tr&.countryztr 

Örnekte görüldüğü gibi, Google tarayıcıdan alınan dil ve ülke bilgilerini de adresin sonuna ekliyor. Böylece içeriği kullanıcının diline veya ülkesine göre degişen gadget'lar da hazırlanabilir. GET yöntemiyle edinilen değerleri her web programcısının kolaylıkla 


kullanabileceğini düşünüyoruz. 
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Kullanıcının istemi dışında veri kaydetme 


Normalde kullanıcılar ayar düzenleme kutusunu kullanarak kendi kullanıcı tercihlerini belirler, biz de bu tercihleri gadget içinde veri olarak kullanırız. Ancak bazen kullanıcının doğrudan katılımı olmadan, bazı değerleri programlama yoluyla belirlemek gerekir. Örneğin bir oyun gadget'ında “rekor” değerini kalıcı olarak saklamayı ve bu kullanıcı tercihine kullanıcının müdahale edememesini isteyebilirsiniz. Bunun için “setprefs” özelliği kullanılır. 

setprefs özelliğini kullanabilmek için gadget'ınız şunlara sahip olmalıdır: 
© <ModulePrefs> altına eklenmiş <Reguire feature-"setprefs"/> etiketi. (setprefs kütüphanesinin yüklenmesini sağlar.) 
© Veri tipi “hidden” (gizli) olan ve verimizin saklanacağı bir kullanıcı tercihi (userpref). 
© Kaydedilmek istenen değer için set() adlı JavaScript fonksiyonunun çağrılması. 

Tercih boyutunun en fazla 2 KB olduğu hatırlattıktan sonra bir örnek verelim. Aşağıdaki gadget'da iki düğme bulunuyor: ilk düğme gadget”'daki sayacın değerini artırırken ikincisi de sıfırlamaya yarıyor. Örneğimizde “sayac” adlı bir kullanıcı tercihi oluşturduk ve kullanıcıların bu değerli değiştirememesi için ve- 


ri tipini “hidden” yaptık. 


<?xml version<"1.0" encodingz"UTF-8" ?> 

<Module> 

<ModulePrefs titlex"Gereksiz Düğme"» 

<Reguire featurex"setprefs" /> 

</ModulePrefs> 

<UserPref 

namez"sayac" default value-"0" datatypez"hidden"/> <Content typez"html"> 

<IICDATAL 

<script typez"text/javascript"> 

// Kullanıcı tercihlerini alıyoruz 

var tercih - new 1G Prefs(); 

/l "sayac"ı artırma 

function sayacArti() 

var kackere > tercih.getint("sayac"); 

alert("Gereksiz dügmeye " * kackere *" kez tikladiniz."); tercih.set("sayac", kackere * 1); 

) 

/1 "sayac" değerini sıfırla 

function sayacSifirla() 

tercih.set("sayac", O); 

alert("Sayaç " * tercih.getint("sayac") * " olarak ayarlandi."); ) 

</scripb 

<input typezbutton valuez"Gereksiz Düğme" namez"arti" onC lickz"sayacArti()"> 

<input typezbutton value-"Sıfırla" namez"reset" onClick-"sayacSi firla)"> 

I» 

</Content> 

</Module> 


Bİ www.youtube.com/GoogleDevelopers adresindeki Google Geliştiricileri kanalında gadget geliştirmeye yönelik video anlatımları da bulunuyor (İngilizce). 


GADGET TASARIMIYLA İLGİLİ İPUÇLARI 


Arabirim tasarımıyla ilgili detaylara önümüzdeki ay gireceğiz, ama gadget geliştirmeye başlarken en temel noktaları atlamamanız için tasarımla ilgili bazı ki- 


lit noktaları şimdiden size aktarmak istiyoruz. 


Genişlik 

Günümüzün internet kullanıcılarının sahip olduğu ekran çözünürlükleri 800x600'den 1400x1050'e kadar çıkabiliyor. O yüzden gadget'ınızı en az 250 pikselden 500 piksele kadar genişleyebilecek şekilde tasarlamalısınız. Firefox'ta Web Developer eklentisinin (www.chrispederick.com /work/webdeveloper/) Re- size menüsünü kullanarak çeşitli genişlikleri test edebilirsiniz. 
© Form alanları ve tabloların genişliği sabit olmamalıdır. Esnek bir genişlik (örn. width-10094) kullanırsanız gadget'ınız farklı çözünürlük ve pencere boyutlarında daha düzgün görünür. 
o Öğeleri ortalamaya çalışın; aksi halde yüksek çözünürlüklerde sağ tarafta çok fazla boşluk kalır. 
© Tablolu tasarımlar yapmaya çalışın. Böylece çözünürlük değişse bile öğelerinizin hizasını koruyabilir- 


siniz. 


Yazı tipleri 

© Gadget'ınızı iGoogle için tasarlıyorsanız Arial yazı tipini kullanın. 

© Kullanabileceğiniz renk kodları: haber başlıkların- da kullanılan yeşil linkler için #008000, önemsiz /vur- gusuz linkler için #7777cc ve diğer kullanım alanları için varsayılan link rengi. 


nasıl yapılır iz 
Google Gadget geliştirme 


Bm va ma am e yer gem ee m 
EY RAY e AP e PE 
A RE Ri ei birimle 


Diğer önemli noktalar 

© Google standartlarına göre linkler sizi bir yere gö- Haberbaz.com'un geliştirdiği “Atatürk diyor ki” gadget'ında uygulanan esnek tasarım sayesinde gadget her genişliğe uyum sağlıyor. 


türür, düğmelerse bir iş/işlem yapar. Siz de gadget'larınızı bu mantıkla tasarlamaya çalışın. 

© Düğmelerle form alanları arasındaki boşluk ne fazlane de az olmalıdır. 

© Gereksiz reklamlardan kaçının. Gadget başlığından 


web sitenize link vermek için title url değerini kullanabilirsiniz. Örnek: <ModulePrefs title-"Örnek Başlık" ütle urls"http:/ /www.orneksite.com"> 


Bilgilerin sunulması 

Genellikle gadget'ınızda kullanabileceğiniz alan çok az, kullanıcıya sunmak istediğiniz bilgilerse fazladır. Bu durumu çözmek için arabirim iki şekilde tasarlanabilir. İlki, kullanıcı daha çok bilgi içeren farklı bir sayfaya götüren yeni bir pencere (pop-up) açmaktır. İkincisiyse bilgiyi dinamik olarak oluşturup gadget'ın içinde sunmaktır. Her iki yöntemin de avantajları ve dezavantajları vardır. Örneğin Wikipedia gadget'ı (git.pcnet.com.tr/33) arama sonuçlarında yeni bir sayfada açarken, Google Harita Arama gadget'ıysa (git.pcnet.com.tr/34) sonuçları kendi içinde görüntülemektedir. Gadget'ınızı geliştirirken her iki modeli de göz önünde bulundurmalı, hangisinin doğru seçim olacağına gerekirse ikisini de denemelisiniz. 


Bu yazıdaki kodların tamamını www.pcnet.com.tr Bir yanda yeni sayfa açan Wikipedia gadget'ı, diğer yanda kendi kendine yeten 
Google Map Search gadget'i. 


/googlegadget adresinde bulabilirsiniz. Önümüzdeki ay RSS beslemelerinin işlenmesi, kullanıcı arabiriminin tasarlanması, gadget'larınızın Google Desktop ve Google Toolbar'la uyumlu hale getirilmesi konularını işleyeceğiz. 


ir 
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İPUÇLARI 


PRATİK VE ETKİN BİLGİ 


AR KULLANIMI İÇİN ÇÖZÜMLER 


Bilgisayar dünyasıyla ilgili kafanıza takılan, merak ettiğiniz tüm soruları yardim©PCnet.com.tr adresine gönderebilirsiniz. 


WINDOWS HOME 
SERVER DOSYALARI 
BOZABİLİR 


Kısa süre piyasaya sunulmuş olan 
Windows Home 
Server işletim sisteminde etkili olabilecek bir hata bulundu. Bu hata nedeniyle kullanıcıların verileri tehlikeye girebiliyor. 
Microsoft'un uyarısına göre kullanıcılar Windows Home 
Server içindeki dosyalarını düzenlerken bunların okunmaz hale geldiğine şahit olabilir. Hasar görme riski olan dosyalar Office dokümanları (doc, xls, ppt vb), Ouicken dosyaları, fotoğraflar, torrent dosyaları ve daha niceleri. Sorunun kaynağı Windows Home 
Server içindeki paylaşılan klasörlerde yer alan bir sorun. Microsoft yoğun biçimde yama hazırlamakla uğraşıyor. Eğer Windows 
Home Server kullanıyorsanız dosyaları düzenlemeden önce başka yerde yedekleri olduğundan emin olun. Sonuçta komik olan taraf şu. Windows 
Home Server yedekleme ortamı olarak tasarlandı ve sunuldu ama bunu kullananların başka yerde yedek almasını istemek biraz tuhaf kaçıyor. Daha fazla bilgi için: http://support.microsoft.com /default.aspx/kb/946676/ en-us?spid-12624 
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Soğutucunun anakarta etkisi 


CPU için yeni nesil kule tarzı soğutuculardan almak istiyorum. Arkadaşımın dediğine göre bu soğutucular çok büyük ve ağır olduğundan anakarta zarar verirmiş. Bu ne derece doğru olabilir? 

Yeni nesil yüksek performanslı işlemci soğutucularının çoğu kule tarzında üretiliyor. Böylece soğutucu blok boyutları ve fan genişliği yüksek tutulabiliyor. Bunun sonucu olarak ağırlık ve yükseklik artıyor ve anakarta binen yük ve moment etkisi çoğalıyor. Çoğu üretici alüminyum soğutma bloğu kullanarak ağırlığı azaltmaya çalışsa da ortalama değerler 500 — 600 gram seviyesinde ve önerilen değerler üstünde, Çare anakart arkasına ve önüne takılan özel metal plakalar. Bunlarla bile en güvenilir sonuç elde edilmiyor. Kasanız sabit kalacaksa pek sorun yok ama kasanızı hareket 


ettiriyorsanız anakarta zarar verme riski var. 
Bakır bloklu modeller daha da ağır olabiliyor. 
Tehlike olacağından çekiniyorsanız iki ucu kancali bir lastik üretip soğutucunun en tepesinden güç kaynağına bağlantı 


kurabilirsiniz. 


ye A 


vere Ker 


© G33 yongaseti doğru seçim mi? 


Yeni bir sistem toplamayı düşünüyorum ancak anakart konusunda kararsızım. Bütünleşik görüntü özelliği olduğu için G33 veya G31 modelini düşünüyorum. Bütçem fazla elverişli değil. P31, P35 X38 modeller yerine G31 veya G33 alırsam hata etmiş olur muyum? 
Ekonomik nedenlerden dolayı G31 ya da 633 
yongasetli bir anakart almanız icap ediyorsa bunun büyük bir sorun oluşturmasını beklememelisiniz. Intel'in 3-serisinde yer alan son nesil yongasetlerinden bahsediyoruz. 
Anakartta bunların hangisi olursa olsun 45 nm 
işlemci desteği olacak. G31 ve 633 
arasındaki en önemli fark 633'ün DDR3 desteği olması. Zaten ekonomik sistem istediğinize göre G31 tercih etmeniz daha mantıklı. Bu yongaseti özellik olarak P35'in gerisinde değil, Üstelik GMA 3100 adlı 
bütünleşik görüntü devresi var. Üreticiler 631 


için çoğunlukla Micro-ATX modeller sunuyor olacak. Böyle bir anakartta 1338 MHz FSB ve DDR2-800 bellek desteği beklemelisiniz. Zaten DDR2-800 bellekler oldukça ucuzladı. Bir çift bellek alsanız daha iyi performans sunacaktır. 
ICH9 güney köprüsüyse 6 tane SATA TI bağlantısı gibi avantajlar getiriyor. 


BEİ Optik medyanın dayanım süresi 


Kopyaladığımız CD /DVD lerin ömrü ne kadar? 
Yani çizilme durumu vb nasıl bir sonuç oluşturur? 
CD ya da DVD olsun, optik depolama ortamları belirli kimyasalların karışımıyla üretiliyor. Bu nedenden ötürü kopyaladığınız tek ya da çok 


yazımlı CD/DVD medyalarda zamanla bozulma yaşanıyor. Siz hiç çizmeseniz bile medyaya zarar veren başka etkenler de var. Zamanla birlikte medyada kullanılmış olan kimyasalın fiziksel özellikleri değişiyor. Okuyucudaki hata düzeltme sistemi bir seviyeden sonra bozulmaları aşamıyor ve okuma hataları başlıyor. Optik medyaların tasarım ömrü 20 — 100 yıl arasında. 
Tahmin edilebileceği gibi ucuz medyaların çoğu en alt sınırı bile sağlamaıyor. Kayıt yapan sürücü ve depolama ortamına göre bu süre azalabiliyor. Test sonuçlarına göre kaliteli medyalar 
5 yıl, ucuz medyalar 2 yılda bozulmaya başlıyor. Ortam serin ya da karanlıksa bu medya için iyi 
ama aksi kötü etki yapıyor. Üst katmanı yapıştırmak için kullanılan yapışkanın türü, ortamdaki mor ötesi ışınlar ve nem de medyanın ömrünü etkiliyor. 


Taşınabilir 3D tasarım programı 


Bütün dökümanlarımı bir parmak bellekte saklıyorum. Yaptığım çalışmalar çoğu zaman 3D tasarım üzerine oluyor. Flash diskime bir programı nasıl atabilirim? 

Normalde sadece basit programlar kurulum yapmadan exe dosyasına tıklayarak çalışır. Çoğu programsa kurulum paketini çalıştırdıktan sonra o bilgisayarda çalıştırılabilir. Parmak bellekten çalıştırılabilen programlara “portable application” deniliyor. Bu tür programları aratarak genelde ücretsiz olarak bulabilirsiniz. Lisanslı programların taşınabilir versiyonları sunulmuyor. Google Sketch Up'ın kurulması için sistemde .NET 1.1 olması şartı var. Ayrıca çalışırken kayıt defterine yüzlerce ekleme yapıyor. Bu nedenle taşınabilir hale getirilmesi zor görünüyor. Bir diğer 3D tasarım programı olan XBlender'ın parmak bellekten direkt çalışan sürümü var. Bu adrese giderseniz benzer taşınabilir tasarım programlarını görebilirsiniz: http:/ /pendriveapps.com /category/ portable-graphics-and-design / Diğer yandan XBlender programının taşınabilir sürümünü doğrudan indirmek için gerekli olan adres: 


http:/ /www.winpenpack.com /main /reguest.php?41 


ipuçları 


uzman a 


64 bitte oyun 


performansı 


Bir oyunu, mesela Crysis'i 
64 bitlik Vista'da 
oynamakla 32 bitlikte oynamanın farkı nedir? 
Performans ya da görüntü kalitesi yükselir mi? 
FarCry'da görüntü kalitesinin arttığı doğru mu? 

64 bitlik işletim 
sistemlerinde çalıştırılan oyunların görüntü kalitesinin arttığına dair bir bilgi duymadık. Oyun geliştiricileri grafikleri 32 ve 
64-bit işletim sistemi için ayrı düzenlemiyor. DirectX 
9 yerine DirectX 10 
moduna geçmek görsel fark getirir ama 64 bit Vista kullanmak görüntü kalitesini yükseltmez. Ayrıca 
64 bit işletim sistemlerinde 
oyun performansının artacağı ya da azalacağı yönünde net bir bilgi verilemiyor. Bu durum oyundan oyuna değişiyor. 
Crysis'in 64 bit Vista ile performans artışı gösterdiğini biliyoruz. 
Ekran kartınızın yongası 
ATI ya da NVIDIA olabilir. 
Aynı kartı kullanırken kimi zaman sürücüyü güncelleyince o oyundaki 
Vista 32 bit performansı değişmez ama Vista 64 bit 


performansı artabilir. 
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gJ ipuçları uzman 


İki bilgisayarı 


birden yönetmek 


Windows XP yüklü masaüstü bilgisayarımın monitörünü iptal edip Windows Vista yüklü dizüstü bilgisayarımla masaüstünün kasasına müdahale edebilir miyim? 
Mümkünse açma kapama işlemini dosya transferini en hızlı şekilde nasıl yaparım? 
Uzaktan erişim için modemim yok. 

Uzaktan erişim için illa modem kullanmanız gerekmiyor. Ağ ortamı kurarsanız bilgisayarınızın kasasına erişebilirsiniz. Bunun için Windows Remote Desktop kullanabileceğiniz gibi başka programlar da deneyebilirsiniz. 
Bilgisayarınızda ağ bağlantısı yoksa 6 USD'ye ağ kartı ekleyin. Ayrıca 10 — 15 USD'ye 
4 ya da 5 port mini switch alın 
ve aynı etki alanında ağınızı kurun. IP adreslerini sabit olarak belirledikten sonra iki bilgisayar paylaşılan klasörleri, cihazları görmeli. Daha sonra istediğiniz programla erişim yapıp bilgisayarı kullanın. 
Kullanım sonrasında oturum kapayabilirsiniz ama bilgisayarı kapamanıza izin verilmez. 
Ayrıca özel donanım kullanmadıkça bilgisayar kapalıyken uzaktan açmanız mümkün değil. Uygun CAT5 
kablo, switch ve ağ kartıyla 10 
Mbit ağ kurduysanız dosya transferi hızı sıkıntı yaratmaz. 


Âriy İzlemi heri Üzen See Pi 
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Kolay yoldan forum açmak 


Ben bir forum sitesi kurmak istiyorum ama bu pe konuda en ufak bir fikrim yok. İçerik olarak 

sadece balık türleri olacak. Buna göre nasıl bir yol o — izlemeliyim? Si 
Ücretsiz olarak ve fazla çaba sarfetmeden bir di forum kurmak istiyorsanız PHP tabanlı sunuculardan birine üye olmalısınız. Örneğin www.110mb.com deneyebilirsiniz. Ücretsiz üye olduktan sonra FTP hesabınızı ayarlayıp sahip olduğunuz alana forum paketine ait dosyaları göndermelisiniz. SMF, PHPBB3 ya da Fireboard gibi bir forum paketini indirip masaüstünde açın ve FTP ile sitenize gönderin. Sonra gerekli adımları izleyerek kurulumu yapacaksınız. Elbette öncelikle kayıtlarınızı tutacak bir veritabanı açmış olmalısınız. 110MB servisinde MySOL desteği var ve buradan gerekli işlemleri yapıp hesabı açabilirsiniz. Daha sonra forum kurulduktan 


e — ————— —- 


sonra gerekli ayarları yapmanız gerekiyor. Bu epey zaman alabilir ama foruma şekil vermek için uğraşmanız şart. İstediğiniz kategori başlıklarını açtıktan sonra ziyaretçilerin gelmesini beklemek kalacak. :) 


EB Joomla içeriğinde değişiklik 


Joomla ile bir site hazırladım. Şimdi bu sitedeki içeriklerin sonunda Google reklamlarını koymak istiyorum. Tahminen 468x60 alan açmam lazım ve bunu nasıl başarabilirim. 
Mümkünse tek tek elle eklemek istemiyorum. 

İçeriğin gösterildiği alana modül eklemek mümkün olmadığından mambot (bot) kurulumu yapmanız gerekiyor. Joomla için geliştirilmiş botlar arasında işinizi görebilecek olanlardan biri “Joomla Auto Ads” adını taşıyor. Bu botu indirmek için 

http:/ /www.catchthelight.co.uk/jJoomla-auto-ads/ adresine gitmelisiniz. Çoğu Joomla eklentisinde olduğu gibi ücretsizdir. Daha sonra yönetici panelinden kuruluma girip botu sunucunuza kurun. Kurulumdan sonra botların olduğu listeye girip Joomla Auto Ads ayarlarına girin. Burada fazla ayar yok ama gerekli seçenekler var. Reklamın alt ya da üstte, solda, sağda ya da ortada görünmesi ayarlanabiliyor. Reklam için gerekli AdSense kodu girince sonuç alamazsanız şablon ayarlarına girip yeni modül pozisyonu tanımlayın. 
Bu pozisyonda istediğiniz reklamı gösterecek düzenlemeyi yapın ve ardından Joomla Auto Ads içindeki kod alanına (mosloadposition modülpozisyonadı| yazın. 
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Ağ bağlantılı disk seçimi 


Ağa bağlanan bir harici disk almak niyetindeyim. Bu cihazlarda kapasite ve bağlantı özellikleri hep aynı gibi görünüyor. Sizce farklı marka ve modeller arasında önemli performans farkı olabilir mi? 

Sizin de bahsettiğiniz gibi ağ 
bağlantılı disklerde çoğu zaman 100 
Mbps ağ bağlantısı standart oluyor. 
Bazı sayılı modellerde 1000 Mbps bağlantı varsa da bunun için harici 
diski bağladığınız router'ın da 1000 
Mbps hızı destekliyor olması lazım. 
Diğer girişse USB olmalı. Diski bir yere taşımanız gerekirse doğrudan 


başka bir bilgisayara 


bağlayabilmenizi sağlar. Çoğu 
— - ri a 


modeldeki diskin hızı ağ bağlantısından yüksek. Disk modeli fark getirmiyor. En çok dikkat etmeniz gereken kurulum için yazılım şartı olup olmadığı. Ağ bağlantısı için özel bir yazılım varsa sıkıntı yaşanabilir. Linux sürümü çalıştıran ve yazılımsız paylaşım yapanlar çok daha kullanışlı. PC dışında MAC desteği olmasına özen gösterin. 


VCD yerine DVD tercihi 


Fotoğrafları VCD yapmak için programlar kullanıyorum ve bir çoğu görüntü kallitesini bozuyor. Bunu aşmak için ne yapabilirim? Bildiğiniz bir program var mı? 

Çektiğiniz fotoğraflar ne kadar kaliteli ve net olursa olsun bunları VCD oynatıcıyla uyumlu slayt şov haline getirdiğinizde kaliteleri düşer. Çünkü VCD uyumluluğu için çözünürlüğün 352x288 piksele indirilmesi gerekiyor. Bunun anlamı 0.1 MP'dir. Kaliteyi yükseltmek için VCD yerine DVD şov hazırlayabilirsiniz. Bu durumda görüntü kalitesi 720x576 piksele çıkar ve 4 kat artış gerçekleşir. Fakat bu durumda izleyicilerde DVD oynatıcı olması gerekiyor.Siz yine de DVD ile uyumlu bir dosya hazırlarsanız TV ekranındaki görüntünün çok daha net olduğunu göreceksiniz. Elbette DVD oluşturmak için başka bir program bulmanız gerekecek. Çoğu durumda MPEG?2 dosya hazırlayıp bunun üzerinde çalışma ve dönüşüm yapabilirsiniz. Elbette boş DVD medyalar boş CD medyalardan daha pahalıya satılıyorlar. 


ipuçları gJ uzman 


Şarj asla dayanmıyor 


Cep bilgisayarı aldım ve önceden belirtildiğine göre bekleme süresinin 5 gün olması gerekiyordu. Halbuki iki günde bir şarj etmem gerekiyor. Acaba ayarlarda bir yanlışlık mı yaptım diyorum. 

Firmaların verdiği değerler ideal şartlarda yapılan ölçümlerle ortaya çıkıyor. 
Cep bilgisayarı kablosuz bağlantı kuran bir cihaz olduğundan GSM vericisine olan mesafeye göre daha fazla enerji tüketebilir. Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını kullanmadığınızda kapatmazsanız batarya çok hızlı tükenir. Arka planda çalışan programları da kapatmanız avantaj sağlayacaktır. Ayrıca en çok enerji çeken bir diğer kaynak ekrandır. Ekranın parlaklığını uygun olan en düşük seviyeye indirin ve ışıklandırmanın kapanma süresini 1 dakika gibi bir seviyeye çekin. 
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Zaman doluyor, 
AJAX istekleri yolda 


AJAX isteklerini Timer kontrolleri ile sunucu tarafında kurabilirsiniz. 


Daron YÖNDEM dyondem©PCnet.com.tr 


© Timer kontrolü ile belirlediğimiz aralıkla ajax yüklemeleri ger- 


o stemci tarafından sunuya asenkron isteklerin 


gönderilebilmesi için her zaman kullanıcının 

bir işlem yapması veya herhangi bir işlemi tetiklemesi gerekmiyor. Sunucu tarafından ayarlanarak belirli bir süre sonra otomatik çalıştırılmak üzere tetikleyiciler de sayfa içerisine yerleştirilebilir. Böylece kullanıcı belirlenen süre çerçevesinde sitede kalırsa söz konusu tetikleyici çalışarak bir Ajax isteği oluşturur. 

Bu tarz durumları ASP.NET 3.5 ile yaratabilmek için Timer kontrolünü kullanacağız. İlgilenenler varsa Winforms uygulamalarında yıllardır Timer kontrollerinin bulunduğunu hatırlayacaklardır. Özünde AJAX ile beraber çalışan Timer kontrolünün de pratik anlamda Winforms'daki Timer'dan pek farkı yok. 
Sayfamıza aşağıdaki kod ile bir ASP.NET Timer kon- 


trolünü yerleştirebiliyoruz. 


Yukarıdaki şekilde ayarlanmış bir Timer kontrolü kendisine aktarılan işlemleri 5000 milisaniye sonra yapacaktır. Tabi ki bu sayaç Timer kontrolünün yerleştirildiği sayfa ilk açıldığında yani Timer kontrolü ekrana geldiğinde başlayacaktır. Ekrana gelmekten bahsederken özellikle belirtmekte fayda var, Timer kontrolleri görsel olarak web sayfası içerisinde gözüken kontroller değillerdir. O nedenle herhangi bir tasarım kaygısı olmadan rahatlık web sayfalarınızda kullanabilirsiniz. 

Timer kontrolümüz için ayarlanan süre bittiğinde yapılacak işlemleri ise yine sunucu tarafında yazmamız gerekiyor. Visual Studio içerisinde doğrudan tasarım arayüzünde Timer kontrolünüze çift tıklayarak kodunuzu yazacağınız Timer kontrolünün Tick durumuna geçiş yapabilirsiniz. Aşağıdaki şekilde sayfamıza güncel saat bilgisini yazdıralım. 


<asp:Timer 1D-"Timeri" runatz"server"> <lasp:Timer> 


çekleştiriyoruz. 


Yukarıdaki şekilde sayfaya yerleştirilen bir Timer kontrolünün tüm özellikleri varsayılan değerler çerçevesinde yaratılacaktır. Oysa biz tabi ki bu özellikleri istediğimiz gibi değiştirmek isteyeceğiz. 


Süreleri tanımlayın 

Bir Timer kontrolü kendisine verilen süre sonunda belirli bir işlemi başlatmakta yükümlüdür. Tabi ki bu süreyi biz belirleyebiliyoruz. İsterseniz Visual Studio içerisinde Toolbox'ı kullanarak ister doğrudan HTML kodu içerisinde Timer kontrolüne ait Interval değerini değiştirebilirsiniz. Aşağıda kod içerisinde Code-Behind dosyasında VB veya C# ile sayfadaki 


Timerl kontrolünün Interval değeri değiştiriliyor. 


VB 
Timeri.Interval x 5000 


VB 

Protected Sub Timeri Tick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timeri.Tick Response.Write(Date.Now.TolLongTimeString) 

End Sub 


CH protected void Timer! Tick(object sender, EventArgs e) ( 


Response Mrite(DateTime.Now.ToLongTimeString(); ) 


Ci 
Timeri.Interval x 5000; 
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Eğer sayfanızda bir ScriptManager yok ise ilk olarak sayfada bir ScriptManager olması gerektiğine dair uyarı ile karşılaşacaksınız. 

Timer kontrolleri AJAX ile çalışmak üzere tasarlandığı için ve istemci tarafında çalıştıkları için sayfada bir ScriptManager olması şart. ScriptManager'ı da sayfaya yerleştirdikten sonra web sitenizi çalıştırdığınızda belirlediğiniz aralıklarla sayfaya güncel saat bilgisinin yazdırıldığını göreceksiniz fakat sayfa sürekli yenileniyor olacak, yani Timer'ın her Tick durumun- 


da sayfa yeniden yüklenecek. 


Timer ve UpdatePanel beraber 

Timer'ın aslında bir AJAX kontrolü olduğundan bahsettik fakat Timer tek başına bir şey yapamaz. O nedenle gelin sayfamızda bir UpdatePanel, Update-Panel içerisine de bir Label kontrolü yerleştirelim. 
Tüm bu kontrolleri uygun şekilde düzenlediğimizde sayfamızın HTML kodu aşağıdaki şekilde sonlanıyor. 


<6 Page Language-"VB" AutoEventWireup-"false" CodeFilez"Default.aspx.vb" Inheritsz" Default" Yo> 


<IDOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://wwww3.org/TR/xhtmli/DTD/xhtmli-transitional.dtd"» 


<html xmlns"http://Wwwww3.o0rg/1999/xhtml"> 

<head runat-"server"> 

<titlesUntitled Page/title> 

<head> 

<body> 

<form id-"formi" runat"server"> 

<div> 

<asp:ScriptManager ID-"ScriptManageri" runat-"server"> </asp:ScriptManager> 

<asp:UpdatePanel ID"UpdatePaneli" runatz"server"> <ContentTemplate> 

<asp:Label IDx"Labeli" runat-"server" Text"Label'</asp:Label </ContentTemplate> 

</asp:UpdatePanel> 

<asp:Timer 1D-"Timeri" runatz"server"> 

</asp:Timer> 

</div> 

</form> 

</body> 

<html> 


Yapacağımız örnekte Timeri'in Interval değerini 
1 saniye şeklinde ayarlayabilmek için Mmterval değerine 1000 değerini vereceğiz. Sonrasında da her bir saniyede bir çalıştırılacak kodu yazmak üzere yine Ti- 


mer'ın Tick durumuna gidiyoruz. 


VB 

Protected Sub Timeri Tick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TimeriTick 

Labeli.Text < Date.NowTolLongTimeString 

End Sub 


CE protected void Timer! Tick(object sender, EventArgs e) 


i 
Labeli.Text < DateTime.Now.TolLongTimeString(); 


) 


Yukarıdaki kodlar içerisinde de gördüğünüz üzere Timerl kontrolüne ait Tick durumunda Update-Panel içerisinde Labelil'in Text değerini değiştirerek güncel saat bilgisini aktarıyoruz. 

Timerl nesnemizin Interval değeri de 1000 oldu-Şuna göre her saniyede bir güncel tarih label nesnesine yazılıyor olacak. Sayfamızı çalıştıralım ve neler 


olduğuna bakalım. 
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Nerede benim tetikleyicim 

Eğer herhangi bir sunucu kontrolü bir UpdatePanel içerisinde değilse söz konusu sunucu kontrolüne ait durumların (event) hiçbiri AJAX isteklerine neden olmaz. Bu nedenle Timerl'in yarattığı istekler de normal birer sayfa yüklemesi olarak yansıyor. 

Çözüm olarak hemen Timer nesnesini UpdatePanel içerisine koyabilirsiniz fakat o noktada da özellikle belirtmem gereken bir durum var. UpdatePanel içerisine konan bir Timer içerisinde olduğu UpdatePanel yenilenirken “sayaç” olma özelliğini kaybedecektir. Çünkü UpdatePanel'in yenilenmesi sürecinde UpdatePanel içerisinde hiç birşey artık sayfada var olmayacaktır. UpdatePanel tekrar yüklene- ne kadar Timer sayfada yer alamayacak ve Update-Panel'in yüklenmesi bitince tekrar sahneye gelen Timer saniye sayma işlemine başlayacaktır. Bu nedenle bir UpdatePanel içerisinde Timer 3 saniyede bir işlei yapmaya ayarlanmış olsa da eğer UpdatePanel'in yüklenmesi 2 saniye sürüyorsa aslında bir sonraki Tick durumu 5 saniye sonra gerçekleşecektir. 

Timer kontrolüne verilen Interval değerleri üzerinden doğru süreçlerde Tick durumunun çalışabilmesi için Timer kontrolünün kesinlikle UpdatePanel dışarısında yer alması gerekir. Peki nasıl olacak da hem UpdatePanel dışında hem de tetikleyici olacak? El emeği ile gerekli ayarları yapacağız. 

İster UpdatePanel'i seçtikten sonra Toolbox içerisinden Triggers listesine Timeril'in Tick durumunu ekleyin ister aşağıdaki gibi elle gerekli mark-up kodunu yazın, her iki seçenek de artık Timerl'in ajax 


istekleri yaratarak çalışmasını sağlayacaktır. 


<asp:UpdatePanel ID-"UpdatePaneli" runat-"server"> <ContentTemplate> 

<asp:Label ID<"Labeli" runat"server" Text"Label'></asp:Label> </ContentTemplate> 

<Triggers> 

<asp:AsyncPostBackTrigger ControllDz"Timeri" EventNamez"Tick" /> 

</Triggers> 

</asp:UpdatePanel> 


Timer nesnemizi 
UpdatePanel için tetikleyici olarak ayarlıyoruz. 


Bu örneği yaptıktan sonra özellikle belirtmek istediğim bir nokta var. 
Kesinlikle web sitenizde saat göstermek için böyle bir uygulama kullanmayın. Bunun için çok daha istemci dostu javascript uygulamaları var. 
Unutmayın ki her bir ajax isteği sunucu ile istemci arasında bir traik yaratacaktır. 
Saniyede bir saati sormak için sunucuya bağlanmak büyük bir acemilik olur. Fakat 
aynı mantık ile 30 
saniyede bir sunucuya bağlanarak sitenizde gösterdiğiniz haberlerin varsa yenileri ile değiştirilmesini sağlayabilirsiniz. 
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Expression Blend 


WPr uygulamalar internette olacak 


Windows uygulamalarında animasyonların farklı durumlara bağlanabilmesi için tetikleyicilerden faydalanıyoruz. 


Daron YÖNDEM dyondem©PCnet.com.tr 


Visual Studio 
2008 içerisinde WPF 
Browser Application projesi oluşturuyoruz. 


PF uygulamalarında ister iki ister üç boyutlu animasyon yapabilir ve arkaplanda VB veya C# kodu yazabiliyoruz. Hazırladığımız bu uygulamaları tabi ki eskiden Winforms uygulamalarında yaptığımız gibi ClickOnce metodu ile internet üzerinden dağıtabiliriz. Fakat bu yazıda inceleyeceğimiz sistem çok daha farklı çalışıyor. 
Herhangi bir WPF uygulamasını doğrudan WPF Browser Application'a çevirerek internet Explorer içerisinde sunulacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Böylece istemciler uygulamanızı yüklemek zorunda kalmadan kullanabileceklerdir. Tabi ki tarayıcı içerisinde çalışan her uygulama gibi sizin de uygulamanızın güvenlik sınırları olacaktır fakat bunun haricinden pek de bir sınırınız yok. Metodun belki de tek dezavantajı istemci tarafında .NET Framework'ün kurulu olmasının şart olması. Bu tarz bir durumu da rahatlıkla ASP.NET ile kontrol ederek gerekli uyarı mesajları ile kullanıcıyı yönlendirebilirsiniz. Gerçekçi bir bakış açısıyla maalesef DSL hatlarımızın bant genişlikleri nedeniyle bu tarz uygulamalar şu an için ülkemizde ağırlıklı olarak intranet projelerinde kullanılabilecek durumda. 


Hangi Framework? 

Çok doğru bir soru olduğunu kabul edelim. Aslında WPF'in .NET Framework 3.0 ile beraber geldiğini zaten biliyoruz fakat bir de sonrasında .NET Framework 3.5 geldi. Hangisini kullanmalıyız? Her iki 

Framework de tabi ki 


a WPF Browser Applicayy ya ağ ei ii p N a i ln iel a e . üon sıstemını 1çeriyor mes - “alpomğlmmizammana hatta 3.5 ile beraber ea lam rr; 
ei © Eeee WPF tarayıcı uygulamaayl ila menem larıartık Mozilla içeri-Bini a dpi, ka azal lirik sinde de çalışabiliyor. 
mn m a m zi si Pİ naklen .| Ayrıca. .NET Frame-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Visual Studio içerisinde C# veya VB ile WPF tarayıcı uygulamamızı programlıyoruz. 


Blend ve WPF 


WPF tarayıcı uygulamalarımızı doğrudan Blend içerisinde yaratma şansımız yok. Expression Blend içerisinde yeni bir proje yaratmak istediğimizde maalesef karşımıza böyle bir seçenek gelmiyor. Aslına bakarsak bir WPF uygulaması ile WPF tarayıcı uygulaması arasında Expression Blend için geçerli olan tek fark XAML kodundaki Root Element'in değişiyor olması, Normal WPF uygulamalarında söz konusu element Window şeklinde yer alırken WPF tarayıcı uygulamalarında karşımıza aşağıdaki gibi bir kod geliyor. 


<Page xmlnsz"http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xami/ presentation" xmlns:xs"http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xClass-"Pagel" 

Titlex"Pagel" Width"500" Heightz"500"> 


Gördüğünüz gibi artık pencereler (Window) yerine sayfalar (Page) var. Herhangi bir WPF uygulamasını internet tarayıcınıza taşımak için de ilk yapmanız gereken değişiklik bu olacaktır. Gelin şimdi ilk örnegimize başlamak üzere Visual Studio 2008 ile bir WPF Browser Application yaratalım yarattığımız projeye ait proj dosyasını da Expression Blend ile ek olarak 


açalım. 


İlk WPF tarayıcı uygulamamız yolda 
Daha önceki yazılarımızda incelediğimiz gibi hızlı bir şekilde sahneye bir obje koyarak ufak bir animasyon düzenleyelim. Ben örneğimde bir dairenin ekrandaki konumunu ve boyutunu değiştireceğim. Buraya kadar aslında Silverlight ile webde yapabileceğimizden farklı bir şey yapmadık. Esas WPF marifetlerini şimdi devreye sokacağız. Geçen ay WPF uygulamalarında tetikleyicilerden bahsetmiştik. Bu durumda hemen sahneye bir düğme koyarak hazırladığımız animasyona tetikleyici olarak ayarlayalım. İşte bu Sil verlight tarafında yapamayacağımız bir şeydi. 


<Page 

xmlns-"http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/ xami/presentation" xmlns:xs"http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" XClass-"Paget" 

Titlex"Pagel" Widthz"500" Heights"500"> <Page.Resources> 

<Storyboard x.Key-"Timelinel"'> 

..ANİMASYONUN KODLARA BURADA OLACAK... 

<Storyboard> 

</Page.Resources> 

<Page.Triggers> 

<EventTrigger RoutedEvent-"ButtonBase.Click" SourceName" button"> 

<BeginStoryboard Storyboards"(StaticResource Timelinel)"/> </EventTrigger> 

</Page Triggers> 

<Grid Widthx"500" Height"500" Background"#FFFFFFFF"> <Ellipse Fill"#FFFFOOOO" Strokez"#FFO00000" RenderTransform Origin<"0.5,0.5" Margin-"55,127,245,173" x.Name"ellipse" Widthz"200" Heightx"200"> 

<Ellipse.RenderTransform» 

<TransformGroup> 

<ScaleTransform ScaleX-"1" ScaleYx"4"/> 

<SkewTransform AngleX-"0" AngleY-"0"/> <RotateTransform Anglez"0"/> 

<TranslateTransform X"0" Y“0"/> 

</TransformGroup> 

</Ellipse.RenderTransform> 

</Ellipse> 

<Button HorizontalAlignmentz"Left" Marginz"8,0,0,84" x: Namez"button" VerticalAlignmentz"Bottom" Width"158" Height-"30" Content-"Button"/> 

</Grid> 

</Page> 


Yukarıda gördüğünüz XAML kodu ile uygulamamızı hazırladıktan sonra F5 ile hemen çalıştırıyoruz. 
İnternet Explorer içerisinde uygulamamızı aynı bir WPF uygulaması gibi rahatlıkla kullanabiliyoruz. Adres çubuğuna baktığımızda ise gördüğümüz adresin sonunda XBAP uzantısı bulunuyor. Bu nedenle WPF Browser Application'ların bir diğer adı da XBAP Site şeklinde geçiyor. 


VB veya C# kodları tarayıcıda. 


Daha önceki yazılarımızda WPF uygulamalarını 


okul 


Expression Blend 


ği m «amma Lü. 


programlarken VB veya C# kodları ile animasyonları ve nesneleri nasıl kontrol edebileceğimize değinmiştik. Web tarafında geçtiğimizde eğer Silverlight kullanırsak şu anda JavaScript ile kodlama yapmak durumunda kalıyoruz. Eğer WPF tarayıcı uygulamaları kullanırsak durum çok daha değişiyor. Tarayıcıda VB veya Cit kullanmaya devam edebiliyoruz. 

Bir önceki örneğimizde WPF Trigger / Tetikleyicileri silerek bu sefer de arkaplanda kodumuz ile animasyonumuzu çalıştırmayı deneyelim ve bakalım WPF Windows uygulamalarına kıyasla herhangi bir farkı 


mı. 


VB 

Private Sub button Click(ByVal sender As Object, ByVal e As SystemWindows.RoutedEventArgs) Handles button.Click CType(Me.Resources("Timelinel"), System.Windows.Media. 
Animation.Storyboard).Begin(Me) 

End Sub 


CE 

private void button Click(object sender, RoutedEventArgs e) il 

((System.Windows.Media.Animation.Storyboard)this. 
Resourcesi"Timeline"1).Begin(this); 


) 


Gördüğünüz gibi WPF Windows uygulamalarına kıyasla hiçbir fark yok. Windows tarafında olduğu gibi web tarafında da nesnelerin durumlarını (event) yakalayabiliyor, animasyonlarımızı bularak VB veya C# kodumuz ile rahatlıkla çalıştırabiliyoruz. 

Tüm bunlara ek olarak artım istemci tarafında doğrudan internet tarayıcısında çalışacak .NET yazılımları hazırlarken tüm .NET Framework sınıflarından 


faydalanabiliyoruz. 


British Library tarafından hazırlanmış 
WPF tarayıcı uygulaması olan üç boyutlu kütüphane sitesi. 


Dikkat! 

WPF tarayıcı uygulamalarını kullanıcıların çalıştırabilmeleri için sistemlerinde .NET 
Framework 3.0 veya 3.5'in kurulu olması gerekir. 
Sizin programlama yaparken seçtiğiniz 
Framework'e bağlı olarak bu ihtiyaç değişecektir. 
Tarayıcı olarak .NET 
Framework 3.0 ile sadece 
Internet Explorer kullanılabilirken .NET 
Framework 3.5 ile Internet 
Explorer ve Mozilla 
Firefox kullanılabilir. 
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avaSscript 


Animasyonlarımızı hazırladıktan sonra sıra geldi onları programlamaya. 


Daron YÖNDEM dyondem©PCnet.com.tr 


Expression Blend 
2 ile hazırladığımız 
Silverlight uygulaması. 


ilverlight animasyonları 

hazırlayabileceğimiz tek yazılım olan 

Expression Blend 2'nin her ay yeni bir Preview (Ön İzleme) sürümü çıkıyor. Özellikle Silverlight tarafında güzel gelişmelerin olduğunu görmek çok hoş. December Preview sürümün en önemli özelliği Visual Studio 2008 desteği. O nedenle biz de bu yazımızda Visual Studio 2008 ve Expression Blend 2 Decemeber Preview ikilisini kullanıyor olacağız. 


Hayatımızda yeni bir sayfa, yeni bir animasyon 

Expression Blend 2 içerisinde yeni bir Silverlight 1.0 sitesi yarattıktan sonra sahnemize bir Image nesnesi koyacağız. Image nesnesine isterseniz sol araç çubuğunun en altındaki “Asset Library” içerisinden ulaşabilirsiniz veya aşağıdaki XAML kodu ile direk uygulamaya ekleyebilirsiniz. 


<Image Width-"564.667" Height-"308" Canvas.Left-"50.336" Canvas.Top-"73" Sourcez"Creek.jpg"/> 
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Eğer kullanıcı arayüzünden bir Image nesnesi eklediyseniz gösterilecek olan resim dosyasını da sağ “Properties” panelinden Source özelliğinde seçebilirsiniz. Seçtiğiniz dosyayı Expression Blend 


otomatik olarak projenize kopyalayacaktır. Resim 


ekleme işlemini tamamladıktan sonra sıra geldi uygulamamıza bir de düğme eklemeye. Silverlight 1.0'da bir düğme kontrolü bulunmadığı için kendi düğmemizi kendimiz yaratacağız. Düğme olmaya en uygun vektörel çizim adayımız olan “Rectangle” aracını kullanarak bir dikdörtgen çizdikten sonra RadiusX ve RadiusY özelliklerini de ayarlayarak dikdörtgenin köşelerinin yuvarlak olmasını sağlayacağız. Dikdörtgenin içini de kırmızı renk ile doldurduktan sonra üzerine yazı yazmak için bir TextBlock yerleştireceğiz. Son olarak bu TextBlock ile dikdörtgenimizi bir Canvas içerisinde gruplamalıyız. Bunun için Expression Blend içerisinde sol “Objects” bölümünde dikdörtgenimizi ve TextBlock'u seçerek sağ fare tuşu ile tıklayarak “Group Into / Canvas” menüsünü kullanacağız. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra uygulamamızın XAML kodu aşağıdaki şekilde sonlanıyor. 


<Canvas xmlnsz"http://schemas.microsoft.com/client/2007" xmlns:xs"http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Widthz"640" Height-"480" 

Background-"White" 

XxNamez"Page" 

> 

<lmage Width-"564.667" Height<"308" Canvas.Leftx"50.336" Canvas.Top-"73" Sourcez"Creek.jpg"/> 

<Canvas Width-"116" Height-"33" Canvas.Left-"25" Canvas.Topz"432"'> 

<Rectangle Width-"112" Height-"29" Fillx"#FFFFOOOO" Strokez"#FFO00000" RadiusX-"8.5" RadiusY<"8.5"/> <TextBlock Width-"83" Height-"29" Canvas.Left-"33'" Canvas.Topz"4" TextWrappingz"Wrap'»<Run Text-"TIKLA"/></TextBlock> 

</Canvas> 

</Canvas> 


Animasyonumuzu hazırlamak için yeni bir StoryBoard yaratarak sahnemizdeki Image nesnesinin şeffaflığını değiştireceğiz. 
StoryBoard'umuzu yaratırken “Create asa Ressource” seçeneğinin seçili olmasına dikkat edelim. Animasyonumuzu ileriki aşamada 


JavaScript kodu ile kendimiz çalıştıracağımız için 


uygulama içerisinde bir kaynak olarak kenarda duruyor olması gerekiyor. StoryBoard kodumuzun kodu aşağıdaki şekilde Canvas.Ressource tagları 


arasında duruyor. 


<Canvas.Resources> 

<Storyboard x.Namez"Storyboardi"> <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTimez"00:00:00" Storyboard.TargetNamez"image" Storyboard.TargetPropertyz"(UlElement.Opacity)"> 


<SplineDoubleKeyFrame KeyTimez"00:00:00" Valuez"1"/> <SplineDoubleKeyFrame KeyTimez"00:00:01" Valuez"0,495/> <SplineDoubleKeyFrame KeyTimez"00:00:02" Valuez"1"/> </DoubleAnimationUsingKeyFrames> 

</Storyboard> 


</Canvas.Resources> 
JavaScript ve Visual Studio 2008 


Visual Studio 2008 özellikle JavaScript Intellisense desteği ile Silverlight programlamasını 


ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Expression Blend 2 
ile hazırladığımız Silverlight projemizi Visual Studio 2008 içerisinde “File / Open Web Site” menüsünden açabiliyoruz. 

Silverlight uygulamamızla ilgili JavaScript kodlarımızı yazmak için Page.xaml.js dosyasını açıyoruz. Aşağıdaki şekilde bir JavaScript fonksiyonu hazırlıyoruz. 


a function Tiklandi(sender) 

( alert('Merhaba Dünya'); 


) 


Bu hazırladığımız fonksiyonu bir şekilde Silverlight uygulamamızın içerisindeki düğmemize bağlayacağız. Böylece düğmeye bastığımızda “Merhaba Dünya” yazan bir uyarı mesajı karşımıza gelecek. Tiklandi JavaScript fonksiyonumuzu düğmemize bağlamak için page.xaml dosyasını Visual Studio ile açıyoruz. Düğme olarak kullandığımız Canvas nesnesine MouseLeftButtonDown adında bir özellik ekleyerek bu özelliğe de çalıştırılmasını istediğimiz 


JavaScript fonksiyonunun adını veriyoruz. 


<Canvas MouseleftButtonDown-"Tiklandi" Widthx"116" Heightz"33" Canvas.Left-"25" Canvas.Topz"432"> 

<Rectangle Width-"112" Height-"29" Fillx"#FFFFOOOO" Strokez'#FFOOO000" RadiusX-"8.5" RadiusY-"8.5"/> 

<TextBlock Width"83" Height-"29" Canvas.Left-"33" Canvas.Top-"4" TextWrappingz"Wrap"><Run Text-"TIKLA"/></TextBlock> 

</Canvas> 


İşlemi tamamladığımızda Canvas'ımıza ait kod 


okul 
Silverlight 


yukarıdaki şekilde oluyor. Artık uygulamamızı Visual Studio 2008 içerisinde F5 tuşuna basarak çalıştırdığımızda düğmeye tıkladığımızda JavaScript uyarısı gelecek. 


El işareti gelmiyor 

İlk sorun aslında düğmemizin özünde bir düğme olmamasından kaynaklanıyor. Düğme olarak kullandığımız Canvas'ın fare ile üzerine geldiğimizde fare imleci bir el işaretine dönüşmüyor. Bunun olması için Expression Blend 
2 ile projemizi tekrar açarak Canvas'ı seçtikten 
sonra sağ panelden “Cursor” özelliğini “Hand” olarak değiştiriyoruz. Artık gerçek bir düğmemize var. Düğmemizin son kodu aşağıdaki şekilde. 


<Canvas MouseleftButtonDown-"Tiklandi" Width-"116" Height-"33" Canvas.Left-"25" Canvas.Top-"432" Cursor"Hand'> 

<Rectangle Widthz"112" Height-"29" Fill"#FFFFOOOO" Strokez"#FFOO0000" RadiusX<"8.5" RadiusYz"8.5"/> 

<TextBlock Width"83" Height-"29" Canvas.Left-"33" Canvas.Top-"4" TextWrapping-"Wrap"><Run Text-"TIKLA"/></TextBlock> 

</Canvas> 


© function Tiklandi(sender) 
( sender.findNamek("Storyboardi").begin(); 


a a a a e a — 
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Mic 


Veritabanına sorgu yollamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. 


Daron YÖNDEM 
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Projemize yeni bir 
DBML dosyası ekleyerek LINO2SOL yolundayız. 


eritabanları ile bağlantı kurarak farklı sorgular yollamak ve istediğimiz veriyi bulabi- 


V 


nin en önemli noktalarından biridir. Diğer yandan 


liyor olmak belki de uygulama geliştirme- 


aslında veriye ulaşmamızı sağlayan kodlar her programcının da yıllar süren deneyimleri sonrasında en çok şikayetçi olduğu ve “Sürekli aynı kodu yazıyorum” dediği noktaların da başında gelir. Durum böyle olunca tabi ki Microsoft da boş durmuyor ve olabildiğince programcılar işini kolaylaştırmaya çalışıyor. LINO bu noktada çığır açabilecek teknolojilerden biri. 


Yenilikler neler? 

LINO ile beraber gelen en büyük yenilik artık SOL sorgularını direk VB veya C# kodumuzla beraber yazabiliyor olmamız. Yazdığımız LINO sorguları otomatik olarak SOL sorgularına çevrilerek veritabanına sistem tarafından gönderiliyor. Böylece ne veritabanı ile sağlanan bağlantıların yönetimi ne de sorgularınızın veritabanına gönderilebilmesi için uygun .NET nesnelerinin yaratılması gibi dertlerle uğraşmıyorsunuz. Tüm bunları yaparken tabi ki yanında daha birçok kolaylık da geliyor. 


İlk DBML dosyamızı yaratıyoruz 
Database Markup Language dosyaları artık alıştıgımız tüm Markup Language dosyalarında olduğu 

gibi esasında XML yapısına sahip. Tabi bizim oturup 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da XML kodları yazmamıza gerek yok. Visual Studio 
2008 bizim için bunu otomatik olarak yapıyor. Yarattığımız yeni bir ASP.NET 3.5 web uygulamasında “Solution Explorer” içerisinde uygulama sağ tuş tıklayarak “Add/ New Item” menüsünden “LINO to SOL Classes” seçeneğini seçerek projemize bir DBML dosyası ekliyoruz. 

Dosyamızı ekledikten sonra Visual Studio içerisinde “Server Explorer” panelinden yeni bir “Data Connection” yaratarak herhangi bir SOL 2005 sunucusuna bağlanabiliyoruz. Bağlantımızı yarattıktan sonra hemen söz konusu SOL sunucusunda kullanacağımız veritabanında istediğimiz tabloları DBML dosyasının görsel ekranındaki sol bölüme sürükleyerek brrakmamız gerekiyor. Böylece Visual Studio 2008 bizim için tüm bu veritabanı tablolarının şemalarını XML olarak DBML dosyasına ekliyor. Bu işlem yaprlırken tablolar arası Foreign Key bağlantıları da muhafaza ediliyor. Eğer veritabanınızda ayrıca önceden hazırlanmış Stored Procedure'lar da var ise onları da DBML dosyasının görsel olarak sağ paneline sürükleyerek bırakabilirsiniz. Böylece söz konusu Stored Procedure'ler de artık DBML dosyamızın içerisine kaydedilmiş olacak. Şimdi DBML dosyasını kaydede- 


rek kapatabilirsiniz. 


Veriye ulaşma zamanı 

Sıra geldi artık hazırladığımız DBML dosyasını kullanarak veritabanımızdaki bilgilere ulaşmaya. Bunun için ASP.NET 3.5 projemize yeni bir WebForm ekleyerek bir button ve GridView ekleyelim. Sayfamızın MarkUp kodu aşağıdaki şekilde olsun. 


<4 Page Language-"vb" AutoEventWireup-"false" CodeBe hind-"Default.aspx.vb" Inherits-"WebApplicationi. Default" Y0> <IDOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://wwww3.org/TR/xhtmli/DTD/xhtmli-transitional.dtd"» <html xmlnsz"http://Wwww3.0rg/1999/xhtml"> 

<head runat-"server"> 

<title>Untitled Page“/title> 

<head> 

<body> 

<form id-"formi" runat"server"> 
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<div> 

<asp:Button 1D-"Buttoni" runat"server" Text-"Button" /> <asp:GridView ID-"GridViewi" runat"server"> </asp:GridView> 

</div> 

</form> 

<body> 

<html> 


DBML dosyamız içerisinde hazırladığımız yapıyı ASP.NET sayfalarımızın her bölümünde ve tüm durumlarda (event) kullanabilmek için sayfa genelinde dosyamızın sınıflarının bir kopyasını aşağıdaki şe- 


kilde tanımlamamız gerekiyor. 


VB 
Dim Datalarim As New DataClassesiDataContext 


Ci 
DataClassesiDataContext Datalarim < new 


DataClassesiDataContext(); 


Söz konusu tanımlamayı yaptıktan sonra artık istediğimiz gibi Datalarim değişkeni üzerinden DBML dosyamıza aktardığımız tablolara ve Stored Procedurelere ulaşabiliriz. Bizim sayfamızda bir GridView ve Button bulunduğuna göre örnek olarak DBML dosyamıza aktardığımız AnaBolumer adlı bir tabloyu aşagıdaki kodlar ile direk GridView'e bağlayabiliriz. 


VB 

Partial Public Class Default 

Inherits System.Web.Ul.Page 

Dim Datalarim As New DataClassesiDataContext 


Protected Sub Button! Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles Buttoni.Click 

GridViewi.DataSource - Datalarim.AnaBolumlers GridViewi.DataBind() 

End Sub 

End Class 


CE 

namespace WebApplication2 

( 

public partial class Default : System.Web.Ul.Page 

( 

DataClassesiDataContext Datalarim - new DataClassesiDataCon text); 

protected void Button! Click(object sender, EventArgs e) ( 

GridViewi.DataSource - Datalarim.AnaBolumlers; GridViewl.DataBind(); 

90 
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Gördüğünüz gibi kod aslında gerçekten çok basit. 
Tabi bu kadarla bitmiyor, esas mesele bu bağlantı üzerinden LINO sorguları ile veritabanına SOL sorguları gönderebilmek. Bunun için de yukarıdaki kodumuzu aşağıdaki şekilde değiştirerek sadece “K” harfi ile başlayan bölümlerin bir listesini alabiliyoruz. 


VB 

Partial Public Class Default 

Inherits System Web.Ul.Page 

Dim Datalarim As New DataClassesiDataContext 


Protected Sub Button! Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles Buttoni.Click 

GridViewl.DataSource - From Tablo In Datalarim.AnaBolumlers Where Tablo.AnaName.StartsWith("K") 

GridViewl.DataBind() 

End Sub 

End Class 


CE 

namespace WebApplication2 

( 

public partial class Default : System.Web.Ul.Page 

( 

DataClassesiDataContext Datalarim - new DataClassesiDataContext(); 

protected void Button! Click(object sender, EventArgs e) ( 

GridViewl.DataSource - from Tablom in Datalarim.AnaBolumlers where Tablom.AnaName.StartsWith("K") select Tablom; GridViewl.DataBind(); 

Ni 

) 


Kodlarımızda SOL sorgularına benzeyen “where” yapıları LINO'nun ta kendisi. LINO sorgularında FROM deyiminden sonra geçici olarak kendi kendimize tanımladığımız bir tablo ismi üzerinden sorgu yazabiliyoruz. Bizim örneklerimizde tablo ismi olarak “Tablom” kullanıldı. Sorgularda da gördüğünüz üzere AnaBolumler adı SOL tablosu DBML ile LLINO tarafına AnaBolumlers olarak gelirken söz konusu SOL tablosunun tüm sütunları da Tablom.AnaName gibi erişilebilir hale geliyor. 
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3.5'in Yıldızı: 


LİNO 


Hızına yetişemediğimiz .NET Framework'ün son sürümünde gizli bir kahraman var. 
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azılım sektöründe çalışanlar olarak belki de yeniliklere en çok alışkın olan ve yeni- 


Y 


Bu kapsamda .NET Framework 3.5 beraberinde ge- 


liklerle beslenerek yaşayan bilgi işçileriyiz. 


len yeniliklerle bizi heyecanlandırırken aslında bu yeniliklerin arasında bir şey var ki yenilikten öte ne- 


redeyse bir devrim niteliği taşıyor. 


LINO Nedir? 

Kaynak ister veritabanları olsun ister farklı programatik nesneler söz konusu veri üzerinde sorgular çalıştırabiliyor olmak programlanabilirlik açısından çok önemlidir. Programcılık tarihi neredeyse istediğimiz veriye istediğimiz zamanda ulaşabilmenin üzerine kurulu. Bu noktada yıllardır veri ile nesne tabanlı programlama sistemimizi eşleştirebilmek adına farklı araçlar kullandık. LINO tüm bu ihtiyaçlarımızı gidererek VB veya C# kodumuz içerisinde doğrudan sorgular yazarak istediğimiz veriyi alabilmemizi sağlıyor. Gelin hızlı örneklerle LINO ile neler yapabileceğimize bir göz atalım. İlk örneğimizde yeni bir Windows uy- 


Visual Studio 2008 gulaması hazırlayarak içerisinde bulunduğumuz form içerisinde yarattığım üzerinde bulunan tüm TextBox nesnelerinin Enab-DBML dosyası. led özelliği False olarak değiştireceğimizi varsayalım. 
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Örnek kodu çalıştırmadan önce tabi ki form üzerine 


farklı kontroller yerleştirerek denemekte fayda var. 


VB 

Private Sub Button! Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Buttoni.Click 

For Each kontrol In Me.Controls 

If Type0f kontrol Is TextBox Then 

CType(kontrol, TextBox).Enabled - False 

End If 

Next 

End Sub 


Gi private void button Click(object sender, EventArgs e) ( 


foreach(Control kontrol in this.Controls) 


( if (kontrol is TextBox) 


( 
((TextBox)kontrol).Enabledsfalse; 


20) 


Yukarıdaki kod içerisinde LINO'in nerede olduğunu sorduğunuzu duyar gibiyim. LINO'nun getirdiği kolaylığı anlamak için ilk önce eski teknikleri hatırlamakta fayda var. O nedenle ilk olarak yukarıya LINO'süz dünyanın nasıl olduğunu hatırlamamız için eski stil kodları yazdık. Şimdi gelelim LINO ile işlemlerin ne kadar kolaylaştığına. 


VB 

Private Sub Button! Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Buttoni.Click 

For Each kontrol As TextBox In From Gelenler In Me.Controls Where Typeof Gelenler Is TextBox Select Gelenler 

kontrol.Enabled False 

Next 

End Sub 


Ci 

private void button Click(object sender, EventArgs e) ( 

foreach (Control kontrol in 

from Gelenler in this.Controls 

where Gelenler is TextBox 

select Gelenler) 

( 


kontrol.Enabled > false; ) ) 
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Hiç karşılaşmadığınız bir yapıda farklı bir kodlama şekli ile karşı karşıya olduğumuz kesin. Yukarıdaki kod örneklerimizde pencere içerisinde kontroller listesine bir sorgu gönderiyoruz. Bu işlemi LINO ile yaparken ilk aşamada From deyimi sonrasında rastgele bir tablo ismi tanımlıyoruz. 

Özellikle “tablo” kelimesini kullanarak size SOL sorgularını hatırlatmak istedim. İn deyiminden sonra esas veri kaynağımızı belirtiyoruz. Bizim kodumuz- da veri kaynağımız sayfadaki tüm kontrollerin listesi. 
Bu liste içerisinden where deyimi ile sadece TextBox tipinde olan kontrolleri filtreliyoruz. Son olarak Select deyimi ile verimizi döngünün kaynağına aktarıyoruz. 

Böylece artık döngümüz sadece TextBox tipindeki kontroller üzerinde çalışıyor ve tüm kontrolleri döngü içerisinde gezerken tek tek kontrol tipini de- 


netlememize gerek kalmıyor. 


XLINO (LINO2XML) 

LINO'nun XML dokümanlarına karşı kullanımına dair metodları ve sınıfları içeren yapıya XLINO deniyor. XLINO öncesinden XML dokümanlarını filtreleyebilmek için Xguery ve Xpath kullanmak zorunda kalıyorduk. Maalesef her iki yapının da yazılış şeklinin farklı olması programcıların omzuna ek bir yük olarak yeni bir şeyler öğrenmek zorunda kalmayı bindiriyordu. XLINO ile aslında bu durumdan epeyce kurtuluyoruz. Artık doğrudan .NET içerisinde XML dokümanlarını filtreleyebiliyoruz. 

Bu örneğimizde TCMB'nın döviz kurları ile ilgili XML çıktısını kullanacağız. Amacımız dolar kurunu alarak kullanabiliyor olmak. 


VB 

Dim doc x XDocument.Load("http://www.tcmb.gov.r/kurlar/to day.xml") 

MsgBox((From Gelenler 

In doc.<Tarih Date>.<Currency> 

Where Gelenler.<CurrencyName>Value - "US DOLLAR" Select Gelenler.<ForexBuyingp).SingleOrDefaultValue) 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CH 

XDocument doc x XDocument.Load("http://www.tcmb.gov.r/ kurlar/today.xml"); 

MessageBox.Show((from Gelenler in doc.Descendants("Currency") where Gelenler.Element("CurrencyName") Value -- "US DOLLAR" select Gelenler.Element("ForexBuying")).SingleorDefault() Value ); 


Yukarıdaki kodlarda bir XML dokümanı içerisindeki elementleri seçerken ve filtrelerken aslında alışık olduğumuz SOL sorguları gibi yapıları LINO içerisinde de kullanabildiğimizi görebilirsiniz. 

Bu noktada özellikle VB ile C# arasındaki VB içerisinde doğrudan XML yazım şeklinin kullanılabili- 


yor olması. 


DLINO (LINO2SOL) 

LINO sorgularından örnekler verirken sürekli olarak SOL sorgularına benzediğinden bahsettim. Bu benzerlikten faydalanarak DBML (Database Markup Language) dosyaları da kullanarak rahatlıkla SOL veritabanı üzerine VB veya C#f kodumuzla sorgu gönderebiliyoruz. 

Herhangi bir NET Framework 3.5 projesine ekleyebileceğiniz LINO2SOL Classes (DBML) dosyası ile veritabanındaki yapıyla eşleşen LINO obje sınıflarının oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Tek yapmanız Visual Studio içerisinde Server Explorer panelinden istediğiniz tablo ve Stored Procedure'leri sürükle ve bırak tekniği ile dosyanızın içerisine yerleştirmek. 

Sonraki adımda artık istediğiniz yerde DBML dosyanıza referans vererek veritabanına ulaşabilirsiniz. 
Aşağıdaki örnekte AnaBolumler adı bir tablodan Ana-Name kolonunda A harfi geçen ilk kaydı alarak kul- 


lanıcıya göstereceğiz. 


VB 

Dim CNN As New DataClassesiDataContext MsgBox((From Gelenler 

In CNN.AnaBolumlers 

Take 1 

Where Gelenler.AnaName.Contains("A") 

Select Gelenler.AnaName).SingleOrDefault.ToString) 


CE 
DataClassesiDataContext CNN < new DataClassesiDataContext(); MessageBox.Show((from Gelenler 

in CNN.AnaBolumlers 

where Gelenler.AnaName.Contains("A") 

select Gelenler.AnaName) 

Take(i).SingleOrDefault()ToString()); 


Kodlar içinde dikkat etmemiz gereken noktalardan ilki veri kaynağı olarak doğrudan kendi yarattığımız DataContext üzerinden AnaBolumler tablosuna ulaşabildiğimiz. AnaBolumler tablosundaki sorgumuzdan sonra SingleOrDefault metodunu kullanarak sorgunun geriye bir dizi yerine tek nesne döndürmesini sağlıyoruz. Böylece herhangi bir ek kod yazmadan doğrudan veritabanına ulaşabildik. 


LINO2SOL tarafından yaratılan 
DBML dosyasına ait kaynak XML kodu. 
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